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1. Butestte sırasıyla, 
Tarih (1-17) 
Coğrafya (18-31) 


Felsefe (32 — 40) 
ile ilgili 40 soru vardır. 
2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde görev yapan kadıların yetki ve sorumlulukları arasında yer almaz? 


A) Başkeniten gönderilen ferman ve beratların halka 
duyurulmasını sağlamak 

B) Vakıfları denetlemek 

C) Vergilerin düzenli şekilde toplanmasını ve hazine- 
ye aktarılmasını sağlamak 

D) Miras, nikah, ticaret gibi işlemleri karara bağlamak 

E) Köylü ve çiftçinin tarım araç ve gereçlerini temin etmek 


İlk TBMM'nin aşağıdaki uygulamalarından hangisi 
ulusalcı niteliğine kanıt olarak gösterilemez? 


A) Halifeliğin devamını sağlaması 

B) İstiklal Marşı'nı kabul etmesi 

G) İşgalci güçlere karşı çıkması 

- D) Misak-ı Milli'yi ilke edinmesi 

E) Azınlık milletvekillerine yer vermemesi 


Tarih öncesi dönemlerde üretimin artmasıyla, insan gücüne duyulan gereksinim artmış ve kölelik kavramı ortaya çıkmıştır. 


Buna göre, Tarih öncesi dönemlerde sınıf ayrımının 
oluşmasında; 


I. tarımsal faaliyetlerin başlaması, 
li. ticarette takas usulünün uygulanması, 
IN. dinsel inançların ortaya çıkması 


gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l C) Yalnız Ili 


D) ivelll E) 1, il ve ill 


İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde keyfi uygulemalara rastlanılmamış, devlet belirli kurallara göre yönetilmiştir. 


Bu durum İslamiyet'ten önceki Türklerde aşağıdakilerden hangisinin benimsendiğine kanıt olarak 
gösterilebilir? 


A) Kut inancının 

B) Teokratik devlet anlayışının 
G) Hukukun üstünlüğünün 

D) Sosyal devlet anlayışının 

E) Çifte hükümdarlık anlayışının 


Aşağıdakilerden hangisinin Laiklik ilkesine ters düştüğü savunulabilir? 


A) Çağdaşlık ve batılılaşma 

B) Din ve mezhep birliği 

C) Akılcılık ve bilimsellik 

D) Düşünce ve inanç özgürlüğü 
E) Din ve devlet ayrımı 


Il. Mahmut döneminde yeni kurulan Asakir-i Mansure-i 
Muhammediye Ordusu'nun elbise ve ayakkabı ihtiyacının karşılanması için Bakırköy'de bez, Eyüp'te iplik, 
İzmit'te çuha ve Beykoz'da deri fabrikası kurulmuştur. 


Bu durumun Osmanlı Devleti'nde; 
I. dışa bağımlılığın azalması, 
Il. yeni iş imkanlarının artması, 


Ii. kapitülasyonların kaldırılması 


gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu 
savunulabilir? 


A) Yalnız | , B) Yalnızil G) | vel 


D) ivelli E) il veli 
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li. Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar gelen süreçte 
uluslararası sorunların barışçıl yollarla çözümü, devletlerin büyük bir kısmı tarafından temel ilke olarak benimsenmiştir. 


Devletlerin bu ilkeyi benimsemesi; 


I. silah teknolojisinin gelişmesiyle savaşların yıkıcılığının artması, 
Ni. barışı koruma adına uluslararası güçlü kuruluşların oluşturulması, 
lil. devletler arası diplomatik faaliyetlerin artması 


durumlarından hangilerine bağlanabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l C) Yalnız Il 


D) Il ve ill E)Lilvelli 


Hz. Muhammed, İslam dinini ilk üç yıl gizli olarak yaymıştır. 


Hz. Muhammed'in bu tutumu; 


i. Mekkelilerin çoğunluğunun putperest inanca sahip olması, 
li. insanların alışkanlıklarını değiştirmenin zor olması, 
Il. Arap Yarımadası'nda ekonominin ticaret ve hayvancılığa dayalı olması 


durumlarından hangilerine dayandırılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1l C)i veli 


D) ivelli E) il veli 


Türkiye Cumhuriyeti'nde ekonomik kalkınmada, 
bölgeler arası farklılıkların önemli ölçüde giderilmesinin; 


I. Cumhuriyetçilik, 
li. Devletçilik, 
Ili. Laiklik 


ilkelerinden hangileri doğrultusunda yapılan çalışmalarla sağlandığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l C)iveli 


D)ivelll E)Lilvell 


—ş—— anama amman 


10. Erzurum Kongresi'nde “İstanbul Hükümeti görevini 


11. 


12. 


yerine getiremezse geçici bir hükümet kurulacaktır. 
Bu hükümet Sivas'ta toplanacak olan ulusal kongre 
tarafından seçilecektir.” kararı alınmıştır. “ i 


Kurulacak yeni hükümetin ulusal kongre tarafından seçilmesinin istenmesi, aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir? 


A) Ulusal iradenin yönetime egemen olmasının 

B) Yapılacak inkılaplara ortam hazırlanmasının 

C) Bölgesel direnişin korunması ve yaygınlaştırılmasının 

D) İşgal güçleriyle diplomatik ilişkiler kurulmasının 

E) İstanbul Hükümeti'nin desteğinin kazanılmasının 


1930'lardan sonra dünyada savaş tehlikesinin giderek 
artması üzerine devletler, bütçelerinden savunmaya 
ayrılan payı artırmışlar ve daha fazla askeri silah altına 
almışlardır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerin ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir? 


A) Bütçeden sosyal hizmetlere ayrılan payın azalması 
B) Ulusçuluk düşüncesinin önemini kaybetmesi 

C) Devletler arasında ittifakların ortaya çıkması 

D) Barışı koruma çabalarının görülmesi 

E) Üretim faaliyetlerinin azalması 


Türk İnkılabı'nın; 


I. demokrasi hareketinin bir sonucu olması, 
Iİ. ortam ve koşulların dikkate alınarak gerçekleştirilmesi, 
Il. toplumun gereksinimlerinden doğması 


özelliklerinden hangilerinin, Türk İnkılabı'nın getirdiği değişimlerin, Türk halkınca benimsenmesini 
kolaylaştırdığı savunulabilir? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız li GC) Yainız IN 


D)ivelil E)i,livelii 
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13. Türk-İslam devletlerinde kervansaraylar güvenliğin sağ- 


14. 


lanması ve ticari faaliyetlerin geliştirilmesi amacına yönelik olarak yapılmıştır. Kervansaraylarda insanlar ücretsiz konaklar ve burada hayvanların bakımı yapılırdı. 


Aşağıdakilerden hangisinin kervansaray yapımıyla 
ilgili olduğu savunulamaz? 


A) Mimari faaliyetlerin gelişmesi 

B) Güven ortamının sağlanması 

C) Hazinenin askeri harcamalardan kurtarılması 
D) Sosyal devlet anlayışının uygulanması 

E) Gümrük gelirlerinin artması 


Gerileme döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki 1slahatlardan hangisinin Osmanlı Devleti'nin Batı tarzı 
yeniliklere olumlu yaklaşmasına ortam hazırladığı 
savunulabilir? 


A) Tımar sisteminde düzenlemeler yapılması 
B) Esham sisteminin uygulanmaya başlanması 
G) Ulufe alım satımının yasaklanması 

D) Avrupa'da elçilikler açılması 


E) Yerli malı kullanımının teşvik edilmesi 


15. Yeni Türk Devleti'nde, yabancı mallarının iç pazarlardaki hakimiyetinin azalmasında, aşağıdakiler- 


den hangisinin katkısının olduğu savunulamaz? 


A) Kapitülasyonların kaldırılmasının 

B) İthal edilen mallarda gümrük vergilerinin artırılmasının 

G) İstanbul dışındaki Rumların mübadeleyle Yunanistan'a gönderilmesinin 

D) Yerli girişimcilere vergi kolaylıkları sağlanmasının 

E) Bazı yabancı şirketlerin devlet tarafından satın alınmasının 


16. 


Atatürk, Türk Dil kurumu'nu açarak Türkçe kökenli 


sözcüklerin araştırılıp bulunmasını ve Türk diline kazandırılmasını istemiştir. 


Atatürk'ün bu isteğiyle aşağıdakilerden hangisini 
amaçladığı savunulabilir? 


A) Türkçenin konuşulmasındaki yöresel farklılıkların 
ortadan kalkmasını 

B) Bilim alanındaki yabancı sözcüklerin Türkçe okurnuşları ile alınmasını 

C) Türkçenin yazılmasının kolay bir dil haline getirilmesini 

D) Türk dilinin yabancı dillerin egemenliğinden kurtarılmasını 

E) Türk-İslam Tarihi'ne ait belgelerin incelenmesinin 
kolaylaşmasını 


“Yeniçeri taifesi karmakarışık olmuş, İhtiyar ve işten 
güçten kalmış olandan başkasının emekliliği kanuna 
aykırı iken, şimdi genç ve vücudu kuwvetli olanlardan 
on binden fazla korucu ve emekli meydana çıkmıştır. 
Devlet hazinesi bu suretle zarara uğramıştır.” 


17. yüzyılda IV. Murat'a sunulan Koçibey Risalesi'nde yer alan yukarıdaki bilgilere göre, Osmanlı 
Devleti'nin duraklamasının; 


1. askeri, 
Il. ekonomik, 
IH. sosyal 


alanlarından hangilerinde yaşanan sorunlardan kaynaklandığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l C) Yalnız İli 


D) ivelll E) il vellli 


18. 


19. 


Yukarıdaki haritada taranarak gösterilen alanlarda 
aşağıdaki iklimlerden hangisi görülmez? 


A) Akdeniz iklimi 

B) Muson iklimi 

C) Ekvatoral iklim 

D) Ilıman okyanus iklimi 
E) Çöl iklimi 


Bir öğretmen, sınıftaki bazı öğrencilerin babalarının ve 
kendilerinin kaç kardeşi olduğunu, verdiği tabloya 
yazmalarını istemiştir. 


Babanızın kardeş Sizin kardeş 


sayınız. 


1. öğrenci 


Bu öğrencilerin doldurduğu yukarıdaki tablo, Türkiye nüfusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisini örneklendirir? 


A) Nüfus miktarının azaldığını 

B) Genç nüfus oranının arttığını 
C) Nüfus artış hızının azaldığını 
D) Okur-yazar oranının arttığını 
E) Bebek ölümlerinin azaldığını 
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20. Televizyonda yayınlanan haber bülteninde gelecek 


21. 


hafta Türkiye genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, güneydoğudan esecek 
rüzgarın sıcaklığı daha da artıracağı belirtilmiştir. 


Bu bilgilere göre, Türkiye genelinde gelecek hafta 
aşağıdaki durumlardan hangisinin görülmesi beklenir? 


A) Yüksek basınç alanının etkisini artırması 
B) Bağıl nem oranının azalması 

C) Güney kıyılarında yağış miktarının artması 
D) Rüzgârların etkisini kaybetmesi 

E) Yıllık ortalama sıcaklığın ariması 


Ülkemizin yerşekilleri incelendiğinde dağların birçoğu- 
nun haritada gösterildiği gibi doğu-batı doğrultusunda uzandığı görülür. 


Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Anadolu'nun IV. zamanda toptan yükselmesi 

B) Ortalama yükseltinin batıdan doğuya doğru artması 

C) Tetis Denizi dibindeki tortul tabakaların kuzey - güney yönünde sıkışması 

D) Fayların geniş yer tutması 

E) Genç kıvrımlı sıradağların yaygın olması 
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22. 


23. 


24, 
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Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki akarsu havzalarında oluşabilecek yer şekillerinden biri değildir? 


A) Delta B) Dev kazanı G) Vadie 


D) Haliç E) Çağlayan 


Panama Kanalı'nın açılmasıyla aşağıdaki boğazlardan hangisinin deniz yolu ulaşımındaki önemi azalmıştır? 

A)Cebelitarık 


B) Babülmendep C) Bering 


D) Hürmüz E) Macellan 


Önceleri nüfusun az ve ekonomik etkinliklerin yeterince gelişmediği bir yörede, zengin yer altı kaynaklarının çıkarılıp işletilmesi ile birlikte bu yörenin 
yeni yapılacak bölge sınıflandırmasında aşağıdakilerden hangisinin sınırları içerisinde yer alması 
beklenmez? 


A) Yoğun nüfuslu bölge 
B) Sanayi bölgesi 
G) Ticaret bölgesi 
D) Maden bölgesi 
E) Turizm bölgesi 


25. 


26. 


Doğal afetin başlamasıyla birlikte; ekolojik denge yavaş yavaş bozulmaya başlar, tarımsal üretim azalır. 
Zamanla kıtlık ve açlık başlar. Yaşam zorlaşır ve başka yerlere göçler başlar. 


Bu parçada sözü edilen doğal afet aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Sel B) Heyelan C) Volkanizma 


D) Deprem E) Erozyon 


Aşağıdakilerden hangisi mevsimlerin oluşmasını 
sağlayan etmenlere bağlı olarak ortaya çıkmıştır? 


A) Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızının 
kutuplara doğru azalması 

B) Gün içerisinde bir yere güneş ışınlarının düşme 
açısının değişmesi 

G) Güneşin doğuda daha erken doğması 

D) Bir yerdeki gece-gündüz süresinin yıl içerisinde 
değişmesi 

E) Okyanus akıntılarında sapma ve halkalanmaların 
görülmesi 
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27. Kolüvyal topraklar; eğimin fazla olduğu yerlerde ya- 


maç boyunca ufalanan malzemelerin, dağların etek 
kısmında birikmesiyle oluşur. 


Buna göre, aşağıda verilen ovalardan hangisinin 
çevresinde kolüvyal topraklara daha fazla rastlanır? 


A) Bafra Ovası 

B) Karacabey Ovası 
C) Malatya Ovası 
D) Ergene Ovası 

E) Harran Ovası 


28. İklimileilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri arasın- 


da neden - sonuç ilişkisi yanlış verilmiştir? 


Neden Sonuç 


A) Hava sıcaklığının 
artması 


Nem açığının oluşması 


B) Troposferin yerden 
yansıyan ışınlarla 
ısınması 


Yükseldikçe sıcaklığın her 
200 metrede 1 “C azalması 


C) Ekvator'dan kutupla- (— Bitki örtüsünün Ekvator'dan 
ra doğru sıcaklığın kutuplara doğru kuşaklar 
azalması oluşturması 


D) Çöllerde mekanik Çöllerde nem miktarının 
(fiziksel) çözülmenin o az olması 
fazla olması 


E) Dağların Güneş'e dö- Tarım ürünlerinin diğer yanük yamaçlarına gü- Oo maca göre erken oluşması 
neş ışınlarının daha 
büyük açı ile düşmesi 
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29. Volkanizma, mağmanın yerkabuğunun iç kısımlarında 


ya da yeryüzüne çıkarak soğuması olayıdır. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi volkanizma sonucunda meydana gelmez? 


A) Lav püskürmesi 

B) İç püskürük kayaçların oluşması 

C) Krater göllerinin oluşması 

D) Yerkabuğunun bir bütün halinde yükselmeye uğraması 

E) Dağların meydana gelmesi 


29 2 15 
159 
20 
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Yukarıdaki şekilde ok yönünde gidildiğinde; 


I. yerel saat 

li. başlangıç paraleline olan uzaklık 
ii. başlangıç meridyeni ile arasındaki yerel saat farkı 
IV. başlangıç meridyenine olan uzaklık 


, 


özelliklerinden hangilerinde değişme olduğu gözlenir? 


A) i veli B)i velil C)livelil 


D) il ve V E) ii ve IV 
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31. 


32. 
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Aşağıda bir yörenin eş yükselti eğrileriyle çizilmiş. topoğrafya haritası verilmiştir. 


Bu haritaya bakılarak, yöre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Hangi yerşekillerinin bulunduğuna 

B) Gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki farkın az 
ya da çok olduğuna 

C) Hangi kesiminde eğimin fazla olduğuna 

D) Yörede yer alan tepelerden hangisinin yükseltisinin fazla olduğuna 

E) Kve M tepelerinden geçen doğrultudan çıkarılacak bir profilde yükseltti farkının 900 metreden fazla 
olacağına 


Aristoteles mantığının iki değerli sisteminde gökyüzü 
ya mavidir ya da mavi değildir. Bir şey ya doğrudur ya 
da yanlıştır. Bazı bilim adamları, aslen puslu, karanlık, 
karışık olan bu evreni açıklamak için Aristoteles'in bu 
ilkelerini kullanırlar. Oysa insanlığı siyah ve beyazdan 
ibaret gören bu düşüncenin cenderesinden ve kesin 
yargıların kabalığından kurtarmak gerekmiyor mu? 


Bu parçada, aşağıdaki yargılardan hangisinin önemi vurgulanmaktadır? 


A) Bilimsel sonuçlara değişik metot ve sistemlerle ulaşıldığı 

B) Aristoteles mantığının doğruluğunun tartışılamayacağı 

C) Düşünce sistemlerine eleştirel yaklaşmak gerektiği 

D) Değişik metot ve ilkelerin kullanılmasının ortak doğruya ulaşmayı engellediği 

E) Mantıkça tutarlı ve nesnel ölçütlerle elde edilen bilgilerin doğru bilgi olduğu 


33. 


34. 


-Anaksimenes, dudaklarımızı birbirine yaklaştırıp avu- 


cumuza üflediğimiz zaman ağzımızdan çıkan havanın 
soğuk, ağzımızı fazlaca açıp avucumuza üflediğimiz 
zaman da, ağzımından çıkan havanın sıcak olması gözleminden yararlanarak, bu durumu sıkışma ve seyrekleşme kavramlarıyla ifade etmiştir. 


Anaksimenes'in bilgiye bu şekilde ulaşmasından hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Düşüncesini akılla temellendirmiştir. 

B) Düşüncelerini açıklamada başka görüşlerden yararlanmıştır. 

C) Deneyimlerden hareketle bilimsel bilgiye ulaşmıştır. 

D) Düşüncelerini diğer görüşleri eleştirerek sistemleştirmiştir. 

E) Görüşlerini farklı yöntemlerle ispatlama yoluna gitmiştir. 


Duyu organlarındaki problemden dolayı bir kimse herhangi bir duyum alanını yeterince algılayamıyorsa, O 
zaman bu duyumların karşılıkları olan kavramlar konusunda da o kadar az bilgiye sahip demektir. 


Buradan, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? 


A) Bilginin temelinde duyumlar vardır. 

B) İdealar duyumların kaynağını oluşturur. 

G) Duyu bilgileri akıl yoluyla anlamlandırılır. 

D) Duyum sonucu elde edilen bilgiler yanıltıcıdır. 
E) Mutlak bilginin kaynağı akıldır. 
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35. Kant'a göre; “özgür olduğumuzdan dolayı sorumlu ol- 


36. 


37. 
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mamız değil, sorumlu olduğumuzdan dolayı özgür olmamız gerekir. Eğer içimizde birazcık sorumluluk 
duygusu varsa, o halde biz özgürüz...” 


Parçaya göre, özgür olmanın temelinde yatan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İnsanlarda mutlu yaşama isteğinin olması 

B) İnsanlarda mutlak bir bilme ihtiyacının görülmesi 
C) İnsanların yaptıklarının sonuçlarını üstlenebilmesi 
D) Evrensel ahlak yasalarına uygun davranılması 

E) Toplumsal dayanışmaya önem verilmesi 


İnsanların felsefeye başvurmasının gereği “İnsan, hayatını eğlenceyle geçirsin, boş vakitlerini değerlendirsin, can sıkıntısından kurtarsın” diye değildir. Felsefe; 
ruhu bir kalıba döker, işler, yaşamı düzenler, eylemleri doğru yola koyar, yapılacak ve yapılmayacak işleri 
gösterir. Dümenin başına oturup tehlikeli dalgalar ara- 


sında çırpınan gemiyi yöneten ve rotasına yön veren 
kaptanı gibidir. 


- Parçada, felsefenin hangi işlevinden söz edilmek- 


tedir? 


A) İnsanın anlama ve bilme ihtiyacını karşılaması 

B) İnsana eleştirel bir bakış açısı kazandırması 

C) İnancın şekillenmesinde etkili olması 

D) İnsanlara bilgi birikimini aktarması 

E) İnsan davranışlarına yön ve tutarlılık kazandırması 


Berkeley'e göre biri bize dokununca bunu hissederiz. 
Dokunmanın boyutu oranında tepki verir ve olup biteni tanımlar, adını koyarız. Adını koyma işlemini zihnimizde gerçekleştiririz. Uyuyan insana da dokununca 
belli bir tepkide bulunur. Ancak uyanık insanın tepkisi 


gibi değildir. İki tür insan arasındaki fark bize önemli 
ipuçları verir. 


Bu parça, aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemektedir? 


A) Duyu organları algımızın temelidir. 

B) Varlık algılayan zihne göre tanımlanır. 

G) Varlık insan aklından bağımsız olarak vardır. 
D) Varlık düşünceye bağlı değildir. 

E) Varlığın gerçekliği tamamen bilinemez, 
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38. 


39. 


40. 


Platon'a göre “Nasıl ki iyi ve sağlıklı bir insan, ruhun- 
da fırtınalar kopmayan, aklı, iradesi ve arzusu birbirleriyle savaş içinde olmayandır. Sağlıklı, iyi bir toplum 
da içinde herhangi bir sosyal çatışmanın, sınıf kavgasının bulunmadığı toplumdur.” 


Platon'a göre, sağlıklı toplumun ölçütü nedir? 


A) Siyasi düzenden yoksunluk 
B) Kurallara karşı kayıtsızlık 

C) Sivil otoritenin baskısı 

D) Sosyal sınıfların uyumluluğu 
E) Siyasi kuralların yetersizliği 


Sanat bilgisi, sanatçı ile onun yöneldiği nesne arasındaki ilişkinin sonucunda ortaya çıkar. Sanat bilgisi, 
sanatçıdan sanatçıya değişen bir bilgidir. Bu durum, 
sanatçının güzelliği oluşturma sürecinde, hangi 
araçları kullanırsa kullansın değişmez. 


Bu parçada, “sanat bilgisinin” hangi yönü vurgulanmaktadır? 


A) Öznel olması B) Evrensel olması 


C) Duygulara dayanması D) Estetik haz vermesi 


E) Somut olması 


Bilim tarihi sayısız bilim adamlarının resmi geçitidir. 
Bilim, bir çok çiçeğin bulunduğu, kuşların uçuştuğu 
bahçeye benzer. Nice Kopernik'ler, Einstein'lar, İbni 
Sina'ları tanıdık bu bahçede... Ancak bunlar tanıdıklarımız. Ya tanımadıklarımız ya da tanıyamadıklarımız? 
Kim bilir bu bahçede daha ne kadar hoş kokulu çiçek 
vardı bilemiyoruz. Biz sadece kokladıklarımızı tanıyoruz. Kim bilir tatlı ötüşlerini duyamadığımız daha ne 
kadar güzel kuşları vardır bu bahçenin! 


Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 


A) Bilimsel çalışmaların sistemli oluşu 

B) Bilimin birikimli ilerleyişi 

C) Bilimin evrensel olma özelliği 

D) Bilimin eleştirel niteliğe sahip oluşu 

E) Bilimin insana faydaya dönük bir etkinlik içinde bulunması 
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1. Butestte sırasıyla, 
Tarih (1-17) 
Coğrafya (18-31) 
Felsefe (32 — 40) 


ile ilgili 40 soru vardır. 


Şeyh Sait İsyanı'nın yayılmasını engellemek için 
TBMM'nin 1925'te çıkardığı Takrir-i Sükun Kanunu, İsyan bastırılmasına rağmen 1929 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 


Bu durumun TBMM'ye aşağıdakilerden hangisinde 
kolaylık sağladığı savunulabilir? 


A) Çok partili sistemin kurulmasında 

B) İnkılaplara uygun bir ortamın oluşturulmasında 

C) Halkın temsilcilerini doğrudan seçmesinde 

D) Milletvekili seçimlerinin yapılma süresinin uzatılmasında 

E) İnanç özgürlüğünün geliştirilmesinde 


Fransa, Il. Dünya Savaşı tehlikesi ortaya çıkınca 1936'da 
manda yönetimi altında bulundurduğu Suriye'den çekilmiştir. 


Bu durumun Türkiye açısından ortaya çıkardığı sonuç olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


- A) Ni. Dünya Savaşı'nın dışında kalınması 


B) Suriye'nin Türkiye'nin denetimine girmesi 
C) Hatay'ın anavatana katılması 

D) Türkiye'de çok partili hayata geçilmesi 

E) Fransa ile Türkiye'nin ilişkilerinin gelişmesi 


2 Mart 1926'da çıkarılan Maarif Teşkilatı Kanunu ile 
devletin izni olmadan okul açılamayacağı ve okullarda 
hangi derslerin ne şekilde okutulacağı belirtilmiştir. 


Bu kanunun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir? 


A) Duygu ve düşüncede birleşen bir toplumun oluşturulmasını 

B) Sosyal hayatta kadın erkek eşitliğinin esas alınmasını 

C) Ekonomik kalkınmanın eğitime dayandırılmasını 

D) Türkçenin zengin bir dil olduğunun kanıtlanmasını 

E) Türk dilinin yabancı kelimelerden arındırılmasını 


2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 
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Avrupalı hükümdarlar gibi giyinen ll. Mahmut, din 
adamları dışındaki memurlara fes, pantolon ve ceket 
giyme zorunluluğu getirmiştir. 


Bu bilgiye göre, Osmanlı Devleti ile ilgili; 


1. Halkın çoğunluğu yeni kıyafetleri benimsemiştir. 
li. Bazı kesimlerin yeniliklere tepki göstermesinden 
çekinilmiştir. 
Ii. Batı kültürünün yöneticiler üzerinde etkisi artmıştır. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


G) Yalnız Hi 


A) Yalnız | B) Yalnız il 


D) li ve ill E) Lil ve İlİ 


Misak-ı Milli kararlarından sonra İtilaf devletleri İstanbul'u işgal etmiş ve Mebuslar Meclisi'ni dağıtmışlardır. 


İtilaf devletlerinin bu tutumunun aşağıdakilerden 
hangisine yönelik olduğu savunulamaz? 


A) Osmanlı Devleti'nin denetim altına alınmasına 

B) Türk halkının iradesinin yok sayılmasına 

GC) Ulusal Mücadele taraftarlarına gözdağı verilmesine 

D) Dünya kamuoyunun tepkisinin azaltılmasına 

E) Yapacakları barış antlaşmasının Osmanlı Devleti 
tarafından kabul edilmesine 


Osmanlı Devleti, kuruluş yıllarında sınırlarını doğu ve 
batı yönünde kolayca genişletmiştir. 


Bu duruma etki eden faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Bizans İmparatorluğu'nun eski gücünden yoksun 
olması 

B) Anadolu'da Türk beylikleri arasında mücadelelerin 
yaşanması 

GC) Osmanlı Devleti'nin Türk veraset sistemini uygulaması 

D) Balkanlar'da siyasi birliğin olmaması 

E) Osmanlı Devleti'nin teşkilatlanma çalışmalarına 
önem vermesi 
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amacıyla 29 Nisan 1920'de Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu çıkarmıştır. Bu kanunun hızlı ve etkili bir şekilde 
uygulanmasını sağlamak için de İstiklal Mahkemeleri 
kurulmuştur. 


Bu bilgilere bakılarak TBMM'nin; 


I. meclisin otoritesini korumak, 
Iİ. suçluları cezalandırmak, 
Ii. anayasal yönetime geçmek 


amaçlarından hangilerine yönelik faaliyetlerde bulunduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız || C) ivell 


D) Ii velili E Lil veli. 


edip sömürgeleştirirken, Hristiyanların yaşadığı Bal- 


-kan topraklarında bağımsız devletlerin kurulmasını 


sağlamışlardır. 
Bu bilgiye bakılarak, Avrupalı devletlerle ilgili; 


i. Müslümanlara karşı çifte standart uygulamışlardır. 
Il. Osmanlı Devleti'ndeki azınlık isyanlarını desteklemişlerdir. 
lil. Siyasi faaliyetlerinde dinin belirleyici etkisi olmuştur. 


yorumlarından hangileri yapılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il Giveli 


D) ivelli E)Lilvelli 
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tanlara bölgelerinde ikta toprakları verilirdi. Kanunla 
belirlenen vergiler dışında fazla vergi alan veya halka 
eziyet yaparak gelir elde eden ikta sahibinin toprağı 
elinden alınırdı. 


Bu bilgilere bakılarak; 


1. İkta topraklarının mülkiyeti devlete aittir. 
Ii. Vergiler toplandığı yerlerde değerlendirilmiştir. 
Ii. Sosyal hayır kurumlarının ihtiyaçları yöneticiler tarafindan karşılanmıştır. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız ll GC) Yalnız lll 


D) Ivell E)Lilvellli 


Asya Hun Devleti M.Ö. 58 yılında güney ve batı olmak 10. Osmanlı Devleti, Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde 13. İslamiyet'in ilk yıllarında Arap Yarımadası'nda yakın 16. Türkiye'de görülen; 
Üzere ikiye ayrılmış, M.S. 48'de de Güney Hunları gü- büyük ölçüde iskan yaptığı Batı Trakya, Bulgaristan ve şehirler arasında yapılan ticari faaliyetler, Dört Halife 
ney ve kuzey olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Makedonya topraklarını 20. yüzyılın başlarında kay- ve Emeviler döneminde ülkeler ve kıtalar arası yapıl- 1. yerli tüccarların yabancı tüccarlara karşı korunmabetmiştir. maya başlanmıştır. sı için gümrük vergilerinin yükseltilmesi, 
Sadece bu bilgiye bakılarak, Hunlarla ilgili; II Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle kadın erkek 
Bu toprak Ke yap ai aşağıdakilerden hangisine Bu durum; eşitliğinin sağlanması, 
I. Merkezi yönetimi güçlü tutamamışlardır. neden olduğu savunulabilir? , Ili. devletin egemenlik anlayışının millet iradesine da- 
| LA ii I. Dört Halife'nin seçimle işbaşına gelmesi, PN 
i. Dış tesirlerin etkisiyle parçalanmışlardır. , 3 , yandırılması için çalışmalar yapılması 
İk Pür ööylnmiek bayıalkalniliasi A) Osmanlı Devleti'ndeki azınlık isyanlarının sona er- Il. sınırların genişlemesi, 
i y Ye einPe Oplarşlgiarcl mesine IN. Emevilerin yönetimde ulusçu politikalar uygulaması Re a mi . 
B) Balkan Türkleri sorununun ortaya çıkmasına yeniliklerinin milliyetçilik, halkçılık ve cumhuriyetyargılarından hangilerine ulaşılabilir? C) Bulgaristan'ın Balkanlar'da en güçlü devlet haline gelişmelerinden hangilerine dayandırılabilir? çilik ilkeleriyle ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde 
gelmesine doğru olarak gruplandırılmıştır? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il CO) | veli D) Anadolu'daki gayrimüslim nüfusun azalmasına A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız İli 
'da siyasi birliği ğ Milliyetçilik Halkçılık Cumhuriyetçilik 
D) ivelli E) 1, ilve İl E) Balkanlar'da siyasi birliğin sağlanmasına D) iveli E)Lilvelli Müliyeiçiik MalKçılık. 
A) I ıl lll 
B) I nl ıl 
(0) ll l ll 
il : 14. Bir ulusun milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kul- D 1 il | 
Yontma Taş devri sonlarında insanlar, avladıkları hay- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 1929 Dünya lanabileceği maddi ve manevi kaynakların tamamına ) | 
yanların figürlerini ve yaşadıkları bazı olayları mağara Ekonomik Bunalımı'na karşı aldığı önlemler arasın- “Milli güç" denir. - : i 
duvarlarına çizmişlerdir. da gösterilemez? 
Buna göre, Türkiye'nin; 
Bu durum Yontma Taş devri ile ilgili aşağıdakiler- A) Ekonomide devletçilik modeline öncelik verilmesi ; i m 
den hangisinin göstergesi olabilir? B) Koruyucu gümrük politikalarının uygulanması 0 ei LANA sl v 
” 11. disiplinli ve güçlü bir orduya sahip olması, 
j G) Planlı ekonomiye geçilerek kalkınma programları- iban yöne katılanın siması 
A) Sanatsal faaliyetlerin başladığının nın hazırlanması i 4 
B) Yerleşik hayata geçildiğinin D) Yerli malı kullanılmasının özendirilmesi milli güç unsurlarından hangilerinin uluslararası İliş- 
X Toplumlar arası Mela ül olduğunun E) Köylünün üzerinde ağır bir yük olan Aşar Vergisi'nin kilerde caydırıcı bir güce sahip olmasında etkili ol- 17. Birinci İnönü Savaşı'nı kazanan Milli Mücadelecilerle 
) e elm gylleştrlelii | aleliklineei duğu savunulabilir? birlikte Londra Konferansı'na davet edilen İstanbul 
E) Insanların bazı araç ve gereçleri ortaklaşa kullan- Hükümeti; Milli Mücadelecilerin kullanmalarını yasakdığının A) Yalnız | B) Yalnız ii GC) Yalnız İli 5 , 
> ladığı bey ve paşa gibi unvanları yeniden kullanmalarına 
D) | vellil E) il ve ill izin verdiği gibi, Mustafa Kemal Paşa hakkında aldığı 
idam kararını da kaldırmıştır. 
1. TBMM, öncelikle İstanbul Hükümeti ve İtilaf devletle- Avrupalı büyük devletler 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanri tarafından desteklenen ayaklanmaları önlemek lı Devleti'nde Müslümanların yaşadığı toprakları işgal 15. Türkiye Selçuklularında görev karşılığı vali ve komu- İstanbul Hükümeti'ndeki bu tutum değişikliğinin; 


1. ülkedeki egemenlik anlayışını değiştirme, 
Il. İtilaf devletlerinin desteğini sağlama, 
Il. Milli Mücadelecilerin kazandıkları başarılardan yararlanma 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 


C) Yalnız İll 


A) Yalnız | B) Yalnız il 


D) iveli E)Lilvelli 
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18. Ekvator'dan aynı boylam üzerinde 4440 km uzaklaşılarak ulaşılan bir yer için; 


I. hangi yarımkürede yer aldığı, 
ll. dört mevsimin yaşanıp yaşanmadığı, 
II. öğle vakti yatay bir düzlem üzerindeki cisimlerin 
gölge boyunun sıfır olup olmadığı, 
IV. hangi iklimin görüldüğü, 


bilgilerinden hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız IV O) i veli 


D) li ve ili E) ill ve IV 


19. Aşağıdaki tabloda 1980, 1998, 2006 yıllarında bazı ülkelerin nüfus miktarları ile dünya toplam nüfus miktarı 
verilmiştir. 


Nüfus (milyon) 


Ülkeler 


İtalya 
ABD 
Portekiz 


Afganistan 
Meksika 


Türkiye 


Bu bilgilere göre, aşağıdaki sorulardan hangisinin 


cevabi bulunamaz? 


A) 1980-1998 yılları arasında nüfus artış hızının en fazla olduğu ülke hangisidir? 

B) ABD dünya nüfusunun kaçta kaçına sahiptir? 

GC) 1998-2006 yılları arasında nüfus miktarı en az artan 
ülke hangisidir? 

D) 1980-1998 yılları arasındaki nüfus artış hızı ile 
1998-2006 yılları arasındaki nüfus artış hızı arasındaki farkın en fazla olduğu ülke hangisidir? 

E) Hangi ülkede kilometrekareye düşen kişi sayısı 
fazladır? 
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20. 


* 10" - 209 enlemleri arasında görülür. 

9 Yıllık sıcaklık farkı azdır. 

» Bitki örtüsü uzun boylu otlardan oluşan savanlardır. 
* Yağışrejimi düzensizdir. 


Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim tipinin aylık 


- sıcaklık ve yağış ortalamasını gösteren grafik aşa- 


ğıdakilerden hangisidir? 


Yağış Sıcaklık Yağı, Sıcaklık 
A) (m) Lİ — 0) B) tmm) i > ro) 
350 40 


300 


i OŞMNMATAEEKA © 
Aylar 


Aylar 
GC) Yağış Sıcaklık — (9) Yağış Sicaklık 
tem) Lİ e Den —co) 
400 60 350 
a0i İİİ... 50 td 
300... İİ)... 40 
250 
201. (İkİ... Kl 
200 
2001- çt20 
1501........ Rl... 10 1505) 
1001... MELE lg 1001-01) : 40 


sol. Lag 0 ee -20 
ete m Et EE, 
SOŞMUMATAFEKA “ “OŞMAMATAEEKA “ 
Aylar Aylar 
E) Yağış Sıcaklık 
) tmm) Lİ — (6) 

350 40 
3001... -İao 
250 20 


200 
150 
100 
50f---....- mİ -20 


eli m 2 
OŞMNMHTAEEKA 
Aylar 
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21. |. Coğrafi konumu 


Il. Konut sayısı 


IL Ekonomik yapısı 
IV. Yeraltı kaynaklarının zenginliği 


Yukarıda verilen özelliklerden hangileri, bir yerleşme biriminin gelişmesinde etkili değildir? 


A) Yalnız | 


D) li ve IV 


22. | oöoy | | Neden | 


Troposferde yükseldikçe 
sıcaklığın, her 100 metrede 
0,5”C düşmesi 


mn 
Çöllerde günlük sıcaklık Güneş ışınlarının düşme 
farkının fazla olması açısının az değişmesi 


Yukarıdaki tabloda numaralanmış olay-neden eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? 


A) Yalnız | 


D) Ii veli 
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Troposferin yerden yansıyan ışınlarla ısınması 


23. 


1. Ürgüp'teki peribacaları 
Il. Damlataş Mağarası 
Ili. Pamukkale travertenleri 


Yukarıda verilenlerden hangilerinin oluşumunda 
karstik süreçler etkili olmuştur? 


A) Yalnız il B) Yainız Ili GC) i veli 


D)ivelli E) Il ve il 


Büyük Okyanus (Pasifik) deprem kuşağında meydana gelen bir deprem ve bu depreme bağlı olarak 
oluşacak tsunaminin; 


I. Endonezya 
H. İran 

IN. Pakistan 
MV. Japonya 


ülkelerinden hangilerinin kıyılarını daha fazla etkilemesi beklenir? 


A) i veli B) | ve IV O) ll velil 


D) il ve V E) HI ve IV 


25. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu diğerlerinden 
farklı bir nedene bağlıdır? 


A) Kutup dairelerinin 66*33” enlemlerinden geçmesi 

B) Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin kış mevsiminden daha uzun sürmesi 

C) Orta kuşakta mevsimlerin belirgin olması 

D) Türkiye'de 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri dışında gece-gündüz sürelerinin eşit olmaması 

E) Dönenceler arasına güneş ışınlarının yılda iki kez 
dik açıyla düşmesi 


26. Bir yöredeki göl sularının tuzlu, tatlı ya da sodalı 
olmasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili 
olduğu savunulamaz? 


A) Tarımsal faaliyetler 
B) İçme suyu temini 

© G) Ulaşım imkanları 
D) Balık türleri 
E) Su bitkilerinin türü 


27. Kıyı Ege Bölümü'nde; 


I. deniz etkisinin iç kısımlara sokulabilmesi, 
Il. kıyıların girintili-çikintili olması, 
IN. yaz mevsiminin Kurak geçmesi, 
İV. krom ve linyit madenlerinin bulunması 


özelliklerinden hangileri üzerinde, yeryüzü şekillerinin etkisinden söz edilemez? 


A) ivelli 


B) | veli GC) Il ve ill 


D) il ve IV E) ill ve IV 


SÖBYAL. MİLİM marn e na Sa 16 


28. Jeolojik dönemler hakkında araştırma yapan bir bilim 
adamı bazı kayaçlar içerisinde canlı kalıntılarına rastlamıştır. 


Buna göre, bilim adamının kazı çalışması yaptığı 

yörede aşağıdaki kayaçlardan hangisinin bulundu- 
- ğu söylenemez? 

A) Taşkömürü 


B) Kalker C) Granit 


D) Tebeşir E) Çakıltaşı 


29. Buzul vadilerinin sular altında kalması sonucu aşa- 


ğıdaki kıyı tiplerinden hangisi oluşmuştur? 


A) Fiyort B) Limanlı C) Enine 


D) Ria E) Dalmaçya 


30. Coğrafya öğretmeni sınıftaki öğrencilerden “Türkiye fi- 


-ziki haritasında yeşil renkle gösterilen ovalara birer örnek” vermelerini istemiştir. 

Bunun üzerine; 

Ahmet: Sakarya Ovası'nı 

Ayşe: Ergene Ovası'nı 

Engin: Gediz Ovası'nı 

Derya: Konya Ovası'nı 

Oğuzhan: Çukurova'yı örnek olarak vermiştir. 


Hangi öğrencinin verdiği örnek yanlıştır? 


A) Ahmet B) Ayşe C) Engin 


D) Derya E) Oğuzhan 


© 25 YGS DENEMESİ 


31. Aşağıdaki haritada Türkiye'de etkili olan iklimlerin özelliklerini yansıtan bazı alanlar taranarak gösterilmiştir. 


Aşağıdakilerden hangisi, bu alanlarda görülen iklimlere ait özelliklerden biri değildir? 


A) Her mevsim bol yağış alır. 

B) Yazlar sıcak ve kuraktır. 

C) Kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. 

D) Yıllık yağış miktarı 500 mm'den azdır. 

E) Yıllık ortalama sıcaklık 0 *C'nin altındadır. 


32. “Bir hayat felsefesine sahip olmak ile deniz kazası geçirince tutunacak sağlam bir tahtaya sahip olmak ay- 
ni değere sahiptir.” 


Bu örnekten hareketle, felsefeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Felsefeyle uğraşmak boş bir tutkudur: 

B) Felsefe, hayata farklı pencerelerden bakabilmektir. 
C) Felsefe, hayata meydan okumadır. 

D) Felsefe işlevsel olma özelliğine sahiptir. 

E) Her felsefi süreç, insana yaşam zenginliği sunar. 


SOSYAL BİLİMLER >>>... 17 


33. 


34. 


Güzel ve iyi, kuşkusuz birbirinden farklıdır. Nitekim 
güzel bir resme ya da sanat eserine baktığımızda 
onun iyi, ahlaki olup olmadığını ya da fayda içerip, 
içermediğini düşünmeyiz. O nesneye sanatsal olarak 
baktığımızda, iyilik, ahlakilik ya da faydadan önce güzelliği fark ederiz. 


Kant bu görüşüyle, aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? 


A) İyilik ile güzellik birbirlerini tamamlayan unsurlardır. 

B) Sanatsal bakış, estetiği gerektirir. 

C) Sanat eserini sanatçının edindiği amaç belirler. 

D) Sanat eseri iyiyi amaçlamalıdır. 

E) Sanatsal bakış özneldir. 


Carnap ve Reichenbach'a göre, evren hakkında anlamlı önermeler sağlayan yalnızca bilimlerdir. O halde 
felsefenin evren hakkında bilimlerinkinden farklı herhangi bir anlamlı bilgi vermesi söz konusu olamaz. Bu 
durumda felsefe, doğru olup olmadıkları asla bilinemeyecek “metafizik” önermeler ileri sürmekle yalnızca 
bilimin önermeleri üzerinde düşünmek arasında tercih 
yapmak zorundadır. 


Bu filozoflara göre, felsefenin bilimle ilişkisi nasıl 
olmalıdır? 


A) Bilimlerin yöntemini irdelemelidir. 

B) Bilime yeni bakış açısı kazandırmalıdır. 

C) Bilimsel araştırmaları hızlandırmalıdır. 

D) Bilimi metafizik boyutuyla açıklamalıdır. 

E) Bilimlerin sağladığı önermeleri konu edinmelidir. 
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35. 


36. 


37. 
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Diş dünya ile ilgili bilgilerimiz temel girdiler şeklinde 
duyularımız aracılığıyla bize ulaşır. Aydınlık ya da karanlık, acı ya da tatlı, sert ya da yumuşak gibi yaşamımızın ilk evrelerinde çoğunlukla adını dahi koyamadığımız belli izlenimleri alır dururuz. Bunları önce kaydeder, sonra bazılarını hatırlar ve onlar hakkında genel 
kavramlar oluşturmaya başlarız. 


Bu açıklamalardan hareketle; 


I. Bilgilerimizin kaynağı duyumlardır. 
li. Mutlak doğru bilgi yoktur. 
Il. İnsan zihni doğuşta boş bir levha gibidir. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |! G)iveli 


D) i veli E) il veli 


Sartre'a göre sorgulayan insanla birlikte özgürlük yeryüzüne gelmiştir. O günden beri de sorgulama, her insanda elmanın içindeki kurt gibi yerleşiktir. İnsan temelde sorgulayabildiği için özgürdür. Çünkü var olanı 
kabul etmeyip özünü özgür olarak gerçekleştiren tek 
varlıktır. “İnsan kendisine verilen değildir; o, ne olmuş- 
sa odur." 


Sartre'ın bu görüşlerinin dayandığı temel varsayım 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İnsan kendi varlığını kendisi belirler. 
B) Bilgilerimizin kaynağı duyumlardır. 

C) İnsan belirlenmiş bir varlıktır. 

D) Yaşamının temel amacı bilgidir. 

E) Var oluş ancak şüpheyle açıklanabilir. 


Bir insanı yurttaş yapan şey mülkiyettir. Ancak bir 
şeylere sahip olan insan, devletin iyi bir yurttaşı olarak 
mutlu olur, 


Montesguieu'nun bu düşüncesi, ideal düzenin varlığını savunan akımlardan hangisine ters düşer? 
A) Kapitalizm 


B) Liberalizm C) Sosyalizm 


D) Adalet E) Demokrasi 


38. 


39. 


40. 


— Bruno kilisenin sınırsız yetkilerine karşı çıktığı için 
yargılandı. Ağır bir cezaya çaptırılarak diri diri yakıldı. O, buna rağmen yine de düşüncelerinden 
geri adım atmadı. Dünya şimdi onu yargılayanların değil Bruno'nun görüşlerinin yanında. 

— Galileo, dünya dönüyor dediği için kilise tarafından ağır baskı altında tutuldu. Buna rağmen dünyanın döndüğü düşüncesinden vazgeçmedi. Sonraki gelişmeler onu haklı çıkardı. 


Buradan hareketle, aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkarılır? 


A) Bilim adamları toplumun ihtiyaçlarını gözetmelidir. 
B) Bilim adamları birbirlerinden etkilenmişlerdir. 

C) Bilimsel gerçeklerin ortaya çıkması önlenemez. 
D) Bilim evrensel nitelik taşır. 

E) Bilim her çağda gelişmiştir. 


Bir filozofun yıllar sonra karşılaştığı eski öğrencisi ile 
arasında şöyle bir diyalog geçmiştir. 


— Sana şüphe ile yola çık dedim. Ama sana şüpheyi amaç edin demedim kil 


Burada, filozofun eski öğrencisine hangi öneriyi 
yaptığı söylenebilir? 


A) Şüpheciliğin tehlikeli bir uğraş olduğunu 

B) Şüpheciliği yöntem olarak kullanması gerektiği 

C) Şüpheciliğin amaç edinilmesi gerektiği 

D) Şüphe etmenin insanı gerçekten uzaklaştırdığı 

E) Gerçeğe ulaşmada şüphenin tek başına yeterli olduğu 


Her bireyin bir zevki, bir beğenisi vardır. Herkesin zevki 
ve beğenisi kendisi için meşrudur ve her insanın kendi beğeni yargısının haklı gerekçeleri vardır. 


Bu düşünceleri savunan bir düşünürün aşağıdakılerden hangisini reddetmesi beklenir? 


A) Kültürün estetik yargıda etkileyici olduğunu 

B) Ortak estetik yargıların var olduğunu 

C) Estetik yargılarının bireysel niteliğe sahip olduğunu 
D) Güzellik ve beğenilerin varlığını 

E) Zevkler ve renklerin tartışılamayacağını 


1. 


Bu testte sırasıyla, 


Tarih (1-17) 
Coğrafya (18-31) 
Felsefe (32 — 40) 


ile ilgili 40 soru vardır. 


Osmanlı Devleti, Tanzimat Fermanı ile ülke içinde yaşayan herkese eşit haklar vererek toprak bütünlüğünü 
korumayı amaçlamıştır. 


Buna göre, Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki 
gelişmelerden hangisi Tanzimat Fermanı'nın amacına ulaşamadığına kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Azınlıkların bağımsız devletler kurması 
B) Batılılaşma hareketlerinin hızlanması 
GC) Padişahın yetkilerinin kısıtlanması 

D) Kapitülasyonların yaygınlaştırılması 

E) Anayasacılık faaliyetlerinin başlaması 


Kösedağ Savaşı'nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti'nin siyasi bağımsızlığını kaybettiğine kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Selçuklu sultanlarının Moğollar tarafından belirlenmeye başlanması 

B) Güvenliğin bozulmasıyla ticari faaliyetlerin yavaşla- 

- ması 

G) Halktan ağır vergilerin alınmaya başlanması 

D) Tarımla uğraşan bazı köylülerin topraklarını terketmesi 

E) Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde eşkiyalık faaliyetlerinin artması 


İstanbul, Karadeniz'e Akdeniz'i birbirine bağlayan deniz yolu ile Asya'yla Avrupa'yı birbirine bağlayan karayollarının kesiştiği bir noktada bulunmüktadır. 


Bu konumun İstanbul'un aşağıdaki özelliklerden 
hangisini kazanmasında daha az etkili olduğu savunulabilir? 


A) Uluslararası bir ticaret merkezi olması 

B) Nüfusunun kalabalık olması 

C) Devletler arasında çıkar çatışmalarına neden olması 
D) Ortodoksluğun merkezi olarak kabul edilmesi 

E) Başkent yapılması 


CASYAL BİLİMLER 


ip 


2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


4. 


Yeni Türk Devleti'nde siyasal yaşamla ilgili yapılan; 


I. seçmen yaşının yükseltilmesi, 
Ii. milletvekili seçilebilme ile ilgili bazı kısıtlamaların kaldırılması, 
Ili. kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması 


düzenlemelerinden hangilerinin aynı zamanda 
halkçılık ilkesiyle ilgili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il GC) i veli 


D) ii velil E)Liivelli 


A 


I. Abdülhamit döneminde yabancı danışmanların Müsiüman olmaları ve Osmanlı kıyafetlerini giymeleri şartı 
kaldırılmıştır. 


Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yönelik 
olduğu söylenebilir? 


A) Orduyu disiplin altına almaya 

B) Dışarıdan borç para almaya 

G) Yönetim anlayışını değiştirmeye 
D) Islahat hareketlerini hızlandırmaya 
E) Kültür çatışmalarını önlemeye 


Anadolu'da Bakır devrinin sonlarında üretim faaliyetleri 
artmış, Mezopotamya toplumları ile ticaret gelişmiştir. 


Anadolu ile Mezopotamya arasında ticaretin gelişmesi; 


Ii. iki bölgede farklı ürünlerin üretilmesi, 
Il. ihtiyaç fazlası üretimin ortaya çıkması, 
III. Mezopotamya'da Tarihi devirlere geçilmiş olması 


durumlarından hangileriyle açıklanabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il O) ivelli 


D) ilvelil E) Lil velili 


25 YGS DENEMESİ 


Türkiye, yurtta sulh cihanda sulh politikası doğrultusunda 1928'de Avrupa'daki Silahsızlanma Konferansı'na katılmış ve 1929'da uluslararası ilişkilerde savaşlara karşı olan Briand - Kellogg Paktı'nı imzalamıştır. 


Türkiye'nin bu girişimlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Osmanlı Devleti'nden kalan dış borçların ödenmesine 

B) Hatay'ın Anavatar'a katılmasına 

C) Milletler Cemiyeti'ne üye olmasına 

D) Yunanistan'la nüfus mübadelesinin yapılmasına 

E) Musul'un İngiliz manda yönetimine bırakılmasına 


Türkiye'de 1925 ile 1930 yılları arasında Meclis'te sadece Cumhuriyet Halk Fırkası'nın milletvekilleri yer almıştır. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisini sınırlandırdığı savunulabilir? 


A) İnkılapların yapılmasını 

B) TBMM'nin çalışmalarını 

GC) Hükümetin otoritesini 

D) Halk iradesinin yönetime yansımasını 
E) Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini 


11 Eylül 1920'de 1. TBMM'de Kaçaklar Hakkında Kanun hazırlanmıştır. Bu yasa ile asker kaçakları, onlara 
yardım edenler ya da görevlerini yerine getirmeyenler 
için özel mahkemeler kurulması öngörülmüştür. 


TBMM'nin hazırladığı bu kanunun öncelikle aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Yargı bağımsızlığını sağlamaya 

B) Ordunun savaş gücünü korumaya 
GC) Uluslararası alanda tanınmaya 

D) Yönetime katılımı artırmaya 

E) Azınlık isyanlarını engellemeye 
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10. 


11. 


12. 


17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde, taşrada güvenliğin 
azalması sonucunda köyden kente göç hareketleri 
artmıştır. 


Bu durumun Osmanlı Devleti'nde; 


I. lonca teşkilatlarının öneminin azalması, 
Il. işsizlik oranının artması, 
IH. toprak gelirlerinin azalması 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) Ii veli E) Il ve ili 


Ulusal Kurtuluş Savaşı döneminde görülen; 


1 düzenli ordunun kurulması, 
Ii Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayımlanması, 
il. İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması 


gelişmelerinden hangilerinin ulusal hedeflerin elde 
edilmesi amacıyla, iç ve dış sorunlarda milli gücün 
etkili kullanılmasını kolaylaştırdığı söylenebilir? 

A) Yanlız | 


B) Yanlız Il GC) Yanlız İl 


D) i veli E)i,il veli 


Uygurlar döneminde genel olarak halktan; konut, hayvan ve toprak vergileri toplanmıştır. 


Buna göre, Uygurların; 


1. veraset sisteminin uygulanması, 
li. yerleşik yaşama geçilmesi, 
Il. farklı geçim kaynaklarının bulunması 


özelliklerinden hangilerine sahip olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


D) ivelli E) Il ve ll 
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13. 


14. 


15. 
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Son Osmanlı Mebuslar Meclisi için 7 Kasım 1919'da 
yurt genelinde serbestçe seçimler yapılmıştır. 


İtilaf devletlerinin Mebuslar Meclisi seçimlerine karşı çıkmaması aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir? 


A) Yapılacak barış antlaşmasını Mebuslar Meclisi'ne 
onaylatmak istemelerine 

B) İstanbul Hükümeti'nin yönetimdeki etkinliğini azaltmak istemelerine 

C) Kendi aralarındaki görüş ayrılıklarını sona erdirmek 
istemelerine 

D) Azınlıkların haklarını genişletmek istemelerine 

E) Anadolu'da Yunan işgalini kolaylaştırma istemelerine 


Yeni Türk Devleti'nde gerçekleştirilen aşağıdaki 
inkılaplardan hangisinin kültürel alanda millileşmeye katkısının olduğu savunulamaz? 


A) Öğretimin birleştirilmesi 

B) Medreselerin kapatılması 

G) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması 
D) Türk Dil Kurumu'nun kurulması 
E) Miladi Takvim'in kabul edilmesi 


Emeviler Dönemi'nde; 


— Arapça resmi dil ilan edilmiş, 
— İlk kez Arap parası bastırılmış, 


— Arap olmayan Müslümanlara yönetimde görev ve- 


rilmemiştir. 


Emeviler Dönemi'ndeki bu gelişmelerin ortak sonucu olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) Hilafetin saltanata dönüştürüldüğüne 

B) Ulusçu politikalara ağırlık verildiğine 

GC) Devlet gelirlerinin artırıldığına 

D) İslam birliğinin sağlandığına 

E) İslamiyet'in Araplar dışında da yayıldığına 


16. 


17. 
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Lozan Barış Görüşmeleri'nde İtilaf devletleri temsilcilerinin Mondros Ateşkes Antlaşması'nın şartlarını öne 
sürmeleri üzerine İsmet Paşa, Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Lozan'a gelindiğini ifade etmiştir. 


İtilaf devletlerinin bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? 


A) Azınlık haklarını korumaya çalıştıklarının 

B) Barış görüşmelerinde Osmanlı Hükümeti'ne de yer 
vermek istediklerinin 

GC) TBMM Heyeti'ni zor duruma düşürmeyi amaçladıklarının 

D) Kalıcı barış ortamının oluşmasına önem verdiklerinin 

E) Yeni bir savaşı engellemeye çalıştıklarının 


Milli Cemiyetlerin kurulmasıyla ilgili bazı bilgiler şunlardır: 


— Trakya Paşaeli Cemiyeti, 1. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa'nın desteğiyle Edirne'de kurulmuştur. 


— İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, 17. Kolordu Komutanı Nureddin Paşa'nın desteğiyle İzmir'de kurulmuştur. 


Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir? 


A) Kurtuluş Savaşı'nın İstanbul Hükümeti tarafından 
yönlendirildiğine 

B) Osmanlı subaylarının işgaller karşısında kayıtsız 
kalmadığına 

C) Genelge ve kongrelerin Milli Cemiyetleri yaygınlaştırdığına 

D) İtilaf devletleri arasındaki görüş ayrılıklarından yararlanıldığına 

E) Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Mücadele'yi başlattığına 
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18. Renklendirme yöntemiyle haritası çizilen bir ülkenin, aşağıdaki renklerle gösterilen yörelerinin hangileri arasındaki yükselti farkı daha fazladır? 


A) Yeşil - Sarı 

B) Turuncu - Koyu Kahverengi 
C) Sarı - Turuncu 

D) Açık yeşil - Turuncu 

E) Yeşil - Koyu Kahverengi 


19. Aşağıda bir yöredeki kayaç türlerini gösteren jeoloji 
haritası verilmiştir. 


Katılaşım kayaçları a Başkalaşmış sert kayaçlar 
Alüvyonlar Masifler(sert kütleler) 


Genel olarak aşınmaya karşı dayanıklı kayaçlar, çevresine göre yüksek ve belirgin yer şekillerini oluştururken; kolay aşınan kayaçlar alçak ve belirgin olmayan 
yerşekillerini meydana getirir. 


Buna göre, haritada “K” ile gösterilen arazilerde 
aşağıdaki yerşekillerinden hangisinin oluşması 


beklenir? 
A) Volkanik dağların B) Ovaların 
C) Kıvrımlı sıradağların D) Platoların 


E) Karstik mağaraların 
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20. 


21. 


A) Fön 


Kış mevsiminde Doğu Karadeniz dağları ile Toros 
dağlarından denize doğru esen, sıcaklığı artırarak 
karları hızla eriten ve bitkilerin erken çiçek açmasına neden olan rüzgâr aşağıdakilerden hangisidir? 


B) Etezyen C) Meltem 


D) Lodos E) Sam yeli 


Aşağıdaki grafikte yıllara göre dünya nüfus miktarı verilmiştir. 


Nüfus (milyon kişi) 


N 
1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 


1950-2000 yılları arasındaki nüfus artışında; 


1. İnsanların yerleşik hayata geçerek hayvanları evcilleştirmeleri ve tarımla uğraşmaları 
Ii. Beslenme ve sağlık koşullarının düzelmesi 
Ii. Kadınların iş gücüne daha fazla katılması 


faktörlerinden hangileri etkili olmuştur? 
© G) Yalnızlli 


A) Yalnız | B) Yalnız 1l 


D) i veli E) li veli 
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22. Atmosferi oluşturan gazlar, ağırlıklarına göre iç içe küreler oluşturacak şekilde sıralanır. En ağır gazlar en altta yer alır. Bu yüzden atmosferdeki gazların 9 97'si 
yerden 27 km'ye kadar olan kısımda bulunmaktadır. 


Bu parçada anlatılan durum, aşağıdakilerden hangisi üzerinde öncelikle etkili olmuştur? 


A) Güneş'ten gelen zararlı ışınların bir kısmının tutulması 

B) Atmosferde güneş ışınlarının tutulma oranının Ekvator'dan kutuplara doğru artması 

C) Yükseldikçe basıncın azalması 

D) Ekvator'dan kutuplara doğru nem miktarının azalması 

E) Güneş'ten gelen enerjinin atmosferde dağılması 


23. Aşağıda yeryüzünde sıcaklığın dağılımına etki eden 
dört faktöre ait örnekler verilmiştir. 


* Kanada'nın doğu kıyılarındaki sıcaklığın İngiltere'den düşük olması 


* Ekvator'daki günlük sıcaklık farkının Büyük Sahra'ya göre az olması 

* Kış mevsiminde Orta Avrupa'daki sıcaklığın Batı 
Avrupa kıyılarına göre düşük olması 


* Norveç'inyıllık sıcaklık ortalamasının Türkiye'ye göre düşük olması 


Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değil-- 


dir? 
A) Enlem B) Bakı C) Nemlilik 
D) Okyanus akıntıları E) Karasallık 
CACVAIL BİLİMİ ED 


24. 


25. 


ata! 


Doğal çevrenin kontrolünden kurtulabilmek ve daha 
iyi yaşam koşulları oluşturabilmek amacıyla insanların 
yapmış olduğu tahribatlar, çevre sorunlarını ortaya Çikarmaktadır. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi çevre sorunu 
olarak değerlendirilemez? 


A) Fosil yakıtların aşırı kullanımı ile havanın kirlenmesi 

B) Sanayi kuruluşlarından çıkan kirli suların diğer su 
kaynaklarına karışması 

C) Trafikteki taşıtların çıkardığı aşırı ses 

D) Yol yapımı için ormanların tahrip edilmesi 

E) Jeotermal kaynakların seracılıkta kullanılması 


21 Mari tarihinde X, Y, Z merkezlerinde aynı anda Güneş'in ufuktaki konumları aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. 


Ded 


Batı Doğu Batı 


.. dg 
Y Doğu Batı Z Doğu 
Buna göre, verilen merkezlerle ilgili aşağıdakiler- 


den hangisi söylenemez? 


A) Y merkezi, X ve Z merkezlerinin doğusunda yer alır. 

B) X ve Z merkezlerinin yerel saati aynıdır. 

C) Y ve Z merkezleri arasındaki yerel saat farkı X ve Y 
merkezleri arasındaki yerel saat farkından fazladır. 

D) Y merkezinde yerel saat daha ileridir. 

E) X merkezinde güneş, Y merkezinden sonra doğmuştur. 
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26. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunan bir yerde, verilen tarihte gündüzler Ekvator'dakinden daha uzundur? 


A) 30" Güney paraleli, 21 Haziran 

B) 23" 27' Kuzey paraleli, 21 Aralık 
C) 23 27' Kuzey paraleli, 21 Haziran 
D) 609 Kuzey paraleli, 21 Aralık 

E) 10* Güney paraleli, 21 Haziran 


2/7. Türkiye akarsularının aşağıda verilen özelliklerinden hangisi üzerinde iklim şartları etkili olmuştur? 


A) Denge profiline ulaşmamış olmaları 

B) Uzunluklarının az olması 

C) Akış hızlarının fazla olması 

D) Daha çok doğu-batı doğrultusunda akmaları 
E) Yaz aylarında debilerinin azalması 


28. Anadolu'nun jeolojik süreci içerisinde görülen yer kabuğu hareketleri sonucunda oluşan çöküntü sahaları- 
nın, akarsular ve sel sularının getirdiği alüvyonlarla 
dolması sonucu tektonik ovalar oluşmuştur. 


Aşağıda verilen ovalardan hangisi bu tür ovalara 
örnek olarak gösterilebilir? 


A) Silifke B) Bafra G) Çarşamba 


D) Çukurova E) Amik 
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29. Okyanus akıntılarının karşılaşma alanlarında oluşan 
yoğun sis ve yaz dönemlerinde kutup bölgelerinden 
kopup gelen buz dağları, deniz ulaşımında büyük tehlikelere yol açar. 


Aşağıdaki ülkelerden hangileri arasında yapılan 
deniz ulaşımında, bu tür tehlikelerin daha çok yaşanması beklenir? 


A) Güney Afrika Cumhuriyeti — Hindistan 
B) Japonya - Malezya 

C) İngiltere — ABD 

D) Nijerya — Brezilya 

E) Avustralya - Endonezya 


30. e» Birincil faaliyetler ormancılık, madencilik, balıkçılık, 
hayvancılık ve tarım ürünleri yetiştiriciliği gibi faaliyetlerdir. 


* İkincil faaliyetler hammaddelerin işlendiği ve değerli ürünlere dönüştürüldüğü sanayi ile ilgili faaliyetlerdir. 


* Üçüncül faaliyetler pazarlama, turizm, sağlık, bankacılık, ulaşım gibi faaliyetlerdir. 


Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi ikincil faaliyet grubu içerisinde yer alır? 


A) Demir-çelik üretimi 
B) Buğday üretimi 

C) Otel işletmeciliği 
D) Linyit çıkarılması 
E) Ahır hayvancılığı 
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31. Aşağıdaki haritalarda sırasıyla Türkiye'de deprem kuşakları, karstik arazinin dağılışı ve nüfusun yoğun olduğu alanlar gösterilmiştir. 


1. harita 


Buna göre, belli özelliklere göre oluşturulan yukarıdaki haritalardan hangilerinde zamanla değişme olması beklenmez? 


A) Yalnız | B) Yainız Il G) Yalnız Hi 


D) i veli E)ivelil 


32. Birey, eylemlerini yapması gereken ödev olarak görür. 
Kimsenin batmakta olan gemiyi en son terk eden kaptanı 
aptal olarak nitelendirmediği gibi ülkesi adına savaşan 
ya da ölen insanı da kimse yardırgamamaktadır. 


Bu parçada savunulan düşünce, aşağıdakilerden 
hangisine ters düşmektedir? 


A) İnanılan değerler için zorluklara katlanmak gerekir. 

B) Bireyler eylemlerini değerli kılan amaçları gerçekleştirmeye çalışır. 

GC) İnsan davranışlarının kaynağı ödev duygusudur. 

D) İnsanın eylemleri bireysel çıkarlarına uygun olmalıdır. 

E) Ödev duygusu, değerli davranışların yapılmasını 
sağlar. 
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33. Sanat eseri iki varlık alemini bünyesinde barındırır. Sanat eseri ilk olarak maddesel gerçekliktir, yani, bir müzik eseri fiziksel bir varlık olarak sestir. Bir heykel taştır. Fakat onlar sanat eseri olarak sıradan maddi bir 
varlık olma özelliğini aşarlar ve belli bir anlama sahip 
olarak; duygu, düşünce ve hayal gücü içerirler. 


Yukarıdaki belirlemeye göre, sanat eseriyle ilgili 
hangi sonuca ulaşılır? 


A) Sanat eserinde biçimsellik, sanatçıdan bağımsızdır. 

B) Sanat eseri, varlığı fiziksel görünüşüyle ele alır. 

C) Sanat eseri, sanatçının estetik kaygıyla varlığı ele 
alması sonucu oluşur. 

D) Sanat eseri, tek ve özgün olduğunda değerlidir. 

E) Sanat eseri, fayda gözetilmeden yapıldığında estetik bir değeri vardır. 


34. “Ahlak dediğim zaman, ahlak kitaplarında yazılı olan 


nasihatları murat etmiyorum. Zira ahlaki diye yaptığımız işler ve yapmaktan sakındıklarımız, kitaplarda yazılı olan ve bir takım ahlak hocalarının önerdikleri şeylerden daha öncedir. Ahlaki olan bize ahlaki olarak sunulan değil, vicdanımızda hissettiğimizdir. 


Bu görüşlerden hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir? 


A) İnsanın yaptığı her şey ahlakidir. 

B) Gerçek ahlak kuralları kitaplarda mevcuttur. 

C) Ahlaki kurallar tartışılamaz. 

D) Ahlak kuralları toplumlara göre şekillenir. 

E) Ahlak anlayışının belirleyicisi kitaplar değil insandır. 
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35. 


36. 


37. 
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Proudhon'a göre insanlar devlet olmadan da adalet 
içinde uyumlu bir hayat yaşayabilirler. Ona göre devletin amacı mülkiyeti korumaktır. Oysa her türlü mülkiyet hırsızlıktır. Bu nedenle devletin olmaması gerekir. 


Parçada, dile getirilen siyasi öğreti aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Anarşizm 


B) Sosyalizm GC) Liberalizm 


D) İdealizm E) Demokrasi 


Şu anda dünyamız o kadar küçüldü ki dünyanın bir 
yerindeki bir bilgi ve teknoloji anında her yerde tanınabiliyor ve uygulanabiliyor. İnsanlar kendilerine ulaşan 
bilgi ve teknolojinin nasıl yapıldığını, nasıl elde edildiğini hemen çözebiliyor. Çözmekle kalınmıyor bir benzerini hemen yapabiliyor. Bu durum başarıların yaygınlaşmasına neden olduğu gibi istenmeyen durumların yayılmasına da yol açabiliyor. 


Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? 


© A) Bilgi ve teknolojinin belli bir toplum tarafından orta- 


ya konması 

B) Bilgi ve teknolojinin ortaya çıktığı toplumun özelliklerini taşıması 

C) Bilginin objektif değerlere sahip olması 

D) Bilgi ve teknolojinin kolay uygulanabilir olması 

E) Bilgi ve teknolojinin evrensel özellikler taşıması 


Felsefi sistemler, bu sistemleri kuran filozoflar için tamamen doğru iken, diğer filozoflara göre büyük yanlışlar içerebilirler. Bu nedenle bir çok filozof, başka filozofların görüşlerini reddedebilir, fakat hiçbir filozof, 
görüşlerini yanlış bulsa bile başka bir filozofun görüşlerini açıklamasının engellenmesini kabul etmez. Onlara göre felsefe, her filozofun kendi doğrularını ortaya 
koyabildiği için değerlidir. 


Bu parçada, vurgulanan görüş aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Her iilozof birbirini eleştirir. 

B) Yanlışı görmek bir erdem olduğu gibi doğru bildiğini savunmak da erdemdir. 

G) Düşünceleri açıklamanın engellenmesi felsefenin 
gelişmesini yavaşlatır. 

D) Felsefi sistemlerin belli bir işlevi vardır. . 

E) Felsefi sistemler günlük hayatla iç içedir. 


38. 


39. 


40. 


Bir düşüncenin doğru olabilmesi o düşünceye alt iş ya 
da eylemin sonucuna bağlıdır. Örneğin, denize balık 
avlamak amacıyla giden bir balıkçı için denizin içindeki değil, ağın içindeki balıkların anlamı vardır. Bunun 
gibi, bir düşüncenin, bir eylemin doğru veya yanlışlığı, 
insana sağladığı faydayla ilgilidir. 


Bu belirlemeye göre, aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılır? 


A) Akla dayalı bilgiler doğrudur. 

B) Doğru bilgiye ancak deneyimlerle ulaşılır. 

G) Bilginin doğruluğu pratik değerine bağlıdır. 
D) Bilginin geçerliliğini, kuramsal içeriği belirler. 
E) Sezgisel bilgiler, ispatlanmamış bilgilerdir. 


F. Bacon “İnsan kesin yargılarla işe başlarsa, varacaği yer kuşku olacaktır. Ama kuşkuyla işe başlarsa, o 
zaman kesin bilgilere ulaşacaktır” der. 


Bacon, bilimsel çalışmalarda doğru bilgilere ulaşmayı hangi nedene dayandırmıştır? 


A) Ön kabulleri belirlemeye 

B) Yararlı olabilecek bilgileri kabule 
C) Deneysel sonuçları dikkate almaya 
D) Bilinenleri sorgulamaya 

E) Bilgi birikimlerini dikkate almaya 


— Açıklanan, verilerin mantıksal sonucu olmalıdır. 

— Verilere dayalı en az bir genelleme olmalıdır. 

— Yargıların kaynağı olgusal içerikli olmalıdır. 

— Ulaşılan yargı, gözlem ve deney sonuçlarına uygun olmalıdır. 


Yukarıdaki tanımlar, “bilimsel bilgi" ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiştir? 


A) Bilimsel bilgi genellenebilir mi? 

B) Bilimsel bilgi eleştirel bir bilgi midir? 
G) Bilimsel bilgi nasıl kanıtlanabilir? 

D) Bilimsel bilgi nasil ilerler? 

E) Bilimsel bilgi değişebilir mi? 


i 
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1. 


Bu testte sırasıyla, 


Tarih (1-17) 
Coğrafya (18-31) 
Felsefe (32 — 40) 


ile ilgili 40 soru vardır. 
2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


1. Türkiye'de 1935 yılında Etibank ve Maden Tetkik 4. 
Arama Enstitüsü'nün kurulmasının; 


Il. Dünya Savaşı öncesinde meydana gelen; 


1. İtalya'nın Habeşistan'a saldırması, 


1. yeni sanayi tesislerinin kurulmasını sağlama, Il. Almanya'nın Ren Bölgesi'ne girmesi, 
. ülkenin dışa bağımlılığını azaltma, ill. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın yaşanması, 
Ii. yap-işlet-devret modeline işlerlik kazandırma IV. Japonya'nın Milletler Cemiyeti'nden çekilmesi 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunur- gelişmelerinden hangileri yeni bir savaşın haberci- 


labilir? si olarak kabul edilebilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız |l C)iveti A) i veli B) ivelli C) ii ve IV 
D) ivellll E) il ve nl D)i,live V E) ii, ill ve V 
2. o Atatürk yaptığı bir konuşmada, “Millet açıkça bilmeli- 5. o Osmanlı Devleti'nde 1869'da yayımlanan Maarif-i Umu- 


dir: Medeniyet öyle güçlü bir ateştir ki, ona uzak kalanları yakar yok eder.” ifadelerini kullanmıştır. 


miye Nizamnamesi ile her köy ve mahallede Sıbyan 
Mektebi kurulması kararlaştırılmıştır. 


Atatürk'ün bu görüşünün aşağıdakilerden hangisini gerekli kıldığı savunulabilir? 


Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Eski kurumların korunmasını 
“ -B) Ulusal özelliklerin ön plana çıkarılmasını 
G) İnkılapların yapılmasını 
D) Halk arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasını 
E) Yönetimde hiyerarşinin esas alınmasını 


A) Yönetimdeki ikiliklerin kaldırılmasına 

B) Etnik ve kültürel farklılıkların sona erdirilmesine 

C) İçişlerine karışılmasının engellenmesine 

D) Okur yazarlığın ülke genelinde yaygınlaştırılmasına 
E) Mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasına 


3. — Haçlı Seferleri'yle Avrupalılar, İslam dünyasını aşarak 6. — Osmanlı Devleti'nde İslam hukukuna uyma zorunluludoğunun zenginliklerine ulaşamayacaklarını anlamış- ğu bulunmayan gayrimüslimlerin örfi hukuka uyma 
lardır. ağa ri zorunlulukları vardı. 


Bu durumun 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalıları aşağıdakilerden hangisine yönelttiği savunulabilir? 


Bu durum örfi hukukla ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? 


A) Yeni ticaret yollarının aranmasına 

B) İslam dünyası ile ticari ilişkilerin sona erdirilmesine 
C) Temel tüketim mallarının değiştirilmesine 

D) Katolik Kilisesi'ne karşı Reform hareketlerinin baş- 


A) Avrupa hukukundan yararlanılarak hazırlanıdığının 
B) Toplumun geneli için düzenlendiğinin 

G) Müslümanlar için geçerli olmadığının 

D) Gayrimüslimlerin devlet yönetimine katılımını sağlatılmasına ladığının 


E) Avrupa'da Hristiyan birliğinin sağlanmasına E) Uzun süre yürürlükte kaldığının 
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Sosyal devlet, devletin sosyal: ve ekonomik hayata 
müdahalesi yoluyla; toplumsal çatışmaları önleyen ve 
milli bütünleşmeyi sağlamaya çalışan bir devlet anlayışıdır. 


Bu bilgiye bakılarak, Yeni Türk Devleti'nin ilk yıllarında görülen aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin 
“Sosyal Devlet” anlayışı doğrultusunda olduğu savunulamaz? 


A) Aşar vergisinin kaldırılması 

B) Tek parti yönetiminin sürdürülmesi 

C) Eğitim ve sağlık işlerinin düzenlenmesi 
D) Laik yönetim ilkesinin benimsenmesi 
E) Medeni Kanun'un kabul edilmesi 


20. yüzyıldan önce dünyada meydana gelen salgın 
hastalıklar genellikle ortaya çıktığı bölge ile sınırlı kalırken, günümüzdeki salgın hastalıklar ise tüm dünya ülkelerini etkileyebilmektedir. 


Bu durum aşağıdaki alanların hangisindeki gelişmelere bağlanabilir? 
A) Ulaşım 


B) Askerlik C) Eğitim 


D) Haberleşme E) Yönetim 


TBMM ile Ermenistan arasında imzalanan Gümrü Antlaşması'nda, “Türkiye sınırları içinde Ermenilerin çoğunlukta bulunduğu hiçbir bölge olmadığı” görüşü 
kabul edilmiştir. 


Bu görüşün aşağıdakilerden hangisine bir tepki niteliğinde olduğu savunulabilir? 


A) Sevr Antlaşması'nda Doğu Anadolu'da bir Ermeni 
Devleti kurulmasının öngörülmesine 

B) Azınlık milletvekillerinin Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde yer almasına 

C) Ermenilerin Anadolu'da varlığının korunmasına 

D) İtilaf devletlerinin Anadolu'yu işgal etmesine 

E) Osmanlı Devleti'ndeki azınlıkların haklarının genişletilmesine 
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10. Mustafa Kemal, 28 Mayıs 1919'da Havza'dan kuman- 


11. 


12. 


dan ve valilere gönderdiği telgrafta “... her yerde halkın 
gösteriler düzenleyerek düşman: işgalini protesto etmelerini” bildirmiş ve bu amaçla 30 Mayıs 1919'da ilk 
mitingi Havza'da kendisi düzenlemiştir. 


Mustafa Kemalin bu mitinglerle aşağıdakilerden 
hangisini amaçladığı savunulabilir? 


A) Halkı ortak bir amaç etrafında birleştirmeyi 

B) Azınlıkların ayrılıkçı faaliyetlerine son vermeyi 

C) Yasama gücünün halk üzerindeki etkinliğini artırmayı 

D) Yapılacak barış görüşmelerini hızlandırmayı 

E) Diplomatik faaliyetlerle işgalleri sona erdirmeyi 


Hz. Osman Kur'an-ı Kerim'i çoğaltarak Mekke, Basra, 
Küfe, Şam ve Mısır gibi önemli İslam şehirlerine göndermiş ve bir örneğini de başkent Medine'de tutmuştur. 


Hz. Osman'ın bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Çok uluslu yapıyı korumaya 

B) Ülke içindeki uygulamalarda birliktelik sağlamaya 
C) Halifeliğin saltanata dönüşmesini engellemeye 

D) Azınlıkların devlete bağlılığını artırmaya 

E) Bilimsel faaliyetleri yaygınlaştırmaya 


Eskişehir - Kütahya Savaşları'nın kaybedilmesi sonrasında ordunun başına geçmesi istenen Mustafa Kemal Paşa, meclisin tüm yetkilerinin bir süreliğine kendisine verilmesini istemiştir. 


Mustafa Kemal Paşa'nın bu isteğinin; 


I. hızlı kararlar almak ve uygulamak, 
Ii. Meclis içindeki gruplaşmalara son vermek, 
Ii. diplomatik ilişkileri geliştirmek 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l Oj)ivelli 


D) il veli 


ElLilveli 
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13. Atatürk milliyetçiliği, toplumu din ve ırk anlayışının uy- 


14. 


15. 


gulamalarından kurtararak, ulusal sınırlar içerisinde uzlaşmaya ve hoşgörüye dayanan ortak yurttaşlık duygularına yönelimiştir. 


Buna göre, Atatürk milliyetçiliği ile ilgili; 


I. Ülkede birlik ve beraberliği sağlamayı amaçlamıştir. 
Ii. Toplumsal hayatta laikleşmeyi esas almıştır. 
Ili. Ortak duygu ve hisse dayalı “subjektif” milliyetçilik anlayışına dayandırılmıştır. 


yargılarından hangileri savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız il C) Yalnız lll 


D) il veli E) İli vellil 


Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçukluları'nda 
ticaretin devlet koruması altında yapıldığına kesin 
kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Ahilik teşkilatının kurulması 

B) Düşük gümrük vergisinin alınması 

G) Uluslararası ticaret antlaşmalarının yapılması 
D) Sigortacılık sisteminin uygulanması 

E) Liman şehirlerinin fethedilmesi 


Günümüzde bilinen en eski düğümlü halı olan Pazırık 
halısı 1947 — 1949 yılları arasında Altay Dağları eteklerinde, Pazırık'ta bir mezar odasında yapılan kazılar sırasında ortaya çıkarılmıştır. Arkeologlar bu halının M.Ö 
3 ile 5. yüzyıllar arasında dokunmuş olabileceğini belirtmişlerdir. Bu halıyla birlikte ortaya çıkarılan eserler 


halının Hun Türkleri ile bağlantılı olduğunu ortaya koy- 


muştur. 


Yukarıdaki bilgilere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Türklerde ahiret inancı görülmüştür. 

B) Hunlar döneminde dokumacılık gelişmiştir. 

C) Türkler köklü bir kültüre sahiptirler. 

D) Buluntular Türk tarihi ile ilgili bilgiler vermiştir. 

E) Hunlar yerleşik yaşama geçen en eski Türk topluluğudur. 
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16. 


17. 


Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra İstanbul'dan kaçanların şehre serbestçe dönmelerine 
izin vermiş ve aynı zamanda şehirdeki gayrimüslim 
halka inanç ve ibadet serbestliği tanımıştır. 


Fatih Sultan Mehmet'in bu tutumu aşağıdakilerden 
hangisinin göstergesidir? 


A) Gayrimüslimlerden yönetimde yararlanmaya çalıştığının 

B) Hristiyanlar arasında mezhep birliğini sağlamak istediğinin 

G) İstanbul'un etnik yapısını değiştirmeye öncelik verdiğinin 

D) Müslümanların İstanbul'a yerleşmesi için ortam hazırladığının 

E) Hoşgörülü bir yönetim anlayışına sahip olduğunun 


Osmanlı Devleti'nde topluma eşit haklar tanıyan Tanzimat Fermanı, bir halk hareketi sonucunda değil, padişahın ve yöneticilerin isteği doğrultusunda ilanı edilmiştir. 


Osmanlı yöneticilerinin böyle bir tutum içine girmeleri; 


I. ülke bütünlüğünü koruma, 
I1. halk arasında birlik ve beraberlik duygularını güçlendirme, 
Ili. Avrupalı devletler üzerinde yaptırım gücüne sahip 
olma 


gerekçelerinden hangilerine dayandırılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C)i veli 


D) Ive E) Lil ve ill 


i 
İ 
li 
; 
; 
i 
| 
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18. Bir akarsuda, 


19. 
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* şelalelerin zamanla ortadan kalkması, 

* aşınmanın kaynak kısmına doğru olması, 

* çevredeki küçük akarsuların ana akarsuya bağlanması 


durumları, akarsu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt olur? 


A) Denge profiline ulaşmasının çok zaman alacağına 
B) Taşıdığı alüvyon miktarının fazla olduğuna 

C) Geriye aşındırma yaptığına 

D) Hidroelektrik enerji potansiyelinin yüksek olduğuna 
E) Karma rejimli olduğuna 


Manto, yerkabuğunun altından başlayıp çekirdeğe kadar devam eden, sıcak ve akışkan yapıya sahip bir 
katmandır. Yeryüzünde meydana gelen birçok olay 
mantodaki akıntılardan kaynaklanmaktadır. 


Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde 
mantodaki akıntıların etkisi daha azdır? 


A) Depremler 

B) Volkanik faaliyetler 

C) Kıtaların kayması 

D) Fay hatlarının oluşması 
E) Fosil yakıtların oluşması 


20. Aşağıdakilerden hangisi yer ekseninin yörünge düz- 


21. 


lemine eğik olmasının sonuçlarından biri değildir? 


A) Güneş ışınlarının dönencelere yılda bir kez, dönenceler arasındaki yerlere ise iki kez dik düşmesi 


B) 21 Haziran'da Kuzey Kutup Dairesi'nde bir gün süreyle Güneş'in hiç batmaması 

6) Bir yerde Güneş'in doğuş ve batış saatinin yıl boyunca değişmesi 


D) Orta kuşakta dört mevsimin belirgin olarak yaşanması 


E) Güneş'in doğuş süresinin Ekvator'da kısa, kutuplarda uzun sürmesi 


* K kentinin yerel saati L kentinin yerel saatinden üç 
saat geridir. 


» Güneşl kentinde doğduktan iki saat sonra M kentinde doğmaktadır. 


* M kenti güneşin karşısından geçtikten 1 saat sonra K kenti güneşin karşısından geçmektedir. 


- Buna göre, K, L ve M kentlerinin batıdan doğuya 


doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 
AK,LM 


B)LK,M GO) K,M,L 


DLM,K EM K,L 
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22. 


23. 


Ocak ayında aynı gün ve aynı saatte 1 m3 havanın; 


»* Antalya'da 9,39 gram 
s* Erzurum'da 2,38 gram 


nemle doyma noktasına ulaştığı belirlenmiştir. 


Bu durum Antalya ve Erzurum'un aşağıdakilerden 
hangisi bakımından farklı olmasıyla açıklanabilir? 


A) Yağış miktarı 

B) Basınç 

C) Buharlaşma şiddeti 
D) Sıcaklık 

E) Hakim rüzgâr yönü 


Aşağıdaki tabloda Jamaika ve Hong Kong'un nüfuslarına ait bazı bilgiler verilmiştir. 


Doğum (96) 7 
1 


üm ey İLE İİ 


Doğal nüfus artışı (960) 


Gerçek yıllık artış (960) 


Tablodaki bilgilere bakılarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


ERE 


A) Gerçek nüfus artışı ile doğal nüfus artışı arasındaki 


fark Hong Kong'ta daha fazladır. 

B) 0-14 yaş grubundaki nüfus miktarı Jamaika'da daha fazladır. 

C) Jamaika'da gerçek nüfus artışının doğal nüfus artışından az olması, bu ülkeden başka ülkelere göç 
olduğunu gösterir. 

D) Hong Kong'ta doğal nüfus artış oranı daha azdır. 

E) Doğum oranı yüksek olan Jamaika'da ölüm oranı 
da yüksektir. 


CACVAİ DİLİM ED 


24. 


25. 


Türkiye iklimi ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden 
hangisi enlemin etkisi ile açıklanamaz? 


A) Maki üst sınırının Akdeniz Bölgesi'nde Ege Bölgesi'nden yüksek olması 

B) Antalya, İzmir ve İstanbul'un sıcaklık ortalamaları- 
nın farklı olması 

C) Ocak ayında ortalama sıcaklığın Adana'da Rize'den 
yüksek olması 

D) Tuzluluk oranının Akdeniz'de Karadeniz'den fazla 
olması 

E) Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde yetiştirilen çay 
ve fındığın iç kesimlerde yetiştirilememesi 


Yukarıda bir yörenin eş yükselti eğrileriyle çizilmiş topoğrafya haritası verilmiştir. 


Buna göre, numaralanmış alanlardaki yüzey şekilleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 


l ll | V 
A) Vadi Kıyı çizgisi Delta Boyun 
B) Sırt Delta Boyun Çanak 
C) Boyun Delta Çanak Vadi 
D) Doruk Boyun Yamaç Çanak 
E) Boyun Kıyı çizgisi Delta Vadi 


20 YGS DENEMESİ 


26. Akdeniz Bölgesi'nin yüzey şekillerini inceleyen bir 
araştırmacının, bu bölgede aşağıdakilerden hangisiyle karşılaşma olasılığı daha azdır? 


A) Karstik göller 

B) Sıra dağlar 

C) Delta ovaları 

D) Volkanik araziler 
E) Koy ve körfezler 


27. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde, tektonik depremlerin etkisi yoktur? 


A) Dev tsunamilerin oluşmasında 
B) Yeni fayların oluşmasında 


C) Göllerde ve yeraltı su seviyelerinde değişme olmasında 


D) Bina ve köprülerin zarar görmesinde 
E) Hava sıcaklığının artmasında 


28. |. Avrupa 
Il. Afrika 
lil. Kuzey Amerika 
IV. Okyanusya 


Yukarıdaki kıtalardan hangileri arasında denizyolu 
trafiği daha yoğundur? 

A) iveli B) | veli GC) li veli 
D) ive iV E) Hi ve V 
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29. Aşağıda bir yörede görülen ve birbirini doğuran olaylar sırasıyla verilmiştir. 


I. Sanayileşme hareketi başlamıştır. 
1. Hızlı bir şekilde göç almıştır. 
, İN. Okur-yazar oranı artmıştır. 
IV. Çarpık yapılaşma artmıştır. 


V. Belediye hizmetleri yetersiz kalmıştır. 


Buna göre, kaç numaralı olayın bu sıralamada yeri 
yoktur? 


A)I B) il O) nl D)V E)V 


30. Ticari amaçla yapılan yük ve yolcu taşımacılığında; 


I. saatteki hızı 800 kilometreyi bulan tsunami 
Il. dağ yamacında meydana gelen heyelan 


IN. volkan patlaması sonucunda havaya karışan kül 
ve duman 


doğal afetlerinden en fazla etkilenen ulaşım yolları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 


I 1 li 


A) Karayolu Denizyolu Havayolu 
B) Denizyolu Havayolu Karayolu 
C) Karayolu Havayolu Denizyolu 
D) Denizyolu Karayolu Havayolu 
E) Havayolu Denizyolu Karayolu 
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31. Ekvator'da yükselen hava kütleleri kutuplara doğru 
hareket ederken Dünya'nın günlük hareketine bağlı 
olarak alçalarak dinamik yüksek basınç alanlarını oluşturur. Yıl boyunca alçalıcı hava hareketi görülen bu 
bölgelerde yağış miktarının azlığına bağlı olarak çöller 
oluşur. 


Haritada gösterilen çöllerden hangisi, dinamik alçalicı hava hareketine bağlı olarak oluşmamıştır? 


A) Arizona B) Gobi G) Atacama 


D) Büyük Sahra E) Gibson 


32. Özgürlük, doğanın insana bir armağanı değildir. İnsanın özgür olarak doğduğu savının gerçekte bir ilgisi 
yoktur. Tam tersine insan, bilgi birikimini zenginleştirerek, kişiliğini geliştirerek ve aklını kullanarak özgürleşir. 


Bu parçada, özgürlüğün temel dayanağı aşağıdakilerden hangisine indirgenmiştir? 


A) Doğadaki kurallara göre hareket emeye 
B) Kişisel gelişime 

C) İyiyi isteme düşüncesine 

D) Vicdanı aktif kullanmaya 

E) Evrensel ahlak yasasına bağlı kalmaya 
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33. Thomas More “Ütopya” adlı eserini İngiltere'de yazdı. O 
dönemde İngiltere'de.halk yoksulluk içindeydi. Kuvvetli 
zayıfı eziyordu. İnsanlar arasında eşitlik yoktu. Para çok 
fazla kişinin elinde dolaşmıyordu. Çalışma saatleri çok, 
kazanç azdı. Bu nedenle özel mülkiyete karşı çıktı. Parasız yaşamı ve altı saatlik çalışma süresini önerdi. 


More'un bu düşüncelere sahip olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? 


A) Uygulamadaki düzenin yanlışları 

B) Bilimadamlarına yol gösterme anlayışı 
GC) Düzene uyum sağlama fikri 

D) İdeal düzenin olmayacağı düşüncesi 
E) Kendi bilgisini ispatlama düşüncesi 


34. Bir tablo veya heykelden estetik zevk alma bireylere 
göre farklılık gösterir. Birisinin manzara hoşuna gidebilir, çünkü ona evini anımsatabilir. Bir başkası portreyi sevebilir, çünkü ona bir dostunu anımsatabilir. Buna kimsenin bir diyeceği olamaz. Bir tablo gördüğümüzde, tepkilerimizi etkileyebilecek sayısız sebep olabilir. Bu anımsamalar, gördüğümüz sanat eserlerinden aldığımız zevkin boyutunu veya niteliğini belirler. 


Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) Sanat herkeste aynı beğeniyi uyandırmalıdır. 
B) Estetik yargılar genel geçerdir. 

C) Sanat beğenisi öznel nitelik taşır. 

D) Sanat izleyene fayda sağlamalıdır. 

E) Sanat ve sanat eserleri anlamsız şeylerdir. 


l 
| 
li 
li 
İ 
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35. 


36. 


37. 
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“Kimi insan doğduğu andan itibaren boyun eğmek, kimi de buyurmak için yaratılmıştır. İleriyi aklıyla görebilen kişi doğa tarafından efendiliğe, bedeniyle çalışacak kişi ise köleliğe lâyık görülmüştür.” 


Aristoteles'in bu görüşüne göre, devlet anlayışı 
aşağıdakilerden hangisine dayanır? 


A) Demokratik toplum anlayışının merkeze alınmasına 

B) Sınıfa dayalı yapılanmanın esas alınmasına 

C) Karizmatik bir yönetime sahip olunmasına 

D) Siyasal otoriteyi güce endeksleyen bir anlayışın 
bulunmasına 

E) Yönetimde eşitliğin egemen kılınmasına 


Aristoteles, biyolojinin kurucusu sayılsa da birçok fizyolojik yanlışlıklar yapmıştır. Kasların varlığını bilmemekte, beynin kanı soğutan bir organ olduğunu düşünmekte, hatta kadınlarda erkeklerden daha az dişin 
olduğunu söylemektedir. Her ne kadar bu bilgileri 
yanlış olsa da çağının ilerisindeydi. 


Buna göre, Aristoteles için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Bilgileriyle kendi çağını etkilemiştir. 

B) Görüşleriyle bilimsel gelişmelerin önünü tıkamıştır. 
C) Biyoloji üzerine ilk çalışmaları başlatmıştır. 

D) Bilimsel gelişmelere çalışmalarıyla öncülük etmiştir. 
E) Zamanında bilimsel bilgi birikimi yetersizdir. 


İki siyasetçinin, bürokratın veya liderin ağzından aynı 
problemi zıt bakış açılarıyla dinlemek insanın yanılmasına sebep olmaktadır. Burada iki liderden, bürokrattan, siyasetçiden hangisine inanacağız? Bu farklı bakışlar insan zihnini çelişkide bırakarak sağlıklı düşünmeyi engelliyorsa, toplumu yönetenler bile aynı konuda doğru olanı bilemiyorlarsa, bizler doğru bilgiler 
hakkında hiçbir zaman karar vermemeliyiz. 


Bu görüş, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir? 


A) Empirizm B) Rasyonalizm 


C) Dogmatizm D) Kritisizm 


E) Septisizm 


38. 


39. 


40. 


Lami ği — eğ Yİ ağ ğe püemilükükninisme 


“Kışın yolculuk yapmak zorunda olan kişilerin iyi bir 
lastiğe veya kar zincirine sahip olmasıyla bir hayat felsefesine sahip olmaları aynı değere sahiptir.” 


Bu belirlemeye göre, aşağıdakilerden hangisine 


ulaşılabilir? 


A) Felsefe yolda olmak demektir. 

B) Felsefe, insan olmanın ayrıcalıklı onurunu hissettirir. 

C) Felsefe, problemlerin çözümünde hayati değere 
sahiptir. 

D) Felsefe, toplumsal sorunlara çare arar. 

E) Felsefe, inancın biçimlenmesinde etkin olmuştur. 


Fransızların ünlü şairi Beranger, kendisinden yaklaşık 
250 yıl önce yaşamış Montaigne için demiş ki: “Amma 
da benden fikir çalmış.” Bu gibi durumlar sanatta olduğu kadar felsefede de yaşanmaktadır. 


Bu parçada, aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır? 


A) Felsefe ve sanat birbirine benzemektedir. 

B) Filozoflar, birbirlerinin düşüncelerinden etkilenmektedir. 

C) Filozofların, doğruya ulaşma yöntemi aynıdır. 

D) Filozoflar birbirine benzemektedir. 

E) Filozoflar, birbirinden bağımsız olarak aynı düşüncede bulunabilmektedir. 


Düşünceleriniz ne ise hayatınız da odur. Hayatınızın 
gidişini değiştirmek istiyorsanız, düşüncelerinizi değiştiriniz. 


Aurelius'un bu sözüne bağlı olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 


A) Hayata yön veren düşüncelerdir. 

B) Eylemlerin temelinde düşünceler vardır. 
C) Yaşam, düşüncelerle şekillenir. 

D) Davranışlar, düşüncelerden bağımsızdır. 
E) Düşünce ne ise, yaşanan da o dur. 
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Bu testte sırasıyla, 


Tarih (1-17) 
Coğrafya (18-31) 
Felsefe (32 — 40) 


ile ilgili 40 soru vardır. 
2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


Yunanistan'ın İngiltere'nin desteğiyle daha önce 
İtalya'ya vaadedilen İzmir ve çevresini işgal etmesi; 


1. o 20. yüzyılda tahrip gücü yüksek silahların kullanılma- 4. 
sı, savaşların etki alanını genişletmiştir. 


Bu durumun; I. bölgedeki Rumların Yunanistan'a göç etmesi, 
II. İtilaf devletleri arasında bazı anlaşmazlıkların çık- 
I. sivil savunma teşkilatlarının kurulması, ması, 
ll. uluslararası ittifakların önem kazanması, IN. milis güçlerinin Yunanlılara karşı direniş başlat- 
Ii. demokratik yönetimlerin yaygınlaşması masi 


gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu durumlarından hangilerine neden olmuştur? 


savunulabilir? 


C) ivelli 


A) Yalnız | B) Yalnız |! 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız til 


D) i ve ili E) il vel lil 


D) veli E) Hi velli 


Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi'nde yaptığı konuşmada, “Milli iradeye dayalı bir meclis ile, milli iradeye 
dayalı bir hükümetin kurulması gerektiğini” belirtmiştir. 


2. o Osmanlı Devleti'nde farklı einik gruplar uzun yıllar ba- 5. 
rış içinde ve bir arada yaşayabilmişlerdir. 


Bu duruma Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki politikalarından hangisinin daha çok etki ettiği savunula- Bu görüş aşağıdakilerden hangisinin göstergesi 
bilir? olabilir? 


A) Osmanlı yönetiminin halkı temsil edemediğinin 
B) Padişaha yardımcı olunmaya çalışıldığının 

GC) Kongre kararlarının resmiyet kazandığının 

D) Milliciler arasında görüş ayrılığı olduğunun 

E) Kongrenin bölgesel amaçlarla toplandığının 


A) Adaletli ve hoşgörülü yönetim uygulaması 
- B) Stratejik yerlere hakim olması 

C) Merkeziyetçi yönetimi benimsemesi 

D) Yönetimde hiyerarşiyi esas alması 

E) Ticaret yollarına hakim olması 


3. — Sivas Kongresi ulusal bir kongre olarak düzenlenmesi- 6. (Emevilerin yıkılmasından sonra kurulan Abbasiler döne rağmen, kongreye ancak 11 ilden 38 delege katıl- neminde, İslam topraklarındaki siyasi birlik bozulmuş 
mıştır. ve aynı dönemde Endülüs Emevileri ile Fatımiler gibi 

devletler kurulmuştur. 
Kongreye katılımın az olması; 

i Bu durumun İslam dünyasında; 

I. bazı bölgelerin işgal altında olması, 


Il. İstanbul Hükümeti'nin kongrenin toplanmasına I. Abbasi halifelerinin etkinliğinin azalması, 


karşı çıkması, 11. Müslüman nüfusun azalması, 
Il. daha önce toplanan Erzurum Kongresi'nde ulusal Il. siyasi çatışmaların yaşanması 
kararların alınması 
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savu- 
durumlarından hangileriyle açıklanabilir? nulabilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız |l CO) ivell A) Yalnız | B) Yalnız |l C) Yalnız ill 
D) Ive ili Ey il ve ili D) i ve til E) Il ve İl 
SOSYAL BİLİMLER o GE EM NEZ EE 
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7... 


i. Kültürel faaliyetlere öncelik verilmiştir. 


Atatürk ilkelerinden biri olan inkılapçılığın temel niteliklerinden biri de çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine 
çıkmaktır. Bunun için de “akıl ve bilimi” kendisine kılavuz edinmiştir. 


Bu bilgiye bakılarak, aşağıdakilerden hangisinin 
inkılapçılık ilkesiyle ilgili olduğu söylenemez? 


A) Hanedancı tarih arılayışının yerine ulusalcı tarih anlayışının benimsenmesi 

B) Eğitim sisteminin laikleştirilmesi 

GC) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması 

D) Medeni Kanun'un kabul edilmesi 

E) Kılık kıyafette düzenlemelerin yapılması 


Osmanlı Devleti'nde Lale Devri (1718-1730), yeni bir 
hayat tarzının ortaya çıktığı ve barışın korunmasına 
özen gösterildiği bir dönem olmuştur. 


Buna göre, Lale Devri ile ilgili; 


İl. Uluslararası alanda devletin siyasi konumu korunmaya çalışılmıştır. 
IN. Askerlerin yönetim üzerindeki etkinliği artmıştır. 


yargılarından hangileri savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız il C) Yalnız Il 


D) ivell E) Lil ve Hil 


Uygurların şehir kalıntılarında bulunan Maniheizm ve 
Budizm dinleriyle ilgili minyatürler, Türk resim sanatının ilk örnekleri olarak kabul edilir. 


Uygurlarda minyatür sanatının gelişmesinde; 


İ. yerleşik hayata geçilmesi, 
Il. farklı dini inanışların kabul edilmesi, 
İl. ticarete önem verilmesi 


durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il 6G) i veli 


D)ivelil E) ii velili 


CACVAL BH İnat ED ON 


10. Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nin açılmasından sonra 
Anadolu'da otoriteyi ve asayişi sağlamaya öncelik vermiştir. 


Mustafa Kemal Paşa'nın bu tutumu; 


1. İstanbul Hükümeti'nin Anadolu'da etkinliğini sürdürmek istemesi, 
Il. TBMM'ye karşı isyanların çıkması, 
IN. azınlıkların bölücülük faaliyetlerini artırması 


durumlarından hangilerine dayandırılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) i veli 


D) Ivellli E) |, ilvellli 


11. İlkçağ'da Anadolu medeniyetlerinden; 


— Doğu Anadolu'da Van Gölü çevresinde ileri bir uygarlık kuran Urartular kaleler, 


— İç Batı Anadolu'da Gordion ve Midas şehirlerini 
kuran Frigler kayalar içine oyulmuş sığınaklar yapmışlardır. 


Bu bilgilere göre, Urartular ve Friglerin aşağıdaki 
alanların hangisinde ilerledikleri savunulabilir? 
A) Kültür 


B) Savunma G) Tarım 


D) Ticaret E) Yönetim 


12. Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 
dünya barışını korumak amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti'ne 1930'lu yıllara kadar mesafeli durmuştur. 


Türkiye'nin bu tutumunda Milletler Cemiyeti'nin; 


1. İtilaf devletlerinin öncülüğünde kurulması, 
li. kurucu devletlerin çıkarlarını gözetmesi, 
il. Wilson İlkeleri doğrultusunda kurulması 


özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? | 
G)iveli 


A) Yalnız | B) Yalnız |l 


D) ivelli E) İl veli 
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13. 9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Fırkası, 1950 


14. 


15. 


eNACVAT DİLİM! ED 


yılına kadar aralıksız 27 yıl Türkiye'yi yönetmiştir. 


Bu durumun Türkiye'de ortaya çıkardığı en önemli 
sonuç olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Eğitimde ulusalcı bir anlayışın benimsenmesi 
B) Halifeliğin kaldırılması 

G) Halkın yönetime katılımının artırılması 

D) Dış politikada etkin bir siyaset izlenmesi 

E) İnkılaplarda sürekliliğin sağlanması 


1856 Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin toprak 
bütünlüğünü tanıyan Avrupa devletleri 1878 Berlin Antlaşması'nda; Sırbistan, Romanya ve Karadağ'ın bağımsızlığını desteklemişlerdir. 


Buna göre, Berlin Antlaşması'nın; 


1. Panslavizm politikasının başarıya ulaşması, 
11. Rusların Akdeniz'e inmesi, 
ii. Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması 


durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l G) i veli 


D) | ve lll E) il ve lll 


Selçuklular, yıllık gelirlerine göre ülke topraklarını ikta 
denen parçalara ayırmışlardır. Bu toprakların vergileri, 
askerlere makam ve mevkileri esas alınarak, devlete 
yaptıkları hizmetlere karşılık olarak bırakılmıştır. 


Bu bilgilere bakılarak, Selçuklularla ilgili;- - © 


1. İktaların dağıtılmasında askerlerin hiyerarşik konumları esas alınmıştır. 
11. Devletin mülkiyetindeki topraklar azalmıştır. 
IN. Bazı askeri harcamalar vergilerle karşılanmıştır. 


yorumlarından hangileri yapılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız ii G) Yalniz İli 


D)i veli E) il ve lil 


Mustafa Kemal'in 7-8 Ağustos 1921'de yayımladığı 
Tekalif-i Milliye Emirleri'nden sonra Kastamonu, Samsun, Eskişehir ve Konya şehirlerinde İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. 


Bu mahkemelerin kurulmasının; 


1. halkın Milli Mücadele'ye katılımını artırma, 
i. Tekalif-i Miliye Emirleri'ne uymayanları cezalandırma, 
Ili. meclis içindeki ayrılıkları sona erdirme 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 
O) ivelli 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 


D)ivelll E) iii ve ill 


Antalya Kaş yakınlarındaki Uluburun'da su altı arkeologları tarafından 1300'lü yıllarda battığı tahmin edilen 
bir gemi bulunmuştur. Bu batık gemiden çeşitli renkler- 
de cam külçeler, fildişleri, Kenan (Mısır) uygarlığına ait 
altın madalyonlar ve gümüş bilezikler ile Eski Mısır kraliçesi Nefertiti'nin bilinen tek altın mührü çıkarılmıştır. 


Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Gelişen teknoloji tarih araştırmalarını kolaylaştırmaktadır. 


B) Su altındaki kalıntılar karadakilerden daha tazladır. 

GC) Eski Mısır Uygarlığı'nda kraliçeler devlet yönetiminde görev almışlardır. 

D) Buluntular Mısır tarihi ile ilgili bilgilere ulaşılmasını 
sağlamıştır. 

E) Maden işlemeciliği Mısırlılar tarafından bilinmektedir. 
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18. 


19. 


20. 


Okyanus akıntıları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) Balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlardır. 

B) Geçtikleri kıyıların iklimini etkilerler. 

C) Dünya'nın günlük hareketi sonucunda yönlerinde 
sapmalar meydana gelir. , 

D) Oluşumlarında derinlik farkı etkilidir. 

E) Karşılaşma alanlarında sis oluşur. 


40" kuzey ile 40“ güney enlemleri arasında aşağıdaki bitki türlerinden hangisine rastlanmaz? 


A) Kaktüs B) Bozkır 


C) Geniş yapraklı orman D) Tundra 


E) Maki 


Aşağıdaki boğazlardan hangisi, Ortadoğu petrollerinin dünya pazarına ulaştırılmasında yoğun olarak 
kullanılmaktadır? 


A) Macellan B) Hürmüz GC) İstanbul 
D) Bering E) Cebelitarık 
SOSYAL BİLİMLER 


21. 


22. 


Aşağıda, Akdeniz Bölgesi'nde görülen ve birbirini doğuran özellikler sırasıyla verilmiştir. 


I. Ekvator'a en yakın bölgedir. 
Il Yıl boyunca güneş ışınlarını en büyük açı ile alır. 
lil. Kış mevsiminde sıcaklığın O “*C nin altına düştüğü 
gün sayısı azdır. 
IV. Denizel iklimin etki alanı dardır. 
V. Seracılığın en fazla yapıldığı bölgedir. 


Buna göre, kaç numaralı özelliğin sıralamada yeri 
yoktur? 


A)I B) Il oy lll D)V E)V 


“Yarın Muğla ilinde 409C civarında bir sıcaklık beklenmektedir. Bu sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde 
olduğu bildirildi. Yüksek sıcaklıktan dolayı orman yangınları çıkabileceği uyarısı yapıldı. Yüksek sıcaklıkların 


“ hafta sonuna kadar devam edeceği, hafta sonundan 


itibaren sıcaklıkların mevsim normallerine döneceği 
açıklandı.” 


Basında çıkan yukarıdaki habere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) Muğla'da yaz mevsiminin uzun süreceğine 

B) Muğla'da hafta sonuna kadar meltem rüzgârlarının 
etkili olacağına 

C) Muğla'da bu sene tarımsal üretiminin az olacağına 

D) Muğla'da iklim değişikliğinin yaşandığına 

E) Muğla'nın hafta sonuna kadar Afrika üzerinden gelen tropikal havanın etkisinde kalacağına 


erer 
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23. Afet boyutuna ulaşan erozyon, insanların çeşitli faali- 


yetlerine bağlı olarak toprağın kullanılamayacak kadar 
azalması veya tamamen yok olmasıdır. 


Aşağıdakilerden hangisinin erozyonu artırdığı söylenemez? 


A) Eğimli alanların tarıma açılması 

B) Ormanların tahrip edilmesi 

C) Meralarda aşırı otlatma yapılması 

D) Anız örtüsünün yakılması 

E) Tarla bitkileri yerine meyve ağaçlarının yetiştirilmesi 


24. Aşağıdaki grafikte bir ülkeye ait nüfusun yaş grupları- 


na göre dağılımı verilmiştir. 


Yaş Grupları 


43 2 1 0123 4 
milyon kişi 


Grafikteki bilgilere göre, bu ülkenin nüfusu ile ilgili; 


1. nüfus miktarının sürekli azaldığı, 
Ii. nüfus yoğunluğunun azaldığı, 
IN. 15 yıl önceki nüfus artış hızının günümüzden daha fazla olduğu 


yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız İli 


D) ivelli E) il ve ill 


25. Aşağıdakilerden hangisi kırdan kente olan göçle- 


rin sonucunda kentlerde görülebilecek bir durum 
değildir? 


A) Konut yetersizliği 

B) Doğal çevrenin bozulması 

G) Trafik sorunlarının ortaya çıkması 

D) Kadın nüfus oranının erkek nüfus oranından fazla 
olması 

E) Plansız kentleşmenin ortaya çıkması 


26. Aşağıda bir yörenin eş yükselti eğrileri ile çizilmiş to- 


poğraiya haritası verilmiştir. 


Bu yöredeki akarsuların | ve Il numaralı vadilerde 
hangi yönde akması beklenir? 


Doğudan batıya 

Kuzeyden güneye 
Kuzeybatıdan güneydoğuya 
Batıdan doğuya 
Güneydoğudan kuzeybatıya 


A) Kuzeyden güneye 
B) Batıdan doğuya 
G) Doğudan batıya 
D) Güneyden kuzeye 
E) Batıdan doğuya 
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27. Aşağıda başlangıç meridyenine uzaklıkları aynı olan 
K, L, M ve N merkezlerinin enlem dereceleri verilmiştir. 


o 
K 
60* 
L 
30“ 
M 
o 
N 
30“ 


Buna göre, merkezlerle ilgili aşağıdakilerden han- 


gisi söylenemez? 


A) Çizgisel hız N merkezinde K merkezinden daha 


fazladır. 
B) M'de yıl boyunca gece gündüz eşitliği yaşanır. 
G) L ve N merkezleri aynı boylam üzerindedir. 
D) Bütün merkezlerin yerel saati aynıdır. 
E) 21 Mart'ta Güneş en önce K merkezinde doğar. 


2B. Aşağıdaki haritada farklı kıtalarda aynı bitki türüne ait 
fosillerin bulunduğu yerler gösterilmiştir. 


Bu yerlerde günümüzde farklı iklim özellikleri görülmesine rağmen, aynı bitki fosillerine rastlanma- 


sı aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Önceden bir arada bulunan kıtaların birbirinden 
uzaklaştığına 


B) İklim şartlarının değiştiğine 
C) Bitkilerin insanlar tarafından farklı kıtalara taşındığına 
D) Karaların Güney Yarımküre'de az olduğuna 


E) Bitkilerin bugünkü iklim şartlarının tamamına uyum 
sağladığına 


PN İL li, 


29. 


30. 


Aşağıda ülkemizdeki bazı yer şekillerinin oluşumu verilmiştir. i 


e Volkan tüflerinin yaygın olduğu arazinin sel suları 
tarafından aşındırılmasıyla oluşur. 


e Karstik arazilerde bulunan yer altı mağaralarının 
tavanının çökmesiyle oluşur. 

e Kıyı oklarının koy veya körfezlerin ağız kısmını kapatmasıyla oluşur. 


e Rüzgârların taşıdığı malzemeleri hızının azaldığı 
yerde biriktirmesiyle oluşur. 


Aşağıdakilerden hangisi, bu yer şekillerinden biri 
değildir? 


A) Ürgüp-Göreme'deki peribacaları 
B) Cennet ve Cehennem obruğu 
C) Konya-Karapınar'daki kumullar 
D) Pamukkale travertenleri 

E) Büyük Çekmece Gölü 


“ Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen bölge- 


de lapya, dolin, uvala, polye gibi yerşekillerinin 
yaygın olmasında, 


I. güneşli gün sayısının fazla olması 
Il. karstik arazinin yaygın olması 
Ii. kimyasal çözünmenin fazla olması 


IV. yer şekillerinin engebeli olması 
faktörlerinden hangileri daha çok etkilidir? 


A)iveli B)ivelti G) li ve il 


D) il ve iV E) ili ve IV 
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31. 


32. 


Aşağıdaki haritada Güneydoğu Asya'da etkili olan kış 
musonlarının esiş yönü ve ortamı gösterilmiştir. 


— 1025 d 


Buna göre, kış musonları ile ilgili, aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Etki alanları geniştir. 

B) Hindistan kıyılarına bol yağış bırakır. 

GC) Hint Okyanusu ve çevresinde etkilidir. 

D) Genelde karalardan denizlere doğru eser. 
E) Kara ve denizlerin farklı ısınmasıyla oluşur. 


Felsefe bir kavramlar bahçesidir. Bir kavram önce bir 
tomurcuk sonra çiçek sonra da bir meyve olarak kendisini ispatlar. Felsefi bir kavram, bazen bir yaklaşım 
bazen de bir düşünce yöntemi olarak isimlendirilir. 
Böylece düşünürü kadar çok tanınan kavramlar ortaya çıkar. Sözgelimi idea, stoa, cogito, metafizik, pragma gibi kavramlar oldukça yaygındır. 


Bu parçaya dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? 


A) Bazı kavramlar zamanla unutulur. 

B) Bazı kavramların içeriği zamanla değişebilir. 

G) Bazı kavramlara özel anlamlar yüklenir. 

D) Kavramların kullanışlığı zamanla artar. 

E) Kavramların ortaya çıkması birden bire olmuştur. 


ği İİ EL a EN e erir öle 


A4 


34. 


Karl Jaspers'e göre; “Felsefi olarak ifade edilen her- 


. şey, insana çok yalın gelir. Çünkü felsefe; dinleyen ve- 


ya okuyanın bizzat kendi varlığından ilave ister. Felsefe kendinden bir şey vermez, sadece var olan potansiyeli uyandırabilir; hatırlamaya, tespite ve muhafaza- 
ya yardım edebilir. 


Buna göre, felsefeyle ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir? 


A) Felsefe okumaktan çok felsefe yapmak önemlidir. 
B) Felsefe genelin bilgisidir. 

C) Felsefede sorulardan daha çok cevaplar önemlidir. 
D) Felsefe akıl ve mantık ilkelerine uygundur. 

E) Felsefe yaşama dönük bir düşünmedir. 


Bilim insanı, kendi araştırma alanına hakim olan kişidir. Bu özelliğe sahip olmak için her zaman gemisinin 
yelkenlerini rüzgârla doldurması gerekir. Çünkü, geminin hareket etmesi için daha örce yaşanmış fırtınalara ihtiyacı olduğunu bilir. 


Yukarıda, bilim insanının hangi özelliği vurgulanmıştır? 


A) Nesnel olması 

B) Bilgi birikiminden yararlanması 

GC) Deneysel araştırmalara önem vermesi 
D) Genç, dinamik olması 

E) Belli bir hedefinin olması 
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35. Sanat eseri farklı insanlarda farklı beğeniler uyandırdı- 


36. 


37. 


SOSYAL BİLİMLER 


'ğından .................... bir değeri vardır. Diğer taraftan 
sanat eseri, eşi benzeri olmayan, bir kez olan ve tekrarlanamayan yönüyle .................... bir değer taşır. 


Yukarıdaki boşluklara en uygun gelebilecek kelimeler aşağıdakilerden hangisidir? 


A) nesnel - öznel B) öznel - nesnel 


G) öznel - özgün D) özgün - öznel 


E) öznel - deneysel 


Doktorasını yeni vermiş bir asistan, artık bütün hedeflerini tüketmiş olan profesörlerden daha çok bilime 
yatkındır. Akademisyenler çoğunlukla doktora düzeyindeki performanslarını bir daha yakalayamazlar. Filozoflar da asistanlar gibidir; hep amatör ruhla hareket 
ederler. 


© Buna göre, filozoflar için aşağıdakilerden hangisi 


söylenebilir? 


A) Araştırma heyecanını hep canlı tutarlar. 

B) Bilimsel gelişmelere ilgi duymaktadırlar. 

©) Bilginin kaynağını öğrenmeye çalışırlar. 

D) Cevaplardan çok sorular üzerinde durmuşlardır. 
E) Bilimsel gelişmelere kaynaklık etmişlerdir. 


İstediğini elde eder etmez mutlu olacağını sanıyorsun. 
Oysa aldanıyorsun. Onu elde eder etmez kaygılar, özlemler, tiksinmeler, -korkular istekler baş gösterecek. 
Mutluluğu zevk duymakla değil, istememekte bulursun. Çünkü insanın isteklerinden kurtulması onu özgürleştirir. Özgürlük ise mutluluk demektir. 


Bu parçada mutlu olmak, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine bağlanmaktadır? 


A) İstediğini elde etmeye 

B) Bazı olumsuz duygulardan uzaklaşmaya 
GC) Herhangi bir istekte bulunmamaya 

D) Beklentilerin karşılanmasına 

E) Özgürlüğü kaybetmeye 
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mama kam 


38. T. Hobbes'a göre; insanlar eşittir. Fakat insanların ay- 


39. 


40. 


nı anda aynı şeyi istemeleri onları birbirlerine düşman 
yapar. Aynı amaca giden bu yolda birbirlerini ortadan 
kaldırmaya çalışırlar. İstediğini gerçekleştiren kişi, 
korkmasını gerektirmeyecek kadar güçlenir. Bu güç 
başkaları tarafından da istenir ve diğer insanlar, kişiden bu gücü almak için birleşirler, üzerine yürürler. 
Böylece bir başkası güçlenir, ama o da aynı şekilde 
başkalarının kendisine bu şekilde davranacağından 
korkmak durumunda kalır. 


Bu parçadan, aşağıdakilerden hangisi çıkarılır? 


A) Hukuk kurallarına bağlılık düzeni sağlar. 

B) İnsanın doğası toplumu çatışmaya götürür. 

C) Güçlü her zaman haklıdır. 

D) Erdemli bir toplum yapısının oluşması mümkün değildir. 

E) Eşitliğin sağlanması adaleti getirir. 


Bilim için varlığın var olup olmadığı bir problem değildir; O, varlığı var olarak kabul eder. Dışarıda nesnel bir 
gerçekliğin var olduğunu ve bu gerçekliğin bilimsel bir 
araştırma ile bilinebileceğini varsayar. Bu yönüyle varlık, incelenebilir, gözlemlenebilir. 


Bu parçaya dayanarak, bilimle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) Bilim, tecrübelere dayanarak bilgiye ulaşır. 

B) Bilim felsefeden etkilenir. 

C) Bilim adamları aynı zamanda felsefe yapar. 

D) Bilim, varlığın somut olarak var olduğu ön kabulüne 
dayanır. 

E) Bilim, varlığın var olup olmadığını deneysel çalışmalarla belirler. 


“Ben istediğim zaman geziyor, yiyor ve eğleniyorum. 
Sevdiğim insanlarla birlikte bulunuyor, hoşlandığım işleri yapıyorum. Çünkü hayatımda en önemli şey ben 
ve isteklerimdir.” 


Bu görüş, aşağıdaki felsefi düşüncelerden hangisi 
ile açıklanabilir? 
A) Pragmatizm B) Ödev ahlâkı 
C) Realizm D) Egoizm 


E) Anarşizm 
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1. Butestte sırasıyla, 
Tarih (1-17) 
Coğrafya (18-31) 
Felsefe (32 — 40) 


ile ilgili 40 soru vardır. 


İslam dinini kabul eden Türkler, Arap dilini ve alfabesini öğrenmeye başlamışlardır. 


Bu durumun temel nedeni olarak aşağıdakilerden 
hangisi gösterilebilir? 


A) İslam dininin kutsal kitabının okunup anlaşılmak istenmesi 

B) Edebiyat alanında birçok Arapça eserin bulunması 

C) Türklerin Arap devletlerinin yönetiminde yer almaya çalışması 

D) Arap alfabesinin Türkçe sözcüklerin yazımı için uygun olması 

E) İslam dininin Türkler tarafından farklı algılanması 


Atatürk, “Milletlerarası anlaşmazlıklar ancak iyi niyetle 
ve umumi menfaat adına karşılıklı fedakarlık yolu ile 
halledilebilir.” demiştir. 


Atatürk'ün bu sözünün aşağıdakilerden hangisinin 
önemini ortaya koyduğu savunulabilir? 


A) Ulusal devlet olmanın 

B) Silahlı kuvvetleri güçlü tutmanın 

C) Barışı koruma kararlılığının 

D) Yönetimde halk desteğini sağlamanın 

E) Uluslararası ekonomik teşkilatlara üye olmanın 


Mustafa Kemalin; 


1. Mebuslar Meclisi'nin açılması için Amasya'da İstanbul Hükümeti'yle görüşmesi, 
11. Sivas Kongresi'nde bütün bölgesel cemiyetleri Temsil Heyeti'ne bağlaması, 
IN. işgal güçlerine karşı mücadele etmesi 


faaliyetlerinden hangilerinin bağımsız bir devlet 
kurma amacına yönelik olduğu savunulamaz? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız ili 


D) ivelil Ejilvellii 


GACVAL BİLİM! ED 


2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


AM 


İslam edebiyatının ilk eserleri Hz. Muhammed'in hayatını ve faaliyetlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla yazılmıştır. Bunlardan Hz. Muhammed'in hayatını 
konu alan eserlere siyer, savaşlarını konu alan eserlere de megazi adı verilmiştir. 


Bu eserlerin aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir? 


A) Halifeliğin saltanata dönüştürülmesini 

B) Yabancı eserlerin Arapçaya tercüme edilmesini 

C) İslam devletlerinin merkeziyetçi politikalar izlemesini 
D) Farklı kültürlerle iletişimin sağlanmasını 

E) İslam tarihinin araştırılmasını 


Osmanlı dönemine ait belgelerden tereke defterleri, 
ölen bir kişinin bıraktığı mirasın kaydedildiği defterlerdir. 


Buna göre, tereke defterlerinin incelenmesi ile aşağıdakilerin hangisinde verilen alanlarla ilgili daha 
fazla bilgiye ulaşılabilir? 


A) Yönetim - Hukuk B) Dini - Kültürel 


C) Askerlik - Ticaret D) Siyasi - Sosyal 


E) Sosyal - Ekonomik 


Atatürk bir konuşmasında, “Türkiye halkı ırki veya dini 
ve kültürel yönden birleşmiş, biri diğerine karşı karşılıklı hürmet ve fedakarlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çıkarı ortak olan bir toplumdur." demiştir. 


Atatürk'ün bu sözlerinin aşağıdakilerin hangisinde 
verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir? 


A) Milliyetçilik — Devletçilik 
B) Cumhuriyetçilik — Laiklik 
C) Halkçılık - Milliyetçilik 
D) Devletçilik — Laiklik 


E) Cumhuriyetçilik — Halkçılık 
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TBMM'nin açılmasından sonra milletvekillerinden 
Mehmet Şükrü Bey'in, meclisin kararları aleyhinde bulunanların ya da meclise karşı isyan edenlerin vatan 
haini sayılmaları ve yargılanmalarına ilişkin meclise 
verdiği önerge 29 Nisan 1920'de Hıyanet-i Vataniye 
Kanunu olarak kabul edilmiştir. 


I. TBMM'nin böyle bir kanun çıkarmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? 


A) Meclis hükümeti sisteminin uygulanmasının 

B) Birlik ve beraberliğin sağlanmak istenmesinin 

C) Azınlıkların bölücü faaliyetlerinin önlenmeye çalışılmasının 

D) Yasama gücünün otoritesinin artırılmak istenmesinin 

E) TBMM'ye karşı halkın isyana teşvik edilmesinin 


Bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin gücünün; 


İ. ekonomik kalkınma düzeyi, 
İİ. yönetim biçimi, 
İN. jeopolitik konumu 


durumlarından hangilerine bağlı olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) i veli 


D) ivelli E) Il ve ill 


1876'da açılan Osmanlı Meclisi; halkın seçtiği milletvekillerinden oluşan Mebuslar Meclisi ve padişahın atadığı kişilerden oluşan Ayan Meclisi olmak üzere iki meclisten meydana gelmiştir. 


Osmanlı Meclisi'nde atamayla gelen üyelerin de yer 
alması aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir? 


A) Halkın yönetime katılımını sağlamaya 

B) Devlet yönetiminde tecrübeli devlet adamlarından 
yararlanmaya 

C) Askeri sınıfın idareciler üzerindeki etkisini azaltmaya 

D) Balkanlar'daki azınlık isyanlarını sona erdirmeye 

E) Ülke yönetiminde kanun üstünlüğünü hakim kılmaya 


10. Yeni Türk Devleti'yle ilgili aşağıdakilerin hangisinde 


11. 


12. 


B) Kılık-kıyafette değişiklik 


I'de verilenin H.'ye ortam hazırladığı savunulabilir? 


I. II. 


A) Tekke, zaviye ve türbe- Hukuk birliğinin sağlanlerin kapatılması ması 


Ulusal değerlerin ko- 


yapılması runması 


G) Miras paylaşımında kadın erkek eşitliğinin sağlanması 


Kadınların siyasal alanda etkinliğinin artması 


D) Teşvik-i Sanayi Kanunu- 
nun kabul edilmesi 


Yabancı malların ülkeye girişinin artması 


E) Tek Dereceli Seçim 
Sistemi'ne geçilmesi 


TBMM'nin demokratik 
niteliğinin güçlenmesi 


Yeni Türk Devleti'nin aşağıdaki çalışmalarından hangisinin egemenlik haklarını kısıtlayan unsurları kaldırmaya yönelik olduğu savunulamaz? 


A) Azınlıkların ayrıcalıklarına son verilmesi 
B) Kapitülasyonların kaldırılması 


C) Yabancı okullara Türk kanunlarına uyma zorunluluğunun getirilmesi 


D) Düyun-ı Umumiye İdaresi'nin kaldırılması 


E) Mahkemelerde kadın erkek eşitliğinin sağlanması 


Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Ermeni Patriği Zaven Efendi, İtilaf devletlerine gönderdiği bir bil- 


.diride Ermenilerin yaşadıkları yerlerde can ve mal gü- 


venliğinin kalmadığını ileri sürmüştür. 


Zaven Efendi'nin bu girişiminin Mondros Ateşkes 
Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin uygulanmasını sağlamaya yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Doğu illerinde bir karışıklık çıkarsa bu illerin İtilaf 
devletleri tarafından işgal edilmesi 

B) Osmanlı ordularının terhis edilmesi. 

C) Boğazların İtilaf devletlerinin denetimine bırakılması 

D) Tüm haberleşme araç ve gereçlerine el konulması 

E) Toros tünelleri ve demir yollarının İtilaf devletlerinin 
denetimine bırakılması 


» 
ii 


13. 


14. 


15. 
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İslamiyet'ten önceki Türk sanatında, hayvanları ve 
hayvanların birbirleriyle mücadelelerini gösteren motifler ön planda olmuştur. Bu motifler kemer tokası, 
kılıç, hançer kabzası ve koşum takımı gibi taşınabilir 
malzemeler üzerine işlenmiştir. 


Buna göre, İslamiyet'ten önceki Türklerle ilgili; 


I. Ticari faaliyetlerle uğraşmışlardır. 
Il Sosyal dayanışmaya önem vermişlerdir. 
Ii. El sanatlarında ilerlemişlerdir. 


yargılarından hangileri savunulabilir? 


A) Yalnız i B) Yalnız İl C) Yainız |ll 


D) I ve Hi E) iii veli 


Osmanlı Devleti'nde Duraklama döneminden itibaren görülen, aşağıdaki durumlardan hangisinin diğerlerinin nedenini oluşturduğu savunulabilir? 


A) Toprak kayıplarının başlaması 

B) Daha çok askeri alanda ıslahat yapılması 

C) Batı'nın üstünlüğünün kabul edilmesi 

D) Islahatlarda Avrupa'nın örnek alınmaya başlanması 


E) Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi 


Tarih, “İnsan olarak nereden geliyoruz? Geçmişimiz 
nedir?” gibi sorulara cevap arayan bir bilimdir. 


Buna göre, tarih biliminin; 


Ii. toplumlarda ulusal tarih bilincinin oluşması, . -. - 

Il. gelişmişlik düzeyinin ülkeler arasında farklılık göstermesi, 

li. bazı ülkeler arasında siyasi ve kültürel ilişkilerin 
gelişmesi 


durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız IN 


D) ivelil E) İl ve ili 


SOSYAL BİLİMLER 
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Osmanlı Devleti, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın İsyanı'nı bastıramayınca Rusya'dan yardım istemiştir. Osmanlı Devleti'nin bu isteğini kabul eden Rusya, 
İstanbul'a bir donanma göndermiştir. Rus donanmasi- 
nın İstanbul'a gelişini, Boğazların Rusya'nın denetimine 
geçmesi olarak değerlendiren İngiltere, Mehmet Ali Paşa'yı Osmanlı Devleti ile antlaşma yapmaya zorlamıştır. 


Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz? 


A) Osmanlı Devleti'nin iç sorununun dış soruna dönüştüğüne 

B) Boğazların stratejik bir öneme sahip olduğuna 

GC) Osmanlı Devleti'nin eski gücünü kaybettiğine 

D) Rusya'nın milliyetçi isyanlara karşı Osmanlı Devleti'ni koruduğuna 

E) Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerinde etkisini artırmasının İngiltere'nin çıkarlarıyla çatıştığına 


1. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova 
Antlaşması'nda, “Boğazlar'ın statüsü, Karadeniz'e kiyısı olan devletlerin temsilcilerinin katıldığı bir konferansta ele alınacaktır.” maddesi yer almıştır. 


Moskova Antlaşması'nda yer alan bu maddenin; 


1. Boğazların ticaret gemilerine kapalı olmasını sağlama, 
Ii. İtilaf devletlerinin Boğazlar üzerinde denetim kurmasını engelleme, 
ıl. Osmanlı yönetiminin devamını sağlama 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız !l C) Yalnız lll 


D) ivell E) Live ill 
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18. Tarihi olayların zamanının kolayca belirtilmesi için 
önemli olaylar dikkate alınarak tarihi çağlar oluşturulmuştur. Dünya'nın oluşumu ile ilgili olayların ifade edilmesi için de önemli jeolojik olaylara bağlı olarak jeolojik zamanlar oluşturulmuştur. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sadeçe bir jeolojik döneme özgü olmayıp, bütün jeolojik zamanlara ait olaylardan biridir? 


A) Alp kıvrımlarının oluşması 

B) Linyit yataklarının oluşması 

G) İlk insanın ortaya çıkması 

D) Depremlerin meydana gelmesi 

E) İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşması 


19. 
Yukarıdaki haritada numaralanmış güzergahlardan 
hangisi; 
e Avrupa ile Güney Amerika'nın doğu kıyıları, 
se Basra Körtezi ile Uzakdoğu, 
e Kuzey Amerika'nın doğu kıyıları ile Avrupa, 
e Avustralya ile Afrika'nın batı kıyıları 
arasındaki deniz ticaretinde kullanılan yollardan biri değildir? 
A)I B) 1 Oy ıll D)V E)V 
SOSYAL BİLİMLER mmm. 0 AR 


20. Sellerden en çok etkilenen ülkeler Çin, Hindistan ve 
Bangladeş'tir. 


Sel ve taşkınların bu ülkelerde daha çok görülmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? 


A) Doğal bitki örtüsünün muson ormanları olması 

B) Kar erimeleri ve aşırı yağışlar sonucunda nehirlerin 
taşıdıkları su miktarının artması 

C) Yerleşim merkezlerinin dere yataklarına yakın kurulması 

D) Kısa sürede aşırı miktarda yağış düşmesi 

E) Yerşekillerinin engebeli ve eğimli olması 


21. İzohipslerin sık ya da seyrek olması yerşekillerinin 
eğim durumuna bağlıdır. 


Buna göre, yukarıdaki izohips haritasında taralı olarak gösterilen K ve L alanlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) En alçak yerle en yüksek yer arası kuş uçumu 
uzaklık K'da daha fazladır. 

B) U'nin kıyı kesimlerinde kıta sahanlığı daha dardır. 

G) K'da kıyı ile tepe noktası arasındaki yamaç eğimi 
daha azdır. 

D) Kıyıdan tepeye çıkan aynı eğime sahip yollardan 
L'deki, dönemeçlerle daha fazla uzatılmıştır. 

E) Kıyı ile tepe noktası arasındaki yükselti farkı K'da, 
L'dekinden azdır. 


i 
i 
i 
İ 
i 
i 
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22. Ege Bölgesi'nin kıyı kesiminde kuzeyden güneye 
doğru gidildiğinde aşağıdaki yerşekillerinden hangisi görülmez? 


A) Koy ve körfezler B) Fiyortlar 


C) Geniş kumsallar D) Yarımada 


E) Enine kıyılar 


23. Bir yerleşim yerinin şehir olarak nitelendirilmesin- 
de aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? 


A) Sınır kapısına yakın olmasının 

B) Önemli bir ticaret merkezi olmasının 

C) Tarim dışı sektörlerde çalışanların fazla olmasının 
D) Sanayinin gelişmiş olmasının 

E) Nüfusun fazla olmasının 


24. Ülkemizdeki mevsimlik göçlerin önemli bir kısmı tarımsal faaliyetlerin ve yaz turizminin gelişmiş olduğu 
yörelere doğrudur. Bu göçlerle bazı şehirlerin yaz-ve 
kış nüfus miktarlarında önemli değişmeler meydana 
gelmektedir. 


Aşağıdaki illerin hangisinin nüfusunda, bu duruma 
bağlı olarak önemli bir değişiklik beklenmez? 


A) Adana B) Antalya C) Muğla 


D) Kırıkkale E) Ordu 
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A4 


İstanbul 
5.6'C 


Şanlıurfa 
-1'C 


Yukarıdaki haritada gösterilen merkezlerden hangilerinin ocak ayı sıcaklık değerleri yanlış verilmiştir? 


A) Adana - Samsun 
B) Şanlıurfa - İstanbul 
C) Aydın - Kars 

D) Samsun - Şanlıurfa 
E) Aydın - Adana 


Aşağıda insanların çalıştığı ekonomik faaliyetler gruplandırılmıştır. 


Birincil faaliyetler: o Tarım, ormancılık, madencilik, balıkçılık faaliyetleri 

İkincil faaliyetler: o Ham maddenin işlendiği sanayi 

faaliyetleri 

Üçüncül faaliyetler: Pazarlama, turizm, eğitim, sağlık, 


bankacılık, ulaşım faaliyetleri 


Bu gruplandırmanın oransal değerlerine bakılarak 
bir ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında 
bilgi edinilebilir? 


A) Gelişmişlik seviyesi 

B) Nüfus yoğunluğu 

C) Kadın ve erkek nüfus oranı 
D) Jeopolitik konumu 

E) Turizm gelirleri 
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27. 
Yukarıdaki haritada işaretlenmiş yerlerin hangisinde kayaçların fiziksel yolla parçalanması diğerlerinden daha azdır? 
A)I B) Il Cc) ill D) IV EV 

28. Ay yüzeyini her gün yüzlerce gök taşı adeta bombalamaktadır. Ay yüzeyinden bakıldığında gökyüzü simsiyah görünür. Bulut, sis, yağmur, kar gibi hava olayları 
oluşmaz. Güneş'ten gelen zararlı ışınlar tutulmaya uğramadan yüzeye kadar ulaşır. Ay'da sicaklık gündüz 
1309 C iken, gece -173 *C ye kadar düşer. Gölge yerler tam karanlık ve soğuktur. 
Yukarıda verilen olaylar, Ay'ın aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlı olarak oluşur? 
A) İç ısısını kaybetmiş olmasına 
B) Atmosferinin olmamasına 
GC) Dünya'nın uydusu olmasına 
D) Dünya'ya göre daha küçük olmasına 
E) Hem Dünya'nın hem de Güneş'in çevresinde dönmesine 
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29. Türkiye'de aşağıdakilerden hangisi üzerinde yer- 


şekillerinin etkisi yoktur? 


A) Ulaşımın doğu-batı yönünde daha kolay olması 

B) Kısa mesafelerde sıcaklık değişiminin fazla olması 

C) Doğuya doğru sıcaklık farkının artması 

D) Ekili-dikili alanların bölgelere göre farklılık göstermesi 

E) Madenlerin dağılışının bölgelere göre farklılık göstermesi 


30. Aşağıda eşit enlem ve boylam farkına sahip üç bölge- 


nin matematik konumları gösterilmiştir. 


219 6 34 


22 5 33 


Bu bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) 1. bölge Güney Yarımküre'dedir. 
B) Il. bölgede meridyenler arası mesafe daha dardır. 
C) li. bölge Ekvator'a daha yakındır. 


D) 1. bölgenin doğusu ile batısı arasındaki yerel saat 
farkı lll. bölgeden fazladır. 


E) Iİ. bölge başlangıç meridyeninin batısında yer almaktadır. 


i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 


32. 


; 
; 
i 
: 
; 
; 
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31. 
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Bakı, dağ yamaçlarının Güneş'e göre durumuna bağ- 
li olarak ortaya çıkar. Kuzey Yarımküre'deki dâğların 
güney yamaçları, Güney Yarımküre'deki dağların ise 
kuzey yamaçları güneş ışınlarını daha büyük açıyla alır 
ve daha fazla ısınır. 


4450 m 
4200 mf 
550m 
300 m 
Kuzey | Güney Kuzey Güney 
3400 m 
em ——stoom 
650 m 
Güney 


Kuzey il Güney Kuzey 


Buna göre, yukarıda kalıcı kar sınırları gösterilen 
ve aynı boylamda yer alan dağlardan hangileri birbirine daha uzak konumda yer alır? 


A) i veli B)ivelli C)ilivelli 


D) H ve IV Ey ili ve V 


Felsefe, dağın tepesine çıkıp, bayrağı oraya dikmek 
değildir. Felsefe, sürekli tırmanılacak yeni zirveler aramak demektir. Felsefe dağa tırmanıp, zirveye ulaşmayı temel amaç edinmez. Zirveye ulaşmak sadece felsefe sürecinin bir parçasıdır. 


Parçaya göre, felsefeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? 


A) Felsefenin bakışı geneldir. 

B) Felsefede bitmişlik yoktur. 

C) Felsefe, olması gerekeni inceler. 

D) Felsefede tutarsız görüşlere yer verilmez. 
E) Felsefede amaç doğru bilgiye ulaşmaktır. 


40 


33. 


(A 
0 


“Yaşadığın şu zaman aralığını doğaya uygun yaşarsan, sonra ondan üzüntüsüz ayrılırsın, tıpkı olgunlaşmış bir yemiş gibi ... Yemiş olgunlaşınca yere düşer, 
kendisinin meydana gelmesine vesile olan toprak ile 
ağaca gönül borcu duyarak ..." 


Marcus Aurelis'un bu sözleri, aşağıdakilerden hangisini desteklemek için kullanılabilir? 


A) İnsanın mutlu olması doğaya uygun yaşamasına 
bağlıdır. 

B) İnsanın mutluluğu acılardan uzaklaşıp hazza ulaşmasıyla olur. 

C) İnsanlar tutum ve davranışlarında aşırılıktan kaçıp 
“orta yolu” bulmalıdır. 

D) İnsanın mutluluğu, en fazla sayıdaki insanın faydasına olanı istemekle gerçekleşir. 

E) Hayattaki amaçların gerçekleşmesi ve bu yöndeki 
çabalar insanı mutlu kılar. 


34. Aşk, yaratılmış her varlığın Tanrı adına sevilmesi, bun- 


dan da ileri giderek, onları meydana getirmiş olan asıl 
varlık ve güzellik demek olan Tanrı'nın sevilmesidir. 
Dolayısıyla Mevlana ahlâkının temel ilkesi şudur: “Yaratılmış her varlığı sevmek iyi, sevmemek kötüdür." 


Parçada, aşağıdaki problemlerden hangisine deği 
nilmemiştir? 


A) Sevginin ne olduğu B) İyinin ne olduğu 


C) Tanrı sevgisi D) İnancın ne olduğu 


E) Mutlak varlık 
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35. Herhangi bir gerçeğin kendisi “doğru” ya da “yanlış” olmaz. Sadece gerçek hakkında ileri sürdüğümüz bilgiler 
doğru ya da yanlış olabilir. Ömeğin; Ağrı Dağı bir gerçektir. Ağrı Dağı'nın Türkiye'nin en yüksek dağı olup olmadığına dair önermelerimiz ise doğru ya da yanlış olur. 


Bu durumda, “gerçek” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Dış dünyada bulunan ve bir iddianın konusu olan 
şeydir. 

B) İleri sürülen bir önermenin var olan durumu yansıtmasıdır. 

6) Toplumun çoğunluğu tarafından doğru olarak kabul edilen yargılardır. 

D) Bir nesne hakkında ileri sürülen bilginin doğruluk 
değeri taşımasıdır. 

E) Önermenin doğruluğu kanıtlanmış başka bir önermeyle uyuşmasıdır. 


36. W. James'e göre yaşamamız için elverişli olan her bilgi doğrudur. Örneğin, Tanrı inancı insana, umut ve 
yaşama isteği verir. Ölümlü dünyada tüm kötülüklerin 
Tanrı'da son bulacağı düşüncesi bizdeki kaygıları 
giderir. Sonuçta iyiliğin galip geleceğine güvenerek 
korkularımızı yenebiliriz. 


W. James'ın bu görüşlerine göre, aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 


A) Doğru bilgi, akla uyan bilgidir. 

B) Doğruluğun ölçütü, bireye sağladığı faydadır. 
C) Olgusal bilgiler, gerçek bilgilerdir. 

D) Bilginin tek kaynağı deneyimlerdir. 

E) Metafizik bilgi, aklın soyutlamalarıdır. 


37. Demokritos, evrenin bir düzene girmesinin kendiliğinden olamayacağını, bu düzeni sağlayacak bir gücün 
olması gerektiğini öne süren filozoflara karşı çıkarak 
düzenin kendiliğinden oluşabileceğini savunur. Bunun mekanik bir düzen olduğunu, evrende bu yasanın 
geçerli olduğunu ve evreni düzenleyen ayrıca bir güce gerek olmadığını savunur. 


Demokritos'un bu düşünceleri, felsefenin hangi 
alanının konusudur? 


A) Etik B) Epistemoloji C) Estetik 


D) Bilim E) Metafizik 
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38. 


39. 


40. 


— Siyaset felsefesi, en iyi yönetim şekli nedir? sorusuna, krallık, demokrasi, oligarşi, monarşi gibi cevaplar vererek gelecekte gerçekleşme olasılığı 
olan yönetim şekillerini ortaya koyar. 

— Siyaset bilimi ise, yönetim sistemlerini, siyasi olguları ve süreçleri ele alır, betimleyerek olanı tarafsızca inceler. 


Bu açıklamalara göre, siyaset felsefesini siyaset 
biliminden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sonuçlarının nesnel olması 

B) Kişiden bağımsız bir söylem olması 
G) Olması gerekeni incelemesi 

D) Kesin bir bilgi olması 

E) Kümülatif (yığılan) bir bilgi olması 


Ahlaki davranış, bireyin kendi yararına olan şeyi başkalarının zararına da olsa tercih etmesidir. Çünkü insanın yapısında kendine düşkün olma, kendini koruma içgüdüsü vardır. 


Bu görüşü benimseyen bir kişinin, aşağıdakilerden 
hangisini reddetmesi beklenir? 


A) Evrensel ahlak yasasını 

B) Her insanın hazzın peşinde koştuğunu 

G) İnsan doğasının bencil olduğunu 

D) Fayda sağlayan eylemin iyi eylem olduğunu 

E) Eylemlerin değerinin, bireye sağladığı faydayla ölçülebileceğini 


“Gerçeği buldum deme 
Bir gerçek buldum de” 


Bu dizelerde anlatılan gerçeklik felsefi açıdan değerlendirildiğinde çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Gerçekliğin kaynağı idealar dünyasıdır. 

B) Sadece bir tane gerçeklik vardır. 

GC) Gerçeklik nesnel dünyadan soyutlanamaz. 
D) İnsanlar aynı gerçek içinde yaşarlar. 

E) Gerçekler bilme isteğini oluşturur. 


j 
j 
i 
i 
: 


Bu testte sırasıyla, 
Tarih (1-17) 
Coğrafya (18-31) 
Felsefe (32 — 40) 
ile ilgili 40 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


1. o Kanun-ı Esasi'de yer alan aşağıdaki hükümlerden 
hangisinin demokratik yönetime aykırı olduğu savunulamaz? 


A) Padişahın gerekli gördüğünde Mebuslar Meclisi'ni 
dağıtabilmesi 

B) Ayan Meclisi üyelerinin ömür boyu görevde kalmak üzere atanması 

C) Hükümetin yalnız padişaha karşı sorumlu olması 

D) Mecliste hazırlanan kanunların ancak padişahın 
onayıyla yürürlüğe girmesi 

E) Mebuslar Meclisi üyelerinin dört yıl için seçilmesi 


2. Kösedağ Savaşı'nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Türkler arasında Boy'a dayalı örgütlenmenin 
varlığını koruduğuna kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Doğu Anadolu'nun Moğol egemenliğine girmesi 

B) Doğu bölgelerinde yaşayan halkın Anadolu'nun 
batı bölgelerine göç etmesi 

G) Bazı Türkmen beylerinin devletten ayrılarak bağımsız beylikler kurması 

D) Şehzadeler arasında taht mücadelelerinin artması 

E) Bazı devlet adamlarının Moğollarla işbirliği yapması 


3. o Osmanlı Devleti'nde tarih yazıcılığı; devlet politikası 
doğrultusunda yöneticilerin hayatları ve başarıları ile 
siyasi ve askeri olayların tarihi sıralamaya uygun olarak anlatılması şeklinde gelişme göstermiştir. 


Bu bilgiye bakılarak, Osmanlı Devleti'nde; 


1. öğretici, 
Ii. kronik, 
IN. araştırmacı 


tarih yazım çeşitlerinden hangilerinin uygulandığı 
savunulabilir? 


A) Yainız | B) Yalnız Il GO) iveli 


D) ivelli E) Hi velil 
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Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra Mısır, Afganistan ve İran'da devletler kurmuş fakat, bu bölgelerde 
kalıcı olamamışlardır. 


Bu durumun temel nedeni olarak aşağıdakilerden 
hangisi gösterilebilir? 


A) Bu bölgelerde etnik çoğunluğu oluşturamamaları 
B) Aralarında siyasi birlik kuramamaları 

C) Abbasilerin etkisinde kalmaları 

D) Eski yaşam tarzlarını sürdürmeleri 

E) Siyasi ilişkilerde yalnız kalmaları 


Uygurlar, taş üzerine yazılmış kitabelerin yanı sıra, kağıt üzerine yazılmış belgeler de bırakmışlardır. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisini Kolaylaştırdığı savunulabilir? 


A) Kalıcı mimari eserlerin yapılmasını 
B) Uygur tarihinin araştırılmasını 

C) Sözlü hukukun gelişmesini 

D) Tarımsal üretimin artmasını 

E) Yerleşik yaşamın başlamasını 


Coğrafi Keşifler sonucunda önemi azalan Akdeniz ve 
Ortadoğu coğrafyası, 19. yüzyılda yeniden önem kazanmıştır. 


Bu duruma; 


I. sanayi tesisleri için hammadde ihtiyacının artması, 
Il. ulusçu ayaklanmaların yaygınlaşması, 
Ili. Süveyş Kanalı'nın açılması 


gelişmelerinden hangilerinin neden olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1l O) iveli 


D) | velli E) li ve İl 
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Atatürk. Türk milleti için, “Böyle bir millet, -esir yaşamaktansa mahvolsurı daha iyidir.” görüşünü dile getirmiştir. 


Atatürk'ün bu sözü Türk milletinin; 


I. bağımsızlığa düşkün olması, 
Il. ulusal değerlere önem vermesi, 
IN. İslamiyet'i benimsemesi 


özelliklerinden hangilerini yansıtmaktadır? 


A) Yalnız | B) Yalnız li CO) i veli 


D) ivelil E) li ve ill 


Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Anadolu'nun yer yer işgal edilmesinin sonuçları arasında gösterilemez? 


A) Direniş cemiyetlerinin kurulması 

B) Osmanlı ordularının terhis edilmesi 

G) Azınlıkların İtilaf devletleriyle işbirliği yapması 
D) İşgal karşıtı miting ve gösterilerin düzenlenmesi 
E) Kuva-yı Milliye birliklerinin kurulması 


Türkiye'de cumhuriyetin ilanından sonra yapılan yeniliklerden bazıları şunlardır: 


I. Miras paylaşımında kız ve erkek çocuklar arasında 
eşitlik sağlanmıştır. 


II. Türkçe, yabancı dillerin etkisinden kurtarılmaya çalışılmıştır. 


III. Şer'iye ve Evkaf Vekaleti kaldırılmıştır. 


Bunların halkçılık, milliyetçilik ve laiklik ilkeleriyle 
ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? 


Halkçılık Milliyetçilik Laiklik 
A) | 1 INI 
B) I nl i 
G) ll IN l 
D) il | a 
E) IN Ul I 
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10. Amasya Genelgesi'nde, “Askeri ve milli örgütler hiçbir 


şekilde dağıtılmayacak, komuta bırakılmayacak ve 


başkalarına verilmeyecektir.” maddesi yer almıştır. 


Amasya Genelgesi'nin bu maddesinin; 


1. bağımsızlık mücadelesini etkin hale getirme, 
Il. İstanbul Hükümeti'nin yönetimdeki etkinliğini artırma, 
IN. millet iradesini yönetime yansıtma 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız IN 


D) il veli E) Il ve İli 


Aşağıdakilerden hangisi, 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin diplomatik ilişkilere önem verdiğinin göstergesidir? 


A) Avrupa'yı örnek alan ıslahatların yapılması 
B) Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi 

G) Askeri alandaki ıslahatlara öncelik verilmesi 
D) Vergi oranlarının artırılması 

E) Avrupa başkentlerinde elçiliklerin açılması 


İngiltere, 19. yüzyılda 1878 Berlin Antlaşması'na kadar 
Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünden yana bir 
politika izlemiştir. 


İngiltere'nin bu tutumunun; 


Ii. Osmanlı toprakları üzerindeki ticari ayrıcalıklarını 
koruma, 
İl. Rusya'nın güneye inmesini engelleme, 
Ii. Osmanlı Devleti'nin güçlü bir devlet haline gelmesini sağlama 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız İl C)iveli 


D) | ve lll E) Il ve ill 


; 
£ 
: 
: 
i 
; 
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Türk Dil Kurumu'nun kurulmasıyla; 


I. Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak, 
Il. konuşma dili ile yazın dili arasındaki farkı azaltmak, 
Ii. Türkçenin zenginliğini ve işlevselliğini ortaya koymak 


amaçlarından hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız 1ll 


D)i veli E) Lil ve İN 


Milli Güç; bir devletin, diğer devletler karşısında çıkarlarını korumak için kullanabileceği güç ve yetenekler 
toplamıdır. 


Bu bilgiye bakılarak, Milli Güç'ün temel unsuru olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Ulusların eşitliği ilkesine uygun olması 

B) Caydırıcı ve ulusal özellikler taşıması 

G) Dünyadaki gelişmelerden haberdar olunması 

D) Kalabalık bir nüfusa sahip olunması 

E) Ekonomik kalkınmada halkın yararının gözetilmesi 


Eskişehir-Kütahya Savaşlarının kaybedilmesi sonucunda TBMM'de bazı milletvekilleri, Ankara'nın Yunan 
işgaline uğrama tehlikesinin bulunduğunu, bu nedenle Meclis'in Kayseri'ye taşınması gerektiğini savunmuşlardır. Ancak milletvekillerinin çoğunluğu bu görüşe karşı çıkarak, Meclis'in çalışmalarını Ankara'da sürdürmesini sağlamışlardır. 


Meclis'in çalışmalarını Ankara'da sürdürmesinin; 


I. İtilaf devletlerinin Yunanistan'a yardım etmesi, 
Il. Türk halkının bağımsızlık ümidinin azalması, 


Ii. İstanbul Hükümeti'nin İtilaf devletleriyle işbirliği 
yapması 


durumlarından hangilerini önlediği savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız !l C) Yalnız Ili 


D) iveli E) il vellil 
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Lozan Barış Görüşmelerinde Türkiye ile İngiltere arasında ikili görüşmelere bırakılan Musul sorunu için, 19 
Mayıs 1924'te İstanbul'da görüşmeler başlamıştır. İngilizler bu görüşmelerde, Musul'la birlikte Hakkari'nin 
de kendilerine verilmesini istemişlerdir. 


İngilizlerin bu şekilde hareket etmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 


A) Sınırların belirlenmesinde uluşçuluğu esas almalarıyla 

B) Milletler Cemiyeti'nin desteğini sağlamak istemeleriyle 

C) Türkiye'nin bağımsızlığına karşı çıkmalarıyla 

D) Türkiye'yi zor duruma düşürmeye çalışmalarıyla 

E) Bölge halkının istekleri doğrultusunda hareket etmeleriyle 


Yeni Türk Devleti'nde 28 Mayıs 1927'de Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılarak, sanayi alanında yatırım yapmak 
isteyenlere ucuz arazi ve bina edinme ile nakliye indirimleri ve kazanç vergisinden muafiyet gibi kolaylıklar 
sağlanmıştır. Fakat tüm bu çabalara rağmen özel sektör tarafından bir şeker fabrikası ile ufak çapta bir dokuma sanayisi kurulabilmiştir. 


Bu durum Yeni Türk Devleti'yle ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? 


A) Yabancı şirketlerin yatırım için ülkeye çekilmeye 
çalışıldığının 

B) İçteki siyasi sorunların ekonomik politikaları olumsuz etkilediğinin 

C) Devletçilik ilkesinden beklenen sonuçların elde 
edilemediğinin 

D) Halkın elinde yeterli sermaye birikiminin olmadığının 

E) Azınlıkların ticaretteki etkinliklerinin azaltılamadığı- 
nın 
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18. Aşağıdakilerden hangisinin volkanik olaylar sonucunda meydana gelmesi beklenmez? 


A) Yanardağların oluşması 

B) Kurşun, pirit, bakır gibi madenlerin yeryüzüne çıkması 

C) Duman ve küllerin atmosferi kaplayarak hava ulaşımını engellemesi 

D) Krater göllerinin meydana gelmesi 

E) Horst ve grabenlerin oluşması 


19. Aşağıdaki tabloda beş ülkenin doğum ve ölüm oran- 


ları verilmiştir. 
- Doğum oranı | Ölüm oranı 
Ülke | (se) (G6) j 
l | 21 7 
Il 31 10 


13 
12 


Tablodaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? - 


A) Doğal nüfus artışının en fazla olduğu ülkeye 

B) Doğurganlığın hangi ülkede daha az olduğuna 

C) Ölüm oranının hangi ülkede daha fazla olduğuna 

D) Doğum ve ölüm oranı arasındaki farkın en az olduğu ülkeye 

E) Hangi ülkede nüfus miktarının daha fazla olduğuna 


SOSYAL BİLİMLER 


DA 


. Finlandiya'da bulunan buzul gölleri 

11. Hint Okyanusu'nda oluşan tsunamiler 
li. Doğu Afrika'daki graben ovaları 

W. Tropikal bölgede oluşan kasırgalar 


Yukarıda verilen coğrafi oluşumlardan hangilerinin 
benzerinin Türkiye'de görülme olasılığı daha azdır? 


A) iveli B) i vellil C) İl ve IN 


D) Il ve IV E) Ili ve IV 


21. Aşağıdaki şekillerde iki bölgede yer alan dağların yamaçları boyunca bitki örtüsünün değişimi gösterilmiştir. 


1000 m 


Karma Orman 


Geniş Yapraklı 
Orman 


1. Bölge 


li. Bölge 


Şekillerdeki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) 1. bölgede bitki örtüsü çeşitliliği daha fazladır. 

B) 1. bölgenin ortalama sıcaklığı daha yüksektir. 

G) Il. bölge Kuzey Yarımküre'nin orta kuşağında yer alır. 
D) |. bölge Ekvator'a daha yakındır. 


E) Bitki örtülerinin farklılık göstermesinde sıcaklık 
şartları etkili olmuştur. 


rae ter per 
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22. Avrupa kıtasının güney kesiminde aşağıdaki iklim 
tiplerinden hangisinin yayılış alanı daha genistir? 


A) Akdeniz iklimi 

B) Iliman okyanus iklimi 
C) Tundra iklimi 

D) Karasal iklim 

E) Step iklimi 


23. Dünya haritasından yararlanılarak her kıtanın taslak 
şekli karton üzerine çizildikten sonra, kıtalara ait kısım- 
“ları kesilip kartonlar bir araya getirildiğinde; kıtaların 
ana hatlarıyla bir yapboz parçaları gibi birbirini genelde tamamladığı görülür. 


Bu durum; 


i. kıtaların önceleri bir bütün iken sonradan parçalandığı 

İl. kıtaların mağma üzerinde hareket ederek birbirine 
yaklaşıp uzaklaştığı 


Ili. kıtaların şekillenmesinde aynı iç ve.dış. kuvvetlerin” 


etkili olduğu 


yargılarından hangilerini kanıtlamak için örnek 
gösterilebilir? 


A) Yalnız 11 B) Yainız Il GC) | veli 


D)i veli E) il velii 


<ACVAL BİLİMİ ED 


pp 
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24. Türkiye'de kışın 309 Doğu, yazın ise 45” Doğu meridyeninin yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. 


Türkiye'den geçen aşağıdaki boylamlardan hangisinin yerel saati ile ortak saati arasındaki fark yaz 
mevsiminde diğerlerine göre daha fazla olur? 


A)26*D B)80'D C)359D D)J4€D E)45D 


25. 3 


Yukarıdaki şekilde bir basınç alanından doğan rüzgârlar oklarla gösterilmiştir. 


Şekildeki bilgilerden yararlanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Basınç alanının Kuzey Yarımküre'de yer aldığına 

B) 4 numaralı rüzgârın gittiği yerde sıcaklığı düşürdüğüne 

C) Rüzgârların hareket yönünün sağına doğru saptığına 

D) Basınç alanında yükselici hava hareketinin etkili olduğuna 

E) Yüksek basınç alanı olduğuna 
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26. Türkiye'de aşağıdaki toprak türlerinden hangisinin 
yaygın olduğu yerler, iklim şartları açısından tarımsal faaliyetler için daha az elverişlidir? 


A) Alüvyal topraklar 

B) Kahverengi orman toprakları 
C) Çernezyom toprakları 

D) Terra-rossa topraklar 

E) Vertisoller 


27. |. Sanayi 
il. Tarım 
Hİ. Turizm 
IV. Balıkçılık 


Bir bölgede yukarıdaki ekonomik faaliyetlerden hangilerinin gelişmesi, o bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel ve nüfus yapısını daha kısa sürede değiştirir? 


A)iveli B) ivelll C) ll vellil 


D) ilve V E) ill ve IV 


28. 1/1 800 000 ölçekli bir Türkiye fiziki haritasından 


yararlanılarak aşağıdakilerden hangisine ulasılamaz? 


A) Terre-rossa toprakların dağılımına 

B) Ağrı Dağı'nın yükseltisine 

G) Van Gölü'nün gerçek alanına 

D) Akarsuların akış yönüne 

E) Batıdan doğuya doğru yükseltinin arttığına 


SOSYAL BİLİMLER 


29. 


30. 


s Tortum 

se Sera 

» Abant 

* Yedigöller 


Yukarıdaki göllerin oluşumunda aşağıdaki doğal 
afetlerden hangisi etkili olmuştur? 
A) Çiğ 


B) Deprem C) Heyelan 


D) Erozyon E) Lav akıntısı 


Farklı iki merkezde yatay bir düzleme dik olarak yerleştirilen eşit uzunluktaki cisimlerin, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gölge boylarının eşit, diğer tarihlerde 
ise farklı olduğu görülmüştür. 


Cisimlerin bulunduğu merkezler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? 


A) Ekvator üzerinde yer alırlar. 

B) Yarım küreleri farklı, enlem dereceleri aynıdır. 
C) Yerel saatleri aynıdır. 

D) Yengeç Dönencesi'ne uzaklıkları eşittir. 

E) Denize göre konumları aynıdır. 


32. 


CNCYvAt BİLİMİ ER 


Yukarıdaki haritada gösterilen güzergâhta yapılacak olan dünya turu sırasında aşağıdaki su yollarından hangisi kullanılmaz? 


A) Cebelitarık Boğazı 
B) Panama Kanalı 
C) Korint Kanalı 

D) Süveyş Kanalı 

E) Malakka Boğazı 


Shelley'e göre; bilim ile sanat ve özellikle şiir geniş anlamda ortak kökenlidir. Şiir gibi bilim de, her türlü yaşam sıkıntısı ve yarar kaygısı dışında tam bir özgürlük 
ortamında yeşerme gücü gösterebilir. Ozan gibi, bilim 
adamı da hayal gücünün sürüklediği yere gitmelidir. 
Onların bu yolda yıllarca süren emeği bir sonuç vermese bile saygınlığını korumalı hatta daha soylu sayılmalıdır. 


Yukarıdaki parçada, bilim âdamı ile sanatçının 
hangi ortak yönü vurgulanmaktadır? 


A) Güncel yaşamla ilgili olmaları 

B) Doğruyu elde etmeleri 

C) Estetik tavırla ilgilenmeleri 

D) Olgusal alanla uğraşmaları 

E) Özgür olma ve çıkar amacı taşımamaları 


Kk7 


33. Felsefi düşünüş; kişinin bildiklerinden şüphe etmeyi 


34. 


öğrendiği ve doğru olduğunu: varsaydığı gerçeklere 
şüpheyle bakmaya başladığı anda başlar. 


Buna göre, felsefi yaklaşımın temelinde aşağıdaki 
özelliklerden hangisi vardır? 


A) Eleştirel ve sorgulayıcı bir tavra sahip olma 

B) Akıl ilkelerine dayanan bir düşünce sistemi olma 
GC) Konularını bilimsel bir bakış açısıyla ele alma 

D) Toplumsal yapıdan etkilenme 

E) Bütünleştirici bir yaklaşıma sahip olma 


Bir eylemin iyi veya kötü olarak nitelendirilmesi ancak 
eylemin özgür irade ile yapılabilmesine bağlıdır. Birey 
özgür iradeye sahip ise seçim yapabilir. Özgürlük, 
yaptığımız eylemlerin arkasında kendimizin olması demektir. Ahlaklılık için özgür olmak, özgür olmak için 
ise iradenin özgür olması zorunludur. 


Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 


A) Özgür iradeye dayanan davranışlar ahlaki olarak 
değerlendirilir. 


B) Davranışlar toplumsal değerlere uygun olmalıdır. 
G) Davranışların ahlaki değeri, sağladığı faydaya bağlıdır. 
D) Ahlaki yargılar öznel değerlendirmelerdir. 


E) Ahlaki eylemler özgür iradenin temelidir. 
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35. 


36. 


37. 


SOSYAL BİLİMLER 


Bir bilginin dile getirdiği iddianın geçerliliğini göstermek amacıyla, gerekçe ve dayanaklarının sıralanmasıdır. Felsefi bir görüşü savunan filozof “işte öyle”, “bana böyle geliyor” gibi dayanaksız açıklamalar yapamaz. Bilginin kaynağının akıl olduğunu savunan filozof da deney ya da sezgi olduğunu savunanan filozof 
da bu görüşlerini bir dayanakla savunmaları gerekir. 


Bu bilgiler, bilgi felsefesinin hangi kavramını açıklamaktadır? 


A) Gerçeklik 

B) Doğruluk 

C) Temellendirme 

D) Doğru bilginin kaynağı 
E) Doğru bilginin olanağı 


Açıklama, bilimin kuramsal yönüyle ilgili olup, bize 
olayların nedenlerini bilme olanağı verir. Öndeyi ise bilimin daha çok uygulamalı yönüyle ilgilidir. Öndeyide, 
doğal güçleri denetim altına almak amaçlanır. Bu 
amaca yönelik olarak öndeyi olgular arasındaki ilişkilerden yola çıkar. Böylece olgular arasındaki ilişkileri 
ifade eden genellemelerden yararlanarak gelecekte 
ortaya çıkacak, henüz olmamış bir olguyu tahmin etme olanağı bile verir. 


Parçadan hareketle, aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir? 


A) Öndeyilerde amaç, açıklamaya ulaşmaktır. 

B) Doğal güçlerin denetimi öndeyiden bağımsızdır. 
GC) Bilimsel açıklamalar öndeyi ile başlar. 

D) Öndeyiler olmadan açıklamalar yapılamaz. 

E) Açıklama teoriğe, öndeyi ise pratiğe yöneliktir. 


Hukuk hava gibidir, varlığı pek fark edilmez, ancak 
yokluğu hemen fark edilir. İnsan, ne zaman içindeki 
oksijen azalır, nefes almakta güçlük çeker, işte o zaman havanın kiymetini anlar. Bunun gibi hukukun varlığı da ihtiyaç duyulduğunda en iyi şekilde anlaşılır. 


Bu ifadelerden çıkarılabilecek düşünce, aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Hukuk vazgeçilmezdir. 

B) Evrensel hukuk kuralları günümüzde zorunluluktur. 

C) Hukukun gerekliliği toplumlara göre değişir. 

D) Hukuk kuralları genel geçerdir. 

E) Hukuk kuralları görecelidir. 


00 


38. 


39. 


40. 


Felsefi bilgi, insanın soru sorma ve öğrenme açlığı 
içinde olmasından doğmuştur. Çünkü insan, daima 
şu soruları sorarak yanıt arar. “Varlığın temeli nedir? 
Gerçeği bilmek mümkün müdür? İnsan eylemlerini 
belirleyen genel bir ahlak kanunu var mıdır? Niçin bazı nesnelere güzel, bazılarına da çirkin diyoruz?” Görülüyor ki bu sorulara yanıt aramak, sonunda bizi varlık, bilgi ve değer problemi ile karşı karşıya getirmektedir. Felsefe, bu ve benzeri soruları bir sistem içinde, 
bilimleri ve çeşitli alanları kapsayacak şekilde yanıtlamak ister. 


Bu parçada, felsefenin hangi özelliği vurgulanmaktadır? 


A) Öznel bakış açısının ürünü olduğu 

B) Sorgulamaya ve analitik düşünmeye dayandığı 
GC) Bilme ihtiyacından doğduğu ve bütüncül olduğu 
D) Etkin aklın kullanımı sonucu ortaya çıktığı 

E) Varlığın özüyle ilgilendiği 


Ne olursa olsun doğadaki güzelle sanattaki güzeli bir 
tutmamak gerekir. “Sanattaki güzeli yalnızca sanata 
ait ölçülerle açıklamak gerekir” der Lalo. Ancak güzel 
nerede varsa bizden ötürü ya da bizimle vardır. 


Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? 


A) Estetik yargılar evrenseldir. 

B) Estetik duygusu estetik özneyle ortaya çıkar. 
C) Güzel, yalnızca sanata has bir özelliktir. 

D) Sanattaki ve doğadaki güzel aynıdır. 

E) Güzellik öznel bir yargıdır. 


Fosfor parıltısı saçan balık çeşitleri vardır. Bunlar derin 
sularda yosunlara ve deniz hayvanlarına yaklaştıklarında onların ışık içinde parıldadıkları görülür. Fakat 
bu balıklar, parıl parıl yanan bu güzelliğin her an kımıldayan kaynağını kendi vücutlarında taşıdıklarını hiç bir 
zaman bilemeyeceklerdir. Erdemli insanların durumları da bu balıkların durumuna benzer. Kendileri belki 
farkında değildir ama herkes onlardaki ışığı görür. 


Buna göre, erdemle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? 


A) Erdem insanın özündedir ve dışarı yansır. 
B) İnsan topluma yararlı oldukça erdemli olur. 
C) Evrensel ahlak yasası erdemi esas alır. 

D) Her davranış haz verdiği oranda erdemlidir. 
E) Değer yargıları toplumlara göre farklılaşır. 


| 
| 


; 
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1. Butestte sırasıyla, 
Tarih (1-17) 
Coğrafya (18-31) 
(32 — 40) 


Felsefe 
ile ilgili 40 soru vardır. 
2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


Rönesans Hareketleri sonucunda Avrupa'da kilisenin 
öğretilerine dayanan skolastik düşünce etkisini kaybetmiş, yerini deney ve gözleme dayalı pozitif düşünce 
almıştır. 


Bu durumun Avrupa'da; 


I. bilimsel çalışmaların hızlanması, 
Ii. laiklik anlayışının ortaya çıkması, 
il. feodal yönetimlerin güçlenmesi 


gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu 
savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) iveli 


D)iveili E) ii vetil 


Osmanlı Devleti'nde ll. Beyazid ile Cem Sultan arasındaki saltanat mücadelesinde bazı yabancı devletler 
Cem Sultan'a destek vermişlerdir. 


Diğer devletlerin Cem Sultan'ı desteklemesi aşağıdaki amaçlardan hangisi ile açıklanabilir? 


'A) Kapitülasyonların yaygınlaştırılmasını sağlama 


B) Osmanlı Devleti'ni güçsüz duruma düşürme 

C) Osmanlı veraset sisteminde değişiklik yapma 

D) Osmanlı yönetiminde hanedanın en yaşlı üyesinin 
görev almasını sağlama 

E) Osmanlı Devleti'ndeki azınlıkların haklarını koruma 


Van'da 10. yüzyılda yapılan Akdamar Kilisesi'nin kub- 


besi ve duvarlarına, Hz. Adem'den Hz. İsa'ya kadar * 


olan önemli peygamberlerin kıssalarını anlatan resim 
ve kabartmalar yapılmıştır. 


Bu durum Van çevresinde yaşayanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? 


A) Dini inançların sanatsal faaliyetler üzerinde etkili olduğunun 


— B) Dini bilgilerin halka görsel olarak aktarıldığının 


C) Sanat ve mimarinin geliştiğinin 
D) Tarihi devirlere geçilmediğinin 
E) Hristiyanlık inancının benimsendiğinin 


SOSYAL BİLİMLER 


Cumhuriyet Halk Fırkası, 1931 ve 1935 yıllarındaki milletvekili seçimlerinde bazı illerdeki milletvekillikleri için 
aday göstermemiş ve bu sandalyeler bağımsız adaylara bırakılmıştır. 


Bu uygulamanın aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanan eksikliği gidermeye yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Çok partili hayata geçiş denemelerinin başarısız olmasından 

B) Halkın elinde yeterli sermayenin bulunmayışından 

C) İki dereceli seçim sisteminin benimsenmiş olmasından 

D) Mecliste güçler ayrılığı ilkesinin kabul edilmesinden 

E) Kadınlara siyasi hakların geç verilmesinden 


XVil. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin idari merkezi haline 
gelen Babıâli'de çalışan memur sayısı biri beş yüz iken, 
bu sayı XIX. yüzyılın sonlarında on binin üzerine çıkmıştır. 


Yönetici sayısının artması Osmanlı Devleti ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? 


A) Sınırların genişlediğinin 

B) Divan toplantılarının sık aralıklarla yapıldığının 

GC) Bürokratik işlemlerin arttığının 

D) Gayrimüslimlerin devlet memuru olabildiğinin 

E) Padişahların yönetim üzerindeki etkinliğinin azaldığının 


Sivil Savunma Teşkilatlarının yaygınlaştırılmasının; 


I. devletlerin askeri harcamalarının artması, 
II savaşlarda sivil kayıpların azalması, 
IN. savaş durumunda cepheler arasında koordinasyonun sağlanması 


durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız İl G) Yalnız Hi 


D)i veli E)i, il ve Hil 


25 YGS DENEMESİ “> “(000 


7. — Uygurlara ait şehir kalıntılarında farklı dinlere ait 
tapınaklar bulunmuştur. 

- Hazarlarda halk arasındaki davalara Hristiyan, 
Musevi, Müslüman ve Şaman yargıçlardan oluşan 
bir heyet bakmıştır. 

Yukarıdaki bilgilere bakılarak İslamiyet'ten önceki 
Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? i 
A) Sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırdıklarına 
B) Laik bir yönetim sistemi oluşturduklarına 
G) Ulusal kimliklerini kaybettiklerine 
D) Hoşgörülü bir yönetim anlayışına sahip olduklarına 
E) Bağımsızlıklarını korumaya özen gösterdiklerine 
8. — Kuruluş döneminin başlarında teşkilatlanma çalışmalarına önem veren Osmanlı yöneticileri aynı zamanda 
güçlü bir ordu oluşturmuşlardır. 
Osmanlı Devleti'ndeki bu faaliyetlerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz? 
A) Merkeziyetçi yönetimir: kurulmasına 
B) Sınırların genişlemesine 
C) Anadolu'da siyasi birliğin sağlanmasına 
D) Ekonomik gelirlerin artmasına 
E) Avrupalı devletlere kapitülasyonların verilmesine 
9. İl. Mahmutdöneminde Anadolu'dan ve Rumeli'den İstanbul'a gelecekler için Mürur Tezkeresi (geçiş belgesi) zorunluluğu getirilmiş ve İstanbul'da kalmak isteyenler için ise hatırı sayılır bir kişinin kefil olması şartı 
kabul edilmiştir. . 
Bu uygulamanın; 
Ii. İstanbul'a yapılan göçleri engelleme, 
Ii. başkenti diş baskılardan koruma, 
Il. Kapıkulu isyanlarını önleme 
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız |l C)i veli 
D) !velil E)i,Hivelil 
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10. Mustafa Kemal Paşa saltanatın kaldırılması sırasında 


12. 


TBMM'de yaptığı konuşmada, “Selçuklu hükümdarlarının halifenin siyasal gücünü devralıp onu bir din 
sembolü haline getirdiklerini” ifade etmiştir. 


Mustafa Kemal Paşa'nın bu tutumu; 


I. yapılan inkılapları tarihi gerekçelere dayandırma, 
Ii. halifelik ve egemenliği birbirinden ayırma, 
Ii. saltanatın varlığını TBMM'nin denetiminde sürdürme 


yaklaşımlarından hangileriyle açıklanabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız 1ll 


D) | veli E) Il ve lll 


Abbasiler, 9. yüzyıl sonlarından itibaren siyasi alanda 
İslam dünyasında eski güçlerini kaybetmelerine rağmen, dini alanda saygınlıklarını korumuşlardır. 


Bu durum üzerinde Abbasilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? 


A) Farklı uluslara yönetimde görev vermeleri 

B) Türklerden oluşan hassa ordusu kurmaları 

G) Bilimsel ve kültürel çalışmalara önem vermeleri 
D) Halifelik gücüne sahip olmaları 

E) Hoşgörülü yönetim anlayışını benimsemeleri 


“Dış politika, içteki örgütlenmeye ve iç politikaya dayandırılmak zorundadır, yani içteki örgütlenmenin kaldiramayacağı derecede geniş olmamalıdır. Yoksa hayalci dış politika peşinde dolaşanlar, dayanak noktalarını kendiliğinden yitirirler.” 


Atatürk'ün bu sözü ile dış politikanın; 


I. eşitlikçi olma, 
Il. barışçı olma, 
Ili. gerçekçi olma 


ilkelerinden hangilerine dayandırılmasının önemini 
vurguladığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız İli 


D) iveli -E)ivelli 


ri güle pre ilemi Güzey 
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13. 


14. 


15. 


30 Kasım 1925'te çıkarılan 677 sayılı kanunla tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, Türkiye Cumhuriyeti'nde 
laikliğe geçiş yolunda önemli bir aşama olmuştur. 


Bu kanunun, laiklik ilkesinin aşağıdaki amaçlarından hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Devlet işlerini ve hukuk kurallarını akılcı kanunlara 
göre düzenlemek 


B) Kişilerin vicdan özgürlüğünün bazı zümreler tarafından etki altına alınmasını engellemek 

C) Kişileri din ayrımı yapmaksızın kanun önünde eşit 
duruma getirmek 

D) Dini kurumları siyasi alanın dışında tutarak, özel bir 
kanunla denetlemek 


E) Toplumda aynı hukuk kurallarının uygulanmasını 
sağlamak 


Kurtuluş Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı'nda kaybedilen 
Arap topraklarının geri alınması yerine Anadolu ve 
Trakya'nın kurtarılmasına öncelik verilmiştir. 


Bu durum Türk halkı tarafından aşağıdaki ilkelerden hangisinin daha önce benimsendiğini gösterir? 


A) Devletçilik B) Halkçılık G) Laiklik 


D) Cumhuriyetçilik E) Milliyetçilik 


Amasya Görüşmelerinde Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Hükümeti'nin temsilcisi olan Salih Paşa'ya Mebuslar Meclisi'nin Anlaşma devletlerinin denetiminden 
uzak, İstanbul'un dışında bir şehirde toplanmasını kabul ettirmiştir. 


Bu bilgiye bakılarak; 


I. Yasama organının baskı altında kalması engellenmek istenmiştir. 
İL. Ulusal irade yönetimde etkili hale getirilmeye çalışılmıştır. 
Ili. Anlaşma devletlerinin İstanbul Hükümeti üzerindeki baskısı sona erdirilmiştir. 


yorumlarından hangileri yapılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız li Cj)iveli 


D)i veli E) İl ve lil 
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16. 


17. 


O) 
O) 


Türk ordusu, kendisinden teknik ve asker sayısı bakımından üstün olan Yunan ordusu karşısında Kütahya- 
Eskişehir Savaşlarında başarılı olamamıştır. Bu durum 
karşısında Türk ordusu Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiş ve bazı 
toprakları Yunan işgaline terketmiştir. 


Bu bilgiye bakılarak, Türk Ordusu'nun Kütahya-Eskişehir Savaşları sırasında geri çekilmesi ile aşağı» 
dakilerden hangisinin amaçlandığı savunulabilir? 


A) Ordunun savaş gücünü artırmak için zaman kazanmak 

B) Taarruz hazırlıklarını gizlemek 

C) İtilaf devletlerinin desteğini sağlamak 

D) Düzenli ordu birliklerini milis kuwetlerine dönüştürmek 

E) Komutanlar arasındaki görüş ayrılıklarını sona erdirmek 


Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı'na kadar kişilerin devletin devamlılığını sağlamak için varolduğuna 
inanılırken, bu dönemden sonra devletin kişilerin hak 
ve özgürlüklerini korumak için varolduğuna inanılmıştır. 


Osmanlı Devleti'nde bu anlayış değişikliğinin ortaya çıkmasında; 


I. Avrupa'daki anayasacılık ve demokratikleşme çalışmalarından etkilenilmesi, 


Il. sancağa çıkma uygulamasının kaldırılması, 


Il. padişahların yönetim üzerindeki etkinliğinin artırı!- 
mak istenmesi 


durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız lil 


D) ivelli E) Il velil 
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18. İç ve dış kuvvetlerin aşınım ve birikim faaliyetleri sonu- 


19. 


cunda mevcut yerşekilleri değişirken bir yandan da yeni yerşekilleri meydana gelir. Genelde yerşekillerinin 
oluşumu uzun bir süreçte gerçekleştiğinden bu süreç 
insanlar tarafından gözlenemez. 


Aşağıdaki yerşekillerinden hangisinin oluşum süreci diğerlerine göre daha hızlı gerçekleşmiştir? 


A) Tortum heyelan set gölü 
B) Ürgüp peribacaları 

C) Pamukkale travertenleri 
D) Çukurova deltası 

E) Yıldız Dağları 


Amazon ve Nil, debileri ve uzunlukları en fazla olan 
nehirlerdendir. 


Amazon Havzası'nda nüfusun seyrek, Nil Havzasr'nda ise yoğun olmasında, 


i. iklim özellikleri 

Il. farklı kıtalarda yer almaları 
IN. bitki örtüsünün yoğunluğu 
IV. yüz ölçümleri 


faktörlerinden hangileri etkili olmuştur? 


A) i veli B) | ve ili C) ii ve ill 


D) live V E) Ili ve IV 
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20. Bölge; doğal, beşeri ve ekonomik özellikler bakımın- 


21. 


dan ortak bir paydanın ifadesidir. Bölge sınırlarının belirlenmesinde esas alınan ölçütlere göre, ya kademeli 
geçiş gösteren ya da sınırları kesin hatlarla ayrılan bölgeler oluşturulabilir. 


Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırları kesin hatlarla ayrılabilir? 


A) Tarım bölgeleri 

B) Bitki örtüsü bölgeleri 
C) İdari bölgeler 

D) Nüfus bölgeleri 

E) İklim bölgeleri 


Yandaki şekilde gösterilen X, Y, Z noktalarıyla ilgili olarak aşağıdaki (o ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 


. A) X noktası 21 Haziran'da güneş ışınlarını dik alır. 


B) Z noktasında bir cismin 21 Arâlık'ta öğle vakti gölgesi oluşmaz. 


C) Y noktasında yıl boyunca gece gündüz süresi eşittir. 
D) Y noktası güneş ışınlarını yılda iki kez dik alır. 


E) Z noktasında 21 Mart'ta en kısa gündüz yaşanır. 
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22. Günümüzde her ülkede nüfus sayımı yapılmaktadır. 


Bazı ülkelerde bu sayım düzenli aralıklarla yapılırken 
bazılarında özel şartlara bağlı olarak farklı zaman aralıklarında yapılır. Nüfus sayımları belirli amaçlar için 
yapılmaktadır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu amaçlardan biri değildir? 


A) Ülkede yaşayan kişi sayısını belirlemek 

B) Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını belirlemek 
GC) Ülkedeki asker sayısını tespit etmek 

D) Okur-yazar oranını belirlemek 

E) Kır ve kent nüfus oranını tespit etmek 


23. Yeryüzünden Yer'in merkezine olan derinlik 6378 km'dir. 


Yer'in merkezine ulaşarak araştırma yapma olanağı bu- 


- lunmadığı için, yerin iç yapısı hakkında farklı yöntemler 


uygulanarak bilgi edinilmeye çalışılmaktadır. 


Aşağıdakilerden hangisi Yer'in iç yapısı hakkında 
bilgi elde edinilecek yöntemlerden biri değildir? 


A) Deprem dalgalarının incelenmesi 

B) Volkanik patlamalar sonucu püsküren maddelerin 
incelenmesi 

C) Maden aramaları sırasında yapılan kazılar . . -. - 

D) Yeryüzünü oluşturan taşların yapısının incelenmesi 

E) Deniz diplerinde biriken tortul maddelerin incelenmesi 


on) 


24. Türkiye'deki akarsularla ilgili aşağıda verilen özel- 


liklerden hangisi üzerinde yerşekillerinin etkisi yoktur? 


A) Boylarının genellikle kısa olması 

B) Akış hızlarının yüksek olması 

C) Rejimlerinin düzensiz olması 

D) Denge profiline ulaşamamış olmaları 

E) Genelde dar ve derin vadiler içerisinde akmaları 


üz - 


1025 m 

Kahverengi 
step orm 

ENE 


Yukarıdaki tabloda K, L ve M merkezlerine ait verilenlerden hangisi, K merkezindeki karasallığın diğer merkezlere göre şiddetli olmasında daha fazla 
etkilidir? 


A) Enlem B) Yükselti C) Toprak tipi 


D) Doğal bitki örtüsü E) Yıllık yağış miktarı 
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26. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, bir bölgenin jeolo- 


27. 


28. 


jik yapısı hakkında bilgi vermez? 


A) Sıcak su kaynaklarının fazlalığı 

B) Volkanik dağların varlığı 

C) Maden çeşitliliğinin fazla olması 

D) Kayaçlar arasında yer alan fosillerin çeşidi 
E) Dağların zirvelerinde yer alan buzullar 


Türkiye'de aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklim 
ve yerşekillerinin etkisi en azdır? 


A) Konya'daki buğday üretimi 

B) Kars'taki mera hayvancılığı 

C) Rize'nin kırsal kesimindeki yerleşme tipi 
D) Zonguldak'taki kömür işletmeciliği 

E) Hakkari'deki ulaşım faaliyetleri 


Türkiye'deki su varlığına katkıda bulunan Güneydoğu 


Anadolu Projesi ile bölgede bazı önemli değişiklikler 
meydana gelmiştir. 


Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri 
olamaz? 


A) Doğal bitki örtüsünün çeşitlenmesi 
B) Tarımsal ürün çeşitliliğinin artması 

Cc) Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi 

D) İstihdam alanlarının artması 

E) Sulu tarımın yaygınlaşması 


CMCYVAL BİLİMİ ED 


Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen alanların hangisinde ağaç formasyonuna rastlanmaz? 


AI B) 1 ol D) V E)V 


30. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin bir benzeri- 


nin Türkiye'de yaşanma olasılığı daha düşüktür? 


A) 1995 yılında Kobe'de 5500 kişinin ölümüne neden 
olan depremin 


© B) 1987 yılında Kolombiya'da 640 kişinin ölümüne ne- 


den olan heyelanın 


C) 1991 yılında Bangladeş'te 131 000 kişinin ölümüne 
neden olan kasırganın 


D) 1962 yılında Peru'da 4000 kişinin ölümüne neden 
olan çığın 


E) 1999 yılında Venezuela'da 30 000 kişinin ölümüne 
neden olan selin 
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31. 


32. 


Eğimin fazla olduğu kıyılarda kıta sahanlığı dar, eğimin az olduğu kıyılarda kıta sahanlığı geniştir. Aşağıdaki tabloda |, Il ve İll numaralı kıyıların kıta sahanlıklarının genişlikleri verilmiştir. 


15 O 15 30km 
LA) 


Bu kıyılar yukarıdaki izohips haritasında işaretli 
yerlerden hangileridir? 


| 

A)  M K N 
B) K P N 
o P N L 
D) L M P 
E) K N P 


Sofistler, insan bilgisini felsefenin konusu haline getirmiştir. Algının kişiden kişeye değiştiğini savunarak doğru bilgiye ulaşılamayacağına inandıklarıdan mutlak ve 
kesin bilginin imkansız olduğunu ileri sürmüşlerdir. 


Sofistler, doğru bilgiye ulaşılamamasını aşağıdakilerden hangisine dayandırmıştır? 


A) Toplumun beklentilerine 

B) Algıların kişiye bağlı oluşuna 

G) İçinde bulundukları siyasal yapıya 

D) İnsanın bilgi edinmede yetersiz oluşuna 
E) Felsefi sistemlerin evrensel olmasına 


laik İİ 3 ela Bi ie 


33. 


34. 


Bir zamanlar insanlar veremden, ateşli hastalıklardan 
dolayı yakınlarını kaybederken şimdilerde, birçok hastalığa çare bulunabilmiştir. Kimbilir belki gelecekte 
AIDS in de çaresi bulunur. 


Bu parçada, bilimsel bilginin hangi özelliğinden 
söz edilmektedir? 


A) Nesnelliğinden 

B) Mutlak doğru olmasından 

C) İlerlemesinden ve uygulanabilir olmasından 
D) Açık seçik olmasından 

E) Genellenebilir olmasından 


Yakından bakıldığında sadece duyumların bize kazandırdığı veriler mevcuttur. Örneğin bakış noktalarına 
göre, sürekli değişen renk ya da şekiller böyledir. Ancak şu soru cevapsız kalıyor: Gerçekten renkler ve şekiller var mıdır? Belki de dış dünya sadece bir düştür? 
Bu tam ispat edilemez. Bizim için de bizzat kendi hayalimizden, nesnelerden bir dünya yaptığımız ve bütün hayatın bir düş olma olasılığı imkan dışı değildir. 


Parça aşağıdaki görüşlerden hangisini tanımlar? 
A) Faydacılık 


B) Sezgicilik C) Eleştiricilik 


D) Akılcılık E) Şüphecilik 
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35. Alışkanlık insanın eline takılan gizli bir kelepçe gibidir. 


36. 


37. 
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Ondan kurtulmak zordur. Ancak insan, bu alışkanlıklarından sorumludur; çünkü alışkanlıkların nedeni yine 
de biziz, onlar irademizin eseridir. 


Burada, savunulan görüşün temelindeki düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İnsan, özgür bir varlık değildir. 

B) Sorumluluk duygusu, insanı özgürlüğünü kullanmaktan alıkoyar. 

C) İnsan eylemlerinden sorumludur. 

D) Kötü davranışların sebebi alışkanlıklardır. 


E) Alışkanlıkla yapılan davranışlar ahlaki olarak nitelenemez. 


- Vergimizi vermekten kaçındığımızda devletin yakamıza yapışacağını bildiğimiz için vergi vermemiz akıllıca bir davranış olarak nitelendirilebilir; 
ancak olumsuz bir durumla karşılaşmamak düşüncesinden dolayı vergi verilmesi ahlaki bakımdan iyi bir davranış olarak değerlendirilemez. 

— Çocuğu kaçırılan ve kendilerini şikayet ettiğinde 
çocuğunun ödürüleceği bildirilen bir babanın suçlularla işbirliği içine girmesi de ahlaki bakımdan 
kötü olarak nitelendirilemez. 


Bu ifadelerden hareketle, bir davranışın ahlaki de- 


ğer içermesinin temel şartı olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 


A) İnsana fayda sağlaması | 

B) İradi bir seçimin sonucu olması 

C) Bireyin sezgilerine dayalı olması 
D) Temel ihtiyaçlara uygun olması 

E) Bir amaca yönelik olması 


Güzel, ben güzel düşününce güzel... Ben dertliyken 
güzeli, güzel göremem. Ben üzgünken en güzel bile 
bana çirkin görünebilir. Fakat ben iyi olunca çoğu insana sıradan gelen bir şey benim için çok güzel görünebilir. 


Buradan, aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? 


A) Güzellik özneldir. 

B) Güzellik duygulara göre farklılık gösterir. 
©) Güzellik insanın algılamasına bağlıdır. 
D) Güzellik özneden bağımsızdır. 

E) Güzel gören güzel düşünür. 


© 


38. Bilgi, insanlara mutluluk verir. Bilebilmenin mutluluğu 


39. 


40. 


benzersizdir. Ama ona erişme süreci hiç de eğlenceli 
değildir. Gerçek ve mantıklı öğrenme, hiçbir zaman 
eğlenceli olmamıştır. Bunun için çalışmak ve kararlı bir 
tutum sergilemek gerekir. Dahası, fedakârlık ve sorumluluk, eğlencenin hiçbir yöntemiyle veya çeşidiyle 


, elde edilecek bir özellik değildir. 


Parçada, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? 


A) Bilgi insanları mutluluğa ulaştırır. 

B) Öğrenmenin her aşaması eğlencelidir. 

GC) Mutlu olmak için eğleniyor olmak gerekir. 

D) Değerlerin bilgisi zorluklara katlanarak elde edilir. 
E) Sürekli mutluluk mümkün değildir. 


“Devlet olduğunda, özgürlük yoktur. Özgürlük hüküm 
sürdüğünde ise devlet olmayacaktır.” 


Bu görüşü dile getiren birinin, aşağıdakilerden hangisini reddetmesi beklenir? 


A) İdeal düzenin varlığını 

B) Yasaların gereksizliğini 

GC) Bireysel özgürlüğü 

D) Sınıflar arası eşitliği 

E) Devletin doğaya aykırı olduğunu 


Deneysel alana ait bazı bilimsel ilerlemeler şaşırtıcı gelebilecek boyutta bazen sıradan insanların çalışmalarına borçludur. Demek oluyor ki, modern bilim, hiçbir 
özelliği olmayan sıradan insanların da ortaya koyabilecekleri ve başarılı sonuçlar elde edebilecek bir alandır. 
Bunun yanında yeni bilim anlayışı ve temsil ettiği uygarlık, hem büyük avantajlar sağlayacak, hem de çok 
ciddi boyutta tehlikeli sonuçlar doğurabilecek olan makineleşmeyi de beraberinde getirmiştir. 


Parçaya göre, bilim hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? 


A) Bazı bilimsel çalışmalar sıradan sayılan insanların 
çabasıyla gelişmiştir. 

B) Tekniğin ilerlemesiyle bilimsel çalışmalar herkesin 
ilgi alanına girmiştir. 

G) Makinalaşmanın getirdiği iyi ve kötü olabilen sonuçlar vardır. 

D) Bilimsel çalışmalar uzman bilim adamlarının uzun 
çalışmaları neticesinde ilerlemiştir. 

E) Son zamanlarda daha çok bilimsel çalışmalar teknolojiye katkı sağlamaya dönüktür. 
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1. Bu testte sırasıyla, 
Tarih (1-17) 
Coğratya (18-31) 


Felsefe (32 — 40) 
ile ilgili 40 soru vardır. 
2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


Orhun Yazıtları, 1. Göktürk Devleti'nin yıkılışı ile Il. Göktürk Devleti'nin kuruluşunu anlatır. Türk adının geçtiği 
ilk Türkçe metinler olan bu yazıtlarda, devlet adamlarının halka hesap vermesine ilişkin bilgiler yer almaktadır. 


Yukarıdaki bilgilere dayanılarak Göktürklerle ilgili; 


1. Halkın yönetime katılımını sağlamışlardır. 
li. Ulusçu bir devlet anlayışı benimsemişlerdir. 
III. Türk siyasi tarihi ile ilgili önemli kaynaklar birakmışlardır. 


yorumlarından hangileri yapılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız ill 


D) li ve lll E) Lil ve lil 


Tarih araştırmaları sonucunda ulaşılan bilgilere mutlak 
gerçek gözüyle bakılmamalıdır. 


Bu görüşe tarihi olayların aşağıdaki özelliklerinden 
hangisi dayanak olarak gösterilemez? 


A) Bazı belgelerin yazısız döneme ait olması 

B) Yeni belgelerle mevcut bilgilerin değişebilmesi 

GC) Deney ve gözleminin yapılamaması 

D) Olayların bölümlere ayrılarak incelenmesi 

E) Bazı olayların üzerinden uzun süre geçmiş olması 


Mustafa Kemal Paşa, Ulusal Mücadele'nin devam ettiği yıllarda yönetim şeklinin değiştirileceğini gösteren 
kararların alınmasını sağlamıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda alınan kararlar arasında gösterilemez? 


A) Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır. 

B) Kuva-yı Milliye'yi etkili, Milli iradeyi hakim kılmak 
esastır. 

C) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. 

D) Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. 

E) TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur. 
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23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi, kendini 
milli egemenliğin emanetçisi ve Türk halkının tek temsilcisi olarak kabul etmiştir. 


Bu duruma TBMM'nin; 


1. İstanbul Hükümeti'nin imzaladığı tüm anlaşmaları 
geçersiz sayması, 
İL. 1921 Anayasası'nı kabul etmesi, 
Ii. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nı imzalaması 


faaliyetlerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız ill 


D) Ivelli E) Lİ vellli 


Osmanlı Devleti'nde bir malın maliyeti çıkarıldıktan 
sonra, yüzde onbeşlik kâr konmak suretiyle satış bedelinin belirlenmesine “Narh vermek” denirdi. 


Osmanlı Devleti'ndeki bu uygulamanın aşağıdaki 
amaçlardan hangisine yönelik yapıldığı savunulabilir? 


A) Üreticilerin ve tüketicilerin karşılıklı haklarını korumak 
B) Üretimde çeşitliliği ve sürekliliği sağlamak 

C) Üretim ve tüketimi sınırlandırmak 

D) Meslek grupları arasındaki dayanışmayı sağlamak 
E) Yabancı malların ülkeye girişini engellemek 


Erzurum Kongresi'nde “Vatanın bağımsızlığını merkezi hükümet sağlayamazsa, geçici bir hükümet kurulacak ve bu hükümetin üyeleri Milli Kongre tarafından 
seçilecektir.” kararı alınmıştır. 


Erzurum Kongresi'nin bu kararına bakılarak; 


1. İstanbul Hükümeti'ne güvenilmemiştir. 
Ii. Padişah ve halifeye karşı çıkılmıştır. 
II. Ulusal kararlar alınmıştır. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız İl C) Yalnız lil 


D) ivelli E) ivelili 
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7. 


Büyük Selçuklu Devleti'nin topraklarında merkezi otoritenin zayıflamasıyla yeni Selçuklu devletleri kurulmuştur. 


Bu durum Büyük Selçuklu Devleti'nin; 


1. ülkenin hanedanın ortak malı sayılması, 


Il. meliklerin eyaletlerde yönetici olarak görevlendiri!- 
mesi, 


IN. hükümdarların halifeden onay alması 
özelliklerinden hangilerine bağlanabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |! C) | veli 


D) Ii veli E) il vel ill 


Günümüz dünya ülkelerinde mecburi askerlik kaldırılarak, profesyonel orduların kurulmasına hız verilmiştir. 


Bu değişime; 


İ. nüfus artış oranlarının düşmesi, 
li. bilim ve teknolojinin gelişmesi, 
Ni. sivil savunma örgütlerinin kurulması 


durumlarından hangilerinin ortam hazırladığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalniz Il C) Yalnız |ll 


D) Ii veli E)Lilvelii 


Yeni Türk Devleti'nin ekonomi politikası; yabancı sermayeye bağlılığın kaldırılarak, ticaret ve sanayi alanla- 


rında milli ekonominin oluşturulması esasına dayandırılmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisinin bu doğrultuda yapılan 
çalışmalar arasında olduğu savunulamaz? 


A) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması 

B) Aşar vergisinin kaldırılması 

C) Sanayi ve Maadin Bankası'nın kurulması 

D) Kapitülasyonların kaldırılması 

E) Demiryolu şirketlerinin yabancılardan satın alınarak devlet tarafından işletilmesi 
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10. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş dönemindeki Türk beyle- 


11. 


12. 


rinin ve komutanlarının yönetimdeki etkisi, Yükselme 
döneminden itibaren azalmıştır. 


Bu duruma Osmanlı Devleti'nde meydana gelen 
aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortam hazırla- 
“dığı savunulabilir? 


A) Şehzadelerin sancaklarda yönetici olarak görevlendirilmesi 


B) Padişah olmada bazı sınırlamaların getirilmesi 

C) Eyalet askerlerinin tımarlı sipahilere dayandırılması 
D) Semaniye ve Süleymaniye medreselerinin açılması 
E) Sarayda Enderun Mektebi'nin açılması 


Atatürk döneminde Türkiye'de yapılan yeniliklerde, 
aklın ve bilimin esas alınarak, çağdaş kurum ve kuruluşların oluşturulması amaçlanmıştır. 


Bu bilgiye bakılarak, Türkiye'de yapılan yeniliklerin 
aşağıdakilerin hangisinde verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir? 


A) Halkçılık o— Cumhuriyetçilik 
B) Halkçılık o— Devletçilik 

C) Devletçilik — Cumhuriyetçilik 
D) Laiklik — Cumhuriyetçilik 
E) İnkılapçılık — Laiklik 


Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda, “İstanbul ve Boğazlar TBMM'nin yönetimine bırakılacaktır.” kararı yer 
almıştır. 


Bu karar aşağıdakilerden hangisinin göstergesi 
olabilir? 


A) Misak-ı Milli sınırlarına tam olarak ulaşıldığının 

B) Milli Mücadele'ye azınlıkların desteğinin sağlandığının 

C) Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğinin 

D) İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları olduğunun 

E) Boğazlardan ticaret gemilerinin geçişinin serbest 
bırakıldığının 
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13. 


14. 


15. 
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1921 Ankara Antlaşması ile Fransa'nın denetimine 
bırakılan Hatay'da özel bir yönetimin kurulması, resmi 
dilin Türkçe olması ve Türk parasının geçerli olması 
kabul edilmiştir. 


Buna göre, Türkiye'nin Hatay politikasıyla ilgili; 


1. Hatay'ın etnik ve kültürel özelliklerini korumak istemiştir. 
Il. Bölgenin dış tehditlere karşı koruyuculuğunu Üstlenmiştir. 
Ili. Bölge halkının temel tüketim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapmıştır. 


yorumlarından hangileri yapılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız ii C) Yalnız lil 


D) ivelil E) Li ve İli 


19. yüzyıldan itibaren özellikle Avrupalıların öncülüğünde dünyada, demiryolu ve denizyolu ulaşımında 
önemli gelişmeler yaşanmıştır. 


Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden 
hangisi gösterilebilir? 


A) Kültürel etkileşimin yavaşlaması 
B) Kervan ticaretinin önemini kaybetmesi 


. C) Yeni kıtaların bulunması 


D) Sömürgecilik yarışının sona ermesi 
E) Monarşik devletlerin zayıflaması 


Türkiye'de 1924'te açılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları, inkılaplara bağlı kalacaklarını belirtmelerine rağmen parti kısa bir süre sonra kapatılmıştır. 


Bu bilgiye bakılarak, Terakkiperver Cümhuriyet Fırkası'nın kapatılmasında aşağıdakilerden hangisinin 
etkili olduğu savunulabilir? 


A) Rejim karşıtlarının parti içinde örgütlenmesinin 

B) Partinin serbest piyasa ekonomisini savunmasının 

G) Boş arazilerin topraksız köylülere dağıtılmasının 
amaçlanmasının 

D) Partiyi kuranların askerlikten gelen siyasetçiler olmasının 

E) Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı muhalefet amacıyla kurulmasının 


16. 


O 
Ji 


Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan Hudeybiye Antlaşması'nın; 


— Her iki taraf istediği kabileyle ittilak yapabilecek. 


— Mekkelilerden reşit olmadığı halde Medine'ye sığınanlar Mekke'ye iade edilecek, Medinelilerden 
Mekke'ye sığınanlar ise iade edilmeyecek. 


— Antlaşma 10 yıl geçerli olacak. 


maddelerine bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) İslam devleti Mekkeliler tarafından resmen tanınmıştır. 

B) Antlaşma maddelerinin tamamında devletlerarası 
eşitlik ilkesine uyulmuştur. 

C) Arap kabileleri arasındaki ilişkiler önem kazanmıştır. 

D) Müslümanlar, Mekkelilere karşı yükümlülük altına 
girmiştir. 

E) İslamiyet'in yayılmasına ortam hazırlanmıştır. 


1798'de Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesi üzerine, SÖmürge yollarının güvenliğinin tehlikeye düşmesini İstemeyen İngiltere ve Akdeniz ticaretinde etkili olmayı 
amaçlayan Rusya, Osmanlı Devleti'ni desteklemiştir. 
İngiltere ve Rusya'dan aldığı yardımlarla Fransa'yı Mrsır'dan çıkaran Osmanlı Devleti, İngiltere'ye yardımları karşılığında Karadeniz'de ticaret yapma hakkı tanımıştır. Ancak İngiltere'nin de yayılmacı bir siyaset izlediğini anlayan Osmanlı Devleti, Fransa ile tekrar dostluk ilişkisi kurmaya çalışmıştır. 


Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Osmanlı Devleti'nin ıslahat çalışmalarının dış soruna dönüştüğüne 

B) Devletler arası ilişkilerde daimi dostluk veya düşmanlığın olmadığına 

GC) İngiltere ile Fransa'nın çıkarlarının çalıştığına 

D) Osmanlı Devleti'nin devletler arasındaki rekabetten 
yararlandığına 

E) Ekonomik faaliyetlerin devletler arası ilişkilerde belirleyici olduğuna 
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18. Toprak erozyaonunu önlemenin en geçerli ve en iyi sonuç alınan yolu, dağ yamaçlarındaki toprakların aşınmasının ve taşınmasının engellenmesidir. Bu nedenle 
arazideki bitki örtüsünün korunması gerekir. 


Buna göre, aşağıda verilen erozyonu önleme çalışmalarından hangisi, yukarıda sözü edilen "arazideki bitki örtüsünün korunması" durumunun gerçekleşmesi için alınması gereken önlemlerden değildir? 


A) Orman yangınlarının önlenmesi 

B) Meralarda aşırı otlatmanın yapılmaması 

GC) Tarım alanlarının nadasa bırakılmaması 

D) Baraj sayısının artırılması 

E) Yeni tarlalar açmak ve odun elde etmek için yapılan ağaç kesiminin engellenmesi 


19. Aşağıdaki tabloda Türkiye'de bazı illerin toplam nüfusları ile nüfus kütüğüne kayıtlı nüfusları verilmiştir. 


Toplam nüfus Kütüğe kayıtlı nüfus 


simon İon | serer 


Bu bilgilere göre, en fazla göç veren il hangisidir? 


A) Konya B) Erzurum G) Sinop 


D) Kocaeli E) Ardahan 
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20. Farklı kriterlere göre hazırlanmış bölgelerden bazılarının sınırları zamanla değişebilir. İşlevini yitiren bölgeler ortadan kalkar ve yerini yeni bölgelere bırakır. 


Buna göre Türkiye'nin, 


I. yer şekilleri 

Il. iklim bölgeleri 

IN. maden çıkarım alanları 
IV. nüfus yoğunluğu 


özelliklerini gösteren haritalarından hangilerinin zamanla yeniden düzenlenmesi gereklidir? 
A)i veli 


B) ivelli C) Il ve Ili 


D) il ve V E) Ili ve IV 


21. Dünya'nın şeklinden dolayı, Ekvator'dan kutuplara doğ- 


ru sıcaklık azalmaktadır. Bu durum kalıcı kar sınırı üzerinde etkili olmaktadır. 


— ON 


Ni 


Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen dağlardan hangisinde kalıcı karlar daha yüksekten başlar? 


ıl 


AYI B) Il o) nl D)V EV 
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22. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin özelliklerinden biri değildir? 


A) İklim şartlarındaki değişmeler tarımsal üretimi etkiler. 


B) Temel ihtiyaçların karşılanmasında güçlükler yaşanmaktadır. 


G) Halkın teknolojik ürünlerden yararlanma olanağı azdır. 


D) Sermayenin az olması sanayinin gelişmesini engellemektedir. 


E) Doğal kaynaklardan yararlanma olanağı fazladır. 


23. Deniz ulaşımında, yolculuk mesafesini kısaltan faktörlerin başında boğaz ve kanallar gelir. 


Aşağıdaki boğaz veya kanallardan hangisinin bulunduğu güzergâh yanlış verilmiştir? 


A) Panama Kanalı > Atlas Okyanusu'ndan Büyük 
Okyanus'a geçişi sağlar. 

B) Korint Kanalı > Baltık Denizi'nden Kuzey Denizi'ne 
geçişi sağlar. 

G) Dover Boğazı > Kuzey Denizi'nden Manş Denizi'ne geçişi sağlar. 


D) Cebelitarık Boğazı — Akdöhiz'den Atlas Okyanu- 


su'na geçişi sağlar. 
E) Hürmüz Boğazı > Basra Körfezi'nden Hint Okyanusu'na geçişi sağlar. 
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25. 


Doğu-batı yönünde aynı uzunluğa sahip olan iki ülkeden, ekvatora uzak olanda daha fazla ortak saat 
kullanılması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 


A) Dünya'nın dönüş yönüyle 

B) Çizgisel hızın ekvatordan kutuplara doğru azalmasıyla 

GC) Boylamlar arası mesafenin ekvatordan kutuplara 
doğru daralmasıyla 

D) Ardışık iki boylam arasındaki zaman farkının dört 
dakika olmasıyla 

E) Yer'in ekseninin eğik olmasıyla 


Aşağıda İstanbul'un yıl içinde gece gündüz süreleri ile 
ilgili bazı sorular ve cevapları verilmiştir. 


Soru Cevap 
Ii. Gündüzlerin uzamaya başla- 21 Haziran 

dığı tarih nedir? 

II. Gece-gündüz süresinin eşit 23 Eylül 
olduğu tarih nedir? 

IN. Hangi tarihten sonra gündüzler 21 Mart 
gecelerden uzun olmaya başlar? 

IV. En kısa gündüzün yaşandığı 21 Aralık 


tarih nedir? 


Buna göre, yukarıdaki sorulardan hangilerine verilen cevap yanlıştır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il GC) 1 ve lil 


D) ii ve IV E) ili ve IV 
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26. Orta kuşakta yer alan ve yıllık yağış miktarı az olan 


bir bölgede, aşağıdakilerden hangisinin görülmesi 
beklenmez? 


A) Bitki örtüsünün cılız olması 

B) Tarımsal faaliyetlerin sınırlı olması 
C) Topraktaki kireç ve tuz oranının fazla olması 
D) Yer altı su seviyesinin yüksek olması 


E) Nüfusun su kaynaklarına yakın alanlard 


a yoğunlaşması yi 


27. Aşağıdaki yerşekillerinden han 
yükseklerde görülür? 


gisi ülkemizde daha 


A) Fal 
) Falez B) Peribacası 


G) Hörgüçkaya D) Menderes 


E) Delta 


28. Eşyükselti eğrileriyle çizilen bir topografya haritasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmez? 


A) Magmatik kayaçlardan oluşan araziler 
B) Eğimin az ve fazla olduğu alanlar 

C) Akarsu vadileri 

D) En yüksek ve en alçak yerler 

E) Engebeli ve düz araziler 
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29. İV. Jeolojik zamanda Güneş'ten gelen radyasyonun 
azalmasına bağlı olarak buzul devrinin yaşanması 
dünya üzerinde bazı değişikliklere yol açmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi, buzul devrinde meydana 
gelen değişikliklerden biri değildir? 


A) Deniz seviyesinin alçalması 

B) Bazı kıta sahanlıklarının kara haline gelmesi 

C) Sıcaklığın azalması 

D) Bazı canlı türlerinin ortadan kalkması 

E) Kutup bölgelerinin yerleşim alanı haline gelmesi 


30. Aşağıdaki tabloda Türkiye'deki bazı ovaların deniz se- 


viyesinden yükseltileri verilmiştir. 


Bu durum, aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? 


A) Ovaların graben alanlarında bulunduğunu 

B) Ovalık alanların, dağlık alanlardan fazla olduğunu 

G) Türkiye'nin yükseltisinin doğuya doğru arttığını 

D) Türkiye'de yerşekillerinin doğu-batı yönünde uzandığını 

E) Türkiye'nin orta kuşakta bulunduğunu 
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31. Aşağıda bir bölgenin coğrafi koordinatları ile eşbasınç 
haritası verilmiştir. 


189*D 20D 


Dünya'nın günlük hareketinin rüzgârların esme yönünde sapma meydana getirdiği bilindiğine göre, 
yukarıdaki bölgede esecek olan rüzgârların yönü 
aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? 


A) B) ©) 


D) E) 


32. Herdüşünür, ulaştığı bilgiyi bir yol gösterici olarak kullanır. Bunun yanında sezgilerini de aktif olarak işe katar. Bu durum eldeki bilgilerin yetersiz kabul edildiği 
anlamına da gelir. Bu durum, insanı sürekli sorgulamaya zorlayarak alışılagelinenin dışına çıkılmasını 
sağlar. 


Bu açıklamalar, aşağıdakilerden hangisinin önemi- . 


ni vurgulamaya yöneliktir? 


A) Eleştirel tavrın bilgi elde edilmesindeki etkisine 

B) Her felsefi açıklamanın kendisinden önceki dönemin izlerini taşımasına 

C) Genel-geçer doğruların ortaya çıkarılma zorunluluğuna 

D) Bilimsel çalışmaların kendisini yenileme gerekliliğine 

E) Bilimsel bilginin yalın olarak ihtiyaçları karşılamadığına 
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33. 


34. 


Kütlenin korunumu kanununa göre, fiziksel ve kimyasal değişimlerde, olaya dışarıdan bir madde katılmaması veya dışarıya madde çıkmaması şartı ile olaydan 
önceki toplam madde miktarı, olaydan sonraki toplam 
madde miktarına eşittir. 


Bu örnekte "bilimsel bilginin” hangi özelliği vurgulanmaktadır? 


A) Objektiflik (Nesnellik) 

B) Birikimli olarak ilerleme 

C) Mantık ilkelerine dayanma 
D) Kesinlik 

E) Evrensellik 


Berkeley'e göre, yalnızca ruh ve ruhların kavram ve ideaları vardır. Onların dışında, zihinden bağımsız nesnel 
gerçeklik, yani madde yoktur. Bizim doğrudan ve aracısız olarak algıladığımız her şeyin kendi zihnimizdeki 
idealar olduğunu, doğuştan gelen ideaların algısal deneylerimize de kaynaklık ettiğini ve bu şekilde zihin kaynaklı olmayan hiçbir algımızın olmadığını savunur. 


Bu parça, varlıkla ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisiyle uyumlu değildir? 


A) Varlık, zihnimizin idealarından başka bir şey değildir. 

B) Var olanlar ideaların yanısımasıdır. 

C) Somut bir varlık alanından bahsedilemez. 

D) Var olan ancak düşünce ile kavranır. 

E) Varlık idea ve maddenin etkileşiminde oluşur. 
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35. 


36. 


37. 


İnsan, bilimler sayesinde doğanın işleyişini ve yasa-larını saptayıp buna bağlı olarak doğayı açıklar. Fakat 
bu açıklama ancak gözlemlendiği kadarıyla sınırlıdır. 
Bunun ötesinde insan ne bir şey bilebilir ne de bir şey 
yapabilir. 


Parçadan, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Nesnel dünya nesnel yöntemlerle açıklanabilir. 

B) Bilim, doğayı deney ve gözlemle açıklar. 

GC) Bilim, olguları açıklamaya çalışan bir bilgidir. 

D) İnsan, doğanın sırrını duyularla değil, ancak akılla 
çözebilir. 

E) İnsan olguların ardındaki gerçekliği bilemez, yalnızca gözlenebilen olayları bilebilir. 


— Soruları içinde “varlığın ilk öğesi nedir?” sorusu 
önemli bir yer tutar. 

— Varlığın ternel ilke ve problemlerini araştırır. 

— Bilimler tarafından çözülemeyen bir takım sorulara cevap arar. 


Yukarıdaki özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Fenomen B) Metafizik C) Arkhe 


D) Etik E) Estetik 


Günümüzde devlet sistemi özgürlük ve eşitlik kavramları üzerine kurulmalıdır. Özgürlük deyince, bireyin çalışma ve düşünce özgürlüğü, eşitlik deyince de, bütün 
yurttaşların yasalar önündeki eşitliği anlaşılmalıdır. Bu 
anlayış ise hem özgürlüğü hem de eşitliği adalet kavramı altında birleştirerek insanın mutlu olmasını sağlayacak bir devlet düzeni içinde yaşamasına imkan verir. 


Yukarıdaki parçada, daha çok aşağıdaki sorulardan 
hangisine yanıt aranmaktadır? 


A) Evrensel hukuk kuralları var mıdır? 

B) İdeal devlet düzeni nasıl olmalıdır? 

GC) Özgürlük kavramı neleri kapsar? 

D) Eşitlik kavramının kriterleri nelerdir? 

E) Toplumlar neden yeni bir düzen ararlar? 


e RA le İn ma ye 


38. 


39. 


40. 


Felsefe öğrenilmez, yapılır. Felsefe yapabilmek için düşünmek sorumluluğunu göze alabilmek gerekir. Bilgileri sadece öğrenmek, bir kütüphanede veya arşivde kitap veya dosyaları raflara yerleştirmekten farksızdır. 
Önemli olan bilgiyle ne yaptığımızdır. Bu yüzden felsefe, üretken kafalar ister. Felsefenin alanına girmeyi göze alan kişi, birbirine en uzak düşen öğeler arasında 
bile gerçek bağlantılar arayabilecek kadar ince düşünen kişidir. 


Bu parçadan hareketle, aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz? 


A) Felsefede öğrenilmesi gereken mutlak doğrular 
yoktur. 

B) Felsefe yapabilmek yaratıcı düşünmeyi gerektirir. 

C) Felsefe yapmak için bilinen her şeyi yok saymak 
gerekir. 

D) Özgün düşünmek için düşüncenin kılcallarına inmek gerekir. 

E) Felsefe düşünsel bir eylemdir. 


Bir şeyleri fark etmeden varlığınızı sürdüremezsiniz. 
Bir anlamda fark etmek demek, bu dünyaları keşfetmek demektir. Kendini fark eden, kendi içindeki şoför 
mahalline yerleşmiş demektir; artık ilerleyebilmesi için 
bir engel yoktur. 


Parçada “kendini fark etmekten” kastedilen şey aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 


A) Duyguların keşfedilmesi 

B) Davranışların kontrolünün sağlanması 
G) Dünyanın tanınması 

D) Varlık bilincine ulaşılması 

E) Eleştirel bakış açısına sahip olunması 


Bergson'a göre hayat parçalanamaz bir bütünlük 
oluşturur. Doğru bilgiyi elde etmek için hayatın her 
aşamasını parçalamadan bilmek gerekir. Ona göre 
akıldan gelen bilgi doğrudur ama yeterli değildir. Akıl 
hayatın her aşamasını eksiksiz olarak kavrayamaz. 
Hayatı bütün olarak kavramamızda yardımcı olan içimizdeki hislerimizdir. 


Bergson'un hayat tanımlamasında, doğru bilginin 
kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Akıl B) Duyumlar G) Sezgi 


D) Bilim E) Deney 


1. Butestte sırasıyla, 
Tarih (1-17) 
Coğrafya (18-31) 
Felsefe (32 — 40) 


ile ilgili 40 soru vardır. 


Yeni Türk Devleti'nde eğitim alanında yapılan; 


1. azınlık okullarında ve yabancı okullarda dini ve siyasi amaçlı eğitimin yasaklanması, 

. medreselerin ihtiyaçlarını karşılayan Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurulması, 

. yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulmasının sağlanması 


düzenlemelerinden hangilerinin laik eğitim anlayışını yerleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız lil 


D) ivell Eylliivelil 

TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılmasından sonra ilk 
hükümet 3 Mayıs 1920'de kurulmuştur. Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti adı verilen bu hükümet, vatanı düşman işgalinden kurtarmak ve yeni bir devlet düzeni 
oluşturmak için çalışmalar yapmıştır. 


Bu çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi 
.gösterilemez? 


A) Anayasanın laikleştiriimesi 

B) Saltanatın kaldırılması 

C) Düzenli ordunun kurulması 

D) Başkomutanlık Yasası'nın çıkarılması 

E) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabul edilmesi 


1. İnönü Savaşı sonrası toplanan Londra Konferansı'nda TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey; İtalya, Fransa 
ve İngiltere temsilcileriyle savaş esirlerinin karşılıklı değişimi konusunda antlaşma imzalamıştır. 


Bu bilgiye bakılarak TBMM ile ilgili; 


I. Diplomatik alanda tanınmıştır. 
II. Askeri üstünlüğü İtilaf devletleri tarafından kabul 
edilmiştir. 
Ili. Anadolu'yu işgalden kurtarmıştır. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız il G) Yalnız Ili 


D) iveli E)ivelil 
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2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


Abbasiler döneminde Sokrat, Eflatun, Aristo gibi filozofların, Öklid gibi matematikçilerin, Ptolemaios gibi 
tıp bilginlerinin eserleri Yunancadan Arapçaya çevrilmiştir. 


Bu gelişmeler İslam medeniyeti ile ilgili; 


1. farklı kültürlerin bilgi birikiminden faydalanıldığı, 
I. bilimsel çalışmaların geliştirilmeye çalışıldığı, 
ii. devlet yönetiminde bilim adamlarına yer verildiği 


durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Ii C) Yalnız Ili 


D) ivell E)Lilvellll 


Günümüzde devletlerin, silah altında bulundurdukları asker sayısının azalmasına rağmen askeri harcamalarının artmasında; 


i. sivil savunma örgütlerinin kurulması, 
IL. silah teknolojisinin gelişmesi, 
Il. demokratik yönetimlerin yaygınlaşması 


durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
B) Yainız İl 


A) Yalnız | G) i veli 


D)ivelli E) Lil ve ili 


Mustafa Kemal Paşa, Il. TBMM seçimleri öncesi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına bir 
bildiri yayımlamıştır. Bu bildiride yer alan ilkeleri benimseyenler seçimlerde aday gösterilmişlerdir. 


Bu bilgilere göre, Mustafa Kemali Paşa'nın; 


I. yenilikçi kişilerin meclise girmesini sağlama, 
Il. meclis içindeki gruplaşmalara engel olma, 
Il. meclisin uyum içerisinde çalışmasını sağlama 


amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savunulabilir? 
C) Yalnız Hi 


A) Yalnız | B) Yalnız İl 


D) ivelli E)Lilvelli 
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Türkiye Selçukluları doğudan gelen göçebe Türkmenleri boy yapılarına dokunmadan, Bizans İmparatorluğu sınırındaki uc bölgelere yerleştirmiş ve buraların 
yönetimini de boy beylerine bırakmıştır. 


Bu durumun, Türkiye Selçukluları'nda merkezi otoritenin zayıflamasıyla aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir? 


A) Uluslararası ticaretin gelişmesini 

B) Hükümdarın yönetimdeki etkinliğinin artmasını 
C) Bağımsız Türk beyliklerinin kurulmasını 

D) Moğol istilasına karşı konulmasını 

E) Veraset anlayışının uygulanmasını 


Yeni Türk Devleti'nin ilk yıllarında toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik alanda kalkınmayı 
sağlamak amacıyla devlet tarafından fabrikalar kurulmuş ve planlı ekonomiye geçilmiştir. 


Bu durumun aşağıdaki, Atatürk ilkelerinden hangisinin doğrudan bir gereği olduğu savunulabilir? 
A) Milliyetçilik 


B) Devletçilik G) İnkılapçılık 


D) Cumhuriyetçilik E) Halkçılık 


Osmanlı Devleti'nde medreselerin yanında 19. yüzyılda 
açılmaya başlanan Batılı tarzdaki okullar ile azınlık ve yabancı okulların da etkisiyle, Osmanlı toplumunda dili, 
kültürü ve dünya görüşü farklı nesiller ortaya çıkmıştır. 


Bu durumun Türkiye Cumhuriyeti'nde; 


I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması, 
Il. yabancı okulların eğitim esaslarının Türk kanunlarına göre düzenlenmesi, 
Il. Türk Tarih Kurumu'nun açılması 


yeniliklerinden hangilerini zorunlu kıldığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız HI 


D) iveli E) il ve ill 
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10. Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan İtilaf devletleri, savaş 


11. 


12. 


sonrasında çıkarlarını korumaya çalışmışlardır. 


Bu duruma savaş sonrasında ortaya çıkan; 


I. manda ve himaye yönetimlerinin oluşturulması, 
Il. yenilen devletlerin askeri ve ekonomik yaptırımlara 
tabi tutulması, 
IN. yeni rejimlerin ortaya çıkması 


gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G)i veli 


D) ivelll E) Il ve ll 


Amasya Genelgesi'nde alınan, “Bu kötü durumdan 
milletimizi, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” 
kararıyla Milli Mücadele'nin halka dayandırılacağı belirtilmiştir. 


Bu bilgi Milli Mücadele'yle ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? 


A) Kuva-yı Milliye birlikleriyle gerçekleştirileceğinin 
B) Dış desteğe ihtiyaç duyulduğunun 

G) Azınlık isyanlarını engellemeye yönelik olduğunun 
D) İstanbul Hükümeti tarafından desteklendiğinin 

E) Demokratik esaslara dayandırıldığının 


Hititlerde asillerden oluşan Pankuş Meclisi'nin 
kralı yargılama ve veliahtı belirleme yetkilerinin 
sona erdirilmesinin; 


Ii. kraliçelerin dini ayinler ve resmi görüşmelere katılmasını sağlama, 


Il. kralın mutlak otoritesini artırma, 
lil. yetkilerin tek elde toplanmasını sağlama, 


IV. toplumda sınıf ayrımını sona erdirme 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 
Ajiveli 


B) il ve lll GC) Il ve IV 


D) iii veli E) İL ili ve IV 
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13. 


14. 


15. 


19. yüzyıla kadar devletler arasında meydana gelen 
savaşlar dar bir alanı etkilerken, bu yüzyıldan sonraki 
savaşlar geniş alanları etkilemeye başlamıştır. 


Bu durumun ortaya çıkmasında; 


I. bilim ve teknolojinin gelişmesi, 
Il. sivil savunma teşkilatlarının yaygınlaşması, 
IN. devletler arası bloklaşmaların artması 


gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız li C) Yalnız İli 


D) iveli E) ivelili 


1838'de İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Baltalimanı Ticaret Antlaşması ile 96 3 olan gümrük vergileri ithalata 96 5'e, ihracatta “e 12'ye 
çıkarılmıştır. 96 8 olan bölgeler arası iç gümrük vergisi 
yerli tüccarlar için devam ettirilirken, bu vergi yabancılardan kaldırılmıştır. 


Osmanlı Devleti'nin böyle bir antlaşmayı imzalaması aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir? 


A) Bütçe açığını kapatmak istemesine 
B) İngiltere'ye isteklerini kabul ettirmesine 
C) Yerli üreticileri korumaya çalışmasına 


-.D) Islahatlar için kaynak arayışı içinde olmasına 


E) Siyasi açıdan güçsüz olmasına 


1774 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması'nda, “Rusya, savaşta işgal ettiği Eflak, Boğdan, Besarabya ve Akdeniz'deki adaları geri verecek, Osmanlı Devleti ise buralardaki 
isyancılar için af çıkaracak ve belirli bir süre bu bölgelerden vergi almayacak” maddesi yer almıştır. 


Bu maddeye bakılarak Rusya ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) Avrupa devletler hukukundan faydalandığına 

B) Osmanlı Devleti'ndeki azınlıklar üzerinde etkili olduğuna 

C) Sıcak denizlere inme politikasından vazgeçtiğine 

D) Osmanlı Devleti'ndeki demokratikleşme hareketlerini desteklediğine 

E) Ekonomik yönden zarara uğradığına 
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— 1. Meşrutiyet döneminde Bakanlar Kurulu, padişaha karşı sorumlu olup sadrazam ve bakanlar padişah tarafından atanmıştır. 

— Ii. Meşrutiyet döneminde yapılan anayasa değişiklikleri sonucunda Bakanlar Kurulu meclise karşı 
sorumlu olmuş, padişah ancak meclisten güvenoyu alan bir vekili sadrazam olarak atayabilmiştir. 


Osmanlı Devleti'nde yönetim alanındaki bu değişikliklere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Padişahın yetkilerinin kısıtlandığına 

B) 11. Meşrutiyet döneminin 1. Meşrutiyet'e göre daha 
demokratik olduğuna 

C) Halkın yönetimdeki etkinliğinin giderek arttığına 

D) Meclisin bazı konularda padişahtan daha üstün 
konuma geldiğine 

E) Padişahın yürütme yetkisine son verildiğine 


17. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde; 


— Lozan Antlaşması'nda kurulmuş olan Boğazlar Komisyonu kaldırılarak, bütün yetkileri Türkiye'ye devredilecektir. 

— Türkiye, Boğazların iki yakasında asker bulundurabilecek ve tahkimat yapabilecektir. 


kararları yer almıştır. 


Bu bilgilere bakılarak Türkiye ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Sınırları genişlemiştir. 

B) Egemenlik haklarını sınırlandıran hükümler kaldırı!- 
mıştır. 

C) Başarılı bir dış politika izlemiştir. 

D) Uluslararası alanda saygınlığı artmıştır. 

E) Boğazlar üzerindeki hakimiyeti güçlenmiştir. 


| 
| 
İ 
li 
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18. Bölge, yerşekilleri, iklim, bitki örtüsü gibi doğal koşul- 20. Aşağıdakilerden hangisi, Panama Kanalı'nın açıl- 22. Yandaki şekilde göste- 24. Bir yerleşim yerinin; 


lar ile beşeri ve ekonomik özellikler bakımından ortak 
bir paydanın adıdır. 


Aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırlarının belirlenmesinde kullanılan ölçüt yanlış verilmiştir? 


masıyla meydana gelen durumlardan biri değildir? 


A) Bölgenin sosyo-ekonomik koşulları gelişmiştir. 

B) Dünya ticaretine büyük katkı sağlamıştır. 

GC) Macellan Boğazı'nın denizyolu trafiği artmıştır. 

D) Büyük Okyanus ile Atlas Okyanusu arasındaki de- 


66*33'K 


rilen X ve Y noktaları 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


* yıkıcı depremlere maruz kalması, 
* yapılacak baraj gölüyle sular altında kalması, 
* heyelan riski altında olması 


durumunda aşağıdakilerden hangisinin meydana 


Bölge Ölçüt niz ulaşım yolu kısalmıştır. 2 e Gi agla ie Gila reel gelmesi beklenir? 
A) lm İ Dağlık E) Orta Amerika'da deniz ulaşım yoğunluğu artmıştır. B) Y noktasına güneş ışınları yıl boyunca dik düşer. | 
B) Hazar Bölgesi MENE GC) Y noktasında gece - gündüz süresi yıl boyunca eşit- A) Yerleşim yerinin zamanla yer değiştirmesi | 
C) Büyük Sahra İklim tr. B) Tarımsal faaliyetlerin artması 
D) Muson Asyası Tarım D) X noktasında en kısa gölge 21 Haziran'da oluşur. C) İdari bölümlerde değişikliğin olması 
E) Ortadoğu Sanayi 


Yukarıda beş farklı merkezin rüzgâr frekans gülleri verilmiştir. 


Bu merkezlerde hakim rüzgârın sıcaklığı azalttığı 
bilindiğine göre, hangi merkezin rüzgâr frekans 
gülüne bakılarak bulunduğu yarımküre belirlenemez? 


Aşağıda üç yörede yoğun olarak yapılan ekonomik 
faaliyetlerle ilgili açıklamalar verilmiştir: 


i. Yaşadığım yerde hayvancılık, balıkçılık, ormancılık 
ve madencilik önemli geçim kaynaklarındandır. 
Ekonomimizde nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulur. 


il Bizim bulunduğumuz yerde insanların büyük çoğunluğu sanayi sektöründe çalışır. Ekonomimizde 
sanayi ürünlerinin payı giderek artmaktadır. 


Il. İnsanlarımız genellikle devlet dairelerinde, eğitim 
kurumlarında, hastanelerde ve bilimsel araştırma 
merkezlerinde çalışırlar. 


Buna göre, K, L ve M yöreleri aşağıdakilerden 
hangisinde verilmiştir? 


E) Y noktasında en uzun gölge 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerinde oluşur. 


23. Havada gözle görülmeyen nemin, görülebilen mad- 


delere dönüşmesine yoğunlaşma denir. 


Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi yoğunlaşmaya örnek gösterilemez? 


A) Bir hava kütlesinde konveksiyonel hareketler sonucunda bulut oluşması 


B) Nemli bir havanın soğuk bir karaya temas etmesi 
sonucu sis oluşması 


C) Havadaki su buharının, yükseklerde buz kristalleri — 


şeklinde yoğunlaşarak kar tanelerine dönüşmesi 
D) Sıcaklığın etkisiyle suyun buharlaşması 


E) İlkbahar ve yaz mevsiminde sabahları bitkilerin yap- 


25. 


D) İklim özelliklerinin değişmesi 
E) Nüfus yoğunluğunun artması 


Magmadaki akıntıların etkisiyle magmanın üzerindeki 
kıtalar yer değiştirir. Bu olaya kıta kayması denir. 


Aşağıdakilerden hangisi kıtaların kayması teorisini 
destekleyen bulgular arasında gösterilemez? 


A) Atlas Okyanusu'nun her iki kıyısındaki karalarda 
benzer fosillere rastlanması 


B) Asya ve Amerika kıtalarının gittikçe birbirine yaklaşmaları 


G) Kıtaların birbirine yaklaşması sonucu kıvrımlı sıradağların oluşması 


D) İskandinav Yarımadası'nın yavaş yavaş yükselmesi 


E) Afrika kıtasının batısı ile Güney Amerika'nın doğu 


K L M raklarında su damlacıklarının oluşması kıyılarının birbirini tamamlar biçimde uzanması 
A) B) il oy D) V E)V in, ie 
A) I ll 11 
B) i nl ıl 
Gc) Il l ni 
D) Ili 1l ! 
E) | nl l 
SOSYAL BİLİMLER 78 Sİ geval BİLİMLER 
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26. Ülkemizdeki akarsular bol alüvyon taşırlar. Bu durum 


27. 


28. 


üzerinde, akarsuların akış hızı ve yatak eğiminin fazla 
olması ile kayanın cinsi ve bitki örtüsünün seyrek olması etkili olmuştur. 


Buna göre, aşağıdaki yer şekillerinin hangisinin 
oluşması ülkemizdeki akarsuların bol alüvyon taşıdığına kanıt olarak gösterilemez? 


A) Delta ovaları B) Irmak adaları 


C) Birikinti konileri D) Dev kazanı 


E) Dağ eteği ovası 


Ülkemizde aşağıdaki yerşekillerinden hangisinin 
oluşumunda volkanik faaliyetlerin etkisi yoktur? 


A) Peribacaları B) Nemrut kalderası 


C) Erciyes Dağı D) Çukurova 


E) Meke Gölü 


Il Tundra 
Il. Savan 
Ii. Maki 


Yukarıda bazı iklimlerin doğal bitki örtüleri verilmiştir. 


Buna göre, bu bitki örtülerinden hangilerinin yayılış gösterdiği yerlerde dört mevsim belirgin olarak 
yaşanmaktadır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G) Yalnız lil 


D)ivell E) ivelll 


SOSYAL BİLİMİ ER 


elat 


29. Aşağıda bir suç duyurusunda davacı, davalı ve dava 


konusu verilmiştir. 


Davacı: Atmosfer, hidrosfer, litosfer, biyosfer 
Davalı: İnsan 
Dava konusu: Doğaya zarar verme 


Bu suç duyurusunda aşağıdakilerden hangisi davacının mahkemeye sunacağı deliller arasında yer almaz? 


A) Kesilen ve yakılan ormanlar 
B) Eriyen buzullar 

GC) Katı, sıvı ve gaz atıklar 

D) Milli parklar 

E) Taş ve maden ocakları 


Yıllık nüfus artış | Nüfus yoğunluğu 
oranı (960) (kişi / km2) 


28.5 
25.2 


Yıllar 


Yukarıdaki tabloda, ülkemizde bazı yıllara ait nüfus artış oranı ile nüfus yoğunluğu bilgileri verilmiştir. 


Nüfus artış oranı azalmasına rağmen nüfus yoğunluğunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili 
olmuştur? 


A) Nüfus miktarının artması 

B) Yerleşme alanlarına sanayi tesislerinin kurulması 

C) Erozyon sonucunda tarım alanlarının daralması 

D) Şehirlerde ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi 

E) Kırsal kesimlerden kenilere yoğun göç hareketlerinin olması 
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31. 


Yüzey şekillerinin engebeli olduğu yerlerde karayolu 
yapım maliyeti artar. 


Yukarıdaki izohips haritasında, A ile B merkezleri 
arasında aynı standartta yapılacak karayolunun birim maliyetinin daha düşük olması için, numaralarla 
gösterilen güzergâhlardan hangisinin tercih edilmesi gerekir? 


A)I B) Il C) 1 D) IV E)V 


32. Thomas Hobbes, her şeyi doğal nedenlere bağladığın- 


dan natüralist; tüm bilgimizin, nesnelerin duyu organları üzerindeki etkilerinden meydana geldiğini savunduğu için emprist, cevher niteliğinde olan her şeyi 


madde olarak düşündüğünden materyalist düşünceye 


sahip olarak kabul edilmiştir. li i 


Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 


A) Filozofların çok yönlü düşüncelere sahip olduğu 
B) Felsefede bitmişliğin olmadığı 

G) Felsefi fikirlerin özgün birer sistem olduğu 

D) Filozofların birbirlerinden etkilendiği 

E) Felsefenin temelinde subjektifliğin olduğu 


Ml e Od e ii 


33. 


34. 


İlkçağ'da, bugün bilim adını verdiğimiz tüm alanlar felsefenin konuları içindeydi. Ancak, zamanla konu alarılarını belirleyen bilimler felsefeden ayrılmış ve bağımsız 
birer bilgi alanı haline gelmişlerdir. Burada şu soru akla gelebilir. “Bağımsızlıklarını kazanan bilimler felsefeyle olan tüm bağlarını koparmış mıdır?” Felsefe bilimlerle ilişkisini kesmiş midir?” Bunların yanıtı kuşkusuz “hayırdır.” Çünkü ne felsefe bilimlerle ilgisini kesebilir ne 
de bilimler felsefenin yol göstericiliğinden vazgeçebilir. 


Bu parçadan hareketle, felsefe ve bilimle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir 


A) Bilgi elde etme yöntemleri aynıdır. 

B) Bilimler, zamanla felsefenin alanını daraltmıştır. 
G) Felsefe ve bilim sürekli çatışma halindedir. 

D) Birbirlerini karşılıklı olarak beslerler. 

E) Zamanla birbirlerinden kopmuşlardır. 


“Bu gün hava çok soğuk, kar yağabilir” deriz. Ya da arkadaşımızın yüzüne bakıp “sen bugün üzüntülüsün” 
deriz. Havanın soğuması ile kar yağması, yüz ifadeleri 
ile üzüntü arasında bir bağ kurulmaktadır, ancak buradaki bağ nedensellik temelinden çok deneyime dayandığı için oluşan yargı genel geçer değildir. 


Bu parçada, hangi bilgi çeşidinden söz edilmektedir? 


A) Gündelik bilgi B) Bilimsel bilgi 


C) Teknik bilgi D) Felsefi bilgi 


E) Dini bilgi 
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35. Felsefe tarihinde filozoflar metafiziğe, var olanı tanımlayan ve varlığın arkasındaki asıl gerçeği arayan varlık 
felsefesi demişlerdir. Günümüzde varlık felsefesi, asıl 
varlığı arayan metafizikten uzaklaşarak varlığı ve var 
oluşu kanıtlama iddiasından vazgeçmiştir. Bugün için 
metafiziğin amacı, insanın var oluşunu kavrama, evrendeki yerini, gelecekteki yazgısını konu edinme ve 
yorumlamadır. 


Bu parçada, metafizikle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 


A) Deney ve gözleme dayandığı 
B) İspatlanmaya elverişli olduğu 
C) Bilimlerin gelişmesiyle işlevini kaybettiği 


E) Olgusal olarak denetlenebilir özellik gösterdiği 


36. Aristoteles'e göre insanların büyük çoğunluğu ahmak 
ve tembeldir. Sistem ne olursa olsun bu tip insanlar 
batmaya mahkumdur. Devlet imkanlarıyla bunlara 
yardıma kalkışmak, delik bir kovayı suyla doldurmaya 
çalışmak gibidir. Böyle kimseler siyasetle yönetilmeli, 
ekonomik faaliyetlerle güdülmelidir. 


Aristoteles'e göre, devlet politikası aşağıdakilerden 
hangisi olmalıdır? 


A) Devlet, bireylerin gelişmesine katkı sağlamalıdır. 

B) Devlet, bireysel ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. i 

G) Devlet, çoğunluğun mutluluğunu esas almalıdır. 

D) Devlet, toplumdaki fertleri erdem sahibi kılmaya 
çalışmalıdır. 

E) Devlet, çoğunluk tarafından yönetilecek şekilde değil yönetmek üzere kurgulanmalıdır. 


37. Tolstoy sanatı şöyle tanımlar: “Sıkıntı sürecinde olgunlaşan, düşünceyle.yoğunlaşan, emekle hazırlanan 
ve en iyiyi vermeyi amaçlayan faaliyete sanat denir.” 


Tolstoy'un bu tanımından hareketle, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) Sanatın ortaya konmasında emek ve sabır vardır. 
B) Sanatçı, eserinde ideayı taklit etmelidir. 

C) Sanat, güzel olanı arayan bir faaliyettir. 

D) Sanat, bilginin işe uygulanmasıdır. 

E) Sanat eseri biriciktir. 


MAR la damı em 


rm 


38. Adamın biri yabancı bir ülkeye gider. Ülkede şöyle bir 
gelenek vardır. Yeni gelenler ülkenin uçsuz bucaksız ve 
sahipsiz topraklarında serbest birakılmakta ve akşam 
gün batana kadar yürüyerek çevresini dolaşabildiği kadar toprak verilmektedirler. Adam yola çıkar ve daha 
çok toprak sahibi olmak için olabildiğince geniş alanı 
dolaşmak ister. Biraz daha gideyim, biraz daha derken 
bir de bakar ki gün bitmiş ve çevrelemek istediği alanı 
bitirememiş. Hırsının kurbanı olmuş, sabahki mutluluğu 
yerini mutsuzluğa bırakmıştır. O zaman anlar ki; mutluluk insanın hedefleri ile ilgili bir durumdur. 


Bu parçadan, mutlulukla ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir? 


A) Mutluluğa çok şey elde etmekle değil, elde edilebilecek şeyi amaçlamakla ulaşılır. 

B) İhtiyaçların çokluğu insanı mutsuz eder. 

C) Birey dünyanın maddi güzelliklerinden uzak durmakla mutlu olur. 

D) İnsan kendisini neyin mutlu edeceğini bilemeyeceği için her şeye şüpheyle yaklaşmalıdır. 

E) İnsanlar ihtiyaçlarını karşıladıkları oranda mutlu olur. 


39. Picasso'ya meşhur savaş tasviri yapan Guarnica adlı 
tablosu için bir siyasetçi “Savaşı nasli anlattınız?” diye 
sorunca, “Ben bir şey yapmadım, bana siz ilham verdiniz.” demiş. 


Picasso'nun bu sözünden sanatla ilgili aşağıdaki 
yargılardan hangisi çıkarılabilir? 


A) Sanat geneli ve özü yansıtır. 

B) Sanat kollektif çalışmanın ürünüdür. 

C) Gerçek sanat eserinin doğada karşılığı yoktur. 
D) Sanat ideal olanın yansıtılmasıdır. 

E) Sanat var olanın aktarılmasıdır. 


40. — D. Hume'a göre, dış çevrenin varlığı görüntüden 
başka bir şey değildir. 

— W. James'e göre insanlar, kitaplıktaki kedilerden 
farksızdır; görür ve duyarlar ama hiçbir şey anlamazlar. 

— Kant'a göre, sırlarla dolu bir evrende, bir rüyanın 
rüyasını görmekteyiz. 


Bu görüşlere göre, filozofların vurgulamak istediği 
düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Bilimin verileri herkes için kesindir. 

B) İnsan sadece görünüşü bilebilir. i 

GC) İnsan nesnel gerçekliğe ancak akılla ulaşabilir. 
D) Gerçeklik, herkese göre aynıdır. 

E) Gerçeğe, nesnelerin bilgisi ile ulaşılabilir. 


1. Bu testte sırasıyla, 


Tarih (1-17) 

Coğrafya (18-31) 

Felsefe (32 — 40) 
ile ilgili 40 soru vardır. 


Karşılıklı yardımlaşma anlayışıyla esnaf ve zanaatkarlar 
arasında oluşturulan lonca teşkilatları; Selçuklular, beylikler ve Osmanlılar döneminde varlığını korumuştur. 


Bu durum Türk devletleriyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisinin bir göstergesidir? 


A) Merkeziyetçi yönetimlerin kurulduğunun 

B) Uluslararası ticarete önem verildiğinin 

C) Halk arasındaki kültürel çeşitliliğin korunduğunun 

D) Bazı sosyo ekonomik faaliyetlerin kesintisiz devam 
ettirildiğinin 

E) Sosyal devlet anlayışının benimsendiğinin 


Osmanlı Devleti'nin Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilmesinden sonra |. Bayezid'in oğulları, ülkenin değişik 
bölgelerinde hükümdarlıklarını ilan etmişlerdir. 


Osmanlı Devleti'ndeki bu karışıklığın aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı savunulabilir? 


A) Sosyal devlet anlayışından 
B) Çok uluslu yapıdan 

C) Veraset sisteminden 

D) Teokratik yönetimden 

E) Maliyenin bozulmasından 


Yeni Türk Devleti'nin ilk yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde Mesleki Teknik Öğretim Teşkilatı kurulmuştur. 


Bu teşkilatın kurulmasının; 


1. özel uzmanlık verecek müesseseler kurmak, 
il. ekonomik kalkınmayı sağlayacak okullar açmak, 
IN. karma eğitime geçişi sağlamak 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız ti G)iveli 


D) i velil E) Lili veli 


OOMIAt Dit ima rn pim 


2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


Yeni Türk Devleti'nin uluslararası alanda tanınmasını 
sağlayan Lozan Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin son 
dönemlerinde ortaya çıkan bir çok sorunun da çözümünü sağlamıştır. 


Bu duruma Lozan Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi kanıt olarak gösterilemez? 


A) Fener Rum Patrikhanesi'nin İstanbul'da bırakılması 

B) Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması 

C) Genel Borçlar İdaresi'nin kaldırılması 

D) Yabancı okulların Türk yasalarına uyacağının belirtilmesi 

E) Kapitülasyonların kaldırılması 


Türkiye'de 1932'de kurulan Türk Dil Kurumu'nun 
çalışmaları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Konuşma dili ile yazı ve bilim dili arasındaki farklılıkların giderilmesi 
B) Türkçenin yabancı kelimelerden arındırılması 


C) Halk arasında kullanılan kelimelerden derlemeler 
yapılması 


D) İslam öncesi Türk tarihinin araştırılması 


E) Latince köklere bağlı olarak Türkçe bilim terimleri- 
nin hazırlanması 


1923 yılı başlarında TBMM'yi ve hükümetini geçici idare 
şekli olarak gören bazı milletvekilleri, saltanatın iadesini 
isteyerek meclis çalışmalarını zorlaştırmışlardır. 


Bu durumun Mustafa Kemal'in; 
i. meclis seçimlerini yenilemesi, 
Il. Cumhuriyet'i ilan etmesi, 
IN. Başkomutanlık yetkilerini meclise iade etmesi 
faaliyetlerinden hangileriyle aşıldığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |i C) i veli 


D) ivellli E) Lil ve ill 
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11. yüzyılın ikinci yarısında Türkler, Anadolu'nun büyük bir bölümünü Bizans'ın elinden alarak, burada 
Büyük Selçuklulara bağlı yönetimler kurmuşlardır. 


Bu durumun; 


I. Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi, 
Il. Anadolu'nun etnik ve kültürel yapısının değişmesi, 
Ili. yeni ticaret yollarının aranması 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 
A) Yainız | 


B) Yalnız Il GC) i vel 


D) | vellli E)ilvellli 


Atatürk, “... Ülkeler çeşitlidir. Fakat uygarlık birdir. Ve 
bir milletin ilerlemesi için de bu tek uygarlığa katılması gerekir.” görüşlerini savunmuştur. 


Atatürk'ün bu görüşleriyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı savunulabilir? 


A) Ulusallaşmanın 

B) Demokratikleşmenin 
C) Bağımsızlığı korumanın 
D) Laikleşmenin 

E) Batılılaşmanın 


İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinden sorıra 19 Mayıs 
1919'da İstanbul'da yapılan Fatih Mitingi'nde Halide 
Edip Adıvar, “Müslümanlar, Türkler! Türk ve Müslüman, bugün en kara gününü yaşıyor. Gece, karanlık 
bir gece... Fakat insan hayatında sabahı olmayan gece yoktur.” görüşlerini dile getirmiştir. 


Bu sözler, Türk halkıyla ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? 


A) Yunanlıların üstünlüğünün kabul edildiğinin 

B) Bağımsızlığa olan inancın kaybedilmediğinin 

C) Dış destekle bağımsızlığın korunmaya çalışıldığının 
D) İstanbul Hükümeti'nin etrafında birleşildiğinin 

E) Bölgesel kurtuluş çareleri arandığının 


10. 


11. 


12. 


Osmanlı Devleti'nde ordunun büyük bir bölümünü 
oluşturan atlı askerlerin (sipahilerin) giderlerini karşılamak için oluşturulan Tımar sistemi, merkeze yakın eyaletlerde uygulanmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın amaçlarından biri olarak gösterilebilir? 


A) Merkeze uzak eyaletlerdeki üretimi denetim altında 
tutmak 

B) Yakın bölgelerden toplanan vergileri uzak eyaletler 
için kullanmak 

G) Tımarlı sipahilerin gelişen savaş teknolojisiyle eğitimini sağlamak 

D) Devlet memurlarının maaşlarını hazineden karşılamak 

E) Tımarlı sipahilerin savaş zamanı orduya katılımını 
kolaylaştırmak 


Kurtuluş Savaşı'nda Türk kadınları cephelere, cepha- 
ne ve erzak taşıyarak ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmuşlardır. 


Bu durum Kurtuluş Savaşı'yla ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? 


A) Milis kuvvetlerine dayandırıldığının 

B) Topyekün seferberlik yapıldığının 

C) Birden çok devletle savaşıldığının 

D) Ordunun bazı ihtiyaçlarının dışarıdan karşılandığının 
E) Azınlıkların desteğinin alındığının 


Verimli topraklara sahip ve ticaret yolları üzerinde bulunan Mezopotamya, tarih boyunca dışarıdan göç almış ve birçok devletin istilasına uğramıştır. 


Bu durumun Mezopotamya'ya; 


1. farklı kültürlerin bir arada yaşaması, 
II. demokratik yönetimlerin kurulması, 
IN. çok uluslu bir yapının oluşması 


özelliklerinden hangilerini kazandırdığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yainız Il G) Yalnız Hi 


Dj)ivelli E) Il ve til 
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13. Abbasilerde Harun Reşit döneminde Urfa, Harran, 


14. 


15. 


Antakya ve İskenderiye'den Antik Yunan kültürüne 
ait bazı eserler Bağdat'a getirilmiş ve Arapçaya tercüme edilmiştir. 


Buna göre, Abbasilerle ilgili; 


I. Bilimsel hayat siyasi otoritenin baskısı altındadır. 
11. Bilim dili olarak Arapça kullanılmıştır. 
Il. İslamiyet'in özgün haline yönelik tehditler ortaya 
çıkmıştır. 


yorumlarından hangileri yapılabilir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il GC) Yalnız Ni 


D) i veli E)y)ilveli 


I. Hazarlarda halk arasındaki davalara Musevi, Müslüman, Hristiyan ve Şamanistlerden oluşan bir 
yargıçlar kurulunun bakması 

11. Göktürklerde Budizm ve Taoizm dinlerinin halka 
tanıtılması önerisinin kurultay tarafından reddedilmesi 

ii. Uygurlarda Maniheist, Hristiyan ve Budist tapınakların yanyana bulunması 


Yukarıdakilerden hangileri, Türk devletlerinde fark- 


lr inançlara hoşgörülü davranıldığına kanıt olarak 


österilemez? 


A) Yalnız | B) Yalnız ll C) Yalnız İli 


D) ivelil E) li ve İli 


Almanya, I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ile ittifak 


yaparken, Rusya'nın ve İngiltere'nin sömürgelerindeki - 


Müslümanlardan yardım göreceğini düşünmüştür. 


Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın bu beklentilerinin gerçekleşmediğine kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Bazı Müslümanların İtilaf devletlerinin ordularında 
görev alması 


B) Rusya'nın Bolşevik İhtilali sonucunda savaştan çekilmesi 


C) Osmanlı padişahının Kutsal Cihat ilan etmesi 
D) ABD'nin 1. Dünya Savaşı'na sonradan katılması 
E) Osmanlı yönetiminin Mebuslar Meclisi'ni kapatması 


16. 


17. 


iy: 
Reform Hareketlerinden sonra kendini yenileme 
gayreti içerisine giren Katolik Kilisesi, Cizvit Tarikatı'nı 


kurarak dünyanın çeşitli yerlerinde misyonerlik faaliyetlerine girişmiştir. 


Katolik Kilisesi'nin bu çalışmalarının; 


I. Avrupa kültürünün yeni yayılma alanları bulması, 


I1. Katoliklerle Ortodokslar arasındaki sorunların sona 
ermesi, 


Ii. Avrupa'da siyasi birliğin sağlanması 


gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yainız | 


B) Yalnız Il C) iveli 


D) ivellil Ey Lilvelii 


Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda gelişen “Osmanlıcılik” akımı, ülke sınırları içerisinde yaşayan milletlerin 
aynı haklara sahip olmasını ve böylece halk arasında 
dayanışmanın sağlanarak ülke bütünlüğünün korunmasını amaçlamıştır. 


Buna göre, 1839 yılında yayımlanan Tanzimat Fermanı'nın; 


I. din, dil, irk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin herkesin can ve malı devletin güvencesi altında olacak, 
Il. mahkemeler herkese açık olacak ve hiç kimse haksiz yere cezalandırılmayacak, 
Ili. vergiler herkesin gelirine göre toplanacak 


maddelerinden hangilerinin Osmanlıcılık akımını 
destekler nitelikte olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1! GC) Yalnız ili 


D)i velli E)Livelli 
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18. ve 19. SORULARI AŞAĞIDA VERİLEN PARÇAYA 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 


verilmiştir. 


“Köyümüzde temel geçim kaynağı büyükbaş hayvancılıktır. Ii 
Hayvancılıkta karşılaştığımız en büyük sorun, çetin kış ko- li. 
şulları altında hayvanları otlatamadığımızdan dolayı ahırlar- i UN 


Nem miktarı azdır. 
Gün içinde ısınma ve soğuma fazladır. 
Yağış rejimi düzensizdir. 


İ 


20. Aşağıda, tropikal kuşaktaki çöl bölgelerinde görülen 
ve birbirinin oluşumunda etkili olan olaylar sırasıyla 


da hazır yemle beslemek zorunda kalmamızdır. Çünkü kış- IV. Mekanik çözülme fazladır. 

lar çok soğuk ve karlı geçmektedir. Hayvancılığın yanısıra V. Kumullar geniş alan kaplar. 

tarlalarımızda çavdar, buğday ve şekerpancarı da yetiştirmekteyiz.” Buna göre kaç numaralı olayın bu sıralamada yeri 
yoktur? 
A)I B) Il Co) ll D) IV E)V 


18. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 


A) Kış aylarının soğuk ve karlı geçtiğine 

B) Yerşekillerinin engebeli olduğuna 

C) Daha çok büyükbaş hayvancılığın yapıldığına 
D) Kışın hayvanların yemle beslendiğine 


E) Daha çok tahıl ve şekerpancarı tarımı yapıldığına 


21. 15 sıra bulunan bir sınıfta, her sıraya 2 kişinin oturaca- 


ğını düşünürsek sınıfın maksimum öğrenci kapasitesi 
30 olur (Iİ). En çok 30 kişilik kapasitesi olan bu sınıfta 
bugün 24 öğrenci var (11). O halde sınıfın doluluk oranı 
“e 80'dir (Il). Bu sınıfa 33 öğrenci gelirse 3 öğrencinin 


dışarıya çıkması gerekir (IV). 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden her biri, mutlak, maksimum, bağıl nem ve yağışla ilgili kavram- 


lardan hangilerini örneklendirir? 


Mutlak Maksimum Bağıl 

<—nem onem O nem o Yağış 

19. Bu parçada sözü edilen köyün bulunduğu yöre, A | ” | li 

aşağıdakilerden hangisi olabilir? 2 ” Si l 

Cc) 1 l nl V 

A) Ergene B) Menteşe C) Konya n 4 ” 

E) V I 1 nl 

D) Adana E) Erzurum-Kars 
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Haliçli kıyılar 


22. Bir Türkiye fiziki haritasında yeşil rengin hakim ol- 24. |. 
duğu yerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle- 11. Enine kıyılar 


IN. Fiyort tipi kıyılar 


? 
DENMEZ IV. Dalmaçya tipi kıyılar 


A) İklim şartlarının elverişli olduğu 
B) Akarsuların akış hızının az olduğu 
C) Verimli toprakların bulunduğu 

D) Ortalama yükseltinin az olduğu 
E) Volkanik arazilerin yaygın olduğu 


Yukarıda verilen kıyı tiplerinden hangilerinin oluşum sürecinde dış kuvvetlerin etkisi daha fazladır? 


A) | vel B) Ii veli 


D) ll ve V E) HI ve IV 


C) ll veli 


23. Aşağıdaki haritada bazı merkezlerin yakınından geçen 25. Aşağıda Türkiye'nin 2007 yılı nüfus piramidi verilmiştir. 
boylam dereceleri verilmiştir. 
309 36“ 42 
Buna göre 21 Mart tarihinde, 
* Başlangıç boylamı ile arasındaki zaman farkının 
iki saat olduğu, ç a 
vi e AŞ A milyon kişi 
* Güneş'in Kütahya'dan 48 dakika önce doğduğu, 
* Çizgisel hızın en fazla olduğu 
Bu piramitteki bilgilerden yararlanarak aşağıdakimerkezler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde ve- lerden hangisine ulaşılamaz? 
rilmiştir? 
A) 15-19 yaş grubundaki nüfus yaklaşık 7 milyondur. 
A) Hatay, Artvin, Kütahya B) Kadın-erkek nüfus miktarı birbirine yakındır. 
B) Kütahya, Artvin, Hatay C) Genç nüfus yaşlı nüfustan fazladır. 
C) Arivin, Kütahya, Hatay D) Nüfus artış hızı önceki yıllara göre azalmaktadır. 
D) Artvin, Hatay, Kütahya E) Erkeklerde okur-yazar oranı daha yüksektir. 
E) Kütahya, Hatay, Artvin 
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26. 


27. 


28. 


Dış kuvvetler tarafından taşınan malzemelerin akarsu, göl ve okyanus tabanları ile çukur alanlarda tabakalar halinde birikmesiyle oluşan kayaçlara aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir? 


A) Granit B) Andezit C) Çakıltaşı 


D) Gnays E) Mermer i 


Bir ülkede sanayinin gelişmesine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinde artış olmaz? 


A) Enerji ve su tüketiminde 

B) Teknoloji kullanımında 

C) Kişi başına düşen milli gelirde 

D) Birincil faaliyetlerde çalışan nüfus oranında 
E) Hammadde ithalatında 


Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi, yaygın olarak 
görülmediği bir ülke ile birlikte verilmiştir? 


Doğal Afet Ülke 
A) Kasırga A.B.D 
B) Sel Çin 
C) Deprem Japonya 
D) Tsunami Şili 
E) Kuraklık Kanada 


COCVAL BİLİMİ EB 


11 


29. Aşağıdaki grafiklerde iki merkezin 21 Haziran tarihin- 


deki gece ve gündüz oranları 24 saatlik süre dikkate 


4 


li. Merkez 


alınarak verilmiştir. 


El Gece 


LI Gündüz 


1. Merkez 


Bu merkezlerin aşağıdakilerden hangisi bakımından benzerlik gösterdiği söylenebilir? 


A) Ekvator'a olan uzaklıkları 

B) Gece ile gündüz süreleri arasındaki zaman farkı 
G) Yerel saatleri 

D) Bulundukları yarımküre 

E) Güneş'in doğuş ve batış saatleri 


0 50 100 150 200 
#—-————-—— m 


Asfalt yol 
Stabilize yol 
———— Patikayol 


Yukarıdaki haritada gösterilen noktalardan N ile P 
arasındaki asfalt yolun uzunluğu yaklaşık kaç metredir? 


A)100 OB)200 OC)J300 D)400 OoE)500 
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31. 


32. 


Aşağıdaki haritada ocak ayındaki bir günde Türkiye 
üzerinde oluşan basınç değerleri (milibar) gösterilmiştir. 


Rüzgârların yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru estiği bilindiğine göre, rüzgârın hangi yönden daha fazla estiği söylenebilir? 

A) Batı 


B) Güneybatı C) Kuzeydoğu 


D) Güney E) Kuzeybatı 


Felsefeyle uğraşmayı haklı kılan nedenlerden biri, insana bilmediğini öğretmesinin verdiği hazdır. Filozoflar, yaşamın anlamını araştırarak sorunları çözer. İnsan, daha önceden bildiği ve olağan karşıladığı bir şeyi öğrenmek istemez. Ne zaman ki insan, çıkmaz sokağa girdiğini düşünmeye başlarsa, o zaman bir çıkış 
yolu aramaya başlayacaktır. Bu çıkış yolunda felsefe, 
onun anlama ve kavrama yöntemi olacaktır. 


Bu parçaya dayanarak, aşağıdaki sonuçlardan hangisi söylenebilir? 


A) Felsefede tartışılan konular toplumsal beklentilere 
göre değişir. 

B) Felsefede sorular, varlığın özünü belirlemeye yöneliktir. 

GC) Felsefe, kendini soyut düşünceyle ortaya koyar. 

D) Felsefenin soruları, pratik ihtiyaçlara cevap verir. 

E) Felsefe, bilmediğini bilme ihtiyacını karşılayarak insanın merakını giderir. 


NDA 


33. 


34. 


Zİ ez) 

Hiçbir felsefe sorusunun cevabına, eylemlere başvurarak ulaşılamaz. Örneğin, “Yemek pişti mi, saat kaç, 
İstanbul Ankara arası kaç kilometre” türü sorular için 
bir bakma ve ölçme eylemi gerekir. Fakat, “boşluk nedir, zaman nedir, uzay nedir" gibi sorulara eylemlere 


başvurarak çözüm bulunamaz. Bu sorulara ancak akın ışığında çözüm bulunabilir. 


Buna göre, felsefi sorularla ilgili aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir? 


A) Bilimsel olarak kesin cevaplara ulaşılabilir. 
B) Olgusal açıklamalara dayanır. 

C) Sorular zamana göre değişiklik gösterir. 
D) Genel ve zihinsel niteliktedir. 

E) Deneysel verilerle cevaplara ulaşılır. 


Olağan bilimsel etkinlik, doğayı paradigmanın önceden oluşturduğu kutuya sığdırma çabasıdır. Oysa bilim doğada olanı, var olan açıklamalara uydurmaya çalışmak yerine yeni yeni oluşturduğu açıklamalarla doğaya farklı bir bakış getirmeye çalışmalıdır. 


Bu açıklamalarda biliminin hangi özelliğine eleştirel bir yaklaşım vardır? 


A) Genellemelere dayanma 

B) Birikimli ilerleme 

C) Olgusal olma 

D) Evrensel olma 

E) Tümevarmı ilkesini kullanma 
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35. Doğal durumda, insanlar arasında bedensel, zihinsel 


36. 


37. 


ve ruhsal yetiler bakımından ne kadar farklılık olsa da 
tüm insanlar toplumsal yaşamda aynı haklara sahiptir. 


Bu yargı aşağıdakilerden hangisinin varlığına zemin 
hazırlamıştır? 


A) Fırsat eşitliği B) Sivil toplum 


GC) Bürokrasi D) Toplumsal düzen 


E) Siyasi otorite 


Bergson'a göre içgüdüyü zekânın bir ön basamağı 
olarak görmek yanlıştır. İçgüdü de zekâ ile aynı değer- 
de bir bilgi kaynağıdır. Hayvanlarda açık bir biçimde 
beliren içgüdü bizde daha gizlidir ama yine de bizi, bilgi veren gerçekliğin içine götürür. 


Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Bilgiye ulaşma yollarından biri de içgüdüdür. 
B) Bazı davranışların temelinde içgüdü bulunur. 


GC) Bilgi, gözlem ve düşüncelerin bir birikimi olarak or- N 


taya çıkar. 
D) Doğru bilginin kaynağı içgüdüdür. 
E) Bilgiyi elde etme yolu sadece akıl değildir. 


Bazı bilim adamları; araştırmalarında sabırla çalışması 
gerekirken karşılaşacağı güçlükleri düşünmesinden, 
başkalarının deneyimlerinden yararlanması gerekirken kibir ve gururundan, her türlü düşünceye saygılı 
olması gerekirken sıradan halkın fikirlerine sahip olma 
endişesinden dolayı gerçeği reddedebilir. Oysa bir bilim adamı bu tip duygu ve düşüncelerden arınık olmayı temel ilke edinmelidir. 


Bu parçada temel olarak aşağıdakilerden hangisi 
anlatılmaktadır? 


A) Bilim adamının izleyeceği yol 

B) Bilim adamının takınacağı tavır 
G) Bilim adamının kuşkucu olması 
D) Bilim adamının eleştiriciliği 

E) Bilim adamının felsefi bakış açısı 


CGOMOVAL DİLİMİ KR 


38. 


39. 


40. 


İ 
Felsefe, karanlığı kaldıran ışık değil, gözün karanlıkta 
da görmesini sağlayan bir etkinlikür. 


Aşağıdakilerden hangisi, parçadaki yargıyı destekler? 


A) Felsefe insana olayları açıklamada hazır yanıtlar verir. 
B) Felsefe insanların bilmediğini bilmesine yardımcı olur. 
C) Her insan felsefe yapar. 

D) Felsefe yapmak kaçınılmazdır. 

E) Felsefede amaç bilginin aranmasıdır. 


Platon felsefesinin bilgi anlayışından doğan metafizik düşüncesi, iki dünyanın ayırt edilmesine dayanmaktadır. 
Bu dünyalardan biri var olanı ve hiç oluş halinde olmayanı, diğeri ise hep oluş halinde olup hiçbir zaman var olmayanı içine alır. Buna göre; duyularla algılanan cisimlerin karşısında, cisimsel olmayan idealar vardır. Bunlar 
uzayın ya da cisimler dünyasının hiçbir yerinde bulunmazlar kendi başlarınadırlar, duyularla değil, düşünce ile 
kavranırlar, Felsefi erdemin koşulu olan gerçek bilginin 
temeli, ancak bu idealar dünyasında bulunabilir. 


Platon'un bu düşüncesine dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 


A) Bilgi ancak mistik sezgi ile elde edilir. 

B) Duyu organlarımız ile gerçeğin bilgisine ulaşabilirz. 

C) Bilgide algının payı büyüktür. 

D) Deney ve gözlem verilerinin aklın işlemesi ile ancak 
gerçeğin bilgisine ulaşılabilir. 

E) Doğru bilgiye düşünme aracılığıyla ulaşılır. 


Çok eski çağlarda sol elin ikinci parmağından kalbe 
doğru kesintisiz uzanan bir damar olduğuna inanılırmış. Bu bilgi daha sonra bilim adamları tarafından da 
doğrulanmıştır. Aşkın sembolü alyans, o çağlardan 
beri bu parmakta taşınır olmuştur. 


Parçadan hareketle, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) Her bilginin bilimsel bilgi olarak kullanılabileceğine 

B) Bazı bilgilerin zamanla değişebileceğine 

C) Gündelik bir bilginin bilimsel tarafı olabileceğine 

D) Gündelik bilginin birikimliliğine 

E) Bilimsel bilginin temelini gündelik bilginin oluşturduğuna 


1. Butestte sırasıyla, 
Tarih (1-17) 
Coğrafya o (18-31) 
Felsefe (32 — 40) 


ile ilgili 40 soru vardır. 


1. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti, Avrupalı 
devletler arasında oluşturulan bloklara alınmamıştır. 


Bu durum Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdakilerden 
hangisinin göstergesi olabilir? 


A) İslamcılık politikasına önem verdiğinin 

B) Yalnızlık politikasına itildiğinin 

G) Halka tanıdığı hakların Avrupalı devletler tarafından 
yetersiz görüldüğünün 

D) Kapitülasyonların Avrupalılar tarafından kaldırıldığını 

E) Devletler arası çıkar çatışmalarından yararlandığının 


Soğuk iklime sahip dağlık arazilerde yaşayan insanlar, 
kanaatkar ve mücadeleci olup, tehlikeden çekinmezler. 


Bu durum tarihi olaylar üzerinde aşağıdakilerden 
hangisinin etkisini gösterir? 


A) Çevre kültürlerin B) Coğrafyanın 


G) Siyasi yapılanmanın D) Geleneklerin 


E) Ticari faaliyetlerin 


Yeniçağ'da merkezi otoriteyi sağlayan ve ekonomik 
yönden zenginleşen Avrupa'daki krallar, ateşli silahlarla donatılmış daimi ve düzenli ordular kurdular. 


Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti'ne etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Lonca teşkilatının kurulması 

B) Avrupa'daki hızlı genişlemenin durması 

G) Tımarlı sipahilerin öneminin artması 

D) Tecrübesiz şehzadelerin padişah olması 

E) Kapıkulu ocaklarındaki asker sayısının azaltılması 


ANOYAt BİLİM DD 
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2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


4. 


17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde teknik donanımlı 
ve sürekli orduya duyulan ihtiyacın artmasının; 


I. Kapıkulu ocaklarının asker sayısının artırılması, 
Il. askeri alandaki ıslahatlara öncelik verilmesi, 
IN. tımarlı sipahilerin sayısının azaltılması 


durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1l G) Yalnız ill 


D) ivelil EL il ve hil 


9 Aralık 1925 tarihinde yerli kumaştan elbise giyilmesine dair kanun çıkarılmıştır. 


Bu kanunun uygulamaya konulmasıyla aşağıdaki 
politikalardan hangisi arasında bir ilişki kurulamaz? 


A) Türk toplumunun kıyafet olarak çağdaş bir görünüşe kavuşturulması 

B) Türk mallarının iç piyasadaki sürümünün artırılması 

C) Yerli üretime yönelik yatırımların özendirilmesi 

D) Ekonomide dışa bağımlılığın azaltılması 

E) Dış ticaret açığının kapatılmaya çalışılması 


Türkiye Selçuklu sultanı |. Alaeddin Keykubat döneminde Anadolu'da Müslümanların fikir ve düşünce hayatında önemli gelişmeler yaşanmıştır. 


Bu duruma aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Moğol İstilası'ndan kaçan Türkmenlerin kitleler halinde Anadolu'ya gelerek yerleşmesi 

B) Lonca teşkilatlarına gayrimüslimlerin alınmaması 

G) Liman şehirlerinin fethedilmesi 

D) Haçlı Seferleri'nin bazılarının Anadolu üzerinden yapılması 

E) Devlet yönetiminde İranlılardan yararlanılması 
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7. 


Tanzimat Fermanı'nın; 


. bütün tebaanın can ve mal güvenliği devletin garantisinde olacak, 
Il. mahkemeler herkese açık olacak, hiç kimse yargilanmadan cezalandırılmayacak, 
IN. askerlik vatan hizmeti şeklinde olacak 


maddelerinden hangilerinin Osmanlı vatandaşları 
arasında eşitliği sağlamaya yönelik olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G) Yalnız Ili 


D) i vel E Lil ve Hil 


Atatürk döneminde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde li.'de verilenin 1.'yi tamamladığı savunulamaz? 


A) Halifeliğin kaldırılması (o “Devletin dini İslamdır.” 
maddesinin anayasadan 
çıkarılması 


B) Latin Alfabesi'nin kabul edilmesi 


Millet Mekteplerinin açılaçılması 

G) Kapitülasyonların 
kaldırılması 


Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi 


D) Medreselerin kapa- Medeni Kanun'un kabul 


tılması edilmesi 
E) Saltanatın kaldırıl- Cumhuriyet'in ilan edilması ilan edilmesi 


Sivas Kongresi sırasında tüm bölgesel cemiyetler 
“Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı 
altında birleştirilmiş ve bu cemiyet aldığı bir kararla her 
türlü parti tartışmalarının dışında olduğunu açıklamıştır. 


Bu kararın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) İtilaf devletlerinin tepkisinin azaltılmasına 

B) Çok partili siyasi yaşama geçişin ertelenmesine 
C) Ulusal birlik ve beraberliğin sağlanmasına 

D) Azınlık isyanlarının sona erdirilmesine 

E) İstanbul Hükümeti'nin denetlenmesine 


10. Osmanlı Devleti'nin toplumsal, hukuki, siyasi ve idari 


11. 


12. 


yapisi irk esasına göre değil, millet sistemi denilen 
inanç temeline göre şekillenmiştir. i 


Bu durumun Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu aşağıdaki özelliklerden hangisiyle daha çok ilgili olduğu savunulabilir? 


A) Stratejik bir konumda olma 

B) Farklı dini ve etnik grupları bünyesinde barındırma 

C) Yönetimde hiyerarşiyi esas alma 

D) İslam hukukunun yanında örfi hukuku da uygulama 

E) Merkeziyetçi yönetimi benimseme 


İslamiyet'ten önceki Türk boyları arasında zamanla 
çeşitli alanlarda farklılıklar ortaya çıkmıştır. 


Bu farklılıkların ortaya çıkmasında; 


I. Orta Asya'dan göç edilmesi, 
İl yerleşik yaşama geçilmesi, 
ll. İpek Yolu hakimiyeti için mücadele edilmesi 


gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız !l GC) | veli 


D) ivelli E) İl ve ill 


Mekke'nin fethi ve Huneyn zaferiyle Arap Yarımadası'nda Müslümanlara karşı koyacak bir güç kalmamıştır. Bu gelişmeler sonucunda Müslüman olmayan kabileler de İslamiyet'i kabul ederek Hz. Muhammed'e bağlılıklarını bildirmişlerdir. 


Arap Yarımadası'nda ortaya çıkan bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulamaz? 


A) Arap Yarımadası dışında fetihlerin başlamasını 

B) İslam Devleti'nin güçlenmesini 

C) Kabileler arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesini 

D) Arap olmayan Müslümanlara yönetimde görev verilmemesini 

E) Araplar arasında siyasi birliğin sağlanmasını 
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13. 


14. 


15. 


Teknolojik gelişmelerden, Il. Dünya Savaşı'nda |. Dünya Savaşı'na göre daha fazla yararlanılmıştır. 


Bu durumun İkinci Dünya Savaşı sonrasında; 


İ. fiziki şartların savaşlar üzerindeki etkilerinin belirleyici olması, 
Il. sivil savunma teşkilatlarının yaygınlaşması, 
İN. uluslararası ittifakların öneminin azalması 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il GC) ivell 


D) i vellll E) ii ve Il 


Aşağıdakilerden hangisiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 
demokratik, laik ve çağdaş yapısının yasal güvence altına alındığı savunulabilir? 


A) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 

B) Aşar vergisinin kaldırılması 

C) Atatürk ilkelerinin Anayasa'ya girmesi 

D) Çok partili siyasal yaşama geçilmesi 

E) Kadınlara milletvekili seçilme hakkının tanınması 


Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM tarafından Meclis'in 
yetkileri üç aylığına Mustafa Kemal Paşa'ya devredilmiştir. Üçer aylık dönemler halinde 2 Temmuz 
1922'ye kadar uzatılan bu yetkiler, bu tarihten itibaren 
süresiz olarak uzatılmıştır. 


Yukarıdaki bilgilere bakılarak; 


I. Türk halkı olağanüstü bir dönem yaşamıştır. 
II. Mustafa Kemal Paşa halkın temsilcileri tarafından 
desteklenmiştir. 
Il. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla Başkomutanlık 
Yetkisi sona ermiştir. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız !l Gj)iveli 


D) | velli E) hil ve ili 


17. 


Türklerin çok eski ve köklü bir kültüre sahip olduğu tezi- 
ni savunan Atatürk, Türk Tarih Kurumu'nu kurmuştur. 


Bu bilgiye göre, Atatürk'ün; 


I. Türk tarihinin zenginliğinin ortaya çıkarılması 
gerektiği, 

Il. geçmişte Türkler üzerine yapılan araştırmaların 
yetersiz olduğu, 

ll. Türk tarihini belli bir dönemle sınırlandırmanın 
doğru olmadığı 


görüşlerinden hangilerini benimsediği savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Ii G) Yalnız Ili 


D) | ve ili E) Lil vellil 


Durum: İtilaf devletleri, kendi aleyhlerinde karar alınmayacağını düşündükleri için Mebuslar Meclisi'nin 
açılmasına karşı çıkmamışlardır. 


Gelişme: Mebuslar Meclisi açıldıktan bir kaç ay sonra 
İtilaf devletleri tarafından kapatılmıştır. 


Durum ile gelişme dikkate alındığında Mebuslar 
Weclisi'yle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) Aldığı kararların Türk halkı tarafından desteklenmediğine 

B) İstanbul Hükümeti üzerinde yaptırım gücüne sahip 
olduğuna 

G) Padişah ve halifenin haklarını savunmasının İtilaf 
devletleri tarafından tepkiyle karşıladığına 

D) Vatanın birliği ve bağımsızlığına yönelik kararlar aldığına 

E) Anadolu'daki Milli Mücadele taraftarları üzerinde 
yaptırım gücüne sahip olduğuna 
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18. 21 Haziran'da -—---— doğru gidildikçe gündüz süresi 
artar. 


Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi bilgi yanlışlığına neden olur? 


A) Mısır'dan İtalya'ya 

B) Kanada'dan Arjantin'e 

GC) Hindistan'dan Norveç'e 
D) Suriye'den Ukrayna'ya 
E) Şili'den Fransa'ya 


19. 


Yukarıdaki haritada gösterilen bölgelerin sınırlarının belirlenmesinde etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İklim şartları 

B) Yeryüzü şekilleri 

C) Nüfus yoğunluğu 

D) Ekonomik faaliyetler 
E) Devletler arası ilişkiler 


SOSYAL BİLİMLER 


04 


HK 
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20. Tüfler, volkanlardan çıkan ince boyutlu malzemelerin 


oluşturduğu, kolay aşınabilen dış püskürük kayaçlardır. 


Tüflerin yaygın olarak bulunduğu arazilerde aşağıdaki yerşekillerinden hangisinin oluşma ihtimali 
daha yüksektir? 


A) Tombolo B) Peribacası G) Dev kazanı 


D) Falez E) Hörgüçkaya 


Dünya nüfus dağılış haritası incelendiğinde, Kuzey 
Yarımküre'deki nüfusun Güney Yarımküre'ye göre daha fazla olduğu görülür. 


Güney Yarımküre'nin daha az nüfuslanmasında; 


I. karaların daha az yer kaplaması, 
Il. tamamı buzullarla kaplı Antarktika kıtası ile üçte 
ikisi çöllerle kaplı Avustralya'nın bulunması 
lil. yaz mevsiminin daha kısa, kış mevsiminin daha 
uzun sürmesi 


özelliklerinden hangilerinin etkisinden söz edilemez? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız !l G) Yalnız Ili 


D) ivelll E) Il vell 
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22. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin etkilerinden 
biri değildir? 


A) Güneş ışınlarını dağıtarak gölgede kalan yerlerin 
aydınlanmasını sağlar. 


B) Meteorlari parçalayarak bütün hâlinde yeryüzüne 
düşmesini engeller. 


C) Hava akımlarına bağlı olarak dünyanın aşırı ısınması ve soğumasını önler. 


D) Güneşten gelen zararlı ışınları süzerek yeryüzünün 
yaşanabilir bir yer olmasını sağlar. 


E) Güneş ışınlarının bazı yerlere dik, bazı yerlere eğik 
açıyla düşmesini sağlar. 


23. 


* Aynı izohips üzerindeki bütün noktaların yükseltisi 
aynıdır. 


* Birbirini izleyen iki izohips arasındaki yükselti farkı 
haritanın her yerinde eşittir. 


Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen noktalardan hangisinin yükseltisi yanlış verilmiştir? 


A)K B)L CM D)N EP 


SOSYAL BİLİMLER 


Np 
E4 
24. Türkiye 268"-459 doğu meridyenleri ile 36'-42* kuzey paralelleri arasında yer alır. 


Buna göre, aşağıda coğrafi koordinatları verilen 
yerlerden hangisi Türkiye'ye daha yakındır? 


Ass o se B)70© O go ie o 


53 56 42 
43 469 32 
Daw 20 Es» o 4s 
26 26 
16 369 


25. (1) Kartepe, İzmit'in güneydoğusunda, Samanlı Dağla- 


ri'nın en yüksek noktası ve Marmara Bölgesi'nin ikinci 
yüksek dağıdır. (11) Maki ve orman örtüsüyle kaplı olan 
dağın yamaçlarında meşe, kestane, fındık ağaçları yaygındır. (ill) Dağ eteklerinde ise zeytinlikler ve meyve 
bahçeleri arasında sıralanan köyler ile kasabalar bulunmaktadır. (IV) Zirveye kurulan kayak tesisleri ile İstanbul'a en yakın kayak merkezi durumuna gelmiştir. 
(V) Kışın bembeyaz karlar üzerinde özgürce dolaşma- 
nın, kayak yapmanın tadına varmak istiyorsanız İstanbul'dan Kartepe'ye günübirlik bile gidebilirsiniz. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri, 
yörede Akdeniz iklim özelliklerinin görüldüğünü 
kanıtlar? 
A) iveli 


B) ii ve Ili C) il ve IV 


D) lil ve V E) IV veV 
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26. Bir izohips haritasında seçilen “K” noktasından kuze- 


ye ve güneye gidildikçe yükselti artarken doğuya ve 
batıya gidildikçe yükselti azalmaktadır. 


Buna göre, K noktasının aşağıdaki yerşekillerinden hangisinin üzerinde yer aldığı söylenebilir? 
A) Boyun 


B) Sırt GC) Çukur 


D) Plato E) Delta 


27. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarını azaltma- 


28. 


SOSYAL BİLİMLER 


ya yönelik uygulamalardan biri değildir? 


A) Atıklardan elektrik elde edilmesi 

B) Güneş enerjisi ile çalışan araçların yaygınlaşması 

C) Rüzgâr ve dalgalardan enerji elde edilmesi 

D) Fosil yakıtların kullanımının artırılması 

E) Maden bölgelerinde meydana gelen boşlukların doldurulması ve ağaçlandırma yapılması 


Tropikal çöllerde havada az miktarda bulunan nem, 
sabaha karşı sıcaklığın düşmesine bağlı olarak kaktüs 
ve dikenli bitkiler üzerinde yoğunlaşarak sıvı hale geçer ve bitkilerin su ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar. 


Havadaki nemin bu şekilde yoğunlaşması, aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir? 
A) Çiy 


B) Kırağı G) Kırç 


D) Sis E) Yağmur 
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29. Gelişmiş bir ülkenin dış ticaretiyle ilgili aşağıdaki- 


lerden hangisi söylenemez? 


A) Daha çok hammadde ithal eder. 

B) Dış ticaretini daha çok havayoluyla yapar. 

GC) Daha çok sanayi ürünleri ihraç eder. 

D) Dış ticaret hacmi fazladır. 

E) Gelişmekte olan ülkelerle yaptığı alışverişte dış ticaret açığı daha azdır. 


30. Aşağıdaki tabloda Türkiye arazisinin eğim durumu ile 


ilgili bazı bilgiler verilmiştir. 


Ülke toprakları 
içindeki oranı 


(80) 
eğimli 
G Orta eğimli, 
10-15 | 125909 Çok eğimli 


Buna göre, Türkiye'de eğimli arazilerin oranının fazla olması, 


Eğim Kapladığı 
değeri (96) | alan (km?) 


Açıklama 


I. erozyon 
Il. kuraklık 
IN. heyelan 
IV. deprem 


afetlerinden hangilerinin oluşumunu artırmıştır? 


A) iveli B) ivelil CO) il ve Ili 


D) il ve V E) ili ve IV 


31. 


32. 


<ncyAal BİLİMLER 


Haritada taralı yörelerin aşağıdakilerden hangisi bakımından benzer olduğu söylenebilir? 


A) Güneşlenme sürelerinin fazla olması 
B) Kıyı turizminin gelişmiş olması 

G) Doğal liman oluşumlarının fazlalığı 
D) Dağların denize uzanış biçimi 

E) Kışların ılık geçmesi 


W.James, yaşamın kesin ve kanıtlanmış olgularını ön 
plâna çıkararak yalnızca yaşamı ölçü alır. O mutlak ve 


- değişmez hiçbir sonuç öne sürmez. Düşüncede ken- 


disine hareket noktası olarak sonucu seçer. Ona göre 
bilimde, felsefede hiçbir tanım, kesin, son ve değişmez değildir. Bundan dolayı bir kuramın anlamı yalnızca problemleri çözme kapasitesinde aranmalıdır. 


W.James'in bu görüşüne göre aşağıdakilerden 
hangisini benimsemesi beklenemez? 


A) Akla uygun olan bilgi doğrudur. ji 

B) Bilginin geçerliliği insanın ihtiyaçlarına göre değişir. 

G) Bilimsel kuramlar somut bir yarar sağladıkça anlamlıdır. 

D) Bilimsel kuramların geçerliliği teorik olmasına göre 
değil pratik olmasına göre belirlenir. 

E) Bilgi, sorunları çözmede yardımcı olduğu sürece 
geçerlidir. 


33. 


34. 


Sofist düşünürler sosyal düzen ile ilgili olarak: “Sosyal 
düzeni belirleyen kişiler en güçlü kişilerdir. Sosyal düzeni belirleyen bu güçlü kişiler genellikle toplumun çıkarını düşünen insanlar değildir. Adaleti oluşturan, ne 
olduğunu belirleyen, kuralları yapan güçlüler kendi çikarlarını koruyacak kuralları yapmışlardır; güçsüz 
olanların çıkarlarını bu kurallar korumaz." der. 


Bu görüşe dayanarak, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır? 


A) Her türlü kural ve düzen insan yapısına terstir. 

B) İdeal devlet düzenine hiçbir zaman ulaşılamaz. 

C) Devlet, güçlü kişilerin çıkarlarını korumak için sonradan oluşturulmuştur. 

D) Bireyin özgürlüğü onun en doğal hakkıdır. 

E) Adalet herkese hak ettiğini vermektir. 


Filozof, insan yaşamına dair düşüncelerini ortaya koyarken bu düşüncelerinin geçerliliğini de sorgulamaktadır. Felsefenin en ilginç ve en çekici yanı budur zaten. 
Çünkü; burada düşünen de, düşündüğünü sorgulayan 
da filozoftur. 


Bu parçada, filozofun hangi özelliğinden söz edilmektedir? 


A) Kendi kendisini eleştirmesinden 

B) Özgür düşünebilme özelliğine sahip olmasından 
C) Bilimsel araştırmalara öncülük etmesinderi 

D) Önyargıdan arınık düşünebilmesinden 

E) Düşünce birikimini beslemesinden 
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35. Felsefe, bilginin temelinde bulunan birtakım doğrulara 


ulaşma çabasıdır. O, bir yandan doğruyu bulmayı 
amaçlarken diğer taraftan da eldeki verileri sürekli 
ayıklar ve eleştirel bir süzgeçten geçirir. Böylece felsefe hem sahip olduğu bilgilerle yetinmez hem de var 
olan bilgileri eleştirmekten de kendini alıkoyamaz. 


Bu parçada, felsefenin hangi özelliği vurgulanmıştır? 


A) Toplumsal gerçekleri açıklama 

B) Toplumsal yapıyı etkileme 

C) Doğru bilgiyi somut delillere dayandırma 

D) Bilme ve bilinenleri analiz etme 

E) Çağının sosyal değerlerinden bağımsız olma 


36. Sanat eseri, estetik bir bakış açısının ürünüdür. Bunun 
için de fiziksel bir olgu olarak var olamaz. Fizik bilginleri bir heykeli tartabilir, bir resmin renk tonlarını sayabilirler, çünkü onlar için tartıp saydıkları o dış nesnelerin ruhsal anlamının bir önemi yoktur. Oysa bir estetikçi için ölçülen, tartılan, sayılan olgular yoktur; yalnızca 
bireysel imgeler, hayal gücü ve yansımaları vardır. Bu 
da estetik yaşantının sanatçıya özgü bir yaşantı olduğu anlamına gelir. 

Parçada sanatla ilgili, aşağıdakilerden hangisinin 
önemi vurgulanmıştır? 

A) Toplumsal hayatı etkilediği 

B) İnsanın güzeli fark etmesini sağladığı 

C) Subjektif duyguların bir ürünü olduğu 

D) Yaşama anlam kazandırdığı 

E) Bilimle hiç bir ilişkisinin olmadığı 

37. Genç bilim adamı yeni bilgilere ulaşmayı istiyorsa, uzmanlık alanına ait geçmişten gelen sorunları ve bu sorunlara çözüm önerileri sunan görüşleri bilmesi gerekir. Ancak bu durum geçmişe ve bilimdeki otoritelere 
körü körüne bağlı kalmak demek de değildir. 

Buna göre, bilim adamından beklenen tavır aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Öngörüde bulunması 

B) Kendi alanına ilgili ve duyarlı olması 

C) Tarih bilimine ilgili olması 

D) Araştırmaya meraklı olması 

E) Dünü ve bugünü sorgulayıp yeni bilgiler üretmesi 
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38. 


39. 


40. 


Her tür bilginin erdem içermediği açıktır. Çünkü, herhangi bir etkinlik ve onunla ilgili bilgiler, insanı her zaman mutluluğa götürmeyebilir. Sözgelimi bir insan usta bir ayakkabıcı, başarılı bir hekim ya da iyi bir bilim 
adamı olabilir. Ancak yine de mutlu olmayabilir. Oysa 
erdemli bilgi bizi iyi kılmalı, hayatımızı iyi bir yaşam haline getirmelidir. 


Bu parçadan hareketle, aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir? 


A) Mutluluğun ölçütünün bilgi olduğu 

B) Alanında uzman olanların huzurlu olduğu 
GC) Bilginin beraberinde erdemi getirdiği 

D) Her türlü bilginin insanları mutlu etmediği 
E) İnsanların ideal bilgiye ulaşamayacağı 


Adalet, eşit durumda olanlara eşit, farklı olanlara da 
farklı davranmayı gerektirir. Yani herkese hakettiğini 
vermektir. Bazı insanların diğerlerinden daha fazla servete sahip olmaları yanlış değildir. Ancak insanların 
daha büyük servete sahip olmaları, onların daha fazla 
siyasi güç veya pozisyon elde etmelerine olanak sağliyorsa işte bu adaletsizliktir. 


Parçadan, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulasılamaz? 


A) Adalet, bireyler arasında farklılığı gözetecek şekilde 
davranmaktır. 

B) Bireyler arasında, farklı gelir dağılımının olması adaletsizlik değildir. 

C) Birey sahip olduğu şartları menfaati için kullanıyor- 
sa adaletsizlik etmiş olur. 

D) Adil bir toplumda bireye durumuna göre haklar verilmelidir. 

E) Devletin görevi, bireylere her durumda eşit hak ve 
sorumluluk vermektir. 


Sanat, fedakarlık isteyen bir alandır. Eğer yeterince fedakar değilseniz milyonlarca insanın ömrünü verdiği 
mimari eserlerden, resim, heykel müzik ve şiirden oluşan bu alana katılamazsınız. Çünkü sanatın en önemli yardımcısı ve düzenleyicisi olan eleştiri öyle kötü insanların eline bırakılmıştır ki bu kişiler gerçek sanatı ve 
sanatçıyı zararlı bir yaratıkmışçasına dışlamışlardır. 


Bu açıklamalarda, eleştirilen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sanatın gereğinden fazla alana bölünmesi 
B) Sanatçıya yeterince destek verilmemesi 
GC) Eleştirmenlerin yersiz tutum ve yorumları 
D) Sanat eserinin pratik kaygıyla yapıldığı 

E) Sanatın doğanın takliti olduğu 


1. Butestte sırasıyla, 
Tarih (1-17) 
Coğrafya o (18-31) 
Felsefe (32 — 40) 


ile ilgili 40 soru vardır. 


1. — |. İnönü Savaşı'ndan sonra İtilaf devletleri tarafından 
toplanan Londra Konferansı'na TBMM, Türkler lehine 
bir karar çıkmayacağını bildiği halde temsilci göndermiştir. 

Buna göre, TBMM'nin Londra Konferansı'na katılmakla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir? 

A) Kalıcı bir barış antlaşması imzalamayı 

B) Sovyet Rusya'nın desteğini almayı 

G) İtilaf devletleri arasında görüş ayrılığı oluşturmayı 

D) İstanbul Hükümeti ile iyi ilişkiler kurmayı 

E) Türk milletinin haklı davasını dünya kamuoyuna 
duyurmayı 

2. Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Peçenekler, 
Malazgirt Savaşı'nda Selçukluların tarafına geçmişlerdir. 
Peçeneklerin bu tutumu aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir? 

A) Yeni yurt arayışı içinde olmalarına 
B) Ulusçuluk duygusuna sahip olmalarına 
C) Selçuklulara göre farklı inanca sahip olmalarına 
D) Uzun süre Balkanlar'da yaşamalarına 
E) Selçukluların üstünlüğünü kabul etmelerine 
3. o Yeniçağ başlarında Avrupa'da, kültür ve sanat faaliyetlerini destekleyen, bilim adamları ve sanatkarları 
koruyan varlıklı kişiler ortaya çıkmıştır. 
Bu durumun Avrupa'da; 
I. Rönesans hareketlerinin başlaması, 
Ii. feodal yönetimlerin yıkılması, 
IN. skolastik düşüncenin önemini kaybetmesi 
gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu 
savunulabilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) iveli 
D) ivelll E) il ve ili 
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2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren, tezhip, hat 
ve minyatür önemli sanat dalları olarak gelişirken, 19. 
yüzyıldan itibaren resim dalında önemli gelişmeler yaşanmıştır. 


Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden 
hangisinin etkili olduğu savunulabilir? 


A) Ticaretin daha çok azınlıkların elinde olmasının 

B) Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin içişlerine 
karışmasının 

C) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının 

D) Batılılaşma çalışmalarının hız kazanmasının 

E) Gayrimüslimlere devlet memuru olma hakkının 
tanınmasının 


Osmanlı Devleti'nde görülen; 


1. dış politikada denge siyasetinin uygulanması, 
Il Avrupalı devletlerden borç alınması, 
IN. azınlıkların din ve mezhep hürriyetine sahip olması 


durumlarından hangileri, devletin eski gücünü kaybettiğine kanıt olarak gösterilebilir? 


GC) iveli 


A) Yainız | B) Yalnız Il 


D) ivelil E)i,li ve ill 


Uygurlardan önceki Türkler, hayvancılığa bağlı olarak 
göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir. 


Buna göre, Uygurlarda görülen; 


I. Çin ile ticaretin sürdürülmesi, 
II. yerleşik yaşama geçilmesi, 


IN. savunma amaçlı surlar yapılması 


gelişmelerinden hangileri hayat tarzlarının ve uğraş alanlarının değiştiğini gösterir? 
A Yalnız | 


B) Yalnız ll GC) Yalnız ill 


D) ivelil E) Hi vellli 
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7. Osmanlı Devleti, 18. yüzyılda Avrupa'dan askeri uzmanlar getirmiştir. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu savunulamaz? 


A) Orduda nitelikli subay sayısının az olmasıyla 

B) Avrupa'nın teknik alandaki üstünlüğünün kabul 
edilmesiyle 

GC) Devletin bozulmuş kurumlarının düzeltilmeye çalışılmasıyla 

D) Toprak kayıplarının önlenmek istenmesiyle 

E) Avrupalı devletlere ekonomik ayrıcalıkların verilmesiyle 


8. İtilaf devletleriyle İstanbul Hükümeti arasında imzalanan Sevr Antlaşması, hukuki açıdan geçersiz kalmıştır. 


Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Anlaşmayı imzalayanların vatan haini sayılması 
B) Devletin başkentinin işgal altında olması 

GC) Antlaşmanın Mebuslar Meclisi'nce onaylanmaması 
D) Diğer banş antlaşmalarından daha sonra imzalanması 
E) Rusya'nın bu antlaşmaya tepki göstermesi 


9. Mustafa Kemal, İtilaf devletlerinin İstanbul'u işgali ve 
Mebuslar Meclisi'ni kapatmaları üzerine 19 Mart 
1920'de vali ve kolordu komutanlıklarına bir genelge 
göndererek; seçimlerin yenileneceğini ve kapatılmış 
olan Mebuslar Meclisi'nden Anadolu'ya geçebilen milletvekillerinin de haklarının saklı tutulacağını bildirmiştir. 


Mustafa Kemal'in yeni açılacak meclise, Mebuslar 
Meclisi üyelerinin de katılmasını istemesi aşağıdaki amaçlardan hangisiyle açıklanabilir? 


A) Ulusal birlik ve beraberliği sağlama 

B) İstanbul Hükümeti'nin desteğini alma 

C) Yeni yapılacak işgalleri engelleme 

D) Bölgesel milis kuvvetlerinin etkinliğini artırma 
E) Hilafetin halk üzerindeki etkisini azaltma 
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10. Mustafa Kemal, Milli Mücadele döneminde yapılacak 
olan inkılaplardan söz etmemiş, vatanın kurtuluşuna 
öncelik vermiştir. 


Bu durum Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisine inandığının bir göstergesidir? 


A) Çağdaşlaşmanın ön koşulunun bağımsızlık olduğuna 

B) Yönetimde ulusal egemenliği sağlamanın yeterli 
olduğuna 

G) Türk toplumunun baskılarla inkılapları kabul edeceğine 

D) Bölgesel direniş çabalarının yetersiz olduğuna 

E) Kurtuluş Savaşı sırasında dış güçlerin desteğinin 
kazanılması gerektiğine 


11. Balkan Savaşları sonrasında kaybedilen yerlerden Osmanlı topraklarına yüzbinlerce Türk göç etmiştir. 


Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden 
hangisine neden olduğu savunulamaz? 


A) Türkçülük düşüncesinin güçlenmesine 

B) Etnik ve kültürel farklılıkların artmasına 

C) Ekonomik ve sosyal sorunların yaşanmasına 
D) Konut gereksiniminin artmasına 

E) İşsizlik oranının artmasına 


12. İlkçağ'da Ege kıyılarındaki İyonya'da; 


— Efes, Milet, Foça ve İzmir'de şehir devletleri şeklinde örgütlenilmiştir. 


— Halkın yönetimdeki etkisi zamanla artmıştır. 


— Merkeziyetçi bir yönetim anlayışının olmaması, 
çeşitli alanlarda serbest çalışmaların yapılmasına 
ortam hazırlamıştır. 


İyonya'daki bu gelişmelerin sonuçları arasında 
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Etnik yapının farklı milletlerden oluşması 
B) Siyasi birliğin kurulamaması 

G) Bilimsel çalışmaların yapılması 

D) Demokratik yönetimlerin kurulması 

E) Düşünce özgürlüğünün önem kazanması 
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13. İstanbul Hükümeti, Amasya Genelgesi öncesi ve sonrasında Mustafa Kemal'e İstanbul'a dönmesi veya hava 
değişimi amacıyla tatile çıkması için baskı yapmıştır. 


Bu durum Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisinin göstergesidir? 


A) Padişah ve halifeye karşı çıktığının 

B) Faaliyetlerinden rahatsızlık duyulduğunun 

C) Halk tarafından tepkiyle karşılandığının 

D) Azınlıkların bölücü faaliyetlerini önlemeye çalıştığının 
E) Askeri görevlerinde başarısız olduğunun 


14. 
I. Asker kaçaklarının İstiklal Mahkemeleri'nde yargılanması 
Ii. Genelkurmay Başkanı'nın hükümet üyeliğinden çikarılması 
Ii. Komutanların aynı zamanda milletvekili olmalarının 
yasaklanması 


Yukarıdakilerden hangilerinin Türkiye'de ordunun 
siyasetten ayrılmasına yönelik olduğu savunulabilir? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız |i GC) Yalnız Ili 


D) livelli E)i,li vellli 


15. Türkiye'de devlet; sosyal barışın sürdürülmesi ve toplumun her kesiminin refah ve güvenliğinin sağlanması 
amacıyla sosyal ve ekonomik hayatta etkin rol oynamıştır. 


Bu durumun; 

1. Halkçılık, 

11. Devletçilik, 
IN. Cumhuriyetçilik 
ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız il C) Yalnız il 


D) iveli E) ii veli 
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16. Mekke'de Müslümanların yaşam şartlarının iyice zorlaşması üzerine Müslümanlar, Hz. Muhammed'in izni 
ve yönlendirmesi doğrultusunda Medine'ye hicret etmişlerdir. 


Bu bilgiye bakılarak Hicret'in; 


1. Müslümanların baskıdan kurtulması, 
Ii. Medine'nin Müslümanların merkezi olması, 
11. Müslümanlarla Mekkeliler arasındaki mücadelelerin sona ermesi 


durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? 


C) ivell 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 


D)ivelll E)ilvellli 


17. Avrupalı devletlerin 1933 yılındarı itibaren büyük bir silahlanma yarışına girmesi üzerine Türkiye, 17 Nisan 
1935'te Milletler Cemiyeti'ne başvurarak Boğazlarda asker bulundurma hakkına sahip olma isteğini bildirmiştir. 
Türkiye'nin bu isteğine Sovyet Rusya destek verirken 
bazı Avrupa devletleri karşı çıkmışlardır. 


Sovyet Rusya'nın Türkiye'yi desteklemesi aşağıdaki durumlardan hangisine dayandırılabilir? 


A) Sovyet Rusya'nın Boğazlar üzerinde tarihi emelleri- 
nin olması 

B) Fener Rum Patrikhanesi'nin İstanbul'da bulunması 

GC) Boğazların askersiz olmasının Sovyet Rusya'nın 
güvenliğini tehlikeye düşürmesi 

D) Avrupalı devletlerle Sovyet Rusya arasında bazı 
sorunların bulunması 

E) Boğazların ticaret gemilerine açık olması 


19 


24. Su kaynaklarının fazla, yerşekillerinin engebeli olduğu 


ay 
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18. Sel, taşkın, kasırga ve kuraklık gibi meteorolojik ka- 


20. Levha adı verilen yer kabuğu parçaları, magmadan ge- 22. Gerçekalanı3713 km? olan Van Gölü'nün haritadaki ala- 


rakterli doğal afetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Tropikal kuşakta meydana gelmeleri 


B) Oluşumunda insanların doğrudan etkilerinin bulunması 


C) Önceden tahmin edilerek erken uyarıların yapılabilmesi 


D) Belli bir mevsime bağlı olmadan oluşmaları 


E) Kütle hareketlerine yol açmaları 


19. GAP, Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapımı süren ba- 


raj, hidroelektrik enerji santralleri ve sulama tesisleriyle, kentsel ve kırsal alt yapı yatırımlarını da kapsayan 
sürdürülebilir bir kalkınma projesidir. 


Yukarıdaki parçada GAP'la ilgili; 


I. projenin kapsadığı iller, 

Il. projenin amacı, 
Iİ. proje kapsamında yapılan yatırımlar, 
IV. projenin devamlılığının olduğu 


bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz? 


A) Yalnız | 


B) Yalnız ll C) li veli 


D) li ve IV E) ill ve IV 
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len konveksiyonel akıntıların etkisiyle hareket eder. 


Aşağıdakilerden hangisi levha hareketleri sonucunda oluşmamıştır? 


A) Volkanik ada yayları 

B) Okyanus hendekleri 

C) Kıvrımlı sıradağlar 

D) Okyanus tabanlarındaki yanardağlar 
E) Okyanus kıyılarındaki haliçler 


Aşağıda dünyadaki dört bölgeye ait özellikler verilmiştir. 


e Dini fonksiyona sahip kentlerin bulunması 

e Yaşam standartlarının yüksek olması 

e Yıl boyunca sıcak ve yağışlı iklimin etkili olması 
e Çöllerin geniş yer kaplaması 


Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerden biri değildir? 


A) Kuzey Afrika B) İskandinavya 


C) Hazar Havzası D) Amazon Havzası 


E) Orta Doğu 
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nı farklı boyuttaki kağıtlara çizilmiş; 1. haritada 37 cm?, 
Il. haritada ise 18 cm? olarak gösterilmiştir. 


Buna göre, haritalarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Il. haritada ayrıntı azalmıştır. 

B) 1. haritanın ölçek paydası daha büyüktür. 

C) Il. haritada Van Gölü'nün kuzeyi ile güneyi arasındaki uzunluk daha azdır. 

D) 1. haritada bozulma oranı daha azdır. 

E) IL. haritanın ölçeği daha küçüktür. 


23. Aşağıdaki tabloda, beş merkezin aynı gün ve saatteki 


gerçek sıcaklıkları ile deniz seviyesine indirgenmiş sı- 


. caklıkları verilmiştir. 


Gerçek İndirgenmiş 
> İsicaklık 2 sıcaklık “e 


Deniz seviyesinden yükseldikçe sıcaklık her 100 


metrede 0,5*C azaldığına göre, yukarıdaki tabloda 
verilen merkezlerden hangisinin deniz seviyesinden yükseltisi daha azdır? 


AYI B) 1 o) 1 D)V E)V 
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25. 


yerlerde — yerleşmeler, su kaynaklarının az olduğu 
düz arazilerde — yerleşmeler, deniz ve göl kenarlarında — yerleşmeleri görülür. 


Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir? 


A) dağınık — toplu — dairesel 

B) dağınık — çizgisel — kıyı boyu 
G) dağınık — toplu — kıyı boyu 
D) dairesel — çizgisel — toplu 

E) toplu — dağınık — dairesel 


Rüzgârlar, çarptığı yerlerden çeşitli materyaller kopararak aşınım şekilleri, aşındırdığı materyalleri hızının 
azaldığı yerde biriktirerek birikim şekilleri oluşturur. 
Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde rüzgâr aşınım 
ve birikim şekilleri daha yaygındır. 


Buna göre, yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen alanların hangisinde, rüzgâr aşınım ve birikim 
şekillerinin yaygın olduğu söylenemez? 


A)I B) 1 Co) Il D) IV E)V 
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26. Aynı boylam üzerinde bulunan iki merkez ile ilgili, 


aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? 


A) Aynı yarımkürede yer alırlar. 

B) Sıcaklıkları aynıdır. 

C) Güneş, gün içinde aynı anda tepe noktasına ulaşır. 
D) Gündüz uzunlukları aynıdır. 

E) Ekvator'a olan uzaklıkları aynıdır. 


27. Aşağıdakilerden hangisi, akarsuların bol alüvyon ta- 


28. 
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şıması, kıyıda gel-git genliğinin az olması ve denizin sığ olması gibi etmenlere bağlı olarak oluşur? 
A) Delta 


B) Heyelan C) Seki 


D) Haliç E) Peribacası 


Akdeniz Bölgesi'nde kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe iklimin karasallaştığına aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez? 


A) Kar yağışlı gün sayısının artması 

B) Sıcaklık ortalamasının düşmesi 

C) Zeytin ve turunçgil tarımının yapılamaması 
D) Seracılık faaliyetlerinin azalması 

E) Yağış rejiminin düzensiz olması 


29. 


İnsanların bütün etkinliklerinin biraraya gelmesiyle beşeri sistemler oluşur. Çok geniş alanlarda araştırma ve 
inceleme yapan coğrafya bilimi içerisinde “Beşeri 
Coğrafya” önemli bir yer tutmaktadır. i 


Aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin yer aldığı Beşeri Coğrafya dalı yanlış verilmiştir? 


Beşeri Coğrafya dalı 


Nüfus coğrafyası 


Faaliyet 
A) İnsan sayısının artıp azal- 


ması 


B) Barajların inşa edilmesi Ekonomik coğrafya 


G) İnsanların dinlenmek ve 
gezmek için yer değiştirmesi 


Ulaşım coğrafyası 


D) Ulusal ve uluslararası örgütlerin incelenmesi 


Siyasi coğrafya 


E) Hammaddelerin mamul 
madde haline getirilmesi 


Sanayi coğrafyası 


30. Aşağıdaki tabloda bir ülkenin 1970-2000 yılları arasın- 


daki ulusal geliri ile o ülkede kişi başına düşen milli 
gelir verilmiştir. 


Yıllar EEE 
17.500 


Ulusal gelir 

(milyon dalar) 19.000 | 20.500 | 22.000 
Kişi başına 
düşen milli | 2.500 | 2850 | 2300 | 2.100 
gelir (dolar) 


Bu ülkede ulusal gelir artış göstermesine rağmen kişi 
başına düşen milli gelir azalmıştır. 


Bu bilgilere göre, ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? 


A) Kentleşme hızı yüksektir. 

B) Sanayisi gelişmiştir. 

C) Nüfus artış hızı fazladır. 

D) Dış ticaret hacmi fazladır. 

E) Tarımda modern yöntemler uygulanır. 


| 


em... 
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31. 


32. 
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K.K.N K.K.N 
80” 


o 0 


70K 6”K 


o o 
nl IV 
Yukarıdaki şekillerde aydınlanma çizgisinin Kuzey Yarımküre'de yıl içindeki dört farklı konumu gösterilmiştir. 
(LI Gece, Lİ Gündüz) 


Buna göre, 40” Kuzey enlemi üzerinde bulunan bir 
merkezde Güneş, hangi konumda daha erken, hangi konumda daha geç doğar? 


Daha erken oo Dahageç 


A) | İl 
B) ıl nl 
o) tl N 
D) N 
E) İl | 


Ahlaki yargılar, yapılması istenen bir eylemi bildirir. 
Örneğin: “Yalan söylemek kötüdür.", “Ölçülü yaşamak iyidir." yargıları aslında, “Yalan söyleme”, “Ölgülü yaşa” biçimindeki birer buyruktan başka bir şey değildir. 


Bu parçada, ahlaki yargıların hangi özelliğinden 
söz edilmektedir? 


A) Kural koyucu bir niteliğe sahip olmasından 
B) Bilimsel gerçeklerle örtüşmesi gerektiğinden 


C) Kişiden kişiye değiştiğinden 
D) Bazı toplumlarda daha yaygın olduğundan 


E) Toplumdan topluma değiştiğinden 


33. 


İW 
Belirli bir bilimsel problemin çözümünü ararken nereden başlanması gerektiğini belirlemenin bile bazen 


yıllar aldığı kolayca unutulur. Çocukların şimdi güçlük 
çekmeden öğrendikleri bazı temel bilgi ve ilkeler, geçmiş dönemlerde uzun süren tartışma ve çalışmaların, 
birçok düşünürün önülüğünde oluşan gelişmelerin 
ürünüdür. 


Parçada, bilimsel bilginin hangi özelliği vurgulanmıştır? 


A) Tutarlı olması 

B) Eleştiriye açık olması 
C) Değişebilir olması 
D) Birikimli ilerlemesi 
E) Nesnel olması 


Eşya bize; uyanık iken uykudakinden, gençken ihtiyarlıktakinden, sağlıklı iken hastalıktakinden farklı görünür. 


Parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Kişinin içinde bulunduğu şartlar, onun izlenimlerini 
etkiler. 

B) Eşya bireye göre anlam kazanır. 

GC) Hakikatin değişmeyen bir bilgisi yoktur. 

D) Eşyanın ancak bize göre ne olduğunu bilebiliriz. 

E) Duyumun bilgisi mutlaktır. 
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35. İ. Kant; varlık ve metafizik ilişkilendirmesi ile ilgili ola- 


36. 


37. 


SOSYAL BİLİMLER 


rak, tanrı, evren, ruh ve ölümsüzlük gibi sorunların 
metafizik alana ait olduğunu, bu nedenle akıl yolu ile 
açıklanamayacağını, bu konuların deney alanında da 
incelenememesi nedeniyle, bu konularla ilgili kesin ve 
güvenilir bilgiye ulaşılamayacağını savunur. Ona göre, 
metafiziksel bir yaklaşım ile duyu üstü bir yarlık dünyası hakkında bilgi üretmek, tamamen dogmatik bir 
tutumdur. Çünkü metafizik, bilim olmadığı gibi metafizik bilgiler de bilimsel değildir. 


Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi Kant'ın metafizik hakkındaki görüşlerine uygun değildir? 


A) Metafiziğin alanı Tanrı, evren, ruh ve ölümsüzlüktür. 

B) Metafiziğin bilgileri bilimsel değildir. 

C) Metafizik konular akıl ve deney yoluyla incelenemez. 

D) Metafizik konularda, güvenilir bilgiye ulaşılamaz. 

E) Bazı konularda, metafizik açıklamalar bilimsel açıklamalarla örtüşebilir. 


Hegel; akıl dışındaki herhangi bir yeti ile bilgi edinmeyi reddeder. J. Locke, doğuştan hiçbir bilgi yok der. 
Gazali'ye göre İse insan bilgiye ulaşırken duyulardan 
ve akıldan yararlanabilir. 


Bu parçada anlatılan görüşler aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtını oluşturur? 


A) Mutlak bilgi var mıdır? 

B) Aklın ilkelerine uygun bilgi var mıdır? 

GC) Bilginin kaynağı nedir? 

D) Bilginin insan yaşamındaki işlevselliği nelerdir? 
E) Gerçek ile doğruluk arasında bir ilişki var mıdır? 


Her yapıta sanat yapıtı diyemeyeceğim. Sanat yapıtın- 
dan beklediğim, bakış açımı genişletmesi, dünyayı algılamada bana farklı bir anlayış kazandırması, benliğimi fark ettirmesi, kısaca beni sıradan bir insan olmaktan kurtararak bana her alanda derinlik kazandırmasıdır. Eser bana bunları kazandırmışsa ben ona sanat 
yapıtı derim. 


Bu görüşte, sanat yapıtının hangi yönü ön plana çikartılmıştır? 


A) İşlevselliği 

B) Özgünlüğü 

C) Güzeli yansıtması 

D) İnsanın estetik duygularını anlatması 
E) Doğada olandan farklı olması 


————ğşş mem Aaaa 


38. Ahlâk, toplumda var olan davranış biçimlerini belirle- 


39. 


40. 


yen değer yargılarıdır. Bu değer yargılarının nasıl olması gerektiğini inceleyen ve yorumlamaya çalışan 
ise ahlak felsefesidir. 


Parçaya göre, ahlâk felsefesi hangi özelliği ile 
ahlâktan ayrılır? 


A) Kurallar koymasıyla 

B) Genel-geçer bir özellik taşımasıyla 

C) Olması gerekeni incelemesiyle 

D) İnsanlar arasındaki ilişkileri yönlendirmesiyle 
E) Var olanı betimlemeye çalışmasıyla 


Nerede bir arada yaşayan insanlar varsa orada belli bir 
düzen vardır. Bunun nedeni, insanların birtakım kurallara uymadan, aralarında herhangi bir düzen olmaksızın yaşamalarının imkansız olmasıdır. İçinde yaşadığımız toplum en küçük toplumsal yapı olsa bile... Örneğin; aile ve okulda birtakım kurallar olmadan yaşamamız 
çok zordur. İnsanlık tarihinde karmaşa halini sürdürerek varlığını devam ettirebilen bir toplum olmamıştır. 


Bu parçada, insanın yaşamını sürdürebilmesi için 
aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğinden söz 
edilmiştir? 


A) Egemenliğin kullanılışı ve demokrasinin 
B) Sistemli bir yapı ve devletin varlığının 
C) Bürokrasinin varlığı ve gücün 

D) Ekonomik gelişimin sağlanmasının 

E) Demokrasi ve sivil toplumun 


Marx, Hegel gibi evrenin diyalektik bir süreçte geliştiği- 
ni savunur. Fakat Marx, Hegelin: “Düşüncedeki değişmeler, maddelerdeki değişmeleri oluşturur.” görüşüne 
karşı çikar. Çünkü Marx'a göre: “Düşünceleri ve fikirleri oluşturan maddelerdir ve maddede değişim olduğu 
için düşüncede de değişim meydana gelir.” 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, Marx'ın parçadaki görüşünü desteklemektedir? 


A) Evrendeki bazı varlıklar değişime uğrar. 

B) Var olan her şeyin temelinde düşünce vardır. 

C) Düşüncede meydana gelen değişme maddenin 
yapısını değiştir. 

D) Düşüncedeki değişmenin nedeni maddenin değişmesinden kaynaklanır. 

E) Varlığın değişim içinde olması özünü bilinemez hale getirir. 


— A 
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1. Butestte sırasıyla, 
Tarih (1-17) 
Coğrafya (18-31) 
(32 — 40) 


Felsefe 
ile ilgili 40 soru vardır. 
2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


TBMM, 3 Mart 1924'te kabul ettiği bir kanunla halifeliği 
kaldırarak, Osmanlı ailesi üyelerinin yurt dışına gönderilmelerine karar vermiştir. 


TBMM'nin Osmanlı hanedanını yurt dışına çıkarmasının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu 
savunulabilir? 


A) Yönetim şeklinin korunmasına 

B) Azınlıkların devlete bağlılığının artırılmasına 
C) Cumhuriyet'in ilan edilmesine 

D) Güçler ayrılığı ilkesinin uygulanmasına 

E) İslam dünyasındaki etkinliğin artırılmasına 


TBMM, 1821 yılı sonlarında Mustafa Kemal Paşa'ya 
“Mareşallik” rütbesi ile “Gazilik” unvanını vermiştir. 


Bu duruma Mustafa Kemal Paşa'nın; 


I. Kütahya-Eskişehir Savaşları'ndan sonra Tekalif-i 
Milliye Emirleri'ni yayımlaması, 


İN. Sakarya Savaşı'nda orduya komuta etmesi, 


"Hi. TBMM'nin çalışma esaslarını belirlemesi 


faaliyetlerinden hangilerinin neden olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G) Yalnız Hi 


D) ivellli E)ilvelil 


Çocuklarımıza ve gençlerimize her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, milli geleneklerine düşman olan 
bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir. 


Atatürk, bu sözüyle Türk gençlerine aşağıdakilerden 
hangisinin öncelikle öğretilmesi gerektiğini vurgulamıştır? 


A) Hukuk devleti anlayışının 
B) Vatandaşlık haklarının 
G) Milli menfaatlerin 

D) Uluslararası ilişkilerin 

E) Sivil savunmanın 
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Malazgirt Savaşı'nda Bizans İmparatorluğu'nun yenilgi- 
ye uğramasından sonra, Alp Arslan tarafından Anadolu'nun fethi ile görevlendirilen komutanlar kısa sürede 
Marmara ve Ege Denizi kıyılarına kadar ulaşmışlardır. 


Bu durumun Bizans İmparatorluğu'nu aşağıdaki- . 


lerden hangisine yönelttiği savunulabilir? 


A) Selçuklulara karşı Araplarla ittifak yapılmasına 

B) Selçuklularla dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine 
C) Türklere karşı Avrupalılardan yardım istenmesine 
D) Ülkedeki topluluklara eşit haklar verilmesine 

E) Halktan alınan bazı vergilerin kaldırılmasına 


Osmanlı Devleti'nde İslam hukukuna dayanan Şer'i hukukun yanında, eski Türk geleneklerinden ve padişah 
fermanlarından oluşan Örfi hukuk da uygulanmıştır. 


Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi 
olabilir? 


A) Osmanlı hukukunun Batılı kültürlerden etkilendiğinin 

B) Padişahların sınırsız yetkilere sahip olduğunun 

G) Şer'i hukuk kurallarının örfi hukuka dayanılarak hazırlandığının 

D) Sosyal hayatın düzenlenmesinde farklı kaynaklardan yararlanıldığının 

E) Şer'i ve örfi hukukun farklı toplumlara uygulandığının 


15. ve 16. yüzyılda Avrupa'da görülen aşağıdaki 
gelişmelerden hangisinin din ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasına yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Ekonomik rekabetin artması 

B) Burjuvaların soyluların topraklarını satın alması 

C) Yeni ticaret yollarının bulunması 

D) Protestan prenslerin din işlerinin mutlak hakimi olmasi 

E) Eğitim ve öğretimin kilisenin elinden alınması 
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Genel olarak Türklerde devlet, halkın temel ihtiyaçları- 


nı karşılamak mecburiyetindedir. 
Bu durum, Türk toplumları tarafından; 


I. demokratik, 
Il. sosyal, 
III. federal 


devlet anlayışlarından hangilerinin benimsendiğini 
gösterir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) | veli E) hil ve İli 


1. Temsil Kurulu'nun onayı olmadan düşmanlarla bariş görüşmelerine gidilmemesi 
Ii. Mebuslar Meclisi'nin İstanbul dışında toplanması 
Hİ. Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin işgaline izin 
verilmemesi 


Amasya Protokolü'yle kabul edilen yukarıdaki kararlardan hangilerinin, yasama gücünü işgal güçlerinin etkisine girmekten kurtarmaya yönelik olduğu 
savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız li C) Yalnız Ili 


D) ivelli E) il vellli 


Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminin başlarında hanedan üyelerine ordu komutanlığı görevi verilirken, |. 
Bayezid'den itibaren bu uygulama terk edilmiştir. 


Bu uygulamanın terkedilmesinde aşağıdakilerden 
hangisinin etkili olduğu savunulabilir? 


A) Sınırların genişlemesinin 

B) Yönetimle yargının birbirinden ayrılmasının 

C) Çok uluslu bir yapının oluşmasının 

D) Merkeziyetçi yönetimin güçlendirilmeye çalışılmasının 

E) Yönetici ihtiyacının medrese mezunlarından karşılanmasının 
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İslam tarihinde; 


— Hz. Osman isyancılar tarafından şehit edilmiş, 
— Hz. Ali döneminde Müslümanlar Cemel Vakası'nda 


ve Sıffin Savaşı'nda kendi aralarında mücadele etmişlerdir. 


Bu iki bilgiye dayanılarak, İslam devletiyle ilgili 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Siyasi istikrarsızlık yaşandığına 

B) Toplumsal bölünmelerin ortaya çıktığına 
C) İç sorunların dış soruna dönüştüğüne 
D) Merkezi otoritenin zayıfladığına 

E) İç huzursuzluğun yaygınlaştığına 


Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Samsun'da 
bulunan Teğmen Hamdi, emrindeki askerlerle dağa çıkarak Türk çetelerine katılmıştır. 


Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak 
gösterilebilir? 


A) Türk halkının ateşkes hükümlerini benimsemediğine 

B) Bölgesel ve ulusal kongrelerin halkı yönlendirdiğine 

GC) Anadolu'nun büyük bir bölümünün işgale uğradığına 

D) İşgallerin basın yayın yoluyla protesto edildiğine 

E) İstanbul Hükümeti'nin Milli Mücadele'ye karşı olduğuna 


Milli Mücadele yanlılarının hazırladığı Misak-ı Milli Kararlarının Mebuslar Meclisi'nde onaylanması üzerine, 
İtilaf devletleri Mebuslar Meclisi'ni dağıtmışlardır. 


Buna göre, İtilaf devletlerinin; 


I. İstanbul dışında yeni bir meclisin açılması, 
Il. Osmanlı Devleti üzerindeki etkinliklerinin sona ermesi, 
ili. azınlıkların bağımsız devletler kurması 


olasılıklarından hangilerini önlemek istedikleri savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) | velli E) il ve ill 


İ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
İ 
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13. 


14. 


15. 


1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı'nda Osmanlı ordularının yenilmesi ve büyük toprak kayıplarının yaşanması sonrasında padişah Il. Abdülhamid, Alman İmparatoru ll. Wilhelm'den Harp Okulu'nda görevlendirmek üzere uzman subaylar istemiştir. 


Bu durum Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdakilerden 
hangisini gösterir? 


A) Denge politikasi uyguladığını 

B) Almanya'ya kapitülasyonlar verdiğini 

C) Orduda azınlıklardan yararlandığını 

D) Azınlık isyanlarına karşı önlem aldığını 

E) Siyasi ve askeri başarısızlığı önlemeye çalıştığını 


I. Kuva-yı Milliye birliklerinin Yunan ordusuna karşı 
koymaları 
Ii. Ankara müftüsü Rıfat Börekçi'nin önderliğindeki 
müftülerin İstanbul Hükümeti aleyhinde fetvalar yayımlaması 
li. Türk ordusunun Büyük Taarruz'la Yunan ordusunu Anadolu'dan çıkarması 


Milli Mücadele döneminde Anadolu'da görülen yukarıdaki savaşların türleri aşağıdakilerin hangisin- 


de doğru olarak sıralanmıştır? 


A) Gayrinizami Savaş - Psikolojik Savaş - Sıcak Savaş 


- B) Sıcak Savaş - Teknolojik Savaş - Soğuk Savaş 


C) Gayrinizami Savaş - Psikolojik Savaş - Soğuk Savaş 
D) Sıcak Savaş - Politik Savaş - Teknolojik Savaş 
E) Politik Savaş - Psikolojik Savaş - Gayrinizami Savaş 


XVII. yüzyılda Anadolu'da uzun süren savaşlardan ve 
ekonomik sıkıntılardan dolayı Celali isyanları artmıştır. 


Bu durumun; 


I. köyden kente göçlerin yaşanması, 
li. kırsal kesimlerde can ve mal güvenliğinin kalmaması, 
Ii. vergi toplamada zorlukların yaşanması 


gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız ll GC) Ii veli 


D) ivellil E)Lilvelli 
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16. 


17. 


Cumhuriyet döneminde devlet; kara yolları, demir yol- 


ları, limanlar, hava alanları gibi bayındırlık işleriyle; eğitim, sağlık, tarım, ticaret ve sanat alanlarında önemli 
yatırımlar yapmıştır. 


Bu yatırımların Atatürk'ün; 


I. Devletçilik, 
Ii. Halkçılık, 
IN. Cumhuriyetçilik 


ilkelerinden hangileri doğrultusunda yapıldığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D)iveli E) Lilvellil 


İlkçağ'da Yunanistan'da ticari hayata bağlı olarak tüccar, sanayici, gemici ve sanatkârlardan oluşan bir orta sınıf oluşmuştur. Bu sınıfın köylülerle birleşip yönetime karşi mücadele etmesi, Yunan şehir devletlerinde 
demokrasinin gelişmesini sağlamıştır. 


Buna göre, Yunanistan'da demokratik hareketlerin 
görülmesinde; 


I. siyasi, 
Il. ekonomik, 
IM. sosyal 


alanlarından hangilerindeki gelişmelerin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |l C) Yalnız İli 


D) İl ve hil E) iii veli 
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18. Avrupa ile Güney Amerika'nın doğu kıyıları 


Avrupa ile Kuzey Amerika'nın batı kıyıları 
Avrupa ile Güney Asya kıyıları 
Batı Amerika ile Asya'nın doğu kıyıları 


e 6 © 6 


Yukarıda deniz taşımacılığının yapıldığı dört farklı güzergâh verilmiştir. 


Aşağıdakilerden hangisi, bu güzergâhlar üzerinde 
bulunan su yollarından biri değildir? 


A) Atlas Okyanusu 
B) Panama Kanalı 
C) Büyük Okyanus 
D) Süveyş Kanalı 
E) Bering Boğazı 


19. O 30 


l — > Rİ : 


Yukaridaki haritada bazı merkezlerin boylam dereceleri gösterilmiştir. 


Buna göre, İzmit'te yerel saat 12:00 iken aşağıdaki 
yerel saatlerden hangisi, haritada gösterilen merkezlerden birine ait değildir? 

A) 04:00 


B) 06:00 C) 10:00 


D) 18:00 E) 19:20 


SOSYAL BİMER o 


20. 


Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen bölgelerin yer yapısı özellikleri göz önüne alındığında, 
hangisinde tektonik depremlerin görülme olasılığı 
daha azdır? 

A)I B) İl oju 


D)V E)V 


21. Aşağıda yaz musonu ile ilgili birbirini doğuran olaylar 
sırasıyla verilmiştir. 


Il. Yaz mevsiminde Asya kıtası üzerinde alçak basınç, 
Hint Okyanusu üzerinde ise yüksek basınç alanlari oluşur. 

Il. Bu nedenle denizden karaya doğru eser. 

NN. — 
IV. Oluşturduğu sel ve taşkınlar, tarım alanları ile yerleşim yerlerine büyük zarar verir. 


Buna göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Geniş alanları etkiler. 

B) Aşırı yağışlara neden olur. 

C) Kuraklığı artırıcı etkide bulunur. 
D) Güneydoğu Asya'da etkili olur. 
E) Yıl içinde yön değiştirir. 


di 


ii ME ENNE 
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22. 


23. Aşağıdaki tabloda bazı kentlerimizde görülen iklim tip- 25. 
leri ve en yağışlı mevsimleri verilmiştir. 


“ — olmasaydı kuşlar uçamaz, yağmur yağmazdı. Gü- 24. 


neş enerjisi ile buharlaşan yeryüzündeki bütün sular 
uzaya kaçar ve Dünya'da hiç su kalmazdı. Kendi sesimizi bile duymazdık.” 


Bu parçada, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Dünya'nın ekseni etrafındaki hareketi 
B) Atmosfer 
C) Dünya'nın şekli geoit 


D) Eksen eğikliği 
E) Güneş ışınlarının yansıması 


eml e 
a e 
en İ sep İL 


Yukarıdaki tabloda numaralanmış yerlere, aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? 


A) Antalya O Karasal İlkbahar 
B) Samsun Karadeniz o Sonbahar 
G) İzmir Akdeniz Kış 

D) Ankara Step İlkbahar 
E) Kars Karasal Yaz 


Türkiye'nin fiziki haritası, iki farklı ölçekle çizildiğinde; 


1. ayrıntıları gösterme gücü, 
Il. coğrafi koordinatları, 
IN. Tuz Gölü'nün gerçek alanı, 
IV. Ankara-İstanbul arası harita uzunluğu 


özelliklerinden hangilerinde farklılık görülür? 


A) Yalnız | B) Ivellli C) Ive V 


D) li ve hil E) il ve V 


Konut yapımında kullanılan malzemelerin seçiminde 
iklim özelliklerinin önemli etkisi bulunmaktadır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak 
gösterilemez? 


A) Orta Asya ülkelerinde konutların kerpiçten yapılması 


B) Endonezya ve Malezya'da bambu ağaçlarının konut yapımında kullanılması 


C) Japonya'da konutların esnek ve hafif malzemelerden yapılması 

D) İç Anadolu'da konut yapımında toprağın çok kullanılması 


E) Doğu Karadeniz'de yapı malzemesi olarak daha 
çok ağacın kullanılması 
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26. 


27. 


28. 


I. Yerin derinliklerine doğru sıcaklığın her 33 metrede 
1 *C ariması 
Il. Yanardağ faaliyetlerinin devam etmesi 
IN. Yer çekiminin kutuplara doğru artması 
IV. Karstik erimeler sonucu mağaraların oluşması 


Yukarıdakilerden hangileri yerin iç ısısını kaybetmediğine kanıt olabilir? 


A) i veli B) Ive lll GC) li ve lil 


D) Il ve IV E) Ili ve IV 


Denge profiline ulaşmış bir akarsuyun bulunduğu 
arazide aşağıdaki yerşekillerinden hangisinin görülmesi beklenir? 


A) Çentik vadi 

B) Çağlayan (şelale) 

C) Peneplen (yontukdüz) 
D) Kanyon vadi 

E) Dev kazanı 


Aşağıdakilerden hangisi daha önce geçim kaynağı 
tarım ve hayvancılık olan bir yörede, taş kömürünün 
bulunması ve işletilmesi ile meydana gelebilecek 
değişikliklerden biri olamaz? 


A) Tarımda çalışanların oranının azalması 
B) Bitki örtüsünün tahrip edilmesi 

C) Ulaşımın gelişmesi ve çeşitlenmesi 

D) Demir-çelik fabrikasının kurulması 

E) Dağınık yerleşmelerin ortaya çıkması 


GNCVAL DİLİMİ ED 


düz süreleri yıl içinde değişir. 21 Haziran tarihine ka- 


dar gündüzler uzamaya devam ederken, bu tarihten 
sonra kısalmaya başlar. 


Buna göre, aşağıdaki dönemlerden hangisinde Türkiye'de gündüz süresi hem uzamakta hem de kısalmaktadır? 


A) 12-22 Mart B) 15 - 25 Haziran 


C) 1-11 Temmuz D) 20 - 30 Eylül 


E) 23 - 30 Aralık 


Yıllar | Dünya nüfusu (milyar) 
1800 


1850 


Yukarıdaki tabloda 1800-2000 yılları arasındaki dünya 
nüfusu verilmiştir. 


Aşağıdakilerden hangisi tablodan çıkarılabilecek bir 
bilgidir? 


A) 1950 yılından sonra bütün dünya ülkelerinin nüfus 
miktarı artmıştır. 


B) 2000 yılındaki nüfus miktarı diğer yıllardaki toplam 
nüfus miktarından fazladır. 


G) Nüfus artış hızı en fazla 1950-2000 yılları arasında olmuştur. 


D) Dünya nüfusunun yarıdan fazlası Kuzey Yarımküre'de yaşamaktadır. i 


E) Nüfusun en az arttığı dönem 1900-1950 yılları arasındadır. 


m a am ear penne mma aaa 
NMMPANMNIR AKAY LA AA 


32. 


Haritada numaralanmış yerlerden hangisinde yaygın olarak görülen toprak tipi yanlış verilmiştir? 


A) 1. Kahverengi orman 

B) Ii. Çernezyom 

C) Ili. Kestane ve kahverengi bozkır 
D) IV. Alüvyal 

E) V. Terra-rossa 


“Bir sanatçının kendini içinde bulunduğu ortamdan soyutlayarak, dış etkilere kapalı somut bir ürün ortaya 
koyacağına inanmıyorum. Bununla beraber, her sanat 
eseri konusu ve anlatımıyla sanatçının aynasıdır. Kısaca sanat bir ayna ise bize yansıttığı da toplumun ve 
sanatçının değerleridir.” diyen bir kişinin aşağıdakilerden hangisini savunduğu söy! lenemez? 


A) Sanatçı içinde bulunduğu toplumdan etkilenir. 

B) Karamsar bir ortamda bulunan sanatçı hüzün verici yapıtlar oluşturur. 

C) Sanatçı içinde var olanı yansıtır. 

D) Sanatçı çevrenin kuşatıcılığını dışlayarak yapıtını 
oluşturamaz. 

E) Sanatçının temel kaygısı toplumun değerlerini aşmaktır. 


<ACVAL BİLİMİ ED 
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33. Bilim adamları, kendi kültürlerinden soyutlanmış sa- 


34. 


dece bilgi üreten birer makine değildir. Bilimsel bilgi 
de katı, rasyonel bir etkinlik alanı değildir. Her çağın 
bilim adamı, ürettiği bilim ve kültürüyle bir bütündür. 
Thales'i, Antik Çağ Yunan kültürünün özgürlükçü ortamından soyutlamayacağımız gibi, Einstein'ı da modern çağdan soyutlayamayız. Bilim adamının gözündeki gözlük ne renk ise varlığı da o renkle görür ve o 
şekilde yorumlar. 


Bu parçada, bilim adamının hangi yönü vurgulanmaktadır? 


A) Kültüründen etkilenmesi 
B) Nesnel olması 

C) Kesin bilgilere ulaşması 
D) Öngörüde bulunması 
E) Olguları incelemesi 


Herakleitos'a göre, doğa filozofları derin bir yanılgı 
içindedir. Çünkü onlar evrendeki sürekli değişim ve 
oluşu kabul etmelerine rağmen, aynı zamanda sürekli aynı özelliği taşıyan değişmeyen bir varlığın olduğunu ileri sürmekteler. Oysa bu söyleme hiç ihtiyaç yoktur. Doğrular apaçık ortadadır. Her şeyin değiştiğini 
söylemek, değişmenin her şey olduğunu söylemek 
değil midir? 


Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Değişim her varlık için kaçınılmaz bir süreçtir. 
B) Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. 

C) Her şey oluş halindedir. 

D) Değişimin bir sonu olmalıdır. 

E) Farklılaşmayan bir nesne yoktur. 
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35. 


36. 


37. 


SOSYAL BİLİMLER 


Sanatçı bir düşünür olmakla birlikte düşünürden fark- 
li olan bir kişidir. Düşünür, dünyayı kavramsal düzey- 
de, düşünce boyutunda açıklar. Sanat yapmak ise eylemde bulunmaktır. Bir yapıt ortaya koymak, düşünce 
düzeyinden eylem düzeyine geçmektir. 


Burada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 


A) Sanat, bir düşünme biçimi değil, duyguların ifadesidir. 

B) Sanatçı, duygularıyla eylemlere dayalı eser ortaya 
koyar. 

C) Sanat, düşünmeyi gereksiz kılacak kadar özgün 
bir uğraştır. 

D) Sanatçı, her çağda ve ortamda kendisi olabilen kişidir. 

E) Sanatçı, doğayı öznel yorumlayan kişidir. 


Herakleitos'a göre hiçbir şey kendisiyle özdeş kalmaz, farklı varlıklar ve biçimler birbiri ardınca ortaya çıkar ve kaybolur, yaşamdan ölüm, ölümden yaşam doar. 


Aşağıdaki yargılardan hangisi Herakleitos'un bu 
görüşünü özetler? 


A) Evrende temel olan şey değişimdir. 

B) Her şeyin özünde su vardır. 

GC) Maddenin sınırsız olması gerekir. 

D) Nesneler arasında çoklukta birlik vardır. 

E) Maddenin özünde değişmeyen parçacıklar vardır. 


Başlangıçta bütün bilimler felsefenin kapsamı içinde 
yer alırdı. Bilimlerin, araştırma yöntem ve teknikleri geliştikçe, felsefeden ayrılmaya başladılar. Bu gelişmeler 
ile insanoğlu, bilim yoluyla doğal ve toplumsal çevrenin 
kontrol altına alınmasına yol açan bir bilgi üretme gücünü elde etmiş oldu. Zamanla bilimlerdeki bu birikim 
pratik bir amaçla teknolojinin doğuşuna yol açmıştır. 


Bu parçaya dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Bilimlerin kendi alanlarında yeni bilgilere ulaşmaları ancak felsefenin desteğiyle mümkün olabilir. 

B) Bilimler, ilk dönemlerde felsefenin alanı içinde değerlendirilmiştir. 

C) Bilimlerin felsefeden kopmaları, kendilerine özgü 
yöntemler belirlemeleriyle başlamıştır. 

D) Bilimsel gelişmeler, insanların doğayı denetim altına almasında önemli rol oynamıştır. 

E) Bilimsel bilgiler, insan yaşamının kolaylaştırılmasına yönelik bilgileri de kapsar. 
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38. 


39. 


40. 


16.yy. Osmanlı Başnakkaşı Üstat Osman, Nizami'nin 
eserindeki bir resimle, ondan yetmiş seksen yıl önce 
yapıldığı belirtilen bir başka eserdeki resmi birbirleriyle karşılaştırıyor ve nakkaşların birbirlerinin eserini hiç 
görmeden aynı resmi çizmelerindeki hikmeti sorguluyor ve cevabını da kendi veriyordu: “Nakşetmek hatırlamaktır.” 


Bu parçaya dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? 


A) Bilginin oluşması için belli yaşamsal tecrübelere ihtiyaç vardır. 

B) Bilgi doğuştan insan zihninde bulunur. 

C) Mutlak bilgi yoktur. 

D) Bilgi evrenseldir. 

E) Bilginin oluşmasında duyu organlarının etkisi vardır. 


Devlet, bireylerin temel hak ve hürriyetlerini korumak 
ve bunları kullanmasını sağlamak için vardır. Devletin 
amacı farklı özelliklere ve düşüncelere sahip olan bireyleri ve bu bireylerin değerlerini korumak, onların 
barış içinde yaşamalarını sağlamaktır. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi devletin görevi değildir? 


A) Bireylerin haklarını korumak 

B) Bireylerin barış içinde yaşamalarını sağlamak 
G) Bireylere haklarını kullanma imkanı sunmak 
D) Bireysel farklılıkları güvence altına almak 

E) Devletin varlığı için bireyleri sınırlamak 


Düşünür, gerçeği hiçbir şeyden korkmadan söyleyebilecek yüreklilikte olmalıdır. Yaşadığı dönemde var 
olan tüm önyargılara ve baskılara aldırmadan bir 
çocuk gibi cesurca davranmalıdır. Çünkü düşünce ve 
görüşler serbestçe ifade edildiği oranda doğrular ortaya çıkar. 


Bu parçaya göre, düşünürde bulunması gereken 
özellik aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Kendisini sürekli geliştirmesi 

B) Bilimsel otoritelere uygun görüşler sunması 

C) Her türlü bilgiden faydalanması 

D) Görüşlerini her şeye rağmen özgürce ifade edebilmesi 

E) Önceki birikimden faydalanması ve cevaplardan 
çok sorularla ilgilenmesi 
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1. Bu testte sırasıyla, 
Tarih (1-17) 
Coğratya (18-31) 
Felsefe (32 —- 40) 


ile ilgili 40 soru vardır. 


Hz. Ömer döneminde Arap Yarımadası dışında fetihlerde bulunan Müslümanlar, sınır boylarında yeni şehirler kurmuşlardır. 


Müslümanların bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Orduların barınma ihtiyacının karşılanmasına 

B) Yerel halkla kaynaşmanın sağlanmasına 

C) Ticaret yollarının güzergahlarının değiştirilmesine 

D) Ülke içindeki Müslümanların fethedilen bölgelere 
eşit oranda dağıtılmasına 

E) Fethedilen bölgelerin halkından yönetim alanında 
yararlanılmasına 


Halkın yararına yapılan faaliyetler, halkçılık ilkesi ile 
ifade edilir. 


Buna göre, Cumhuriyet döneminde görülen aşağıdaki faaliyetlerden hangisi halkçılık ilkesiyle bağdaşmaz? 


A) Aşar vergisinin kaldırılması 

B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması 
C) Sosyal kurumların oluşturulması 

D) Seçmen yaşının yükseltilmesi 

E) Fabrikaların açılması 


Cumhuriyetin ilk yıllarında rejim karşıtlarının; 


Ii Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması, 
Ii. çok partili yaşama geçilmesi, 
IN. halifeliğin kaldırılması 


durumlarından hangilerine tepki gösterdiği savunulamaz? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1I C) Yalnız lil 


D) Ii veli E) il velil 


2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


Ortaçağ'da Avrupa'da, güneş sistemindeki diğer gezegenlerin dünyanın etrafında döndüğüne inanılır ve 
yeryüzünün merkezi olarak Kudüs bilinirdi. Ancak 
Coğrafi Keşiflerle birlikte bu bilgiler değiştiği gibi dünyanın büyüklüğünü daha doğru bir biçimde hesaplamak ve detaylı haritalar çizmek mümkün olmuştur. 


Bu gelişmelerin Avrupa'da aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkilediği savunulabilir? 


A) Din adamlarına duyuları güveni 
B) Kralların yetkilerini 

G) Eğitim sistemini 

D) Ticaret hayatını 

E) Toplum yapısını 


Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'nin ekonomik 
bağımsızlığını sağlamaya yönelik olduğu savunulamaz? 


A) Lozan Antlaşması'yla kapitülasyonların kaldırılması 

B) Türk karasularında taşımacılık yapma hakkının yalnızca Türk gemicilere verilmesi 

C) Yabancı şirketlere ait kurumların devlet tarafından 
satın alınması 

D) Türk Parasını Koruma Kanunu'nun çıkarılması 

E) Köylü üzerinde ağır bir yük olan aşar vergisinin kaldırılması 


Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki inkılaplardan hangisinin Batı ile olan ilişkilerin kolaylaşmasına katkı sağladığı savunulamaz? 


A) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması 

B) Miladi Takvim'in kabul edilmesi 

C) Latin Alfabesi'nin kabul edilmesi 

D) Tatil gününün Cuma'dan Pazar'a alınması 
E) Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi 
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Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Türk halkının işgallere karşı, vatanı koruma ve bağımsız yaşamayı sürdürme amacı ile oluşturduğu Kuva-yı Milliye 
birlikleri düşmanı yurttan atmayı başaramamıştır. 


Bu durum Kuva-yı Milliye birliklerinin; 


I. savunma savaşı yapmaları, 
li. aynı komuta merkezinden yönetilmemeleri, 
li. düzenli ordu disiplininden yoksun olmaları 


özelliklerinden hangilerine bağlanabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) i veli 


D) li vellli E) ili ve İli 


I. Yabancı okulların denetim altına alınması 
II. Medreselerin kapatılması 
il. Latin hartlerinin kabul edilmesi 


Yukarıdakilerden hangilerinin Türkiye'de eğitim 
alanındaki ikiliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik 
olduğu savunulabilir? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız Il GC) Yainız ll 


D) | veli E) 1 ve lll 


Tarihi bir olay, meydana geldiği günün koşulları göz 
önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. 


Bu yargıyı tarihi süreç içinde meydana gelen; 


I. insanların değer yargılarında zamanla değişikliklerin olması, 
ll. geçmişe ait bulgu ve belgelerin giderek çoğalması, 
Hi. bilimsel ve teknolojik gelişmelerin insanların yaşantısını değiştirmesi 


gelişmelerinden hangileri destekleyici niteliktedir? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1 .G) Yalnız lil 


D) i ve ili E) li veli 


MAMAPLRI Mİ laaı me 
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10. Göktürkler, kendilerinden sonraki Türk topluluklarına 


her türlü imkansızlık içinde dahi bağımsızlıklarını elde 
etme bilincini vermişlerdir. 


Bu duruma Göktürklerin aşağıdaki faaliyetlerinden 
hangisi kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Türk adını devlet adı olarak kullanmaları 

B) Çin hakimiyetinden kurtularak yeniden devlet kurmaları 

C) Ülke yönetiminde hanedan üyelerine görev vermeleri 

D) Orta Asya'daki Türk boylarını tek bayrak altında 
toplamaları 

E) Kendilerine özgü alfabe oluşturmaları 


I. TBMM'de, “Padişah ve halife baskıdan kurtulduğu 
zaman, meclisin düzenleyeceği yasaya uygun esaslar 
içinde yerini alır.” kararı alınmıştır. 


Bu bilgiye bakılarak aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz? 


A) Demokratik bir devlet düzeninin öngörüldüğüne 

B) Son karar organının TBMM olduğuna 

CG) Azınlıklara mecliste temsil hakkı tanındığına 

D) Halkın yönetimdeki etkinliğinin artırılmaya çalışıldığına 

E) Hukukun üstünlüğü ilkesinin esas alındığına 


Günümüzde insanlığı yok edici silahların çeşit ve güçlerinin artmasına karşın, son 50 yıl içinde büyük devletlerin birbirleriyle savaştıkları görülmemiştir. 


Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? 


A) Çevre sorunlarına yönelik sivil derneklerin kurulmasının i 

B) Gelişmiş ülkelerin sanayi yatırımlarına önem vermesinin 

GC) Demokratik yönetimlerin yaygınlaşmasının 

D) Bazı sömürge uluslarının bağımsız olmasının 

E) Barışı korumaya yönelik uluslararası ittifakların 
önem kazanmasının 
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13. 


14. 


15. 


“ A) Yalnız! 


Türkiye, 1930'lu yıllarda bölgesel ve uluslararası ittifaklara katılmaya önem vermiştir. 


Bu durumun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı savunulabilir? 


A) Bazı Avrupalı devletlerin yayılmacı politikalar izlemesinden 

B) Türkiye'nin Misak-ı Milli doğrultusunda politikalar 
izlemesinden 

G) 1. Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin dünya siyasetinden çekilmesinden 

D) Türkiye'de tek parti yönetiminin benimsenmesinden 

E) Dünya'da insan haklarına verilen önemin artmasın- 
dan 


17. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı Devleti'nde, 
“hükümdar ailesinin en yaşlı ve olgun üyesinin padişah olması” esası (ekber ve erşet sistemi) getirilmiştir. 


Bu bilgiye bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili; 


I. Kardeş katli engellenmek istenmiştir. 
Ii Padişah olmada babadan oğula geçme zorunluluğu kaldırılmıştır. 
IH. Devletin yönetim şekli değiştirilmiştir. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


B) Yalnız ii G) Yalnız 1ll 


D) i veli E) il ve İİl 


Sivas Kongresi sonrası 14 Eylül 1919'da Temsil Heyeti “Devlet işlerinin padişah adına ve yürürlükteki kanunlara göre yürütüleceğini, ulusça inanılıp güvenilebilecek yasal bir hükümet kuruluncaya kadar yazış- 


maların Temsil Heyeti'yle yapılacağını” bir genelgeyle 


padişaha, sivil ve askeri makamlara duyürmuştur. 
Bu genelgeye bakılarak, Temsil Heyeti'yle ilgili; 


I. Saltanat yanlılarının desteğini almayı amaçlamıştır. 
Il. Geçici olarak hükümet görevini üstlenmiştir. 
II. Ülke genelinde otorite kurmaya çalışmıştır. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il Gj)ivell 


D)ivelil E)Lilvelili 


16. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat ve Islahat Fermanları ile 


17. 


başlayan demokrasi hareketleri, Ii. ve ii. Meşrutiyet'in 
ilanıyla gelişme göstermesine rağmen Balkan Savaşlarından itibaren bu gelişmeler kesintiye uğramıştır. 


Bu duruma; 


Ii. İttihat ve Terakki Partisi'nin Babıali Baskını'yla yönetimi tamamen ele geçirmesi, 
11. 1. Dünya Savaşı'na girilmeden önce Mebuslar Meclisi'nin kapatılması, 
li. Almanya'dan subaylar getirilerek ordunun modernize edilmesi 


gelişmelerinden hangilerinin neden olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Ive 


D) iveili E) il veli 


Osmanlı Devleti, Fransa'ya Kudüs'te Katolik Hristiyanlar lehine ayrıcalıklar tanımıştır. Bu durum karşısında 
Rusya, Ortodokslar lehine Kudüs'te ayrıcalıklar elde 
etmek için Osmanlı Devleti'ne baskı yapmaya başlamıştır. 


Bu bilgilere dayanılarak; 


I. Osmanlı Devleti güçlü devlet olma özelliğini kaybetmiştir. 
I. Rusya, Fransa'dan daha önce Osmanlı Devleti'nden ayrıcalıklar elde etmiştir. 
ili. Osmanlı ülkesindeki Katolik sayısı Ortodokslar- 
dan daha fazladır. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) iveli 


D) ii vellil E) 1, ii velil 
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18. 


I. Rüzgârlar 
Ii. Buzullar 
Ii. Dalgalar 


Yukarıdaki dış kuvvetlerden hangilerinin etkili olduğu alanların yükseltisi enleme bağlı olarak değişme gösterir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız lll 


D) I veli E) il ve ill 


19. Yeni yıla Japonya, Çin, Rusya gibi ülkeler Almanya, 
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İngiltere ve Fransa gibi ülkelere göre daha erken girmektedir. 


Bu durum üzerinde; 
I. dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi 
Il. çizgisel hızın kutuplara gidildikçe artması 


IN. ülkelerin yüz ölçümlerinin farklı olması 


özelliklerinden hangileri etkili olmamıstır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Ii veli 


D) | veli E) il ve Ili 
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AN JA 


20. Güneş doğmadan önce gökyüzünün aydınlanması- 


nın ve Güneş battıktan sonra gökyüzünün belli bir 

süre aydınlık kalmasının sebebi aşağıdakilerden 

hangisidir? ' 

A) Eksen eğikliğine bağlı olarak güneş ışınlarının geliş açısının değişmesi 

B) Yörüngenin elips şeklinde olması 

C) Aydınlanma çizgisinin gün içinde yer değiştirmesi 

D) Atmosferin güneş ışınlarını yansıtarak gökyüzünü 
aydınlatması 

E) Güneş ışınlarının uzayda kayba uğraması 


I. 21 Haziran'da — doğru gidildikçe gündüz süresi 
uzar. 
li. Güneş — erken doğar, erken batar. 
IN. 21 Aralık'ta — doğru gidildikçe gece süresi kısalır. 


Yukarıda numaralandırılmış cümlelerde boş bırakılan yerlere getirilebilecek sözcükler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 


l Il nl 


A) kuzeye doğuda güneye 
B) güneye batıda kuzeye 
G) doğuya güneyde , o kuzeye 
D) kuzeye batıda doğuya 
E) güneye doğuda kuzeye 
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22. 


23. 


Aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde verilen etme- 
ne bağlı olarak oluşmamıstır? 


A) Torosların güney yamacının kuzey yamacından daha sıcak olması (bakı) 


B) Karadeniz'deki tuzluluk oranının Akdeniz'den düşük 
olması (enlem) 

C) Kıyı Ege'de denizel iklimin etki alanının deniş olması 
(nemlilik) 

D) Yaz mevsiminde Güneydoğu Anadolu'nun Akdeniz 
Bölgesi'nden daha sıcak olması (karasallık) 


E) Erzurum'un yıllık sıcaklık ortalamasının Ankara'dan 
düşük olması (yükselti) 


Fiziki, beşeri ve ekonomik özelliklerine göre oluşturulmuş aşağıdaki bölgelerden hangisine ait örnek yanlış verilmiştir? 


Bölge Örnek 
A) Siyasi bölge Avrupa Birliği 
B) Dini bölge Orta Doğu 


C) Yağışlı bölge 
D) Petrol bölgesi 
E) Turizm bölgesi 


Muson Asyası 
İber Yarımadası 
Hawaii Adaları 


Gin 


24. 


25. 


Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tarım sektöründe de 
birçok yenilik yapılmaktadır. Örneğin son yıllarda biyoteknoloji ve gen aktarımı sayesinde yüksek verim 
elde edilmeye başlanmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi, tarım alanında yapılan bu 
çalışmaların amaçlarından biri değildir? 


A) Kaliteli tohumlar elde etmek 

B) Birim alandan alınan verimi artırmak 

C) Hızla artan dünya nüfusunu beslemek 

D) Tarım gelirlerini artırmak 

E) Tarım sektöründe çalışanların oranını artırmak 


» Fay hatlarının çevresinde fay kaynaklarının oluşması 


e Yer kabuğunun çanaklaşmış bölgelerinde su kütlelerinin birikmesiyle artezyen kaynaklarının oluşması 


s Kalkerli araziler üzerinde karstik kaynakların oluşması 


Yukarıda belirtildiği gibi yeryüzünde farklı kaynak 
tiplerinin oluşması, aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir? 


A) Bitki örtüsü 

B) Jeolojik ve jeomorfolojik yapı 
C) Arazinin geçirimliliği 

D) İklim 

E) Volkanik olaylar 
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26. Aşağıdakilerden hangisi, ılıman okyanus ikliminin 
özelliklerinden biri değildir? 


A) Yazları serin, kışları ılık geçer. 

B) Yıllık yağış miktarı 1000-1500 mm civarındadır. 

G) Yağış rejimi düzenlidir. N 

D) İklim özelliklerinin oluşmasında batı rüzgârları etkilidir. 

E) Tropikal kuşağın batı kıyılarında görülür. 


27. Kimyasal çözünme, nemli ve sıcak iklim bölgelerinde, 
kayaçların bileşimindeki minerallerin ayrışması şeklinde olmaktadır. 


Aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisinin oluşumunda kimyasal çözünmenin etkisi daha fazladır? 
A) Mantarkaya 


B) Obruk C) Falez 


D) Devkazanı E) Tafoni 


28. Can ve mal kayıplarına neden olan doğa olaylarına 
doğal afet denir. İnsanların alacağı bazı önlemlerle 
doğal afetlerin neden olduğu hasarlar azaltılabilir. 


Buna göre, aşağıda verilen doğal âfetlerden hangisini önlemede ağaçlandırmanın etkisi yoktur? 


A) Erozyon B) Çamur akıntısı C) Çığ 


D) Sel ve taşkınlar E) Yıldırım düşmesi 


e ki zı Sü germ pe 


irmn”n 


29. 


30. Aşağıdaki piramitlerden hangisi uzun yıllar düşük 
doğum oranına sahip iken son yıllarda doğum ora- 


15 
7 


Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde nüfus 
artış hızının düşmesine neden olan faktörlerden bi- 


ri değildir? 


A) Kadınların iş hayatına girmesi 
B) Sağlık hizmetlerinin gelişmesi 
C) Eğitim seviyesinin yükselmesi 
D) Boşanma oranlarının artması 
E) Doğum oranlarının azalması 


nı artan bir ülkeye aittir? 


BG4202468 
Ya 


864202468 
o 


bkm. 
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Aşağıda bir yörenin eşyükselti eğrileriyle çizilen topografya haritası verilmiştir. 


Deniz seviyesinin 60 metre yükseleceği varsayıldığında, yöredeki tepelerden kaç tanesi su yüzeyin- 
de kalarak ada haline gelir? 


A)1 B)2 Cc)3 D)4 E)5 


32. Herinsanın bir hayat görüşü, doğru veya yanlış bir fel- 


sefesi vardır. Farkında olmasa da felsefesiz insan olmaz. Herkes, yaşam tecrübelerinden, gördüğü, duyduğu, okuduğu şeylerden sonuçlar çıkararak, bir felsefe sahibi olur. Felsefe; insanın evrenle ilişkisinin sonucu olan düşünce sistemidir. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 


A) Felsefe yapmanın nasıl öğrenileceği 

B) Felsefenin kaçınılmaz bir etkinlik olduğu 
C) Felsefenin doğru düşünmenin yolu olduğu 
D) Felsefe yapmanın zorlukları 

E) Felsefede eleştirel düşüncenin önemi 
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33. Bir kimse veya bir grup başka insanları istediği yönde 
davranmaya sevk edebildiği takdirde onlar üzerinde 
bir iktidara sahip oluyor demektir. Siyasi anlamda iktidar ise ülke ve toplum için geçerlidir ve en üstün otoritedir. Siyasi iktidar bu güce sahip olmazsa düzen ortadan kalkar. 


Bu parçaya göre, iktidarın temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Karmaşayı önlemek 

B) Erdemli bireyler yetiştirmek 

C) Bilgi toplumu oluşturmak 

D) Demokratik anlayışı geliştirmek 
E) Bireylerin mutluluğunu sağlamak 


34. İnsan, isteyerek yaptığı davranışlardan sorumludur. 
Bunun için de insanın öncelikle akıl sağlığının yerinde 
olması ve davranışlarını özgür iradeyle yapması 
gerekir. Çünkü akıl, iyinin bilgisine sahip olmamızı 
sağlar. İrade özgürlüğü ise sahip olduğumuz aklın 
özgürce kullanılmasına imkan verir. Bu yüzden çocuklar ve akıl hastaları davranışlarından sorumlu tutula- 


mazlar. 


Bu parçaya göre, kişinin davranışlarından sorumlu 
tutulması neye bağlanmıştır? 


A) Seçme ve seçilme hakkına sahip olmasına 

B) Gelişmiş bir toplumda yaşıyor olmasına 

GC) Bilinçli ve özgürce kararlar verebilmesine 

D) Kendisini 
sine 


gelişen koşullara göre değiştirebilme- 


E) Toplumsal beklentilere uygun davranışlarda bulunmasına 
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35. 


36. 


37. 


SOSYAL BİLİMLER —. 


Bilimler varlığı kısımlara ayırarak belli bir parçayı 
kendine araştırma konusu yapar ve doğru bilgiye 
ulaşmayı amaçlar. Felsefede ise parçalanmış bir varlik söz konusu değildir. Çünkü felsefe, varlığı bütünlüğü içinde ele almayı amaçlar. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi felsefi bilgiyi 
bilimsel bilgiden ayıran bir özelliktir? 


A) Birleştirici ve bütünleştirici olması 
B) Akıl ilkelerine uygun olması 

C) Evreni tanımaya çalışması 

D) Yığılan bir bilgi olması 


E) Evrensel kurallar içermesi 


“Kalemin var olması”, “havanın bulutlu” olması doğru 
değil, gerçektir. Ama bir kalemin var olduğuna, havanın dışarıda bulutlu olduğuna ilişkin ifademiz ise “doğru” değer alabilir. Diş dünyada kalem yoksa veya “hava bulutlu değilse “yanlış değer alabilir.” 


Buna göre “doğrunun” ölçütü nedir? 


A) Anlamlı olması 

B) Düşüncenin nesneyle örtüşmesi 

C) Çoğunluğun kabullendiği düşünce olması 
D) Her zaman geçerli olması 

E) Bireysel düşünceler içermesi 


Felsefe, bir araştırma ve keşittir; yöntemli, bağımsız ve 
eleştirel düşünce sistemidir. Bu nedenle arayış içinde 
olan yetişme çağındaki öğrencilerin, kendilerini tanımak ve geliştirmek için izleyecekleri en sağlıklı yol, bağımsız düşünmekten vazgeçmeden filozofların düşüncelerinden yararlanmak olmalıdır. 


Bu parçada, arayış içindeki öğrencilere öncelikle 
aşağı.akilerden hangisi önerilmektedir? 


A) Günlük problemlerle ilgili tutarlı çözümler üretme 
B) Felsefede var olan düşünceleri savunma 

C) Felsefedeki çeşitli görüşleri akılla sorgulama 

D) Toplumsal yaşamla uyumlu bilgiler edinme 

E) İnsanın, çevresindeki olayların etkisinden arınma 
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39. 


40. 


1. Buttür bilgilerimizin kaynağı duyusal algılarımızdır. 
II. Sosyalleşme sürecindeki öğrenmelerimizin temel 
nesnelerini oluşturur. 
IN. Tek tek olaylar aracılığı ile doğruya ulaşılır. 
IV. Genel geçerliliği olan bir doğruluk değerine sahip 
değildir. 
V. İnsana yarar sağlama aracı olarak düşünülmemektedir. 


Yukarıdakilerden hangisi “gündelik bilgi” için söylenemez? 
A)I B) Il 


Co) D) V EV 


Tarih boyunca bilimi; bilgiye giden tek önemli bir yol 
olarak görenler olduğu gibi bilimden korkan, kuşku 
duyanlar da olmuştur. Oysa bilim ne en yüce varlığın 
en yüksek düzeydeki etkinliği; ne de insana zarar verici bir etkinliktir. Bilim insanın diğer etkinliklerinden biri olacak çok yönlü bir varlık alanına sahiptir. İnsan ik 
gi ve isteği doğrultusunda bilimsel bilgiden başka 
gündelik bilgi, dini bilgi, sanat bilgisi, v.b ile de uğraşmaktadır. Diğer bilgi türleriyle birlikte bilimsel bilginin 
ve onun ürünü olan teknolojinin insan hayatındaki yeri açıkça bilinmektedir. 


Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisini yanıtlamaya yöneliktir? 


A) Bilimin insanın hayatındaki değeri ve önemi nedir? 

B) Bilimsel çalışmaların toplumsal hayata etkileri nelerdir? 

G) Bilimde kullanılması gereken ideal yöntem var mıdır? 

D) Bilim ile felsefe arasında ne gibi farklar vardır? 

E) Bilimin doğuşu ve gelişimi için hangi toplumsal koşullar gereklidir? 


Bilimlerin sağladığı bilgiler hakikat olabilir, çünkü bu 
bilgiler bize pratik değerler kazandırır ve tabiata hakim 
olmamızı sağlar. Eğer yoğun iş hayatımızda bize ruhi 
sükunet sağlıyor ve bizi teselli ediyorsa dini bilgileri de 
hakikat sayabiliriz. 


Yukarıdaki parçada anlatılanlar, bilgi kuramıyla ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uymaktadır? 


A) Pozitivizm 

B) Kritisizm 

G) İdealizm 

D) Entüisyonizm 
E) Pragmatizm 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


1. Butestte sırasıyla, 


Tarih (1-17) 
- Coğraiya (18-31) 
- Felsefe (32 - 40) 


ile ilgili 40 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Mustafa Kemal'in de aralarında bulunduğu 83 milletvekili meclise 
verdiği önerge ile, “Osmanlı Devleti'nin sona erdiğinin, TBMM Hükümeti'nin onun varisi olduğunun ve 
Halifelik makamının kurtarılacağının” karar altına alınmasını istemişlerdir. 


Bu önergenin aşağıdakilerden hangisine yönelik 
olduğu savunulabilir? 


A) Laik devlet yönetimine geçilmesine 

B) Halifeliğin dini yetkilerden arındırılmasına 
C) Ülkede hukuk birliğinin sağlanmasına 

D) Saltanatın kaldırılmasına 

E) TBMM'nin yeni bir anayasa hazırlamasına 


Atatürk'e, 24 Kasım 1928 tarihli Millet Mektebi Talimat- - (5 
namesi ile Millet Mektepleri'nin “Baş öğretmen”i unva- iüj 


ni verilmiştir. 


Atatürk'e bu unvanın verilmesinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgili olduğu savunulabilir? 


- ÇA) Millet egemenliğini esas alması 


B) Laik devlet anlayışını benimsemesi 
GC) İnkılaplara öncülük etmesi 

D) Çok yönlü düşünebilmesi 

E) Bağımsızlığa önem vermesi 


Atatürk Türkiye'deki vatandaşlık hakları ile ilgili, “Her 
birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir düşünceye sahip olmak, bağlı ol- 


duğu dinin gereklerini yapmak ya da yapmamak hak 


ve özgürlüğüne sahiptir.” görüşlerini dile getirmiştir. 
Atatürk'ün bu görüşlerinin; 
1. cumhuriyetçilik, 


Ii. devletçilik, 
Ii. laiklik 


ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız Iil 


D) | vellil E)i, İl ve iH 
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Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisinin tarımsal üretimi artırdığı savunulamaz? 


A) Bir bölgenin ihtiyacı karşılanmadan bölge dışına 
ürün satışının engellenmesi 

B) Fethedilen bölgelere göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesi 

C) Toprağını üst üste boş bırakan köylülerden çiftbozan vergisinin alınması 

D) Dirlik topraklarının gelirlerinin hizmet karşılığı olarak memur ve askerlere bırakılması 

E) Toprağını nedensiz olarak terk eden köylünün üç 
yıl içerisinde tımar sahibi tarafından geri getirilebilmesi 


Atatürk'ün aşağıdaki sözlerinden hangisinin ulusçuluğu yansıttığı savunulabilir? 


A) Milletimizin, memleketimizin irfan yuvaları bir olmalıdır. 

B) Arkadaşlar, bizim ahenkli, zengin dilimiz yeni Türk 
hartleriyle kendini gösterecektir. 

C) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. 

D) Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. 

E) Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için 
bir yere muhtaçtır, orası da okuldur. 


Abbasiler döneminde; Arapların dil, din ve hukuku, 
Greklerin bilim ve rasyonel düşüncesi, Perslerin edebi 
ve yönetsel yetenekleri “Bağdat Potası"nda birleştirilmiştir. 


Bu bilgiye bakılarak, Abbasilerle ilgili; 


I. Gelişmelere açık bir politika izlemişlerdir. 
Il. İslarn medeniyetinin evrenselleşmesine katkıda bulunmuşlardır. 
IN. Halka yönetimde eşit haklar tanımışlardır. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız !l G) Yalnız Ili 


D) iveli E)ilivelli 
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Osmanlı Devleti'nde li. Bayezid döneminde esnaf ve 
zanaatkarların ürettikleri mallarla ilgili “Kanunname-i İhtisab” adıyla düzenlemeler yapılmıştır. 


Bu düzenlemelerin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulamaz? 


A) Üreticilerle tüketicilerin haklarının karşılıklı korunmasına 

B) Devletin esnaf ve zanaatkarlar üzerinde denetim 
sağlamasına 

C) Aşırı fiyat artışlarının önlenmesine 

D) Üretilen ürünlerde kalite standardının korunmasına 

E) Kapitülasyonların olumsuz etkilerinin giderilmesine 


İslamiyet'ten önce Orta Asya'da yaşayan Türk boyları, 
çeşitli nedenlerden dolayı dünyanın farklı bölgelerine 
göç etmişlerdir. 


Bu göç hareketlerinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz? 


A) Yarı göçebe yaşam tarzının benimsenmesi 

B) Bazı Türk boylarının ulusal benliklerini kaybetmesi 

C) Türk devletleri arasında siyasi birliği sağlamanın 
zorlaşması 

D) Türk toplumları arasında kültürel farklılıkların görülmesi 

E) Türk kültürünün geniş bir alana yayılması 


19. yüzyıl sonlarında sanayileşmesini tamamlayan Almanya'nın dünya pazarlarına sürdüğü malların kaliteli, ucuz ve bol olması, bu malların İngiliz ve Rus sömürgelerinde de aranır olmasına neden olmuştur. 


Dünya ekonomisinde ortaya çıkan bu durumun Avrupalı devletler arasında; 


I. bloklaşmaların olması, 
Ii. silahlanma yarışının hızlanması, 
IN. demokratik yönetimlerin yaygınlaşması 


gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız il 


D) Ii veli E)Lilvelli 


ANA 


10. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde alınan Misak-ı Milli 


11. 


12. 


Kararları'nda, “Boğazların durumu ilgili devletlerin alacağı karara göre belirlenmelidir.” maddesi yer almıştır. 


Bu madde Boğazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? 


A) Türk hakimiyetinde kalacağının 

B) Uluslararası statünün devam edeceğinin 

G) Ticaret gemilerine kapalı tutulacağının 

D) Savaş gemilerinin geçişinde Osmanlı Devleti'nin 
kararının belirleyici olacağının 

E) Stratejik öneminin azalacağının 


Moğollar kalabalık bir kavim olmadıkları için Cengiz 
Han, kurduğu imparatorluğun askeri ve yönetim kadrolarının büyük bir bölümünü Türklerden oluşturmuştur. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? 


A) Orta Asya'da güçlü Türk devletlerinin kurulması 

B) Moğol İmparatorluğu'nun kısa sürede Türkleşmesi 

C) Türk boyları arasında İslamiyet'in yayılması 

D) Moğolların İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmesi 

E) Moğolların Türk-İslam devletleriyle iyi ilişkiler kurması 


Temsil Kurulu ile İstanbul Hükümeti temsilcisi arasında 20-22 Ekim 1919 tarihlerinde Amasya'da görüşmeler yapılmış ve vatanın geleceğiyle ilgili protokoller imzalanmıştır. 


Yapılan görüşmelerin ve imzalanan protokollerin; 


i. Temsil Kurulu'nun resmiyet kazanması, 
Il. Türk halkının Milli Mücadele'ye olan güveninin artması, 
II. İstanbul Hükümeti'nin İtilaf devletlerinin baskısından kurtulması 


durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız ll C)i veli 


D) Ive ill E) Il ve ll 


Mn e iş 


© 25 YGS DENEMESİ 


13. 


14. 


15. 


Kurtuluş Savaşı sırasında ordunun ihtiyaçlarının halk 
tarafından karşılanması amacıyla Tekalif-i Milliye Emirleri yayımlanmıştır. 


Bu bilgiye bakılarak, Kurtuluş Savaşı'nda aşağıdaki 
savaş türlerinden hangisinin uygulandığı savunulabilir? 

A) Topyekün 


B) Gayrinizami C) Psikolojik 


D) Sıcak E) Soğuk 


Osmanlı Devleti, Müslüman olmayan halka eğitim ve 
öğretim alanında özgürlük vererek onlara kendi eğitim 
kurumlarını açma imkânı sağlamıştır. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Eğitim ve öğretimde birlikteliğin sağlanmasına 

B) Devletin yönetici ihtiyacının karşılanmasına 

G) Yerel kültürlerin varlığının korunmasına 

D) Gümrük gelirlerinin zamanla azalmasına 

E) Müslümanlarla gayrimüslimler arasında çatışmaların çıkmasına 


Mezopotamya'da ağaç, taş ve madenlerin yeterli miktarda bulunmaması, bölge insanlarını bu maddeleri 
ürettikleri tahıl karşılığında farklı bölgelerden elde etmeye yöneltmiştir. 


Bu durumun Mezopotamya'da; 


I. ticaret hayatının canlanması, 
Il. tarımsal üretimin artması, 
ili. merkeziyetçi yönetimlerin kurulması 


gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |l C)i veli 


D)ivelil E) il vellil 


CACVAL BİLİMİ ED 


16. Türkiye ile Yunanistan arasında 1930 yılında imzala- 


17. 


dr 


nan Nüfus Mübadelesi Antlaşması'nda, “Yerleşme tarihleri ve doğum yerlerine bakılmadan İstanbul Rumları ile Batı Trakya Türklerinin tamamı etabli (yerleşik) 
kapsamına alınmıştır.” 


Bu bilgiye bakılarak; 


1. İki ülke sorunun çözümünde uzlaşmacı tavır izlemiştir. 
Il. Antlaşma iki tarafın eşitliği esasına dayandırılmıştır. 
Ii. Sınırların belirlenmesinde milliyet unsuru esas 
alınmıştır. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız! B) Yalnız li Gjiveli 


D) | velili E Lil veli 


Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu başkanı 
olmasına rağmen 1930 yılında Serbest Cumhuriyet 
Partisi'nin kurulmasını desteklemiştir. 


Atatürk'ün bu tutumunun; 


1. halkın yönetime katılımını artırma, 
Il. demokratik yönetimi güçlendirme, 
Ili. hükümetin faaliyetlerinin denetlemesini sağlama 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il Cjiveli 


D) il veli ELilvelil 
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18. Türkiye'de aşağıdaki oluşumlardan hangisinin, diğerlerine göre daha yaygın olduğu söylenemez? 


A) Volkan konilerinin üst kısımlarının çökmesi sonucu 
oluşan kalderalar 


B) Dalgaların çarptıkları yüksek kıyıları aşındırmasıyla 
oluşan falezler ' 


G) Eğimli yamaçlardaki toprak tabakasının ana kaya 
ile birlikte kayması sonucu oluşan heyelanlar 


D) Yerkabuğundaki sıcak suların çeşitli şekillerde yüzeye çıkmasıyla oluşan kaplıca ve ılıcalar 


E) Magmanın yerkabuğunun kırık alanlarından çıkarak 
yeryüzünde soğumasıyla oluşan volkanik dağlar 


19. Aşağıdaki olaylardan hangisinin sonrasında tsunami oluşması beklenmez? 


A) Odak noktası deniz ya da okyanus olan depremler 

B) Deniz altındaki büyük ölçekli kayma-çökme hareketleri 

C) Deniz altında meydana gelen volkanik patlamalar 

D) Ada halindeki yanardağın bir bölümünün püskürme sırasında kopup denize düşmesi 

E) Gel-git sırasında deniz ve okyanuslarda meydana 
gelen seviye değişimi 


ENCVAI BİLİMİ ED 


20. 


16 


Yüksek basınç alanlarında alçalıcı hava hareketleri olduğundan yağış görülmez. Alçak basınç alanlarında 
ise yükselici hava hareketleri yağış oluşumunu kolaylaştırır. 


Buna göre, yükselici ve alçalıcı hava hareketleri, 
aşağıdakilerden hangisini etkilediği için yağış Üüzerinde belirleyici olur? 


A) Havanın nem açığını 
B) Rüzgârın hızını 
C) Yerden buharlaşmayı 
D) Sis oluşumunu 
E) Yoğunlaşma çeşidini 


Sanayisi fazla gelişmemiş yerlerde nüfusun büyük 
bir kısmı birincil ekonomik faaliyetlerde çalıştığına 
göre, yukarıdaki haritada taralı bölgelerin hangisinde birincil ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfus 
oranı daha yüksektir? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız lil G) 1 veli 


D) Il ve IV E) iii ve V 
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22. Haritanın ölçeği büyüdükçe izohipsler arası yükselti 
farkı azalır. 


Buna göre, bir yörenin izohips haritası aşağıdaki 
ölçeklerden hangisiyle çizilirse izohipsler arası 
yükselti farkı daha az olur? 


A) 1/50.000 
B) 1/100.000 
GC) 1/300.000 
D) 1/500.000 
E) 1/750.000 


23. 


Kadın 


Yukarıda bir ülkenin 1950 ve 2000 yıllarına ait nüfus piramitleri verilmiştir. 


Bu piramitlere göre, ülkedeki nüfusun özelliklerin- 
de ve yapısında aşağıdaki değişikliklerden hangisinin gerçekleştiği söylenemez? 


A) Genç nüfus oranı azalmıştır. 

B) Beslenme ve sağlık koşulları gelişmiştir. 
C) Nüfus artış hızı yükselmiştir. 

D) Tarım dışı sektörler gelişmiştir. 

E) Ortalama yaşam süresi artmıştır. 


SOSYAL BİLİMİ ER 
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24. Okyanus tabanlarında levhaların birbirinden uzaklaşıp 
kırıkların genişlemesi sonucu magma suyla temas 
ederek katılaşır ve üst üste yığılır. 


Bunun sonucunda okyanus diplerinde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? 


A) Okyanus sırtları 

B) Fay hattı 

C) Dalma - batma kuşağı 

D) Derin okyanus çukurluğu 
E) Kıvrımlı dağlar 


Yandaki şekilde 21 Mart günü 309 Doğu boylamı üzerinde bulunan K kentinde güneşin ufuktaki görünümü gösterilmiştir. 


Batı Doğu 


Buna göre, 75'Doğu boylamı üzerinde bulunan L 
kentinde aynı anda Güneş'in ufuktaki görünümü 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 


Batı Doğu Batı LU Doğu 
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26. Bir yerleşim merkezinin etki alanının genişlemesin- 
de aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? 


A) Ulaşım yollarının kavşak noktasında bulunmasının 
B) Ticaretin gelişmesinin 

C) Aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla olmasının 

D) Sanayi tesislerinin fazla olmasının 

E) Turizm faaliyetlerinin yoğun olmasının 


27. Dünya'nın şekli ve hareketleri ile ilgili ödev hazırlayan bir öğrenci, “Gece ile gündüz süresi —” diye 
başladığı bir cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle 
tamamlarsa bilgi yanlışı ortaya çıkar? 


A) Ekvator'da yıl boyunca değişmez. 

B) orta kuşakta en fazla değişir. 

G) arasındaki fark bir enlem üzerindeki bütün noktalarda aynıdır. 


D) eksen eğikliğinden dolayı yıl boyunca değişir. 
E) ekinoks tarihlerinde dünyanın her yerinde eşittir. 


28. Ilıman okyanus iklimi ile muson ikliminin oluşumunda etkili olan rüzgârlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 


A) Alizeler - batı rüzgârları 

B) Muson rüzgârları-meltem rüzgârları 
G) Batı rüzgârları - muson rüzgârları 
D) Kutup rüzgârları - batı rüzgârları 

E) Batı rüzgârları - meltem rüzgârları 
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29. Aşağıdaki su yollarından hangisinin açılması ile 
Hint Okyanusu'na ulaşılan yol kısalmış, Ümit Burnu'ndan geçen ticaret yolunun önemi azalmış ve 
Akdeniz'deki ticaret yeniden canlanmıştır? 


A) Panama Kanalı B) Süveyş Kanalı 


C) Korint Kanalı D) Kiel Kanalı 


E) Cebelitarık Boğazı 


30. Sinop 


Bir araştırmacı 21 Haziran tarihinde yukarıdaki haritada 
gösterildiği gibi Hatay'dan Sinop'a gitmiş ve gözlemlediği durumları aşağıdaki tabloya işaretlemiştir. 


arr İİ 
reşmtaşona şana İİ 
şana yanma İİ 


Buna göre, araştırmacı tabloda verilen durumlarından hangisinde meydana gelen değişikliği yanlış 
işaretlemiştir? 


A) Sıcaklık ortalaması 

B) Orman üst sınırı 

GC) Gündüz uzunluğu 

D) Güneşin karşısından geçiş hızı 
E) Başlangıç boylamına uzaklık 
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31. 


Yukarıda oluşumu gösterilen yeryüzü şeklinin haritada taralı olarak gösterilen yerlerden hangisinde 
görülme olasılığı daha azdır? 


A) | B)1l o) ni D) IV EV 


32. Felsefede birçok farklı görüş ve sistemler bulunur. Fakat yine de filozoflar hiçbir konuda son sözü söylemezler. Bunun nedeni varlığa yönelik farklı yaklaşımlarıdır. Dolayısıyla her bilgi, kendi sistemi içinde 
geçerlidir. Eğer bir soruya bilimsel doğruluğu olan bir 
yanıt bulunursa o soru veya konu felsefe olmaktan 
çıkar, bilim olur. 


Parçada, felsefenin hangi özelliği belirtilmek isten- 


miştir? 


A) Sürekli devam eden bir uğraş olduğu 
B) Varlığı tüm yönleriyle incelediği 

G) Bilimsel bilgilerden faydalandığı 

D) Yığılan bir bilgi olduğu 

E) Olması gerekeni incelediği 


SOSYAL BİLİMLER 


33. Evrenin kendisi, insanların merakını sürekli tetiklemiştir. İnsanoğlu her çağda evrenin nasıl var olduğunu, 
evrenin bir yaratıcısının olup olmadığını sormuş ve çeşitli cevaplar geliştirmiştir. Böylece günümüzde evrenle ilgili bir çok eser ve yeni araştırma alanları meydana gelmiştir. 


Bu parçada, evrenle ilgili söylenenler, aşağıdakilerden hangisinin alanına girmektedir? 


A) Ahlak felsefesinin 
B) Metafiziğin 

C) Bilgi felsefesinin 

D) Estetiğin 

E) Bilim felsefesinin 


34. Felsefe ile bilimin ortak amacı; varlığı, insanı ve hayatt açıklamaya yönelik sistemli bilgiler ortaya koymaktır. 
Bunu yaparken hem felsefe hem de bilim hiçbir fayda 
ve çıkar gözetmeden doğru bilgiye ulaşmak isterler. 
Böylece varlığı açıklamada günümüze kadar ulaşılan 
bilgilerle yetinmeyip, bilgi alanlarını sürekli olarak genişletirler. 


Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi felsefe ve 
bilimin ortak özelliği değildir? 


A) Sürekli arayış içinde olma 

B) Var olanla yetinmeme 

G) Varlığı bütün olarak inceleme 
D) Mantıksal tutarlık içinde olma 
E) Doğruyu bulmayı amaçlama 
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35. 


Descartes; “Şimdiye kadar en doğru, en şüphe götürmez olarak kabul ettiğim şeyleri duyulardan öğrendim. Halbuki bu duyuların bazen yanıltıcı olduklarını 
tecrübe ettim. Bunun için bizi bir defa yanıltanlara hiçbir zaman tamamıyla güvenmemek tedbir gereğidir.” 
der. 


Parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? 


A) Doğru bilgi duyularla elde edilir. 

B) Bilgilerimiz akıl ve duyuların birleşiminden oluşur. 

C) En doğru, en şüphe götürmez bilgileri duyulardan 
elde ederiz. 

D) Duyu organlarıyla elde edilen bilgiler yanlış olabilir. 

E) Duyularla elde edilen bilgiler özneldir. 


36. Duyular dünyasındaki bütün varlıklar, ideaların bir 
yansımasıdır. İdealar, öncesiz ve sonrasız, kendi kendisiyle aynı kalan, hiçbir değişikliğe uğramayan, en 
yetkin varlıklardır. Duyular dünyasındaki nesneler gibi 
yok olmazlar. Örneğin, “iyi bir insan”, “güzel bir çiçek” 
yak olup gidecektir ama iyilik ve güzellik ideası her zaman var olacaktır. 

Platon'un düşüncelerine göre, aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılır? 

A) Varlığın temelini madde oluşturur. 

B) Varlık Tenomendir. 

C) Varlık hem madde hem ideadır. 

D) Varlık bir oluştur. 

E) Varlığın aslı idealardır. 

37. Thomas Hobbes'a göre, insan her şeyden önce kendi varlığını sürdürmeye çalışır. Herkes doğanın nimetlerinden olabildiğince çok yararlanmak ister. Ama bu 
bir çatışma durumu oluşturur ve herkes herkesin düşmanı olur. Hobbes, “İnsan insanın kurdudur” sözüyle 
bu durumu dile getirir. 

Hobbes'un bu görüşlerinden, aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılır? 

A) Eylemler ahlak ilkelerine göre değil, bireysel çıkarlara göre belirlenir. 

B) Eylemlerde bireysel çıkarlar yerine toplumsal çıkarlar gözetilmelidir. 

C) Özgürlük ahlaki eylemin temelini oluşturur. 

D) İnsan eylemlerinin amacı erdemli yaşamdır. 

E) Birey, evreni ve toplumu anlamak için biricik kaynaktır. 
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38. Sokrates'e göre: “Bilgi bütün ahlaki davranışların kayna- 


39. 


40. 


gıdır.” Bilgi, insanı doğru davranışa, dolayısıyla mutluluğa; bilgisizlik, insanı yanlış davranışa, dolayısıyla mutsuzluğa götürür. Onun için Sokrates, “Kendini bil!” der. 


Bu parçada savunulan görüşü aşağıdakilerden hangisi en güzel ifade eder? 


A) Kötü niyetle yapılan bir iş de topluma fayda sağlayabilir. 

B) Bilgi bütün kötülükleri belli yere kadar öteler. 

6) Bilgi çağında bilgiyle beraber ahlaksızlık da artmıştır. 

D) Bilgi ahlakın ve mutluluğun en önemli kaynağıdır. 

E) Bilgisiz insan da mutlu olabilir. 


Gelecekte de birçok gencin kendi izinden yürümesini 
isteyen bir siyasetçinin kendisini her yönüyle geliştirmiş olması gerekir. Yoksa “bozuk düzen, bozuk yönetici” mantığıyla hareket eden bir siyasetçinin ne yöneticisi olduğu topluma ne de izinden yürümesini istediği genç yöneticilere bırakacak bir şeyi vardır. 


Buna göre, 


i. Siyasetçiler ahlaklı davranmayı ilke edinmelidir. 
Il. Bütün siyasetçiler topluma ve gençlere iyi örnek olmuşlardır. 
Ii. Siyasetçilerin insanlar üzerindeki olumlu etkileri, 
ahlaki yönden gelişimleriyle doğru orantılıdır. 


aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) ivelli B) Yalnız Il G)i velil 


D) Yalnız Ili E) il ve ili 


Tarih boyunca felsefeden farklı şeyler anlaşılmış ve 
ona farklı roller yüklenilmiştir. Ortaçağ'da felsefe, dine 
hizmet eden bir Tanrı bilimi olarak görülürken, geçen 
yüzyılda Marksizm, felsefeyi toplumu kendisine göre 
değiştirebileceğimiz bir devrim programı olarak tanımlamaktaydı. Oysa günümüzde bir grup filozof felsefeyi 
yalnızca kavramlarımızı açıklığa kavuşturma görevine 
sahip bir etkinlik olarak kabul etmektedir. 


i 


Bu parçadan, aşağıdaki sonuçlardan hangisi 


çıkarılamaz? 


A) Felsefenin fonksiyonunun geçmişten günümüze 
değiştiği 

B) Filozofların her dönemde felsefeyi farklı biçimde 
yorumladığı 

C) Felsefenin belli dönemlerde dinin hizmetine girdiği 

D) Filozofların toplumu yönlendirmek için felsefeyi 
araç olarak kullandığı 

E) Felsefenin her zaman bilimsel gelişmelere bağlı 
olarak açıklandığı 
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1. Bu testte sırasıyla, 
Tarih (1-17) 
Coğratya (18-31) 
Felsefe (32 — 40) 


ile ilgili 40 soru vardır. 


Osmanlı Devleti'nde çıkan İstanbul isyanları sonucunda bazı padişahlar tahttan indirilmesine rağmen, Osmanlı saltanatı devletin yıkılışına kadar varlığını korumuştur. 


Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak 
gösterilebilir? 


A) İsyanların bağımsızlık amaçlı çıktığına 

B) Yapılan ıslahat çalışmalarının başarılı olduğuna 

GC) Ordunun yenilikleri koruduğuna 

D) İsyanların devletin yönetim şekline karşı yapılmadığına 

E) İç isyanların dış gelişmeleri olumsuz etkilediğine 


1929 yılında ortaya çıkan Dünya Ekonomik Bunalımı, 
Türkiye Cumhuriyeti'ni de olumsuz yönde etkilemiştir. 


Bu durumun Türkiye'de aşağıdaki gelişmelerden 
hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Seçmen yaşının düşürülmesine 

B) Hükümete yönelik eleştirilerin artmasına 

C) Aşar vergisinin kaldırılmasına 

D) Toplumsal alana yönelik inkılapların yapılmasına 
E) Atatürk ilkelerinin anayasaya girmesine 


İslamiyet'ten önceki Türklerde hükümdarlara ülkeyi 


yönetme yetkisinin Gök Tanrı tarafından verildiğine ve . 


“kut” adı verilen bu yetkinin kan yoluyla babadan oğula geçtiğine inanılırdı. 


Bu inancın aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Hanedan üyelerinin kutsal sayılmasına 

B) Kurultay'ın yönetimde ön plana çıkmasına 

C) Yöneticilere karşı halk isyanlarının çıkmasına 

D) Yönetimde din adamlarının etkili olmasına 

E) Hanedan üyeleri arasındaki taht kavgalarının sona 
ermesine 


2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


Tarih olaylarını siyasi tarih, iktisat tarihi ve dinler tarihi 
gibi kesin çizgilerle bölümlere ayırarak incelemek zordur. 


Bu durum tarih olaylarının; 


1. belli bir zaman ve mekanda meydana gelmesi, 
Il. oluşumlarının farklı nedenlere bağlı olması, 
İN. birçok gelişmenin bir arada meydana gelebilmesi 


özelliklerinden hangilerine dayandırılabilir? 


A) Yainız | B) Yalnız Il C) iveli 


D) ivelli E) il veli 


Atatürk'e göre, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan da, Yeni Türk 
Devleti'ni kuran da millettir. 


Bu görüşün Türkiye'de ortaya çıkardığı doğal bir sonuç olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Ulusal egemenliğin hakim kılınması 

B) Laik devlet yönetimine geçilmesi 

C) Avrupa tarzı yeniliklere öncelik verilmesi 

D) Güçler birliği ilkesinin uygulanması 

E) Ekonomik yatırımların devlet eliyle yapılması 


Osmanlı Devleti'nde Orhan Bey döneminde bir olan 
vezir sayısı, |. Murat döneminde ikiye, Yıldırım Bayezid 
döneminde üçe, Kanuni döneminde ise yediye çıkarılmıştır. 


Vezir sayısının giderek artması, aşağıdakilerden 
hangisiyle açıklanabilir? 


A) Taht kavgalarının engellenmek istenmesiyle 

B) Padişahların halife sanını kullanmaya başlamalarıyla 

C) Sınırların genişlemesiyle 

D) Şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesiyle 

E) Merkeze yakın eyaletlerde dirlik sisteminin uygulanmasıyla 
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Kanuni Sultan Süleyman döneminde başarısızlıkla sonuçlanan |. Viyana Kuşatması sonrasında Avrupa'da 
Osmanlı Devleti'ne karşı bir Haçlı ittifakı kurulmazken, 
1683'teki Il. Viyana Kuşatması'ndan sonra Osmanlı 
Devleti'ne karşı Haçlı ittifakı oluşturulmuştur. 


Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 


A) Avrupa'da yeni mezheplerin ortaya çıkmasıyla 

B) Osmanlı Devleti'nin eski gücünü yitirdiğinin anlaşılmasıyla 

C) Osmanlı padişahının ordunun başında sefere katılmamasıyla 

D) Akdeniz limanlarının ticari önemini kaybetmesiyle 

E) Rönesans hareketleri sunucunda Avrupalıların 
dünya görüşünün değişmesiyle 


Hz. Muhammed'in İslamiyet'in düşünce ve prensiplerini tam anlamıyla uygulama alanına koyması- 

nın aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucun- 
, da ortaya çıktığı savunulabilir? 


A) Medine'de Site İslam Devleti'nin kurulması 

B) Müslümanların Mekkelileri Bedir Savaşı'nda yenmesi 

C) Müslümanların Kâbe'yi serbestçe ziyaret etmesi 

D) Hudeybiye Barış Antlaşması'nın imzalanması 

E) Medineli Müslümanların Akabe'de Hz. Muhammed'e 
biat etmesi 


Sivas Kongresi sonrasında Anadolu ile İstanbul Hükümeti arasındaki ilişkileri kesen Mustafa Kemal, bundan sonra memleketin idaresi ile ilgili başvurulacak 
yerin Temsil Kurulu olduğunu yayımladığı bir bildiri ile 
valilere, komutanlara ve ayrıca padişaha iletmiştir. 


Bu bildiriye bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) İstanbul Hükümeti'nin yönetim alanının daraldığına 

B) Milli Mücadele'nin sürdürülmesi için İstanbul Hükümeti'nin desteğine ihtiyaç duyulmadığına 

GC) Padişahın Milli Mücadele'ye desteğinin sağlandığına 

D) Mustafa Kemal'in Temsil Kurulu üzerinde etkili olduğuna 

E) Temsil Kurulu'nun Anadolu'da tek hakim güç kılınmak istendiğine 
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10. Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti'nde Avrupa ile 


11. 


12. 


ilişkiler artmış, ülkede çeşitli gazeteler çıkarılmış, bu 
gazetelerde siyasi ve kültürel konularda yazılar yazılmaya başlanmıştır. 


Bu gelişmelerin; 


I. okuma-yazmanın önem kazanması, 
Iİ. aydınların toplumu yönlendirmesi, 
II. halkın gelişmelerden haberdar olması 


durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) iveli 


D) ivelll E) Lil ve ill 


Osmanlı Devleti'nde Il. Selim, yapacağı ıslahatları kişiseliikten çıkarıp devlet politikası haline getirmeye çalışmıştır. 


IN. Selim'in bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulamaz? 


A) Halkın devlete bağlılığının artırılmasına 
B) Azınlık isyanlarının önlenmesine 

C) Islahatlarda sürekliliğin sağlanmasına 

D) Devlet adamlarının desteğinin alınmasına 
E) İstanbul isyanlarının önlenmesine 


.Lozan Barış Antlaşması, Türk tarafının barışın sağlan- 


ması amacıyla bazı fedakarlıklarda bulunması sonucunda imzalanmıştır. 


Bu duruma Lozan Barış Antlaşması'nın; 
/ 
1. azınlıkların Türk vatandaşı sayılması, 
I1. Boğazların uluslararası bir komisyona bırakılması, 
IN. kapitülasyonların kaldırılması, 
IV. Fener Rum Patrikhanesi'nin İstanbul'da bırakılması 


kararlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir? 


A)iveli B)ivelli Cj)ilvelli 


D) ilve V E) Il ve V 
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13. 


14. 


15. 


Atatürk, “Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, analarımızın ve atalarımızın oldukları gibi yüksek kültürde 
ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.” görüşünü dile getirmiştir. 


Atatürk'ün bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisinin korunmasına önem verdiği savunulabilir? 


A) Demokratik yönetimin 
B) Laik devlet anlayışının 
C) Ulusal değerlerin 

D) Farklı kültürlerin 

E) Hukuk birliğinin 


Medeni Kanun'un kabulüyle yürürlüğe konan; 


I. tek eşle evlilik, 
Il. resmi nikah, 
IN. mirasın kız ve erkek çocuklar arasında eşit paylaştırlmasi 


yeniliklerinden hangilerinin kadınların korunmasına 
yönelik olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1l GC) i veli 


D) li ve lil E)Lilvelil 


Anadolu'da Bizans'ın baskısından bıkan Ermeniler ve 
Süryaniler, aradıkları hürriyeti ve huzurlu yaşam ortamını Türkiye Selçuklularında bulmuşlardır. 


Bu duruma Türkiye Selçuklularının; 


1. hoşgörülü yönetim anlayışını uygulama, 
li. halkın ihtiyaçlarına yönelik sosyal kurumlar oluşturma, 
IN. halka, din farkı gözetmeksizin toprak dağıtma 


politikalarından hangilerinin ortam hazırladığı savunulabilir? 
GC) i veli 


A) Yalnız | B) Yalnız il 


D) iveltli E) Lil veli 
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17. 


İngiltere, Mondros Ateşkes Anilaşması'ndarı sonra uluslararası antlaşmalara âykırı olarak işgal ettiği Misak-ı 
Milli sınırları içerisindeki Musul'dan çekilmek istememiştir. 


İngiltere'nin bu tutumunda Musul'un; 


1. uzun süre Osmanlı hakimiyetinde kalması, 
1. önemli yer altı zenginliklerine sahip olması, 
IN. halkının büyük çoğunluğunu Müslümanların oluşturması 


özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 


GC) ivelli 


A) Yalnız | B) Yalnız |l 


D) Ive E) il ve ill 


Devletin başta askeri güç olmak üzere bütün güçlerinin, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanıma ilişkin 
bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı duruma “seferberlik” denir. 


Buna göre, bir ülkede; 


I. vatandaşlara yurt savunmasına yönelik eğitim verilmesi, 
Il. çok uluslu toplum yapısına sahip olunması, 
lil. ulaşım ve haberleşmenin gelişmiş olması 


durumlarından hangilerinin seferberliğin uygulanmasını kolaylaştırdığı savunulabilir? 


C) Yalnız |ll 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 


D)iveltli E) li ve lil 
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18. Orta Doğu, tarih boyunca her zaman önemli stratejik 


19. 


alanlardan biri olmuştur. 


Aşağıdakilerden hangisi Orta Doğu'yu dünya açısından önemli bir bölge haline getiren özellikler 
arasında gösterilemez? 


A) Dünyadaki petrol rezervlerinin büyük bir bölümüne 
sahip olması 


B) Kutsal mekanların bulunması 


GC) Önemli ticaret yollarının kavşak noktasında bulunması 


D) Tarihi ve kültürel eserlere sahip olması 
E) Zengin su kaynaklarının bulunması 


Yukarıdaki şekilde gösterilen hava kütlesinin belli 
bir yükseltiden sonra yağış bırakması aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir? 


A) Yükseldikçe basıncın azaldığına 

B) Deniz seviyesinde mutlak nemin daha fazla olduğuna 

G) Sıcaklık düştükçe hava kütlesinin nem taşıma kapasitesinin azaldığına 

D) Yükselen hava kütlesinde nem açığının arttığına 

E) Yamaç boyunca bitki örtüsünün kuşaklar oluşturduğuna 
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20. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2008 yılı verileri- 


21. 


ne göre; 


1. Ülke nüfusunun 96 75'i il ve ilçe merkezinde yaşamaktadır. 


Il. Kilometrekareye 93 kişi düşmektedir. 


Ii. 0-14 yaş arası 96 26,3 , 15-64 yaş arası 9b 66,9 ve 
65 yaş üstü 96 6,8 dir. 


sonuçlarından hangileri Türkiye'nin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi vermez? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll 


D) ivelli 


E) Ii vellll 


Yörenin iklim özellikleri 
Yıllık ortalama sıcaklığı 


11,7'C 


Yukarıdaki tabloda iklim özellikleri verilen yörede, 


I. buğday ve arpa tarımı, 
Il. çay tarımı, 

Ili. küçükbaş hayvancılık, 
MV. seracılık 


etkinliklerinden hangilerinin yapılması daha zordur? 


A) i veli B) | veli C) li ve ili 


D) il ve IV E) ili ve IV 
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22. Kıta sahanlığının geniş olduğu alçak kıyılarda kıyı ok- 


larının, koy ve körfezlerin ağız kısmını kapatmasıyla kıyı set gölleri (lagün) oluşur. 


Aşağıdakilerden hangisinde, kıyı set gölleri birara- 
da verilmiştir? 


A) Sapanca, Ulubat, Manyas 

B) Tuz Gölü, Akşehir, Eber 

C) Hazar, Nemrut, Van Gölü 

D) Abant, Uzungöl, Yedigöller 

E) Büyük Çekmece, Küçük Çekmece, Durusu 


23. Aşağıda bir yörenin eşyükselti eğrileriyle çizilmiş to- 


pografya haritası verilmiştir. 


Bu haritaya bakılarak yöre ile ilgili, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bulunamaz? 


A) Yörenin en yüksek yeri hangi yükseltiler arasındadır? 

B) Yöre hangi yarımkürede yer alır? 

G) Akarsu hangi yönden akmaktadır? 

D) Yörenin hangi kesiminde eğim en fazladır? 

E) İki tepe arasındaki kuşuçuşu uzaklık yaklaşık kaç 
kilometredir? 


24. 


25. 


Dünya nüfusunda en önemli artışın yaşandığı dönemlerden biri de Sanayi Devrimi sonrasıdır. (1) Bu dönemde beslenme koşulları ve yaşam düzeyi yükselmiştir. (11) Tıp alanında büyük ilerlemeler olmuştur. (111) 
Eğitim ve sağlık koşullarında iyileşme görülmüştür. (00) 
Bütün bu gelişmeler ölüm hızını düşürmüştür. (V) Sonraki dönemlerde kadının çalışma hayatına daha fazla 
girmesi doğum oranının azalmasında etkili olmuştur. 


imi 


Bu parçada numaralanmış cümlelerde belirtilen 
gelişmelerden hangisi, dünyada genç nüfus oranının azalmasında daha fazla etkili olmuştur? 


A)! B) 1 Oy nl D) IV EV 


Aşağıdaki tabloda Doğu Yarımküre'de yer alan üç 
merkezin başlangıç boylamına olan uzaklıkları ile başlangıç boylamıyla aralarındaki zaman farkları verilmiştir. 


Mekezlr | yama uzak (m) | zaman ak (A) 
A 20 
B 20 
GC 20 


Bu bilgilere göre, merkezlerle ilgili aşağıdakilerden 
hangisine kesin olarak ulaşılamaz? 


A) Ekvator'a en yakın olan merkeze 

B) 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde merkezlerde güneşin aynı anda doğup battığına 

C) Yıl boyunca yerel saatlerinin aynı olduğuna 

D) C merkezinde çizgisel hızın A merkezinden az olduğuna 

E) 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz süresinin C 
merkezinde yaşandığına 
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26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki bir yörede 
sert karasal iklimin etkili olduğuna kanıt gösterilemez? 


A) Yıllık sıcaklık farkının 309C'nin üstünde olması 

B) Karla örtülü gün sayısının fazla olması 

C) Bulutlu gün sayısının fazla olması 

D) Çayırların ve iğne yapraklı ormanların bulunması 
E) Yazların kısa ve serin geçmesi 


27. Türkiye ekonomisinde önemli yer tutan aşağıdaki 
oluşumlardan hangisi üzerinde volkanizma etkili 
olmamıştır? 


© A) Tüf ve bazaltların aşınmasıyla oluşan peribacaları 
B) Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu 
lav platoları 
C) Kış turizminin geliştiği Erciyes Dağı 
D) Alüvyonların yaygın olduğu tektonik ovalar 
E) Krom, kurşun, demir gibi maden yatakları 


28. Endonezya, Filipinler ve Japonya gibi ülkelerde 
depremlerin sıkça görülmesinde; 


I. ada ülkesi olmaları 
Il. dağlık ve engebeli olmaları 
il. İevha sınırında yer almaları 
IV. kırıklı yer yapısına sahip olmaları 


özelliklerinden hangileri etkilidir? 


A) ivelil B) Ivellli GC) ilve lll 


D) live iV E) Il ve IV 
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29. * Deniz seviyesinden 28 metre yüksekte bulunur. 


»* Gemiler, sıvıların dengesi kanunundan yararlanılarak yavaş yavaş yükseltilir ve aynı yöntemle diğer taraftan indirilir. 


s* Dünya'nın en pahalı su yoludur. 


Yukarıda özellikleri verilen su yolu aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Süveyş Kanalı 

B) Panama Kanalı 
C) Kiel Kanalı 

D) Cebelitarık Boğazı 
E) Korint Kanalı 


30. Sıcak ve nemli bölgelerde kayaçlar kimyasal yollarla 
ayrışır. Bu ayrışma, kayaçları oluşturan unsurların eriyerek kimyasal bileşiminin değişmesi şeklinde gerçekleşir. Özellikle bol yağış alan yerlerde bu olay daha fazla görülür. 


Buna göre, haritada taralı olarak gösterilen yerlerden hangisinde kimyasal ayrışma daha azdır? 


A)I B) Il GC) INI | D) V E)V 


| 
| 
| 
| 


pil . 
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31. Aşağıdaki şekilde kara ve denizlerin yarımkürelerdeki 
oranları verilmiştir. 


KUZEY YARIMKÜRE 


© ÖGÜNEYYARIMKÜRE 


Kara ve denizlerin farklı dağılması, yarımkürelerin 
aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde etkili olmamıştır? 


A) Sıcaklık ortalamaları 

B) Basınç alanlarının genişliği 

G) İzoterm eğrilerinin uzanış şekli 
D) Ilıman kuşağın sınırları 

E) Mevsim süreleri 


32. İnsanlar gözlediği bazı olaylardan kendine göre sonuçlar çıkarabilir. Bu tür bilgiler deneysel yöntemlere 

- .dayanmazlar. Bu nedenle doğrulukları da kesin değildir. Fakat bu tür bilgiler sayesinde insanlar hayatlarını 
kolaylaştırmışlardır. 


Yukarıda sözü edilen bilgi türü aşağıdakilerden 


hangisidir? 
A) Teknik Bilgi B) Dini Bilgi 
C) Gündelik Bilgi 


E) Bilimsel Bilgi 


<OSYVAI BİLİMİ ER 


D) Felsefi Bilgi 


427 


33. Deneysel bilimlerin en önemli özelliklerinden birisi, incelemek istediğimiz herhangi bir nesne veya olayın 
herşeyden önce gözlenebilir veya ölçülebilir olmasını 
gerektirmesidir. İkinci olarak araştırılan nesne veya olay 
tekrarlanabilir olmalıdır. Tarihteki herhangi bir olay; 
mesela bir göç, bir barış süreci, bir devletin kurulması 
gibi bütün yönleriyle tekrarlanamaz nitelikteki olaylar, 
tarihin konusudur deneysel bilimlerin değil. 


Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 


A) Deneysel bilimler öngörüde bulunabilir. 

B) Deneysel bilimler varlığı bir bütün olarak ele alır. 

C) Deneysel bilimler eleştirici ve sorgulayıcıdır. 

D) Deneysel bilimler verileri akıl ile irdeler 

E) Deneysel bilimler nesnel olarak sınanabilir nitelikteki olguları inceler. 


34. Bir bilim adamı bir keşfi yapmamış olsa bile daha sonra bu keşfi başka bilim adamları yapabilir. Örneğin 
Mendel, kalıtım yasalarını bulduktan bir süre sonra, bu 
buluşunu duyuramadan ölmüştür. Ondan otuz beş yıl 
sonra Mendel'in çalışmalarındarı habersiz üç bilimadamı, günümüzde Mendel kanunları denilen kalıtım 
yasalarını tekrar ele almıştır. Oysa sanat için böyle bir 
durum söz konusu olamaz. Yazılmamış olan edebi bir 
kitap, asla yazılmayacaktır. Bu sebeple “Büyük bir bilimadamının erken ölümü uygarlık düzeyine ulaşmamızı geciktirir, büyük bir sanatçının erken ölümü ise 
uygarlığı yoksun bırakır.” demek yanlış olmayacaktır. 


Bu parçaya dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? i 


A) Sanat, doğanın taklit edilmesidir. 

B) Sanat, toplum için yapılmalıdır. 

C) Sanat, sanatçının özgünlüğüne muhtaçtır. 
D) Bilimsel gelişme, sanat anlayışını değiştirir. 
E) Sanat ile bilim iç içedir. 
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35. Rönesansressamlarına göre bir ressam doğada bulu- 


36. 


37. 


nan bir nesneyi örneğin bir insanı, bir atı, bir çehreyi 
ne kadar aslına uygun bir şekilde yansıtırsa o kadar 
başarılı, o kadar görevini yapmış demektir. Oysa doğaya uygunluk sanatın ayırdedici özelliği olsaydı, fotoğrafçılık en değerli sanat olurdu ve resim sanatına 
ihtiyaç kalmazdı. Çünkü; bir fotoğrafın, nesnesini ona 
en uygun bir biçimde yansıttığına şüphe yoktur. 


Parçada eleştirisi yapılan görüş aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Sanat eseri, yansıttığı nesnesine uygun olmalıdır. 

B) Fotoğrafçılık gerçek anlamda bir sanat değildir. 

C) Sanatın doğayı tamamlaması onun ayırt edici özelliğidir. 

D) Sanatın konusu güzellik ve estetiktir. 

E) Sanatın amacı mükemmelliği yakalamaktır. 


Platon'a göre, her insan var olan öğrenme gücünü 
kullanarak idealardan hareketle nesneler dünyasını 
anlayabilmekte; dış dünyanın bilgisine ulaşabilmektedir. Tümel yargıları, yeni bilgileri doğrudan izlenimler- 
de değil, izlenimler Üzerine düşünmekle buluyoruz. 


Platon bu düşünceleriyle bilginin kaynağına ilişkin 
aşağıdakilerden hangi yaklaşımı savunduğu söylenebilir? 

A) Realizm 


B) Pozitivizm C) Kritisizm 


D) Rasyonalizm E) Empirizm 


Stoacıların ahlak anlayışı, doğa ve insan anlayışına 
uygun olarak, bir yandan akla ve bilgiye, diğer yandan 
da doğal düzene boyun eğmeye dayanır. İnsan için 
en önemli erdem bilgeliktir. Bilgelik, insanın kendisini 
doğanın ayrılmaz bir parçası olarak görmesiyle ve doğanın gidişine ayak uydurmasıyla elde edilir. Çünkü 
insan doğal düzene boyun eğerse kendisini gereksiz 
sıkıntı ve tedirginliklerden de kurtarır. 


Parçadan, Stoacıların ahlak anlayışıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) İnsan elinde olanı ve olmayanı bilmelidir. 

B) İnsan davranışlarıyla toplumu yönlendirmelidir. 

C) İnsan doğal düzene itaat etmelidir. 

D) İnsan akla ve bilgiye uygun yaşamalıdır. 

E) İnsan kendisini dünyanın gidişinden ayırmamalıdır. 


OMOMYAT DİLİMAI 


İn 


< 
i 
> 


38. Seyretmekten zevk duyduğumuz bir objeyi sadece 


39. 


40. 


seyrederiz. Burada seyretmenin dışında başka bir 
amaç söz konusu değildir. “Sanat için sanat” anlayışı 
da sanat yapmanın dışında başka bir amaç bulunmadığını dile getirir. 


Bu açıklamalardan, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşır? 


A) Sanat eserinin işlevi estetik beğeni sağlamak olmalıdır. 

B) Sanat eseri, içerik ve biçim olarak nesnel ölçülere 
göre değerlendirilmelidir. 

C) Sanat eseri, doğadaki güzelliği yansıttığı ölçüde insana zevk verir. 

D) Sanat eseri, ahlaki değerlerin somut ifadesi olmalıdır. 

E) Sanat eseri, bulanık ve karmaşık olan duygusal bilginin algılanmasıdır. 


Filozoflar, felsefi görüşlerini oluştururken felsefe tarihini göz ardı etmezler. Çünkü birçok filozofun görüşü 
daha önceki filozofların görüşlerinde bulunan yanlışların fark edilmesiyle oluşmuştur. Felsefe filozofların birbirini etkilediği bir alandır. 


Buna göre; 


i. Felsefenin tarihinden soyutlanamayacağı 
Ii Filozofların birbirlerinden etkilendiği 
NI. Felsefenin daha önceki görüşlerden yararlandığı 


sonuçlarından hangisine ulaşılır? 


A) Yalnız Il B) Yalnız ill O) | veli 


D)ivelli E) Lil veli 


Bazen gökte bir yıldız kayar, deprem sönucu yer sarsıntısı oluşur. Sıradan insanlar bu olayları tekil birer 
olay olarak algılarken, bir bilim insanı bu olayları öncesi ve sonrasıyla, sebep-sonuç bağı ile ele alıp değerlendirir. 


Bu parça, bilim insanlarının dikkate aldığı hangi bilimsel ilkeyi açıklamaktadır? 


A) Nesnellik B) Nedensellik 


G) Sınırlılık D) Evrensel olma 


E) Genellenebilirlik 


e min 


25 YGS DENEMESİ 


1. Bu tesite sırasıyla, 
Tarih (1-17) 
Coğrafya (18-31) 
Felsefe (32 — 40) 


ile ilgili 40 soru vardır. 


Türkiye ile İtilaf devletleri arasındaki Lozan Antlaşması 
“eşit koşul esası"na göre imzalanmıştır. 


Bu duruma; 


1. Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması, 
Ii Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması, 
II. Lozan Konferansı'nın birden çok devletin katılımıyla toplanması 


gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız li C) Yalnız 1li 


D) ivellil E) il velil 


“Efendiler, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen 
çağdaş ve bütün anlam ve görünüşüyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır. İnkılaplarımızın ana ilkesi budur.” 


Atatürk'ün bu sözüne bakılarak, inkılapların daha 
çok aşağıdakilerden hangisine yönelik yapıldığı 
savunulabilir? 


A) Ulusçu duyguların geliştirilmesine 

B) Ulusal bağımsızlığın korunmasına 

G) Batılılaşmanın sağlanmasına 

D) Ordunun savaş gücünün artırılmasına 

E) Halk arasındaki geleneklerin korunmasına 


Bizans İmparatorluğu, 11. yüzyılın sonlarında dindaşları 
olan Avrupalılardan yardım istemek zorunda kalmıştır. 


Bu duruma aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) İslam dünyasının Moğol İstilası'na uğraması 


B) Abbasilerin İslam dünyasındaki siyasi etkinliğinin 
azalması 


G) Türklerin Anadolu'da Bizans'ın üstünlüğüne son 
vermesi 


D) Osmanlıların Rumeli'ye geçmesi 


E) Anadolu'daki yerel halkın Bizans yönetiminden 
memnun olmaması 


Mrt ic İz mim 


2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


”aYat 


Çanakkale Savaşları sirasında İtilaf devletleri, Boğaz 
kıyısındaki Türk şehirlerini de bombalamış ve çıkan 
yangınla Çanakkale şehri büyük zarar görmüştür. 


Bu bilgiye bakılarak, İtilaf devletleriyle ilgili; 


1. Uluslararası savaş hukukuna aykırı hareket etmişlerdir. 
li. Sivil halkın güvenliğini önemsememişlerdir. 
Ii. Psikolojik savaş taktiği uygulamışlardır. 


yorumlarından hangileri yapılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız il GC) i vel 


D) i vellli E) Ni vellil 


Hz. Muhammed döneminde Yahudilerin elinde bulunan Hayber Kalesi'nin fethinden sonra, savaşabilecek 
durumdaki Yahudilerin erkeklerinden güvenliklerinin 
sağlanması karşılığında cizye vergisi alınmaya başlanmıştır. 


Hz. Muhammed döneminde başlayan bu uygulamanın aşağıdakilerin hangisine katkıda bulunduğu 
savunulabilir? 


A) Yeni yerleşim yerlerinin kurulmasına 

B) Hazine gelirlerinin artmasına 

G) Yahudilerin ticaretteki etkinliklerinin azalmasına 
D) Halk arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına 
E) Ülkenin yönetim birimlerine ayrılmasına 


Paleolitik (eskitaş) dönemdeki tüketici toplum yapısı, 
Neolitik (yenitaş) dönemde üretici toplum yapısına dönüşmüştür. 


Bu duruma; 


I. bitki liflerinden elbiseler yapılması, 
il. tarımsal faaliyetlerin başlaması, 
NİL. bazı hayvanların evcilleştirilmesi 


gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız İl GC) Yalnız ili 


D) ivelli Ey lilvelii 
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Uygurlardan önceki Türk topluluklarının sosyal ve kültürel hayatlarını günümüze yansıtan mimari eserlerinin 
sayısı çok azdır. 


Bu duruma, Uygurlardan önceki Türk topluluklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisinin ortam hazırladığı savunulabilir? ' 


A) Gök Tanrı inancını benimsemeleri 

B) Toplumsal alanda töre hukukunu uygulamaları 
C) Ordu millet anlayışına sahip olmaları 

D) Ülkeyi hanedan üyeleri arasında paylaştırmaları 
E) Yarı göçebe yaşam tarzını benimsemeleri 


il Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atılan atom bombaları yüzbinlerce insanın ölümüne neden olmuştur. Savaştan sonraki Soğuk Savaş döneminde ise atom bombasından 2500 
kat daha etkili bornbalar üretilmiştir. 


Bu gelişmelerin dünya ülkelerini aşağıdakilerden 
hangisine yönelttiği savunulabilir? 


A) Diplomatik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesine 

B) Ordunun siyasetten arındırılmasına 

C) Sömürgecilik faaliyetlerine verilen önemin artmasına 
D) Tabiatı koruma derneklerinin kurulmasına 

E) Merkeziyetçi yönetimlerin kurulmasına 


Türkiye, Yunanistan'la yapılacak Nüfus Mübadelesi'nde Batı Trakya'daki Türklerin kapsam dışı tutulmasını istemiştir. 


Türkiye'nin bu tutumu; 


I. Batı Trakya'da Türklerin azınlık durumunda olmaması, 
Il. yönetimde ulusal egemenlik ilkesinin benimsenmesi, 
II. Doğu Trakya'nın Türk egemenliğinde olması 


gerekçelerinden hangilerine dayandırılabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız ll C) Ive 


D) ivelli Ey Lilvellli 


CNCVAL BİLİMİ EN 


4 AN 


10. Amasya Genelgesi'nde “Ulusun istiklalini ve vatanın 


11. 


12. 


bütünlüğünü yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.” 
kararı yer almıştır. 


Bu karara bakılarak genelgeyi hazırlayanlarla ilgili; 


1. Milli Mücadele'yi halka dayandırmak istemişlerdir. 
İL. İstanbul Hükümeti'ne güven duymamışlardır. 
IN. Ülkeyi parçalayıcı girişimlere karşı çıkmışlardır. 


yorumlarından hangileri yapılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) i veli E) iii veli 


Ili. Murat döneminde Kapıkulu askerleri maaşlarının, 
(ulufe) ayarı düşük paradan ödenmesine karşi çıkarak 
ayaklanmışlar ve padişahtan defterdarın kendilerine 
verilmesini istemişlerdir. Padişah tarafından istekleri yerine getirilen isyancılar ayaklanmaya son vermişlerdir. 


Osmanlı Devleti'ndeki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? 


A) Yönetim şekline yönelik isyanların olduğunun 

B) Padişahın baskıcı bir yönetim uyguladığının 

C) Ordunun yönetim üzerindeki etkinliğinin arttığının 
D) Batı tarzı yeniliklerin isyanlara neden olduğunun 
E) Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edildiğinin 


Yavuz Sultan Selim'in Suriye ve Mısır'ı almasıyla Kudüs 
Ermeni Patrikhanesi Osmanlı yönetimine girmiş, Kudüs ve çevresindeki tüm kilise ile manastırların tasarruf hakkı da Kudüs Ermeni Patrikhanesi'ne verilmiştir. 


Buna göre, Osmanlı Devleti'ndeki bu uygulamanın 
aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Devlet yönetiminde gayrimüslimlere eşit haklar tanınmasına 

B) Ermenilerin devlete bağlılığının artırılmasına 

C) Yahudilerin Kudüs'ten uzaklaştırılmasına 

D) Osmanlı topraklarındaki kiliselerin tek merkezden 
yönetilmesine 

E) Hristiyanlar arasında mezhep birliğinin sağlanmasına 


25 YGS DENEMESİ 


13. 


14. 


15. 


TBMM, 1920 yılı sonlarında Kuva-yı Milliye birliklerini 
dağıtmış, seferberlik ilan ederek askere alma işlemlerini başlatmış ve terhis edilmiş Osmanlı subaylarını yeniden göreve çağırmıştır. 


TBMM'nin bu çalışmalarının; 


1. milis kuvvetlerinden düzenli orduya geçişi sağlama, 
Iİ. İstanbul Hükümeti'nin desteğini alma, 
Ii. Yunan işgalinin genişlemesini önleme 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız !l C)i veli 


D) ivellli EyL,livelil 


Avrupalılar Türkler hakkında, “Türkler sarı ırktan gelmektedir. Sadece askerlikten anlarlar. Medeniyet yetenekleri yoktur. Buna bağlı olarak da hiçbir medeniyet 
oluşturamamışlardır.” görüşlerini ileri sürmüşlerdir. 


Avrupalıların ileri sürdüğü bu görüşlerin Atatürk'ü, 
aşağıdakilerden hangisine yönelttiği savunulabilir? 


A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasına 

B) Millet Mektepleri'nin açılmasına 

G) Latin Alfabesi'nin kabul edilmesine 

D) Azınlıkların Türk vatandaşı sayılmasına 

E) Yabancı okulların Türk milli eğitimine bağlanmasına 


Osmanlı Devleti, Tanzimat Fermanı'nın ilanından itibaren bütün vatandaşlarının aynı haklardan yararlanmasını öngören bir yapı oluşturmaya çalışmıştır. 


Bu doğrultuda Osmanlı Devleti'nde; 


I. azınlıklara il meclislerine üye olabilme hakkının tanınması, 
1. gayrimüslimlere bedelli askerlik uygulamasının 
getirilmesi, 
Ili. halka seçme ve seçilme hakkının verilmesi 


yeniliklerinden hangilerinin yapıldığı savunulabilir? 


A) Yalnız ! B) Yalniz il C) Yalnız Ili 


D) ivelli Eyi,ilvelii 


OACOVAL DH İAA ED 


16. 


(EN 


17. 


iL TBMM, “Ulusal egemenliğe dayanmayan hiçbir kuvvet ve heyet meşru olmayacağından, Misak-ı Milli sinırları içinde TBMM hükümetinden başka hükümet tanınamaz.” hükmünü benimsemiştir. 


Bu hüküm TBMM'nin aşağıdakilerden hangisine 
tepki duyduğunu gösterir? 


A) Bazı Kuva-yı Milliyecilerin TBMM'ye karşı isyan etmesine 

B) İtilaf devletlerinin İstanbul Hükümeti'yle ilişkilerini 
sürdürmesine 

GC) Azınlıkların Anadolu'da bölücülük faaliyetlerini sürdürmesine 

D) Yunanlıların Batı Anadolu'da işgallerde bulunmasına 

E) Bazı milletvekillerinin padişah ve hilafet taraftarı olmasına 


Osmanlı Devleti'nde köylerde üretilen ürünler şehirlerdeki “kapan” adı verilen toptancı hallerine getirilir ve 
buralarda kapan emini denilen görevlilerin kontrolün- 
de tüccarlara satılırdı. 


Bu uygulamanın; 


I. karaborsacılık faaliyetlerinin yapılması, 
il. üreticiler veya tüccarlar arasında haksız rekabetin 
oluşması, 
IN. yöneticilerin halk üzerinde baskı kurması 


durumlarından hangilerini engellemeye yönelik olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız il GC) Yalnız til 


D) Ivell E)L,ilvelll 
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18. 


19. 


* Pamukkale travertenleri 
* Cennet ve Cehennem obrukları 
s* Köprülü Kanyon 


Yukarıda verilen turistik yörelerin ortak özelliği aşa- 


ğıdakilerden hangisidir? 


A) Kalkerli arazilerde oluşmaları 

B) Yağmur sularıyla oluşmaları 

GC) Akdeniz Bölgesi'nde bulunmaları 
D) Nüfus yoğunluklarının fazla olması 
E) Yüksettilerinin aynı olması 


I. 21 Haziran'da güneş ışınlarını en büyük açıyla alması 
İl. Yaz mevsiminin 21 Aralık, kış mevsiminin 21 Haziran'da başlaması 
IN. 21 Haziran'da 16 saat gece, 8 saat gündüzün yaşanması 
İV. Kuzeyine doğru çizgisel hızın azalması 


Yukarıdaki durumlardan hangileri, Güney Yarımküre'nin orta kuşağında bulunan bir merkezin özellikleri arasında yer-alır? 

A) | veli 


B) ivelli C) li ve ill 


D) il ve IV E) ili ve V 


20. 


21. 


Bir bölgenin sınırları oluşturulurken birden fazla özellik dikkate alındığı için, oluşturulan bölge sınırları ile il 
sınırları çakışmayabilir. Örneğin, Antalya ilinin güneyi 
Akdeniz iklim bölgesi sınırları içinde iken kuzey kesimleri karasal iklim bölgesinde yer alır. 


Buna göre, aşağıdaki illerden hangisi tamamıyla 
aynı iklim bölgesinin sınırları içerisinde yer alır? 


A) Kastamonu B) Ordu C) Rize 


D) Konya E) Adana 


Aşağıda yeryüzünün şekillenmesi sürecinde ortaya çıkan bazı durumlar verilmiştir. 


s* Horst ve grabenlerin oluşması 

* Buzulların erimesi sonucu karaların yükselmesi 
» Vadiler ve alüvyal ovaların oluşması 

» Verimli toprakların aşındırılıp taşınması 


Bu durumların ortaya çıkmasında aşağıdakilerden 
hangisinin etkisi yoktur? 


A) Orojenik hareketlerin 

B) Volkanik püskürmelerin 

C) Epirojenik hareketlerin 

D) Akarsu faaliyetlerinin 

E) Akarsu ve rüzgar erozyonunun 
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22. 


23. 


“Tarımsal faaliyetlerin sürdüğü tüm bölgelerimizde üreticilerimizin gerekli tedbirleri almaları, özellikle çiçeklenme döneminde olan badem, erik, kayısı, kiraz, şeftali, fındık üreticileri ile fide yetiştiricilerinin daha dikkat- 
li olmaları ve detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüğüne başvurmaları önerilmektedir.” 


Bu uyarı, aşağıdaki meteorolojik olaylardan hangisi için yapılmış olabilir? 
A) Yağmur 


B) Çiy C) Don 


D) Sel E) Fırtına 


Yukarıdaki izohips haritasında gösterilen A ve B noktalarında aynı gün ve aynı saatte yapılan ölçümlerde, A 
noktasının sıcaklığının B noktasından 6 *C daha fazla 
olduğu görülmüştür. 


Sıcaklık değişimi üzerinde sadece yükseltinin etkisi dikkate alındığında A noktasının deniz seviyesinden yükseltisi kaç metre olur? 


A) 200 B) 300 C) 400 D) 600 E) 1200 


24. 


25. 


15” Kuzey paraleli üzerindeki A noktasının yerel saati 
başlangıç meridyeninin yerel saatinden 60 dakika geridir. 


Buna göre, A noktasının Ekvator'a olan uzaklığı ve 
boylam derecesi, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 


Ekvator'a uzaklığı (km.) Boylam derecesi 


A) 555 5B 
B) 1555 159D 
c) 1665 159B 
D) 2665 5D 
E) 6665 25B 


Enleme bağlı olarak iğne yapraklı ormanların yükselti 
sınırı değişir. 


Buna göre, yukarıdaki haritada işaretli yerlerin hangisinde iğne yapraklı ormanlar deniz seviyesine daha yakın yayılış gösterir? 

A)I B) 1 


o) IN D) IV EV 
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26. 


271. 


28. 


Aşağıdakilerden hangisinde sanayi faaliyetlerinin 29. 
daha az gelişme göstermesi beklenir? 


İstanbul ve Cebelitarık boğazları ile Panama ve Süveyş 
kanalları dünyanın en işlek su yollarıdır. 


A) Demiryolu bağlantısı olan liman çevresinde 

B) Zengin kömür yataklarına sahip olan bölgede 

G) Tarihi eserlerin bulunduğu yörede 

D) Teknolojik alt yapısı gelişmiş bölgede 

E) İş gücünün ucuz ve pazar imkânlarının fazla olduğu bölgede 


Bu durumun ortaya çıkmasındaki en önemli etken 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Büyük su kütlelerini birbirine bağlamaları 

B) Önemli üretim alanları ile pazar alanları arasında bulunmaları 

G) İklim şartlarının yıl boyunca ulaşıma elverişli olması 

D) Büyük kıtaları birbirinden ayırmaları 

E) Petrol üreten ülkelere yakın olmaları 


Heyelan olayı sonucunda aşağıdaki durumlardan 
hangisinin oluşması beklenmez? 


A) Bitki örtüsünün tahribi 
B) Yeraltı su seviyesinin yükselmesi 
GC) Verimli toprak örtüsünün üzerine verimsiz mater- 


yallerin örtülmesi 
D) Akarsuların yatağının değişmesi 30. 
E) Ulaşımın aksaması 


Yukarıdaki tabloda bazı nüfus özellikleri verilen ülke ile ilgili, 


I. kadınlarda okuma - yazma bilmeyen nüfus miktarı 
Il. toplam nüfus miktarı 
IN. kırsal kesimde yaşayan nüfus oranı 
Türkiye'de yerşekillerinin engebeli ve yüksek ol- 


ması, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde et- bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz? 


kilemez? 

A) Yalnız | B) Yalnız Il CO) i veli 
A) Tarım arazilerinin büyüklüğünü 
B) Karayolu ulaşımının niteliğini D)ivelil E) il vellli 


C) Yeraltı kaynaklarının rezervini 
D) Sanayi tesislerinin dağılışını 
E) Çayır ve meralardaki otlatma süresini 


ŞA 
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31. i Yağış 
(mm) — (0) 


350 40 
Him 
20 


Tr 
ar 10 
0 
-10 
-20 
-30 


OŞMNMHTAEEKA 
Aylar 


300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 


Yukarıda aylık sıcaklık ve yağış grafiği gösterilen 
bir merkez aşağıda enlem dereceleri verilen alanların hangisinde yer alır? 


A) 10*K-10*G 
B) 23*K-309K 
C) 36*K-42'K 
D) 50*G-60G 
E) 80*K-90'K 


32. Bilim, olumlu veya olumsuz yanlarıyla, algılanan şu 34. 


doğa içinde, insanın, kendi subjektif duygularından 
sıyrılarak doğayı ne ise o biçimde, yani kendinden bağımsız ve akılla tasarlanabilir sistem olarak kavrama 
girişimidir. 


Bu açıklama, bilimsel bilginin hangi özelliğini vurgulamaktadır? 


A) Sistemli ve düzenli olduğu 
B) Genellenebilir olduğu 

C) Evrensel olduğu 

D) Öngörüye dayandığı 

E) Olanı incelediği 


Sıcaklık 33. 


Geçmişte insanların temel ihtiyacı güvenliklerini ve yaşamlarını sağlayacak bir düzendi. Bu nedenle siyaset 
felsefesi devletin kaynağı, yapısı ve amacının ne olduğu gibi sorular üzerine yoğunlaşmıştır. Günümüzde 
ise iyi veya kötü, insanlar bir düzen içinde yaşamaktadır. Bu dönemde ise insanların yaşadıkları düzenden 
özgürlük, eşitlik, sivil toplum-devlet ilişkisi ile ilgili talepleri vardır. Bu nedenle siyaset felsefesinde bu sorunlar ele alınmaya başlanmıştır. 


Bu parçaya göre, siyaset felsefesinin farklı konuları ele almasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İnsanların gereksinimlerinde meydana gelen değişmeler 

B) Devlet yönetiminin teolojik yapıdan demokratik yapıya geçmesi 

G) Bireylerin ahlakça olgunlaşması ve yeni arayışlara 
girmesi 

D) İktidarın temel görevinin demokrasiyi yaygınlaştırmak olması 

E) Bilim ve teknolojinin insanlar arasındaki ilişkileri 
değiştirmesi 


Anlamlı önermeler doğru ya da yanlış değer alır. Ama 
anlamsız yargılara bu değerler yüklenemez. Çünkü 
onların olgusal dünyada doğru ya da yanlış bir karşılıği yoktur. 


Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Her önermenin tutarlılığı test edilebilir. 

B) Önermelerin doğruluğu dış dünyadan bağımsızdır. 
C) Sadece anlamlı önermeler denetlenebilir. 

D) Doğruluk önermelerden bağımsızdır. 

E) Gerçeklik insan zihninin ürünüdür. 
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35. 


36. 


37. 


Öznel idealizme göre gerçek varklıklar idealar dünyasındaki varlıklardır. İdealar dünyası ise ayrı bir dünya 
değil, kavramların şekillendiği insan zihnidir. Nesneler 
dünyası idealar dünyasının bir yansımasıdır. Buradaki 
varlıklar gerçek değildir. Ama idealizm şu itirazı cevaplayamamıştır: Var olan bir “masa” kavramı varlığını yine 
nesneler dünyasından alır. Nesneler dünyasındaki varlıkların algılanması zihindeki kavramları oluşturur. 
Dolayısıyla idealar dünyası yoktur. Gerçek varlıklar bizim gördüğümüz, dokunabildiğimiz “şu” diye işaret edebildiğimiz varlıklardır. 


İdealizme yapılan itiraz, aşağıdaki yargılardan hangisini savunmaya yöneliktir? 


A) Gerçek olan algılanan dünyadır. 

B) Gerçek varlıklar soyut olan varlıklardır. 

C) Gerçek varlıkları ancak akılla kavrayabiliriz. 

D) Gerçek varlıklar, zihnin tasarımlarından başka bir- 
şey değildir. 

E) Gerçek varlıklar hiçbir zaman bilinemez. 


H. Bergson'a göre zekâ; statik, hareketsiz bir varlık 
olan maddeyi bilir ve kavrar; ama hayatı kavrayamaz. 
Hayat ancak sezgiyle kavranır. Hayat hakkında bilgi 
denilebilecek şeylerin bulunmaması yüzünden sezgi, 
hiç olmazsa zekânın bu yöndeki eksiklerini ve bunları 
tamamlayacak araçları insanlara buldurur. 


Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Bilgiye deney yoluyla ulaşılır. 

B) Bilgi eğitim yoluyla kazanılır. 

C) Gerçeğe ancak zekâ ile ulaşılabilir. 
D) Gerçeği bildirecek yol sezgidir. 

E) Gerçeği görme yetisi doğuştandır. 


Biyoloji, sosyoloji, psikoloji gibi bilimler insanı incelerken bir bakıma onu ellerinden kaçırıyorlar. Çünkü bu 
bilimler insanı bir obje gibi ele alıyorlar. İnsan kendisini bir obje olarak ele alınca, kendisi olmaktan çıkıp 
başka bir şey oluyor. Oysa insanı anlamak için ona ait 
olanı yani subjektif nitelikleri gözardı edilmemelidir. 


Bu parçaya göre, insanı anlayabilmek için neye ihtiyaç vardır? 


A) İnsana objektif bir gözle bakmaya 

B) Öznel bir varlık olarak ele alınmasına 

G) Olayların kültürel değerlere göre yorumlanmasına 
D) İnsanın nesne gibi ele alınmasına 

E) İnsana hoşgörü ile bakılmasına 


38. 


39. 


40. 


İnsan, yalnızca duyum eşiğindeki uyarıcıları algılayabilir. Duyum eşiğimizde olmayan milyonlarca uyarıcı 
vardır. Bunlardan bazılarını bir kısım hayvanlar algılayabilirler. Örneğin farelerin kulakları insanın duyamacağı sesleri işitebilir. Bu nedenle bilgiyi yalnızca insan 
duyularına indirgemek varlığı kesin olup da duyum eşiğimize uygun olmadığı için algılayamadığımız milyonlarca uyarıcıyı inkar etmek anlamına gelir. 


Bu parçada, “eleştirilen felsefi akım” aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Pozitivizm B) Sensualizm 


C) Rasyonalizm D) Entüisyonizm 


E) Kritisizm 


Bilim, gerçekliği, onu yöneten yasaların bilgisine ulaşarak, anlamaya ve açıklamaya çalışır. Elde ettiği bilgi 
de gerçekliğin yasalarına uygun olduğu ölçüde doğru 
kabul edilir. 


Parçada, bilimin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır? 


A) Öngörülü olması 

B) Kesin sonuçlara ulaşması 

G) Olgusal olması 

D) Varlığın belli bir yönünü ele alması 
E) Belli bir yönteminin olması 


Platon'un doğduğu ve yetiştiği Atina, demokrasi ile 
yönetildiği halde onun ortaya koyduğu devlet sistemi 
demokratik değildir. Platon bir toplumu oluşturan insanların birbiriyle eşit yetenek ve bilgi seviyesinde olmadıklarından dolayı toplumdaki her bireyin eşit yönetme yetkisine sahip olmaması gerektiğini savunur. 
Ona göre, insanlar sahip oldukları yetenekler ölçüsün- 
de toplumsal haklara sahip olmalıdır. Bilgi ve yönetme yeteneğine sahip olanlar devleti yönetmeli, diğer 
sıradan vatandaşlar ise kendilerine biçilen toplumsal 
rol ne ise onu yerine getirmelidir. 

Buna göre, Platon'un demokratik yönetime karşı 
olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Demokratik yönetimlerin insan haklarını ihlal ettiğini düşünmesi 

B) Demokrasiyi toplumdaki her bireyi yönetime katmada yetersiz bulması 

G) İçinde yaşadığı toplumun demokratik bir yönetim 
için hazır olmadığını savunması 

D) Demokratik yönetimin insan ihtiyaçlarını karşılama- 
da yetersiz olduğunu düşünmesi 

E) Bireysel farklılıklardan ötürü yönetme gücünün 
herkeste olamayacağını düşünmesi 


| 


1. Bu testte sırasıyla, 
Tarih (1-17) 
Coğrafya (18-31) 
Felsefe (32 — 40) 

ile ilgili 40 soru vardır. 


16. yüzyılın sonlarında İstanbul'a gelen bir Alman seyyah, “Dünyada nasıl bir güneş varsa, Türklerin de bir 
hükümdarı ve efendisi vardır." görüşünü dile getirmiştir. 


Bu görüş, Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir? 


A) Örfi hukukun uygulanmasına 

B) Merkezi otoritenin korunmasına 

C) Halkın haklarının gözetilmesine 

D) Yönetimde farklı uluslardan yararlanılmasına 
E) Fetihlerle sınırların genişletilmesine 


Ege Bölgesi'nde başlayan Yunan işgaline karşı Kuvayı Milliyeciler tarafından Ayvalık, Bergama, Soma, Nazilli, Ödemiş ve Salihli gibi cepheler oluşturulmuştur. 


Bu durum Kuva-yı Milliyecilerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 


A) Birlik ve beraberlikten yoksun olduklarının 

B) Yunan ilerleyişini durdurduklarının 

GC) İstanbul Hükümeti tarafından desteklendiklerinin 
D) Yunan kuwvetlerinden sayıca üstün olduklarının 
E) İhtiyaçlarını halktan zorla karşıladıklarının 


Yeni Türk Devleti'nin ilk dönemlerinde bazı kurum ve 
kuruluşların devlet tarafından açılması ve yönetilmesiyle “devletçilik” ilkesi ortaya çıkmıştır. 


Buna göre, aşağıdaki alanların hangisinde yapılan 
faaliyetlerin devletçilik ilkesiyle daha az ilgili olduğu savunulabilir? 


A) Ulaşım B) Eğitim C) Sağlık 


D) Diplomasi E) Haberleşme 


2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


Sosyal bir bilim olan tarih, geçmişte yaşanmış ve s0- 
na ermiş olayları inceler. 


Tarih biliminin bu özelliği olayların araştırılmasın- 
da aşağıdakilerden hangisini imkansız hale getirmiştir? 


A) Olayların bölümlere ayrılarak incelenmesini 

B) Olayların incelenmesinde tarafsız kalınmasını 

G) Olaylar arasında ilişki kurulmasını 

D) Olayların açıklanmasında belgelerden yararlanılmasını 

E) Olaylar üzerinde deney ve gözlemin yapılmasını 


Türkiye'de li. Dünya Savaşı yıllarında çıkarılan “Milli 
Korunma Kanunu” ile üretim, dağıtım ve tüketim ilişkileri tümüyle devlet kontrolüne alınmıştır. 


Bu kanunun aşağıdakilerden hangisini engellediği 
savunulabilir? 


A) İstikrarlı fiyat artışının olmasını 

B) Bireysel girişimciliğin gelişmesini 

C) Devletçilik ilkesinin uygulanmasını 
D) Sosyal adaletin sağlanmasını 

E) Ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasını 


Ordugah şehirleri sınır boylarında kurulmasına rağmen Abbasiler, başkent Bağdat yakınlarında Türklerden oluşan Samarra ordugah şehrini kurmuşlardır. 


Abbasilerin bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Fetihlerin sürdürülmesine 

B) İslamiyet'in farklı uluslar arasında yayılmasına 
C) Halk arasındaki eşitsizliklerin giderilmesine 
D) Merkezi otoritenin korunmasına 

E) Halkın yönetime katılmasına 
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Avrupa Hun Hükümdarı Attila'nın Margos Barış Antlaşması'na yazdırdığı istekler, Bizans İmparatoru Il. Thedosios tarafından aynen kabul edilmiştir. 


Yalnızca bu bilgi Avrupa Hunları ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? 


A) Merkeziyetçi yönetimi benimsediklerinin 

B) Bizans İmparatorluğu'nu vergiye bağladıklarının 

C) Bizans İmparatorluğu ile işbirliği yaptıklarının 

D) Siyasi alanda Bizans İmparatorluğu'na üstünlüklerini kabul ettirdiklerinin 

E) Dış saldırılara karşı önlemler aldıklarının 


Atatürk millet kavramını, “Millet; dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı olan vatandaşların oluşturduğu bir 
siyasi ve sosyal toplumdur.” şeklinde ifade etmiştir. 


Bu bilgilere göre, Atatürk'ün, millet anlayışı aşağıdakilerden hangisiyle bağdaşmaz? 


A) Toplumdaki etnik grupların unutulmuş değerlerinin 
araştırılıp yeniden canlandırılması 

B) Ulusal değerlerin insani değerlerle kaynaştırılması 

GC) Halkın yönetimde eşit haklara sahip olması 

D) Halk arasındaki ikilikleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapılması 

E) Halk arasındaki birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi 


17. yüzyıl boyunca Osmanlı padişahları taşraya yönelik olarak adaletnameler yayımlamışlardır. 


Bu adaletnamelerin; 


I. deviatin otoritesini artırma, 
Ii. halkın sosyal haklarını koruma, 
Ni. Kapıkulu ocaklarındaki bozuklukları giderme 


amaçlarından hangilerine yönelik yayımlandığı savunulabilir? 
A) Yalnız ! 


B) Yalnız li C) i veli 


D) ivelli E)İ, H veli 


10. 


11. 


12. 


Bizans sınırında uc beyi olarak görevlendirilen Kayıların lideri Ertuğrul Gazi Söğüt'ü alınca, Türkiye Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat “kılıç hakkı” olarak burayı kendisine vermiştir. 


Bu uygulama Türk-İslam devletlerinde görülen aşağıdaki politikalardan hangisiyle ilgilidir? 


A) Sosyal devlet anlayışını uygulama 

B) Fethedilen yerleri fethedenin yönetimine bırakma 
C) Hanedan üyelerini ülke yönetiminde görevlendirme 
D) Yönetimde ikili teşkilat sistemini uygulama 

E) Halkın devlete bağlılığını artırma 


23 Nisan 1920'de Ankara'da açılar TBMM, yasaları 
yapma ve bunları kendi içinden seçtiği vekillere uyguatma yetkilerine sahip olmuştur. 


Bu durum TBMM'nin; 


i. kuvvetler birliği ilkesinin uygulanması, 
İl. egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması, 
Ii. farklı fikirlerin mecliste temsil edilmesi 


özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il O)iveli 


D)I velil E) il vellil 


1215 tarihinde İngiltere'de kral ile soylular arasında 
imzalanan Magna Charta'da “Hiç kimsenin suçsuz yere cezalandırılamayacağı ve halkın onayı olmadan yeni vergilerin konulamayacağı" kararları yer almıştır. 


Bu kararlarla kralın; 


I. yasama, 
Il. yürütme, 
li. yargı 


yetkilerinden hangilerinin kısıtlandığı savunulabilir? 
A) Yalnız! 


B) Yalnız il C) Yalnız İli 


D)iveli E)Lilvelil 
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13. Lozan Antlaşması'ndan sonra Türkiye, sürekliliğini ve 


14. 


15. 


çağdaşlaşmasını sağlamak amacıyla siyasi ve sosyal 
alanlarda köklü değişikliklere ve önemli yenilik hareketlerine girişmiştir. 


Türkiye'nin bu girişimlerinin; 


1. İnkılapçılık, 
11. Halkçılık, 
Ili. Yurtta sulh, cihanda sulh 


ilkelerinden hangilerine duyulan ihtiyacı artırdığı 
savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız | G) iveli 


Dj) ilvellli E) Lil velil 


16. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti'nde 
köylerden kentlere göçler artmıştır. 


Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerin hangisinde bozulmaların olduğunu göstermez? 


A) Tımar sisteminde 
B) Tarımsal üretimde 


.G) Sosyal yapıda 


D) Devşirme sisteminde 
E) Taşra yönetiminde 


Atatürk 10. Yıl Nutku'nda, “Milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan zekasını, ilme 
bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve milli birlik duygusunu sürekli olarak ve her türlü vasıta ve tedbirle 
besleyerek geliştirmek milli ülkümüzdür.” demiştir. 


Atatürk'ün bu sözünün; 


I. Milliyetçilik, 
Il. Devletçilik, 
Il. İnkılapçılık 


ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız ill 


D) ivelli E)i,ilve lll 


Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin Misak-ı Milli Kararlarını 
almasından sonra İtilaf devletleri İstanbul'u işgal edip, 
Mebuslar Meclisi'ni dağıtmışlardır. 


Ankara'da bulunan Temsil Kurulu Başkanı Mustafa 
Kemal Paşa'nın İstanbul'daki bu gelişmelere karşı 
gösterdiği tepkiler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Temsil Kurulu'nun bütün yurdu temsil eder hale 
getirilmesi 

B) Ankara'da yeni bir meclisin açılması için çalışmalara başlanması 

C) Anadolu'daki İtilaf devletleri subaylarının tutuklanması 

D) Geyve ve Ulukışla demiryollarının tahrip edilmesi 

E) İstanbul'la her türlü haberleşmenin kesilmesi 


Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında imzalanan Balkan Antantı'nda, “Taraflar, bu Antantı imzalamış olan diğer Balkan ülkelerine karşı, birbirine önceden haber vermeden siyasi hiçbir harekette 
bulunmamayı ve yükümlülük altına girmemeyi garanti 
edeceklerdir.” maddesi yer almıştır. 


Bu maddeye bakılarak Balkan Antantı'nın; 


I. askeri ittifak kurma, 
Il. mevcut statükoyu koruma, 
lil. komşu ülkeler arasındaki sorunları çözme 


amaçlarından hangilerine yönelik yapıldığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1! GC) i veli 


D) ivelil E) Lil veli 
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18. Aşağıdakilerden hangisi fiziki özelliklere bağlı olarak oluşturulan bölgelerin ortak özelliğidir? 


A) Sınırlarının belirlenmesinde doğal unsurların dikkate alınması 

B) Sınırlarının zamanla değişebilmesi 

C) Yeni bölgeler oluşabilmesi 

D) Sınırlarının kademeli geçiş göstermesi 

E) İdari sınırlar ile paralellik göstermeleri 


19. Aşağıdaki tabloda 21 Haziran'da beş merkezdeki gündüz süreleri verilmiştir. 


Merkez | Gündüz Süresi 


Bu merkezlerin gündüz sürelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi belirlenemez? 


A) Bulundukları yarımküre 

B) Yaşanılan mevsim | 

C) Cisimlerin öğle vakti gölge yönü 
D) Gece süresi 

E) Bulundukları saat dilimi 


SELİM ln e a e Bi öl; 


ezik, 


20. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, diğer dördünün nedenidir? 


A) Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın kolay olması 

B) Kıyılarda birçok doğal liman, koy ve körfezin bulunması 

G) Dağların denize dik uzanması 

D) Deniz etkisinin iç kısımlara sokulabilmesi 

E) Kıta sahanlığının (şelfinin) geniş olması 


21. 


Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen alanlarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? 


A) Sıcaklık ve nem isteği fazla olan tarım ürünleri yetiştirilir. 

B) Her mevsim sıcak ve yağışlı iklim şartları yaşanır. 

C) Dört mevsim belirgin olarak yaşanır. 

D) Dağların yamaçları yerleşmeye daha elverişlidir. 

E) Akarsuların debileri yüksek ve rejimleri düzenlidir. 


| 
| 
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22. * Akarsuların aşındırmasına bağlı olarak taşınan fazla 


miktardaki malzemenin çukur alanlarda birikmesi 


* İklim değişikliğine bağlı olarak buzulların erimesi 


9 Fazla miktarda aşınan dağların kütle kaybetmesi 


sonucu İzostatik dengenin bozulması 


Yukarıda verilen olaylar aşağıdakilerden hangisini 


oluşturur? 


A) Orojenez B) Epirojenez 


D) Levha hareketleri E) Deprem 


23. Aşağıdaki eş basınç haritasında bir yörede ölçülen 
basınç değerleri milibar olarak gösterilmiştir. 


Bu haritadaki bilgilerden yararlanarak, aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulasılamaz? 


A) Eş basınç eğrileri arasındaki farkın 2 milibar olduğuna i 
B) En düşük basınç değerinin yörenin kuzeybatısında 


olduğuna 


GC) Yöredeki rüzgârın güneydoğudan kuzeybatıya dağru estiğine 

D) En yüksek basınç ile en düşük basınç arasındaki farkın 14 milibardan fazla olduğuna 


E) Yöredeki basıncın güneydoğudan kuzeybatıya doğru azalmasında enlem faktörünün etkili olduğuna 


GC) Volkanizma 


z 


24. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi çevre sorunlarına 
yol açmaz? 


A) Konut ve fabrika bacalarından çıkan dumanlar 

B) Tanker ve petrol boru hatlarında oluşan sızıntılar 

C) Sanayi bölgelerinden geçen akarsulara karışan kimyasal atıklar 

D) Tarım alanlarında kullanılan hayvansal gübreler 

E) Turizm potansiyelinin fazla olduğu kıyılarda yapılan tesisler 


1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 


Yukarıdaki grafikte 1955 ile 2005 yılları arasında dünyadaki nüfus artış oranı gösterilmiştir. 


Grafikteki bilgilerden yararlanarak, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulunamaz? 


A) Nüfus artış oranı, hangi yıllar arasında daha yüksektir? 


B) Nüfus artış oranı, hangi yıldan itibaren düşmeyebaşlamıştır? 


C) En düşük nüfus artış oranı, hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir? 


D) Dünya nüfusu sürekli artış göstermiş midir? 


E) Nüfus artış oranının yükselmesinde hangi faktörler 
etkili olmuştur? 
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26. 


27. 


Bir bölgenin renklendirme yöntemiyle çizilmiş fiziki haritasından yararlanarak, aşağıdaki bilgilerden 
hangisine ulaşılamaz? 


A) En yüksek kesimlere 

B) Yerşekillerinin uzanış doğrultusuna | 
GC) Ovaların konumuna 

D) Arazinin jeolojik yapısına 

E) Akarsuların akış yönüne 


Hammadde üretimine yönelik olan ekonomik faaliyetler, birincil ekonomik faaliyet olarak adlandırılır. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu tür ekonomik faaliyetler içerisinde yer almaz? 
A) Hayvancılık 


B) Tarım G) Ticaret 


D) Madencilik E) Ormancılık 


28. Sanayi kuruluşlarının hızla geliştiği bir bölgede aşa- 


ğıdakilerden hangisinin bu gelişime paralel bir artış 
göstermesi beklenir? 


A) Tarım alanlarının 

B) Enerji tüketiminin 
G) Doğum oranının 

D) Kırsal nüfus oranının 
E) İşsizlik oranının 


an le TR e miş 


29. 21 Mart tarihinde 269 Doğu meridyeninde yerel saat 


14:00 iken, 


* X merkezinde 15:20 
* Y merkezinde 14:40 
* Z merkezinde 13:20'dir. 


Buna göre X, Y ve Z merkezleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin değildir? 


A) X merkezinde Güneş daha erken doğar. 
B) Z merkezi, Y merkezinin batısındadır. 

C) X merkezi 46* Doğu boylamı üzerindedir. 
D) Öğle vakti ilk önce Y merkezinde yaşanır. 
E) Üç merkez de Doğu Yarımküre'dedir. 


57 
©) 
0) 


.- m... Mevsimlik 
akarsu 


720m 
700m 


p... Sürekli 
akarsu 


Yukarıdaki izohips haritasına bakılarak; 


I. Gölün deniz seviyesinden yükseltisi 680 ile 700 m 
arasındadır. 
Ii. Göl gidegeni düzensiz bir rejime sahiptir. 
IN. Göldeki su seviyesi yıl boyunca aynıdır. 
bilgilerinden hangileri kesin olarak söylenebilir? 
B) Yalnız |li 


A) Yainız | C)i veli 


D)ivelli E) Hvellil 


AM MENE ENSE NM ZED marn iL ER SEİR NERİMAN SANEM 2 BL MELE A 
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31. 


32. 


Aşağıdaki tabloda bazı dağların bulunduğu enlem 
aralıkları ve bu dağlardaki kalıcı kar sınırı verilmiştir. 


Kalıcı kar sınırı 
(metre) 


4300 


Dağlar Enlem aralıkları 


Himalayalar 20-359 


Kaçkarlar 409-429 3000 


2050 


Alpler 40"-509 


Kalıcı kar sınırının dağlara göre farklılık göstermesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Güneş ışınlarının yere düşme açısı 
B) Dağların yükseltileri 

C) Karasallığın etkisi 

D) Dağların denize uzaklıkları 

E) Dağların güneşlenme süreleri 


Filozof olmak için bilgi arayıcısı, bilgi aşığı ya da felsefi sistemlerden haberdar olmak yetmez, eleştirici ve 


© yaratıcı bir zekâya da ihtiyaç vardır. Sanatçı olmak için 


de düş gücüne, yeteneğe ve yaratıcılığa sahip olunması gerekir. Bundan dolayı özgün olmayan bir nesne 
sanat ürünü, bir eser de felsefe ürünü sayılmaz. 


Bu parçada felsefe ile sanatın hangi özelliği üzerinde durulmaktadır? 


A) Subjektif olması 

B) Evrensel bir ürün ortaya koymaları 

C) Yaratıcı ve özgün ürünler ortaya koymaları 

D) Birbirleriyle etkileşim halinde olmaları 

E) Belirli bir arayış ve yetenek sonucunda ortaya çıkması 


——————-«—--ş— a 


33. Bazı sanatçılar, yapıtlarında gerçek yaşamı anlatır. Bu 


34. 


gerçekler bize sıkıcı ve sıradan gelmez. Çünkü bu sanatçılar eserlerinde yaşamdan aldığı siyah beyaz görüntüleri renklendirerek sunmayı iyi bilirler. 


Bu parçadan hareketle, aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir? 


A) Sanat, doğal olanın yansıtılmasıdır. 

B) Sanat, sanatçının güzeli arama çabasıdır. 

C) Sanat, yaşamın değerinin kavratılmasıdır. 

D) Sanat, var olan güzelliğin yansıtılmasıdır. 

E) Sanat, gerçek yaşamın sıradanlığının aşılmasıdır. 


Siyaset felsefesi siyasi eylemlerin kurallarını, yani iktidarın kaynağını, kazanılmasını ve elde tutulmasını, birey ve devlet ilişkilerini ele alır. O, aynı zamanda siyasi kurumların farklılığı üzerine derinlemesine düşünebilmeyi de sağlar. Siyaset felsefesi, olması gerekenle 
ilgilenerek toplumun nasıl yönetilmesi gerektiğini, toplumu dünü ve bugünüyle birlikte inceleyerek ortaya 
koymayı amaçlar. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin cevap aradığı sorulardan biri değildir? 


A) Bireylerdeki yönetme isteğinin altında yatan temel 
güdüler nelerdir? 

B) Bir kişi veya grubun toplumu yönetmesini haklı kılan gerekçeler nelerdir? 

©) Yönetenlerin değiştirilmesi hangi şartlar altında 
meşru olur? 

D) Siyasi iktidarın tek elde toplanması veya dağıtılması hangi şartlarda mümkündür? 

E) İktidarın insanlar arasında dağıtılmasının temelindeki ilkeler nelerdir? 
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35. 


36. 


37. 


J. J. Rousseau: “Filozofları dinlerken insan kendisini, 
bir pazar yerinde avaz avaz bağıran madrabazlar arasında sanır; her biri: “Bana gelin”, “bana gelen aldanmaz”, diye bağırır durur. Kimi cisimlerin mevcut olmadığını, her şeyin düşüncede olduğunu iddia eder; kimi 
maddeden başka varlık olmadığını ileri sürer. Kimi 
dünyada iyilik ve kötülük yoktur, öteki; insânlar birer 
canavardır, birbirlerini parçalayıp yemeleri suç sayılmaz.” der. 


Bu parçada sözü edilen durum, felsefenin hangi 
özelliğine bir örnektir? 


A) Eleştirel olmasına 

B) Bilgiyi akıl ile irdelemesine 

C) Sistemli ve tutarlı olmasına 

D) Olanı olduğu gibi ele almasına 
E) Öznel olmasına 


Önce kör olduğumuzu düşünelim, nesnel dünyanın 
renkleri, şekilleri bizim için artık yoktur, sonra dokunma duyumuzu yitirdiğimiz, ardından hiçbir tat, hiçbir 
koku almadığımızı düşünelim, nesnel gerçeklikten, 
dış dünyadan geriye ne kalır. En azından bizim için 
gerçeklik diye bir şey kalmaz, gerçeklik dediğimiz şey 
bizim varolan şeylere ilişkin algılarımızdır. Öyleyse 
“Var olmak algılanmaktır.” 


Parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? 


A) Varlık, algılanabilenden başkası değildir. 

B) Varlık, bir yanılsamadan ibarettir. 

C) Kesin varlık bilgisine sezgi ile ulaşılır. 

D) Varlığın gerçekliği bilinemez. 

E) Gerçeklik zihin dışında nesnel olarak bulunandır. 


Bilim, evrene dost-düşman, yararlı-zararlı, iyi-kötü gibi 
yargıları kullanmadan bakar, olanı olduğu gibi kabul 
eder, olması gerekenleri ilgi alanına almaz. 


Yukarıdaki açıklama, bilimsel bilgide aşağıdakilerden hengisinin olduğunu öne sürmektedir? 


A) Özneye bağlı bilgilenme olduğundan göreceli olma 
B) Genel, bütüncül bir bilgi olma 

GC) Nesnel tavra dayanma 

D) İnsanlık için en mükemmeli arama çabasında olma 
E) Birikimsel olarak ilerleme 


Sille) Sağ 


38. 


39. 


40. 


i 


“Felsefe, insana davranışı öğretir konuşmayı değil. 
Felsefe; herkesin kendi yasasına uygun olarak yaşamasını ister. Kişinin sözleriyle yaşam biçiminin birbiriyle tutarlılık göstermesini ve tüm eylemlerinin rengi- 
nin aynı olmasını ister”. 


Seneca, bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini 
vurgulamaktadır? 


A) İnsanın ahlakla ilgili eylemlerinde özgür olması gerektiğini 

B) İnsanın düşüncesi ile eylemlerinin örtüşmesi gerektiğini 

GC) Eylemlerin, insana mutluluk verdiği ölçüde değerli 
sayılacağını 

D) Ahlaki eylemlerin nesnel bir değere sahip'olduğunu 

E) Toplumsal değerlere uygun eylemlerde: bulunulması gerektiğini 


Bilim; evren, doğa, insan ve toplum, kısaca var olan 
her şey hakkında doğru ve geçerli bilgiyi üretme etkintiğidir. Bilimin ulaştığı bilgiler olgusal yöntemlerle test 
edilebilir olduğu için doğru kabul edilir. 


Bilimsel bilginin doğru olmasının başlıca nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sistematik ve tutarlı olması 

B) Yığılan bir bilgi olması 

G) Öngörülü olması 

D) Nesnel ve denetlenebilir olması 


E) Diğer bilgi türlerinden yararlanması 


Felsefesiz kültür ve demokrasisiz bir toplum; çağı yakalamada güçlükler çekecektir. Kendi içine kapalı, 
dünyadan kopuk olmamayı seçen ve kendini dünyaya 
açmayı politik gündeminin merkezine yerleştirmiş toplumların felsefeye kayıtsız kalması düşünülemez. 


Bu parçada, felsefeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? 


A) Felsefenin gelişmiş toplumlarda yapılabileceği 

B) Felsefenin kültürel ve toplumsal alandaki işlevselliği 

GC) Dünya standartlarında bir felsefenin ancak demokratik toplumlarda yapılabileceği 

D) Felsefenin günümüzde daha çok önem kazandığı 

E) Felsefenin, toplumlara siyasi alanda bir standart 
getirdiği 


1. 


1. Butestte sırasıyla, 
Tarih (1-17) 
Coğrafya (18-31) 
Felsefe (32 — 40) 


ile ilgili 40 soru vardır. 


!. TBMM, farklı görüş ve kesimlerden olan milletvekillerini tek bir amaç etrafında toplayabilmiştir. 


Bu durumun oluşmasında 1. TBMM'nin; 


1. bünyesinde siyasal partilerin olmaması, 
II. ulusal bağımsızlığı ilke edinmesi, 
Ii. vatanın kurtuluşuna öncelik vermesi 


özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 11 GC) i veli 


D) ivellll E)Lilvelii 


Avrupa'da eski bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda 
elde edilen buluntular, burada yaşayan insanların taş 
devirlerinden sonra bakır, tunç ve demiri aynı anda 
kullandıklarını göstermiştir. 


Yukarıdaki bilgiye bakılarak, bu yerleşim yeriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) Takasa dayalı ticarete son verildiğine 
B) Siyasi yapının değiştiğine 

C) Tarımsal faaliyetlere uygun olduğuna 
D) Tarihi devirlere geçildiğine 


E) Demir devrini yaşayanlardan etkilenildiğine 


Atatürk döneminde, tek parti yönetiminden çok partili 
yönetime geçiş denemeleri başarılı olmamıştır. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisini zorlaştırdığı savunulabilir? 


A) Ekonomik yatırımların yapılmasını 
B) Hükümetin denetlenmesini 

C) Cumhuriyet'in ilan edilmesini 

D) Laik yönetime geçilmesini 

E) Etkin bir dış politika izlenmesini 


İ 
Mi a CACVAL DİLİAA FD 


2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


4rr 


Timur, han soyundan olmadığı için Cengiz hanedanından birini şeklen hükümdar olarak daima yanında 
bulundurmuş ve kendisi “emir (bey)” unvanını kullanmıştır. 


Timur'un bu tutumu, İslamiyet'ten önceki Türklerin; 


1. kut inancının benimsenmesi, 
Il. veraset anlayışının uygulanması, 
ii. ülkenin bölümlere ayrılarak yönetilmesi 


özelliklerinden hangilerine dayandırılabilir? 


A) Yalnız ! B) Yalnız Il GC) ivelli 


D) ivelil E) il ve ill 


Emevilerin; 


I. hilafeti saltanata dönüştürmeleri, 
11. muhafız ve posta teşkilatlarını kurmaları, 


II. Arap olmayan Müslümanlara yönetimde görev vermemeleri 


politikalarından hangilerinin yıkılmalarında etkili 
olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C)iveli 


D) ivelli E) Ni velll 


Karahanlılar, İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen Uygur alfabesini uzun süre kullanmışlardır. 


Bu durumun Karahanlıları aşağıdakilerin hangisinde olumlu etkilediği savunulabilir? 


A) Müslüman devletlerle iyi ilişkiler kurulmasında 
B) Ulusal özelliklerin korunmasında 

C) İslam dininin asıl kaynağından öğrenilmesinde 
D) Halktan farklı vergilerin toplanmasında 

E) İslam dünyasında siyasi birliğin sağlanmasında 
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<NMCVA! BİLİMİ ER 


Son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in 17 Kasım 1922'de 
ülkeyi terketmesi Üzerine, 18 Kasım'da toplanan TBMM 
Osmanlı hanedanından Abdülmecit Efendi'yi halife 
seçmiştir. 


TBMM'nin bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini 
amaçladığı savunulabilir? i 


A) Devlet başkanlığı sorununu çözüme kavuşturmayı 
B) Osmanlı ailesinin yurt dışına çıkmasını önlemeyi 
C) Halifelik makamını kontrol altında tutmayı 

D) Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığını korumayı 

E) Azınlıkların devlete bağlılığını artırmayı 


Erzurum Kongresi'nde, “Mebuslar Meclisi'nin açılarak 
hükümetin denetlenmesi, eğer bu durum sağlanamaz- 
sa geçici bir hükümetin kurulması” kararı alınmıştır. 


Bu karar aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? 


A) Ulus iradesinin yönetimde etkili hale getirilmek istendiğinin 

B) Milli Mücadeleciler arasında görüş ayrılığı olduğunun 

G) Misak-ı Milli Kararları'na temel oluşturulduğunun 

D) Erzurum Kongresi'nin İstanbul Hükümeti tarafından düzenlendiğinin 

E) Erzurum Kongresi'nin dış politika ile ilgili kararlar 
aldığının 


Osmanlı Devleti'nde dirlik topraklarının mülkiyeti devlete, kullanım hakkı köylüye, vergileri ise maaş karşılıği olarak memur ve askerlere verilmiştir. 


Bu bilgiye bakılarak, Osmanlı Devleti'yle ilgili; 


i. Ekonomik faaliyetler yönetim ve askerlik işleri üzerinde etkili olmuştur. 
İL. Bir kısım topraklar devletin tekelinde tutulmuştur. 
ii. Halk arasında hiyerarşik bir sistem kurulmuştur. 


yorumlarından hangileri yapılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız li - O) Yalnız lil 


D)iveli E) ilvellli 


4irp 


12. 


Fa 
Za 
11. Dünya Savaşı'ndan sonra konvansiyonel silahlardan 


nükleer silahlara geçilmesiyle birlikte büyük devletler 
arasında savaşlar sona ermiştir. 


Bu bilgiye bakılarak, büyük devletler arasında savaşların sona ermesinde aşağıdakilerden hangisinin 
etkili olduğu savunulabilir? 


A) Uluslararası ittifakların kurulmasının 

B) Silahların caydırıcı gücünün artmasının 

G) Sömürge yönetimlerinin büyük ölçüde sona ermesinin 
D) Ekonomik kalkınmaya öncelik verilmesinin 

E) İnsan haklarına verilen önemin artmasının 


Türk ordusunun kazandığı |. İnönü Zaferi'nden sonra 
İtilaf devletleri Londra'da bir konferansın toplanmasına 
karar vermişlerdir. İtilaf devletleri, TBMM'nin de bir temsilcisini konferansa Osmanlı heyeti içerisinde gönderebileceğini belirtmişlerdir. 


Bu durum İtilaf devletleriyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisinin göstergesi olabilir? 


A) TBMM'nin varlığını hukuken tanımak istemediklerinin 

B) Sevr Barış Antlaşması'nı yok saydıklarının 

G) Türk hükümetleri arasındaki anlaşmazlıklara çözüm aradıklarının 

D) Uluslararası eşitlik prensibine uygun hareket ettiklerinin 

E) Azınlıkların haklarını korumaya çalıştıklarının 


II. Meşrutiyet döneminde Kanun-ı Esasi'de, “Padişahın veto ettiği bir yasa tasarısı değişmeden tekrar 
mecliste kabul edilirse, padişah bu tasarıyı onaylamak 
zorundadır.” şeklinde değişiklik yapılmıştır. 


Bu değişikliğin aşağıdakilerden hangisine yönelik 
olduğu savunulabilir? 


A) Siyasi partilerin yönetimdeki etkinliğinin azaltılmasına 

B) Padişahın kanunları çıkarmada tek yetkili organ olmasına 

C) Hükümetin kurulmasının kolaylaştırılmasına 

D) Laik yönetim anlayışına geçilmesine 

E) Halkın yönetimdeki etkinliğinin artırılmasına 
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13. Devletçilik ilkesi kalkınmada, milli gelirin dağılımında, 


14. 


15. 


devlet ve ulus olanaklarının kullanılmasında kamu yararının gözetilmesini amaçlar. 


Bu durumun; 


I. Halkçılık, 
11. Laiklik, 
Ili. Cumhuriyetçilik 


ilkelerinden hangilerinin doğrudan bir gereği olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) iveli E) Ii ve Ili 


Osmanlı Devleti'nde uygulanan devşirme sistemiyle, 
ülke içindeki gayrimüslim kökenli erkek çocuklarından 
askerlik ve yönetim alanlarında yararlanılmıştır. 


Bu bilgiye bakılarak, Osmanlı Devleti'nin devşirme 
sistemini uygulamasında aşağıdaki özelliklerinden 
hangisinin etkili olduğu savunulabilir? 


A) Çok uluslu yapıya sahip olması 

B) Sosyal devlet anlayışına önem vermesi 

GC) Stratejik topraklara sahip olması 

D) Ticaret yolları üzerinde egemenlik kurması 

E) Fethedilen yerlerde iskan politikası uygulaması 


“Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz” 


Atatürk'ün bu sözünün; 


I. hakim ve savcıların mülki idarelerin etkisinde kalmaksızın çalışması, 
Ii. güçler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi, 
lil. bakılan davaların konularına göre mahkemelerin 
sınıflandırılması 


durumlarından hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1! C)iveli 


D) ivelli E) il ve ili 


CNCYAI BİLİMİ ER 


ir 


16. Yarı göçebe yaşam tarzına sahip olan İslamiyet'ten 


önceki Türklerin, tarımsal faaliyetlerle fazla uğraşmamalarına rağmen tahıl ürünlerini gündelik hayatta 
önemli ölçüde tükettikleri görülmüştür. 


Bu bilgiye bakılarak, Türklerin tahıl ürünlerini elde 
etmelerinde; 


I. yılın belirli zamanlarında Çin'e seferler düzenlemeleri, 
Il. ticaret yollarına hakim olmaları, 
Ili. ülkeyi iki idari birime ayırarak yönetmeleri 


faaliyetlerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1l C) Yalnız |ll 


D) iveli E) il vellli 


Türkiye Cumhuriyeti'nde 1924 Anayasası'yla yargı yetkisi bağımsız mahkemelere bırakılmış, ancak TBMM'ye 
karşı isyan edenleri cezalandırmak için kurulan İstiklal 
Mahkemeleri gerekli durumlarda yeniden faaliyete geçirilmiştir. 


Bu bilgiye bakılarak, İstiklal Mahkemelerinin kapatılmaması; 


I. inkılapların yerleşmesini sağlama, 
Ii. Misak-ı Milli sınırlarına ulaşma, 
IN. rejim karşıtlarını etkisiz hale getirme 


gerekçelerinden hangilerine dayandırılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l C) Yalnız lil 


D) Ivellil E) iii veli 
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18. Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, Kuzey 20. |. Akarsular tarafından taşınan malzemelerden oluşan 


Çizgisel hızın fazla olması 22. X ve Y bölgelerinden X bölgesinde enine, Y bölgesin- 24. 


Yarımküre'de yer almasına bağlı olarak ortaya çıkmamıştır? 


A) Dağların güney yamaçlarının daha sıcak olması 


B) Sinop'ta gece ile gündüz süresi arasındaki zaman 
farkının Mersin'den daha fazla olması 


C) Kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı düşürücü etki 
yapması 


D) 21 Mart tarihinde ilkbahar, 23 Eylül tarihinde son- 


Ii. Yıl boyunca yağışın görülmesi 

IN. Günlük sıcaklık farkının az olması 

MW. Yükselici hava hareketlerinin etkili olması 

V. Geceile gündüz süresinin yıl boyunca aynı olması 


Ekvatoral bölge ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangi ikisi arasında neden-sonuç ilişkisi kurulabilir? 


de boyuna kıyı tipi görülmektedir. 


Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerde kıyı tiplerinin farklı olmasından kaynaklanmaz? 


A) Kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım olanaklarının 
farklılığı 

B) Kıyının sade ya da girintili çıkıntılı oluşu 

C) Kıyıdaki birikim ya da aşınım şekillerinin yaygınlığı 


topraklara alüvyal topraklar denir. 
Alüvyal topraklarla ilgili olarak, 

I. horizonlarının belirgin olmaması 

il. sadece kıyı kesimlerde oluşmaları 
ill. eğimin azaldığı yerlerde bulunmaları 


IV. mineral bakımından zengin olmaları 


özelliklerinden hangileri doğru değildir? 


İ 
bahar mevsiminin başlaması A)ivelli B) Ii ve IV C) ii ve iV D) Kıyı ile iç kesim arasında oluşan iklim farklılığı A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Ii ve lll 
E) Batı kıyılarında Akdeniz iklimi, iç kesimlerinde ise D) Il ve V E) lll ve V E) Kıyıdaki bitki örtülerinin farklılık göstermesi 
a il ve Je D) Il ve V E) ill ve IV 
karasal iklim özelliklerinin görülmesi | KE VE ENE 
23. Aşağıda bir ülkede nüfusun yaş gruplarına göre dağıi- N “ Doğ 
e Yılın belli dönemlerinde artan talebe bağlı olarak 21. Aşağıdaki tabloda bazı okyanus akıntılarının bulundu- | Vi a ta e a 30" Batı, <7 | N7><20' Doğu 
büyük tüketim merkezlerine dönüşür. ğu yarımküre ve sıcaklık üzerindeki etkileri verilmiştir. | m ii g Ci 
pa e i VEE 
© Budönemde gıda, giyim ve hediyelik eşya gibi tü- | i o 
ketim malları ile konaklama tesislerine olan talep Okyanus Sıcaklık Bulunduğu 20* Güne 
fazlasıyla artar. akıntısı üzerindeki etkisi Yarımküre , 


© İç ticaretin canlanmasında önemli rol oynar. 


Yukarıda özellikleri verilen yöre, aşağıdaki bölgelerden hangisi içerisinde yer alır? 


A) Tarım bölgesi 

B) Turizm bölgesi 

C) Sanayi bölgesi 

D) Serbest ticaret bölgesi 
E) Maden bölgesi 


ONCOVATL BİLİM Ep 


Humbolt 


hs | aa İman 
Brezilya Yükseltir 


Tablodaki bilgilere göre, bu akıntılardan hangisi kuzeyden güneye doğru hareket etmektedir? 


A) Brezilya B) Humbolt C) Benguela 


D) Kuroşivo E) Gulf stream 


e e 


CNCvAl BİL İML ER 


Grafikten yararlanarak bu ülkeyle ilgili aşağıdaki 
bilgilerden hangisi elde edilemez? 


A) Kadın ve erkeklerde çalışma çağındaki nüfus oranı 

B) Toplam nüfus miktarı 

G) Çalışan nüfusun toplam nüfusa oranı 

D) Hangi yaş grubunda çalışan nüfusun en fazla olduğu 

E) Çalışan nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı 


|! 4E0 


Yukarıdaki şekilde gösterilen noktalarla ilgili; 


I. KvelL noktalarının başlangıç boylamına olan uzaklıklarının eşit olduğu 


II. Kve L noktaları arasındaki kuşuçuşu uzaklığın 
5550 km olduğu 


li. M ve K noktaları arasındaki yerel saat farkının 200 
dakika olduğu 


IV. M ve N noktalarının Ekvator'a olan uzaklıklarının 
eşit olduğu 


bilgilerinden hangileri doğrudur? 


Aj)iveli B) ivelli GC) il ve hil 


D) Il ve V E) Il ve V 
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26. Aşağıdaki su yollarından hangileri insanlar tarafın- 


27. 


28. 


dan oluşturulmuştur? 


A) Süveyş Kanalı — Bering Boğazı 
B) İstanbul Boğazı (o - Panama Kanalı 
GC) Süveyş Kanalı — Panama Kanalı 


D) Cebelitarık Boğazı —- Hürmüz Boğazı 
E) İstanbul Boğazı Cebelitarık Boğazı 


| 


Türkiye'de görülen aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin en fazla oluştuğu mevsim yanlış verilmiştir? 


Doğal afet Mevsim. 
A) Heyelan İlkbahar 
B) Çiğ Kış 
C) Orman yangını Yaz 
D) Deprem Yaz 
E) Fırtına Kış 


Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişliğini 
belirleyen ölçütlerden biri değildir? 


A) Kâğıt tüketimi 

B) Nüfusun sektörel dağılımı 

G) Enerji potansiyeli 

D) Yüksekokul mezunu oranı 

E) Dış satımındaki ürünlerin payı 


EAOVAL BİLİMİ ED 


dn 


29. Türkiye'de aynı tür tarım ürünlerinin olgunlaşma 


30. 


süresinin bölgelere göre farklılık göstermesinde; 


1. yağış rejimi 
Il. yükselti 
İİİ. toprak tipi 
IV. enlem 


faktörlerinden hangileri etkili değildir? 
A)iveli 


B) Ii velill C) ll ve til 


D) il ve V 


E) ill ve IV 


Haritada taralı olarak gösterilen yerlerden hangisinde, 


e tektonik depremlerin ; 
e sıcak su kaynaklarının 
e volkanik faaliyetlerin 


görüldüğü söylenemez? 


A)! B) ii Co) in D) IV EV 


Yukarıda topoğrafya haritası verilen yörede K-L 

profili boyunca aşağıdaki yerşekillerinden hangisi 
oktur? 

A) Kıyı çizgisi 


B) Vadi C) Sırt 


D) Tepe E) Boyun 


Felsefe, ulaştığı sonuçları olgularla değil, mantıksal çıkarımlarla temellendirir. Örneğin; “Eğer bütün insanlar 
akıllıysa ve Ayşe de insansa, Ayşe'nin de akıllı olduğunu kabul etmek zorunludur.” ifadeleri bir akıl yürütmedir. Burada bilginin doğruluğu olguları denetleyerek 
ortaya konulmamaktadır. Sadece sonucun ilk iki önermeden zorunlu olarak çıkıp çıkmadığına bakılmaktadır. 


Parçada felsefi bilginin hangi niteliği vurgulanmıştır? 


A) Akla dayanması 

B) Eleştirel ve sorgulayıcı olması 

G) Sorulara önem vermesi 

D) Subjektif bir alan olması 

E) Birleştirici ve bütünleştirici olması 


EACVAL Dİ İML ED 


4npi 


33. Varlık sürekli bir akış içindedir. Bu yüzden de hiçbir 


34. 


şey belli bir “şey” değildir. Bir şey her an, başka şeylere dönüşmektedir. Salt bir varlık yoktur. Bundan dolayı hiçbir nesne için “Bu şudur.” diyemeyiz. Olsa olsa 
sürekli değişen bağıntılar içinde onun başka nesnelere göre ne olduğunu söyleyebiliriz. 


Protagoras'ın bu düşüncelerinden hareketle, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Varlığın özü değişmez niteliktedir. 

B) Duyu algısı varlık hakkında bilginin elde edilmesin- 
de yeterlidir. 

G) Varlık sadece görünenden ibarettir. 

D) Varlığın kesin bilgisine ancak akılla ulaşılır. 

E)Varlık hakkında kesin yargılardan kaçınmak gerekir. 


Sanatçı, doğayı izleyerek temel izlenimleri bir senteze 
tabi tutar daha sonra bu izlenimler onda büyük haz ve 
coşku meydana getirir. Bu coşku ve haz durumu bir 
kez yaşanır, sanatçı belleğinde tutamayacağı bu coşkuyu ölümsüzleştirmek için dışsallaştırarak sanat eseri 
meydana getirir. 


Bu parçaya göre, sanatçının amacı aşağıdakilerden 
hangisi olamaz? 


A) Yaşadığı estetik hazzı duyurmak 
B) Kalıcılığı sağlamak 

C) Doğayı olduğu gibi yansıtmak 

D) Duygularını ifade etmek 

E) Özgün bir eser meydana getirmek 
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35. 


36. 


37. 


İnsani var oluş, nesnelerin var oluşundan farklıdır. 
Çünkü, nesneler var olmadan önce bir plana ve bir 
öze sahiptir. İnsan dışındaki her şey belli bir hesaba 
göre var edilir. İnsan söz konusu olduğunda ise varoluş özden önce gelir. Bundan dolayı insan kendi modelini kendi oluşturur. 


Bu parçadan, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 


A) İnsan önceden belirlenen bir çizgide yaşamaktadır. 

B) İnsan, kendini ve yaşamını belirlemede özgürdür. 

C) İnsan, nesneleri anlamlandıran bir varlıktır. 

D) İnsan, doğa düzeninden bağımsız değildir. 

E) Sorumluluğa dayalı bir özgürlük insanı toplumsallaştırır. 


Descartes'a göre doğru bilginin ancak iki kaynağı bulunabilir: Sezgi ve tümdengelim. Sezgi bize “Düşünüyorum, o halde varım.” türünden apaçık olarak doğru 
olduğunu gördüğümüz bilgileri veren yetidir. Tümdengelim ise bu apaçık doğrulara dayanarak onlardan çıkarsama yapabilmemize imkan veren akıl yürütmedir. 


Buna göre, Descartes'ın bilgi hakkındaki görüşü 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Doğru bilgiye ulaşmanın mümkün olduğu 

B) Bilginin hem deney hem de akıldan geldiği 

C) Bilginin öznel olduğu 

D) Doğru bilgiye ulaşılamayacağı 

E) Bilginin doğruluğunun zaman içinde değişebileceği 


“Varlığımın tam olgun olmayışı üzerine düşünerek, 
kendimden daha olgun ve üstün bir varlığı düşündüğümü gördüm. Hiçten hiç gelmeyeceğini düşünecek 
olursak, demek ki bu mükemmellik fikri benden kaynaklanmamaktadır. Öyleyse benim dışımda bu fikirleri bana veren, olgun, mükemmel ve kusursuz bir varlığın olması gerekir.” 


Descartes'ın bu sözlerinden yola çıkılarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) İnsan, evrenin kesin bilgisine ulaşamaz. 

B) Evrende mükemmel bir varlığın olması imkansızdır. 

G) İnsan mükemmellik fikrine, kendi dışındaki mükemmel bir varlık sayesinde ulaşabilir. 

D) İnsan evrenin mükemmelliğine şüpheci düşünmesiyle ulaşabilir. 

E) İnsan sahip olmadığı olgunluğu tanıyamaz. 


MSAPMİRİi Br ieakem 


ia ill, 


38. Pyrrhon'un “Epokhe” teorisine göre yargıda bulun- 


39. 


40. 


maktan kaçınmak gerekir. Çünkü; duyu, akıl, zaman 
ve mekan değişkendir. Yargıları askıya almak gerekir. 
Yoksa insan bir türlü mutlu olamaz. En sarsılmaz bilgilerin değerini yitirdiği ve büyük acılara yol açtığı, en bitmez, tükenmez denilen şeylerin bitip tükendiği bir dünyada, her kesinliğin ve yargı durumunun sonunda acıya yol açacağı ortadadır. “Hiçbir şeye güvenmemek ve 
hiçbir konuda kesin bir şey söylememek gerekir.” diyen Pyrrhon bunu söylerken bir yargıda bulunmuş oluyordu. İşte kuşkucu geleneğin çıkmazı da budur. 


Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Pyrrhon'un görüşleri kendi kendini yanlışlayan görüşler değildir. 

B) Epokhe teorisi yargıları askıya alarak bir yargı oluşturmuştur, o yüzden çelişiktir. 

GC) Epokhe'de şüphe bir araç olarak kullanılmıştır. 

D) Epokhe teorisinin etiği ve yaşama biçimini ilgilendiren bir yanı yoktur. 

E) Pyrrhon her şeyden şüphe duymanın gereksiz olduğunu öne süren bir filozoftur. 


Aile huzuru olmayan, güvencesiz, eşlerinden kötü 
muamele gören kadınlar için devlet yardımı olmadan 
kurulan “sığınma evleri” adlı kuruluşlar günümüz topiumunda görülmektedir. 


Devlet desteği olmadan da bazı sorunların çözümlenmeye çalışıldığı bu kurumlar aşağıdakilerden 
hangisiyle ifade edilir? 


A) Kamu kurumları B) Huzur evleri 


C) Özgür yaşam D) Sosyal hizmetler 


E) Sivil toplum 


Hayatımın, yorucu ve bilimsel yönden verimsiz dört 
yılını, çok sevdiğim hipotezimi destekleyecek kanıtlar 
bulmak için harcadım. Hipotezimi ispatlayamadım ve 
elimde başka bir açıklama olmadığı için çalışmalarımın hepsi boşa gitti. Böyle zamanlar bilim insanları 
için zor dönemlerdir. Benim genç bilimcilere, ellerinde 
birden fazla seçenek bulundurmayı ve kanıtlar “hayır”ı 
işaret ettiğinde bunu kabule hazır olmalarını öğütlememin temelinde bu yılların anıları yatar. 


Bu parçaya göre, genç bilim adamları aşağıdaki 
özelliklerden hangisinden uzak durmalıdır? 


A) Öznel olma 

B) Bilim dışı yöntemlere yönelme 

C) Varsayımlı sonuçlar elde etme 

D) Farklı seçenekleri gözardı etme 

E) İçinde yaşadığı kültürün değerlerini yansıtma 
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1. Butestte sırasıyla, 
Tarih (1-17) 
Coğraiya (18-31) 
Felsefe (32 - 40) 


ile ilgili 40 soru vardır. 


Osmanlı Devleti, Balkanlar'da fethedilen bölgelere 
Anadolu'dan getirilen Türkmenleri yerleştirerek buralarda han, hamam, medrese ve cami gibi bayındırlık 
faaliyetlerinde bulunmuştur. 


Yapılan bu faaliyetlerin aşağıdakilerden hangisine 
yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Anadolu'nun etnik ve kültürel yapısının değiştirilmesine 

B) Halkın sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına 

C) Kapitülasyonların etkisinin azaltılmasına 

D) Yerel kültürlerden yararlanılmasına 

E) Balkanlar'daki mezhep çatışmalarının sona erdirilmesine 


Tanzimat döneminde oluşturulan il genel meclislerine 
sancaklardan 2'si gayrimüslim, 2'si Müslüman olmak 
üzere dörder kişi katılmıştır. 


Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi i 


olamaz? 


A) Devlet yönetiminde parlamenter sisteme geçildiğinin 


“B) Yerel sorunların çözümüne yönelik çalışmalar ya- 


pıldığının 
G) Azınlıkların yönetimle ilgili görevlerinin bulunduğunun 
D) Vatandaşlara bazı alanlarda eşit haklar tanındığının 
E) Yerinden yönetim ile ilgili uygulamalar yapıldığının 


Neolitik döneme ait yerleşim yerlerinde yapılan arkeolojik kazılarda sur kalıntılarına rastlanmazken, Kalkolitik döneme ait bazı yerleşim yerlerinin surlarla çevrili 
olduğu görülmüştür. 


Bu farklılığın görülmesinde; 


I. siyasi örgütlenmelerin olması, 
Il. tarımsal faaliyetlerle uğraşılması, 
IN. savunma gereksiniminin ortaya çıkması 


durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız ii C) Yalnız İli 


D) ivelll E) ivelil 


2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


Yav 


Osmanlı Devleti'nde mültezimlere üçer yıllık süreyle 
verilen iltizam toprakları, 17. yüzyılın sonlarından itibaren ömür boyu verilmeye başlanmıştır. 


İlizam sistemindeki bu değişikliğin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Avrupa'daki gelişmelerden yararlanılmasına 

B) Merkezi hazinenin giderlerinin karşılanmasına 

G) Halkın devlete bağlılığının artırılmasına 

D) Köylerden şehirlere göçlerin azaltılmasına 

E) Tarım ürünlerindeki fiyat artışının kontrol altına alınmasına 


Abbasiler döneminde Araplar dışındaki diğer Müslüman milletlerden valilik ve ordu komutanlığı gibi önemli görevlere getirilenler olmuştur. 


Bu durumun Abbasilerde aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir? 


A) Halifelerin uzun süre görevde kalmasını 

B) Fetih hareketleriyle sınırların genişlemesini 

GC) Ticari faaliyetlerin gelişmesini 

D) Yönetimle askerlik işlerinin birbirinden ayrılmasını 
E) Siyasal birliğin çözülmesini 


Orta Asya'da İslamiyet'ten önceki Türklere ait yerleşim merkezlerinden biri olan Anav'da yapılan kazılarda; küçük heykelcikler, koşum takımları, tahıl fosilleri 
ve ev temelleri bulunmuştur. 


Bu bilgiye bakılarak İslamiyet'ten önceki Türklerle 
ilgili; 


I. Yerleşik yaşama geçmişlerdir. 
II. Bazı hayvanları evcilleştirmişlerdir. 
Ii. Boylar halinde örgütlenmişlerdir. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız HI 


D) I veli E) 1, ii ve İl 
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Sivas Kongresi'nde tüm yurdu temsil eder hale getirilen Temsilciler Kurulu, Sivas Kongresi'ni engellemeye 
çalışan İstanbul Hükümeti ile Anadolu'nun tüm ilişkilerini kesmiştir. Böylece İstanbul Hükümeti Anadolu'da 
iş yapamaz duruma düşmüştür. 


Temsilciler Kurulu'nun bu tutumunun sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) İtilaf devletlerinin İstanbul Hükümeti üzerindeki baskılarının sona ermesi 

B) Azınlıkların İtilaf devletleriyle işbirliği yapması 

GC) İstanbul'da hükümet değişikliğinin yaşanması 

D) Anadolu'da Temsilciler Kurulu'nun etkinliğinin azalması 

E) İtilaf devletlerinin Anadolu aki işgallerini sona erdirmesi 


Türkiye'de 2 Mart 1926'da çıkarılan Maarif Teşkilatı 
Hakkındaki Kanun ile yeni okulların açılması Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın iznine bırakılmış ve bütün okulların uyacaği esaslar belirlenmiştir. 


Bu bilgiye bakılarak, Maarif Teşkilatı Hakkındaki 
Kanun'un aşağıdakilerden hangisine yönelik çıkarıldığı savunulabilir? 


A) Yabancı okulların kapatılmasına 

B) Yüksek öğretimin yaygınlaştırılmasına 

C) Okur yazar oranının artırılmasına 

D) Türk tarihi ve dilinin araştırılmasına 

E) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin denetim altına alınmasına 


Avrupa'da Reform hareketleri sonrası imzalanan 
Augsburg Antlaşması'yla bölgelerinde egemen olan 
Alman prenslerine, kabul ettiği mezhebi hakimiyeti altındaki halka da benimsetme hakkı verilmiştir. 


Bu bilgiye bakılarak; 


I. Halkın bazı hakları sınırlandırılmıştır. 
Il. Almanya'da siyasi birlik sağlanamamıştır. 
IN. Almanya'nın etnik yapısı değişmiştir. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız il . GC) iveli 


D) ivelll E)Lilvelii 


ONOYAI Ditina Fm 


na 


10. 


11. 


12. 


ZE, 4 


Rusya; 1. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti'nin 
kendisiyle yakınlaşma girişimlerine karşı çıkmış, aynı 
zamanda müttefiği olan İngiltere ve Fransa'nın da Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurmasını engellemiştir. 


Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı izlediği bu po- 


- litika öncelikle aşağıdakilerden hangisine dayandı- 


rılabilir? 


A) Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'dan atılmış olmasına 

B) Rusya'nın Boğazlar üzerinde isteklerinin bulunmasına 

C) Osmanlı Devleti'nin çok uluslu bir yapıya sahip olmasına 

D) Rusya'nın İngiltere ve Fransa'dan Boğazlar yoluyla 
yardım beklemesine 

E) Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri almak 
istemesine 


1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sırasında Türkiye'de 
korumacı-devletçi iktisat politikaları uygulamaya konulmuştur. 


Aşağıdakilerden hangisinin bu politikalar arasında 
olduğu savunulamaz? 


A) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hazırlanması 

B) İthalata kısıtlamalar getirilmesi 

C) Gümrük vergilerinin yükseltilmesi 

D) Halkın tasarrufa ve yerli malı kullanmaya özendirilmesi 

E) İş Bankası'nın kurulması 


Osmanlı Devleti'nin egemenliği altında bulunan topraklar, devletin kuruluşundan 17. yüzyılın sonlarına kadar sürekli genişlemiştir. 


Bu genişlemenin; 


I. yönetici sayısının artırılması, 
ll. teşkilatlanma çalışmalarına önem verilmesi, 
IN. veraset anlayışının değiştirilmesi 


durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yainız | 


B) Yalnız 1i G) Yalnız İli 


D) ivetl E) il velili 


amman gem 
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13. 


14. 


15. 


<NCval BİİİMER | 


20. yüzyıl başlarında çıkan savaşların önemli nedenlerinden biri de, güçlenen bazı devletlerin zengin hammadde kaynaklarını ele geçirmeye çalışmalarıdır. 


Bu durumun; 


I. devletler arası ekonomik rekabetin artması, 
li. bilim ve teknolojiye verilen önemin artması, 
IN. demokratikleşme çalışmalarının hızlanması 


gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu 
savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l C) Yalnız lll 


D) Ive E) Lil velli 


Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Birinci TBMM de, 
“f. Grup” adıyla da bilinen “Müdafaa-i Hukuk Grubu”nu oluşturmuşlardır. 


Bu oluşumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulmasına 

B) İstanbul Hükümeti ile iyi ilişkiler kurulmasına 
G) Kuva-yı Milliye'den düzenli orduya geçilmesine 
D) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun hazırlanmasına 


'E) Yönetimle yargının birbirinden ayrılmasına 


Atatürk, yeni bir devletin kurulmasında ve yeni bir toplumun meydana getirilmesinde eğitimin önemli bir etken olduğuna inanmıştır. 


Atatürk'ün bu anlayışıyla ilgili; 


I. Siyasi rejimin yerleşmesinde eğitimin temel unsurlardan biri olduğuna inanmıştır. 
Ii. Eğitimin gelişmelere açık ve çağdaş olması gerektiğini savunmuştur. 
Ili. Geleneklere bağlı eğitim anlayışının devamından 
yana olmuştur. 


yargılarından hangileri savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız li C) i veli 


D) Ive ill E) Li vellll 


1aG 


16. 


17. 


Atatürk bir konuşmasında, “Geçmişte sayısız medeniyet kurmuş bir ırkın ve milletin çocukları olduğumuzu 
ispat etmek için yapmamız lazım gelen şeylerin hepsi- 
ni yaptığımızı ileri süremeyiz, bugüne ve yarına bırakılmış daha birçok büyük işlerimiz vardır." demiştir. 


Atatürk'ün bu sözlerinin; 


i. milliyetçilik, 
il. İnkılapçılık, 
lil. devletçilik 


ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l C) iveli 


D) ivelil E) il vellil 


Türk ordusunun kazandığı I. İnönü Savaşı sonrasında 
toplanan Londra Konferansı'na İstanbul Hükümeti adına katılan Sadrazam Tevfik Paşa söz sırası kendisine 
gelince, “Türk milletinin gerçek temsilcisi, TBMM'nin 
temsilcisidir.” diyerek sözü Bekir Sami Bey'e bırakmış 
ve görüşmelerden çekilmiştir. 


Tevfik Paşa'nın bu tutumu; 


I. TBMM'nin uluslararası alanda saygınlığının arttığı, 
Iİ. Türk tarafında ikilik çıkmasının önlendiği, 
ii. İtilaf devletlerinin Misak-ı Milli'yi tanıdığı 


durumlarından hangilerinin göstergesidir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) ivell 


D) ivelli E) hil ve lll 
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18. Akarsuların taşımış oldukları alüvyonları denize döküldükleri yerlerde biriktirmeleriyle oluşan ovalara delta 
ovası denir. 


Aşağıda verilen ovalardan hangisi delta ovası olarak nitelendirilemez? 


A) Ergene B) Bafra C) Silifke 
D) Çarşamba E) Çukurova 
19. 
a İŞ e 
nr 
a a Ye 
Los e SŞ$ Cille 
V psi 
— ein EEE 4 EAA K NE , 


Neu 
> 
İd 4 
Haritada gösterilen Los Angeles ve Tokyo şehirleri 
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) En uzun gündüzün 21 Haziran tarihinde yaşandığı 
B) Çizgisel hızlarının yaklaşık aynı olduğu 

C) Aynı anda aynı tarihin yaşandığı 

D) Aynı okyanusa komşu oldukları 

E) Matematik iklim kuşaklarının aynı olduğu 


CMCVAİ Bİ! İhai ED 


21 


20. Denize göre konum, yükselti, dağların uzanışı ve 


hakim rüzgâr yönü gibi etmenler aşağıdakilerden 
hangisi üzerinde en çok etkilidir? 


A) Yağış miktarı 

B) Buzulların etki alanı 

C) Güneş ışınlarının düşme açısı 
D) Akarsu rejimi 

E) Jeolojik yapı 


-- Ekvator sef... emekli 


7 


Yukarıdaki haritada aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırları gösterilmiştir? 


A) Bitki örtüsü orman olan bölgeler 
B) Petrol üretim bölgeleri 

GC) Yoğun nüfuslu bölgeler 

D) Deprem riski yüksek bölgeler 

E) Kurak iklim bölgeleri 


Mi 
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Manyas Gölü 


22. 


Yukarıda verilen göllerin haritaları, aynı büyüklükteki kağıtlara kağıtların tamamı kullanılarak çizildiğinde hangisinin ölçeği en büyük olur? 

AYI B) 1 o) nl 


D) IV E)V 


23. Rüzgârlar, yeryüzündeki sıcaklık dağılışı üzerinde doğrudan etkilidir. Enleme bağlı olarak kutup yönünden 
esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken Ekvator yönünden 
esen rüzgârlar sıcaklığı yükseltmektedir. 


1. Batı rüzgârları 
IL. Kutup rüzgârları 
Ii. Fön rüzgârları 
MV. Meltemler 


Buna göre, yukarıdaki rüzgârlardan hangilerinin sicaklığa olan etkisi enlem ile ilişkilendirilemez? 


A) i veli B) ivellli GC) ll ve ill 


D) Ii ve IV E) Ili ve V 


CACVAI BİLİMLER 


24. Bir önceki yıla göre kuraklığın artması, 


1. çığ, 

Il. orman yangınları, 
Il. deprem, 

IV. sel ve taşkın 


doğal afetlerinden hangilerinin daha fazla artmasında etkili olur? 
A) Yalnız Il 


B) Yalnız tl G) | veli 


D) Ive iV E) ili ve IV 


25. Aşağıdaki göç hareketlerinden hangisi üzerinde siyasi veya ekonomik unsurlar etkili olmamıştır? 


A) Kırgızistan'da 1994 yılında toprak kaymaları nedeniyle binlerce insanın yaptığı zorunlu göç 


B) Il. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkemizden Batı Avrupa ülkelerine yapılan göçler 


GC) 1980'li yıllarda Bulgaristan'da Türk azınlığa yapılan 
baskılar sonucu Türkiye'ye yapılan göçler 


D) Lozan Antlaşması sonucunda Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan göçler 


E) Coğrafi keşiflerle zengin doğal kaynakların tespit 
edildiği Amerika, Okyanusya ve Afrika'ya yapılan 
göçler 
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26. 


27. 


28. 


Aşağıdaki yerşekillerinden hangisinin oluşumunda, 


» volkanizma, 

» bitki örtüsünün cılız olması, 
* sellenme, 

* eğimli arazi 


faktörlerinin birlikte etkili olduğu söylenebilir? 


A) Menderes B) Peribacası C) Mantarkaya 


D) Dev kazanı E) Mağara 


Aşağıda verilen olgulardan hangisiyle diğer dördü 
arasında, sebep-sonuç ilişkisi bakımından bir bağlantı kurulamaz? 


A) Dünya'nın yörüngesinin elips biçiminde olması 
B) Mevsimlerin süresinin aynı olmaması 

C) Mevsimlerin meydana gelmesi 

D) Şubat ayının 28 gün sürmesi 

E) Dünya'nın Güneş'e yaklaşıp uzaklaşması 


Yandaki şekilde taralı 
olarak gösterilen K ve 
L bölgelerinin coğrafi 
koordinatlarının belirtilmesinde kullanılan 
enlem ve boylamlardan hangileri ortaktır? 


42 


40* 


Enlem Boylam 
A) 38 Kuzey 329 Doğu 
B) 40“ Güney 36" Batı 
C) 40 Kuzey 369 Doğu 
D) 42* Kuzey 32" Batı 
E) 42 Güney 409 Doğu 


ANYA DİLİMA MP 


Pala! 


şe MY zi > ğa 


29. Bir ülkede, 


* sanayi ürünleri ihracatı fazla, 
* tarımda çalışan nüfus orani az, 
* okur-yazar oranı yüksek 


ise, bu ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Tarım alanları azdır. 

B) Hammadde bakımından fakirdir. 

G) Nüfusun büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşar. 

D) Nüfus yoğunluğu fazladır. 

E) İnsanların temel gereksinimlerini karşılama oranı 
yüksektir. 


i | 30. Aşağıdaki tabloda 2007 yılında Türkiye'nin dış ticare- 


tinde önde gelen ülkelerden bazıları verilmiştir. 


İhracat İthalat 
(Dış satım) (Dış alım) 
(milyar dolar) | (milyar dolar) 


Ülkeler 


İtalya 


Fransa 


İngiltere 


Tablodaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz? 


A) Hangi ülkeyle yapılan ticarette ihracatın ithalatı karşılama oranının en fazla olduğuna 

B) 2007 yılında Türkiye'nin toplam ihracat ve ithalat 
rakamlarına 

C) Verilen ülkelerden hangisinin Türkiye'nin dış ticaretinde daha az yer tuttuğuna 


D) Hangi ülkelerle yapılan ticarette ithalatın ihracattan 
fazla olduğuna 


E) Türkiye'nin ithalat ve ihracatının hangi ülkelerle en 
fazla olduğuna 
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31. 


32. 


SOSYAL BİLİMLER 


Türkiye'de ilkbahar ve yaz mevsiminde açık havada 
yetiştirilen sebze ve meyvelerin, cam ya da naylon örtülerle kaplanmış mekânlarda sonbahar ve kış mevsiminde yetiştirilmesine seracılık adı verilir. 


Buna göre, haritada taralı olarak gösterilen yerlerin iklim özellikleri göz önüne alındığında, hangisindeki seralarda yetiştirilen ürünün maliyeti daha 


düşük olur? 


A)I B) Il O D)N EV 


Bugün felsefenin karşısına çikan sorunlar yalnız bilimlerin sorunları değil, aynı zamanda kültürün de içine 
düştüğü bunalımdır. Bilim ve teknolojideki ilerlemeler 
toplumsal yaşamı etkilemiş, toplumsal yaşamdaki değişmeler de değer alanını sarsmıştır. Değerlerin sarsılması felsefeye yeni sorunlar getirmiştir. Böylece bilgi 
ve bilimin yanında din, ahlak, sanat, toplum gibi konular da felsefeye katılmıştır. 


Buna göre, felsefe ile ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz? 


A) Kültür ve ahlaktaki değişmeler felsefeyi de etkilemiştir. 

B) Felsefenin konu alanı zamanla artmıştır. 

C) Felsefede bilgi ve bilim konu alınmaktadır. 

D) Toplumsal hayattaki değişmeler felsefenin de değişmesine neden olmuştur. 

E) Bilimsel çalışmaların artmasıyla felsefenin problemleri azalmıştır. 
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33. Çocuk doğduğunda zihinsel yapısı boş bir resim tab- 


losu gibi olduğundan, tablonun içinde nasıl bir resim 
oluşacağı, büyük ölçüde onu terbiye eden kimselerce 
belirlenir. 


Bu görüş, bilgi kuramının hangi yaklaşımına örnek 
oluşturur? 


A) Fenomenoloji B) Emprizm 


C) Realizm D) Pragmatizm 


E) Kritisizm 


| 34. Yeni Zelanda'da yapılan bir arkeolojik çalışmada 225 


milyon yıl öncesine ait kertenkele yumurtaları bulunmuştur. Yapılan incelemede, eğer gerekli koşullar 
sağlanabilirse, elde edilen DNA örneklerinden kertenkelelerin tekrar canlandırılabileceği anlaşılmıştır. Bu 
bilimsel gelişmeyi duyan bir filozof, aynı şeyin felsefi 
fikirler için de geçerli olduğunu düşünmüştür. Felsefi 
düşünceler sağlam bir yapı üzerine kurulduysa, ara- 
dan ne kadar zaman geçerse geçsin muhakkak geçerlilik kazanacaktır. Dolayısıyla filozofun ömrü kısa 
olsa bile görüşleri yüzyıllar sürebilecektir. 


Buradan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 


A) Düşüncelerini sistemli ve tutarlı bir şekilde oluşturan filozofların felsefeleri kendilerinden sonra da 
devam eder. 

B) Filozofların düşünceleri her ne kadar öznel olsa- 
da evrensel bir niteliğe sahiptir. 

G) Filozoflar gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlara 
çözüm arar. 

D) Filozofların düşünceleri farklı çağlardaki tüm insanlarca benimsenmiştir. 

E) Düşünce sistemleri onları ortaya çıkaran filozofların 
izlerini taşır. 
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35. Bahar bütün güzelliği ile karşımda duruyor. Ağaçlar çi- 


36. 


37. 


CNMCVAL BİLİMLER 


çek açmış. Karıncalar yuvalarından çıkmış. Kelebekler 
ardarda uçuşuyor. Cırcır böcekleri ortalığı velveleye 
veriyor. Güneş güzel yüzüyle doğayı ısıtıyor, sevgisiyle 
besliyor. Bunlar tasarım değil. Baharla ben karşı karşıyayız. O beni sarıyor sarmalıyor, ben de onu ifade ediyorum. 


Bu parça, aşağıdakilerden hangisinin varlıkla ilgili 
görüşlerine örnek oluşturur? 


A) Akılcılık B) Şüphecilik C) Gerçekçilik 


D) Hiçcilik E) Deneycilik 


Kant, “Bilginin kaynağı nedir?” sorusuna cevap verirken bilgiyi elde etmede sadece aklı yeterli görmez; aynı şekilde deney de yeterli değildir, der. Bilgi üzerine 
düşünen filozofların bu iki yoldan sadece birini seçmesini de yadırgar. O yüzden Kant'ta, felsefe tarihindeki 
tek yönlü açıklamaların yerini ikili açıklamalar almıştır. 


Bu parçaya göre, Kant'ın bilginin kaynağı problemine nasıl baktığı söylenebilir? 


A) Bilginin akılla elde edildiğini savunma 

B) Bilgiyi deneyin ürünü görme 

C) Mutlak doğruların olabileceğini reddetme 
D) Çok kaynaklı olarak görme 

E) Bilgiyi nesnel değerlere dayandırma 


Sofistler doğal hukukla insanlar tarafından sonradan 
oluşturulan yapay hukuk arasında bir ayırım yaparlar. 
Onlara göre yapay olan doğal olana aykırı ve kötüdür. 
İnsanın özüne uygun olan doğal halde bulunandır. 
Yapay olan ise toplumsal sözleşmenin ürünü olduğundan insan doğasına aykırı ve kötüdür. Devlet, bu 
yapay kurumların başında gelir. 


Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sofist filozofların temel özelliğidir? 


A) Medeniyetin insana sunduğu her şeyi kabul etmeleri 

B) İnsanın mutluluğunu sağlayacak kurumun devlet 
olduğuna inanmaları 

C) Devletin temel görevinin yurttaşların ihtiyaçlarını 
karşılamak olduğuna inanmaları 

D) Devletin insanın özüne aykırı olduğu görüşünü benimsemeleri il 

E) İnsan doğasının devlet düzenine uyum sağlayacak 
nitelikte olduğuna inanmaları 


NN 
mzik 


38. Ahlak, her alanda yaşayışımızın içindedir. Ahlakı bul- 


39. 


40. 


muş olan filozoflar değildir. Çünkü henüz daha felsefe 
ortada yokken ahlak vardı. Ahlak, felsefeden hiç haberi olmayan toplumlarda yaşamını sürdürmüştür. Ahlak 
felsefesi (ethik) ise işte “ahlak” dediğimiz bu olay üzerinde düşünmek ve ahlak üzerinde felsefe yapmaktır. 


Yukarıdaki parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Ahlak felsefesi var olanı açıklayan bir disiplindir. 
B) Ahlak felsefesi, ahlaki değerleri sorgular. 

C) Ahlak olmadan, ahlak felsefesi yapılamaz. 

D) Ahlak, günlük yaşamın bir parçasıdır. 

E) Ahlakın varlığı felsefeye bağlı değildir. 


Bilim adamları, önceki araştırmaların sonuçlarından 
yararlanarak yeni bilgiler ortaya koyarlar. Çünkü hiçbir 
bilim dalı tamamlanmış, bütün problemlerini çözmüş 
değildir. Bu nedenle bilim önceki verileri dikkate alarak sürekli yeni bilgiler peşindedir. 


Bu açıklamada, bilimsel bilginin hangi özelliği vurgulanmıştır? 


A) Nesnel olduğu 

B) Birikimli olarak ilerlediği 

C) Sonuçlarının kesinliği 

D) Neden - sonuç ilişkisine dayandığı 
E) Deney ve gözlemle ispatlandığı 


İnsanın en temel özelliklerinden biri evreni, toplumu 
ve kendini tanımak istemesidir. İnsanlarda bu duyguları uyandıran düşüncenin başında merak ve kuşku 
yer alır. Bir şeyi anlama veya öğrenme arzusu merak 
ile belirlenir. Kuşku ise, ileri sürülen bir düşünce ya da 
bir açıklamanın inanılmaya değer olup olmadığını 
araştırmaya yol açar. 


Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Önemli olan tek bir doğruya ulaşmaktır. 

B) İnsanoğlu mutluluğu yakalama çabası içindedir. 

G) Kuşkuyu, zekanın yaratıcı gücü belirler. 

D) Felsefe, bilimlerin ortak yönlerini belirleyen disiplindir. 

E) İnsan farklı özellikleriyle evreni anlama ve olayları 
bilme ihtiyacını giderir. 
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GAGVAL DİLİMİ LED 


1. Bu testte sırasıyla, 
Tarih (1-17) 
Coğraiya (18-31) 
Felsefe (32 — 40) 


ile ilgili 40 soru vardır. 


Medeni Kanun'un kabulü ile Türk kadınına verilen; 


I. istediği mesleği seçebilme, 
I1. şahitlikte erkekle eşit konumda olma, 
IN. mirastan erkekle eşit oranda pay alma 


haklarından hangilerinin Türk kadınının ekonomik 
alana katılımının artmasına ortam hazırladığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız li G) Yalnız lll 


D) | ve lil E) ilve ill 


Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda devlet giderlerinde 
önemli artışlar görülmüştür. 


Aşağıdakilerden hangisinin bu durumu gidermeye 
yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Sancağa çıkma uygulamasının kaldırılması 

B) Saray masraflarının kısılması 

C) Merkez ordusundaki asker sayısının artırılması 
D) Ekber ve erşet sisteminin uygulanması 

E) Eyalet sayısının artırılması 


Halifeliğin kaldırılmasının; 


I. dini kurumların toplum üzerindeki etkisinin azalması, 
II. ulus bilincinin yerleşmesi, 
il. hükümetin denetlenmesinin kolaylaşması 


yararlarından hangilerini sağladığı savunulamaz? 


A) Yalniz | B) Yalnız il C) Yalnız lil 


D)ivelil E) il vellil 


2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 
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Soğuk Savaş; düşmanın direnme azmini kırmak amacıyla uygulanan siyasi, ekonomik ve psikolojik baskılarla, kuvvet gösterilerine dayanan uluslararası bir gerilimdir. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş'a 
örnek olarak gösterilemez? 


A) Sınır bölgelerinde askeri tatbikatlar yapma 

B) Orduyu teknolojik silahlarla donatma 

G) Ekonomik ambargolar uygulama 

D) Gerilla saldırılarıyla düşmanı yıpratma 

E) Basın yayın yoluyla düşmanın moralini bozmaya 
yönelik propaganda yapma 


1924 Anayasası'nın 88. maddesinde, “Türkiye'de din 
ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir.” ifadesi yer almıştır. 


1924 Anayasası'nın bu maddesinin aşağıdaki 
Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir? 


A) İnkılapçılık B) Devletçilik C) Milliyetçilik 


D) Halkçılık E) Cumhuriyetçilik 


İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinden farklı olarak 
Türk-İslam devletlerinde başkentte güçlü ve daimi ordular bulundurulmuştur. 


Bu durumun Türk-İslam devletlerinde aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Halktan farklı vergiler alınmasına 

B) Hanedan üyeleri arasında taht kavgalarının yaşanmasına 

C) Devletlerin varlıklarını uzun süre devam ettirmesine 

D) Dini yönden halifeye bağlı kalınmasına 

E) Türk devletleri arasındaki savaşların sona ermesine 
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7. o Osmanlı Devleti'nde Tımar sistemi; bir kısım asker ve 
devlet görevlilerine belirli bölgelerden vergi kaynaklarının tahsis edilmesi ve buna karşılık onlardan devlet 
için hizmet beklenmesi usulüdür. 


Bu bilgiye bakılarak, Tımar sisteminin Osmanlı Devleti'ne; 


I. yönetim, 
Ii. ekonomi, 
IN. hukuk 


alanlarından hangilerinde yararlar sağladığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C)iveli 


D) ivelli E) Lil velli 


I. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 
Il. Hicri ve Rumi takvimlerin birlikte kullanımına son 
verilerek Miladi Takvim'in kabul edilmesi 
IN. Azınlıkların da Medeni Kanun'dan yararlanmasını 
sağlayarak toplumun her kesiminin ayrı kanunlara tabi hale getirilmesi 


Cumhuriyet döneminde yapılan yukarıdaki yeniliklerden hangileriyle uygulamada zorluklara neden 
olan ikiliklerin ortadan kaldırıldığı savunulabilir? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız 1l C) Yalnız til 


D) Il ve Ili E) iL, ilvellli 


9. Her coğrafi bölge, üzerinde yaşayan toplumları kendi 
özelliklerine göre hayat sürmeye mecbur kılar. 


Bu bilgiye dayanılarak coğrafi etkenlerin insan 
topluluklarını aşağıdakilerin hangisinde daha az 
etkilediği savunulabilir? 


A) Uğraş alanlarında 

B) Siyasi yapılarında 

C) Gelişmişlik düzeylerinde 

D) Sanat ve mimari tarzlarında 
E) Ticari faaliyetlerinde 


SOSYAL BİLİMLER 
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10. Kuva-yı Milliye, devletin işgaller karşısında üzerine düşen görevleri yerine getirememesi sonucunda gönüllü vatandaşların oluşturduğu silahlı birliklerdir. 


Buna göre, Kuva-yı Milliye birliklerinin oluşturulmasının aşağıdakilerden hangisinde kolaylık sağladığı 
savunulabilir? 


A) Yunan işgalinin yayılmasında 

B) İtilaf devletlerinin desteğinin alınmasında 

C) Düzenli ordu birliklerinin kurulmasında 

D) İstanbul Hükümeti'nin Milli Mücadele'yi desteklemesinde 

E) Azınlıkların devlete bağlılığının artmasında 


11. Tanzimat döneminde Eğitim Bakanlığı kurularak, 
medreselerin dışındaki bütün eğitim kurumları bu bakanlığa bağlanmıştır. 


Bu durumun Osmanlı Devleti'nde; 


I. eğitim ve öğretim alanında ikiliklerin yaşanması, 
Il. laik eğitim sistemine geçilmesi, 
lil. devletin okullar üzerindeki etkinliğinin artması 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l G) Yalnız Ili 


D) ivellli E) li ve lil 


12. Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki 
inkılaplardan hangisi Türk gençleri arasında duygu, düşünce, anlayış ve ülkü birliğinin oluşmasını 
sağlamaya yöneliktir? 


A) Tüm eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı'na 
bağlanması 

B) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi 

GC) Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi 

D) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi 

E) Ordunun siyasetten ayrılması 


—— 
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13. Hz. Muhammed döneminde; 


— Bedir Savaşı'ndan sonra elde edilen ganimetlerin 
beşte biri devlet hazinesine aktarılmıştır. 


— Hayber'in fethinden sonra, Müslüman olmayan erkeklerden askerlik yapmamaları karşılığında cizye 
vergisi alınmaya başlanmıştır. 


Yukarıdaki bilgilere bakılarak, İslam Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) Halifenin devlet yönetimindeki etkinliğinin arttığına 
B) İslam savaş hukukunun oluştuğuna 

C) Fethedilen yerlerin yönetim birimlerine ayrıldığına 
D) Daimi ve düzenli ordu birliklerinin kurulduğuna 

E) Arap Yarımadası dışında fetihlerin yapıldığına 


14. Türkiye'de aşağıdaki yeniliklerden hangisinin din 
ve devlet işlerini birbirinden ayırmaya yönelik olduğu savunulamaz? 


A) Saltanatın kaldırılması 

B) Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin kapatılması 
C) Halifeliğin kaldırılması 

D) Atatürk ilkelerinin anayasaya girmesi 

E) Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi 


15. Fatih Sultan Mehmet zamanında; 


— İstanbul'da Bizans dönemine ait “Pandidakterion” 
adlı akademi yeniden açılmış, 


— Semerkantlı bilgin Ali Kuşçu ve İtalyan ressam 
Constanzo de Ferrara İstanbul'a davet edilmiştir. 


Yukarıdaki bilgilere bakılarak, Fatih'in amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Rönesans hareketlerine öncülük etmek 

B) İslamiyet'in farklı toplumlar arasında yayılmasını 
sağlamak 

C) Eğitim alanında Batı tarzı okulların açılmasını sağlamak 

D) Devlet otoritesini güçlendirmek 

E) İstanbul'u bilim ve kültür merkezi haline getirmek 


SOSYAL BİLİMLER 
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16. 


17. 


İstemi Yabgu'nun ölümünden sonra Göktürklerin batı 
bölümünün başına geçen Tardu, doğunun üstünlüğünü tanımamış ve kendisini kağan olarak ilan etmiştir. 
Çin imparatoru ise Tardu'ya çeşitli hediyelerle birlikte 
bir de kurt başlı sancak göndererek kağan olduğunu 
kabul etmiştir. 


Çin imparatorunun bu şekilde hareket etmesinde; 


I. Türkler arasında siyasi birliğin oluşmasını engelleme, 
II. Göktürklerle iyi ilişkiler kurma, 
Ili. iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirme 


amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız lll 


D) ivelli E) Lil ve ili 


Lozan Barış Görüşmeleri'nde Türkiye, Musul'un geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesi görüşünü İngiltere temsilcisine kabul ettirememiştir. Lozan'dan sonra 
ikili görüşmelerle de çözümlenemeyen Musul Sorunu, 
Milletler Cemiyeti'ne götürülmüştür. Milletler Cemiyeti 
ise, Musul'un İngiliz mandasındaki Irak'a bırakılmasını 
istemiştir. Türkiye, Şeyh Sait İsyanı'nın çıkması üzerine 
Musul'la ilgili Milletler Cemiyeti'nin görüşleri doğrultusunda İngiltere ile bir antlaşma yapmıştır. 


Yukarıdaki bilgilere bakılarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Musul halkının demokratik haklarını kullanmasının 
engellendiğine 

B) Türkiye'nin iç sorunlarının dış politikayı olumsuz etkilediğine 

C) Milletler Cemiyeti'nin İngiltere'yi desteklediğine 

D) İngiltere'nin uluslararası alanda etkili olduğuna 

E) Türkiye'nin bağımsızlığının tehlikeye düştüğüne 
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18. Bir bölgede; 


* yer sarsıntıları 
* kül yağmurları 
* kısa süreli göç 


olaylarının tamamının görülmesi, o bölgede aşağı- 


dakilerden hangisinin meydana geldiğini gösterir? 


A) Tektonik bir depremin 
B) Hava kirliliğinin 

G) Aşırı yağışların 

D) Mevsimlik göçlerin 

E) Volkanik bir patlamanın 


19. Yıllar geçtikçe insanların dış görünüşünde değişiklik- 


ler meydana geldiği gibi uzun yıllar sonucunda doğada da değişiklikler olmaktadır. Doğadaki bu değişiklikler bazen hızlı, bazen ise çok yavaş gerçekleşmektedir. 


Buna göre, aşağıdaki kuvvetlerden hangisinin yer 
yüzünü şekillendirme süreci daha hızlıdır? 
A) Akarsu 


B) Yeraltı suları C) Erozyon 


D) Buzul E) Kütle hareketi 
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20. Türkiye'deki akarsulardan; 


21. 


1. su ürünleri üretimi 

İl. enerji üretimi 
Il. sulama ve kullanma suyu sağlama 
MW. turizm 


faaliyetlerinden hangilerinde diğerlerine göre daha 
az yararlanılmaktadır? 


A) | veli B) i veli C)iveiV 


D) li ve ill E) ili ve İV 


Bir yörede, 


* pazar olanaklarının 
* ulaştırma hizmetlerinin 
* nitelikli iş gücünün 


artmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? 

A) Sanayinin gelişmesinin 

B) Doğum oranının artmasının 

C) Tahıl üretiminin artmasının 

D) İç göç hareketlerinin yaşanmasının 

E) Mera hayvancılığının yaygınlaşmasının 
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22. Ekvator'dan gelen rüzgârlar sıcaklığı artırır. Çünkü Ek- 


vator ve çevresi diğer yerlere göre daha sıcaktır. Ekvator'un sıcak olması güneş ışınlarının buraya daha büyük açıyla gelmesine, bu durum da — bağlıdır. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 


A) Yer eksenin yörünge düzlemine eğik olmasına 

B) Dünya'nın şeklinin geoit olmasına 

C) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesine 

D) Ekvator'dan kutuplara doğru sıcaklığın azalmasına 
E) Ekvator'un Güneş'e daha yakın olmasına 


23. Proje çalışması yapan bir öğrenci grubu, sınırları belli 


bir alanda nüfus sayımı yapmayı planlamışlardır. Sayım sırasında kullanacakları formda şu bilgiler yer almaktadır: 


- Soyadı 


alıştığı sektör 


Sayım sonrasında formda yer alan bilgiler değerlendirildiğinde, sayım bölgesindeki nüfusla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımına 

B) Okur-yazar nüfus oranına 

GC) Kadın erkek nüfus miktarına 

D) Nüfus artış oranına 

E) Tarım, sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların 
sayısına 


Im pe 


25. 


24. Bir yörenin renklendirme yöntemi ile çizilmiş olan | 
fiziki haritasında; 


I. yükselti basamaklarını gösteren renkler 
li. ayrıntıyı gösterme gücü 
IN. coğrafi koordinatlar 
IV. haritanın kağıt üzerinde kapladığı alan 


özelliklerinden hangileri ölçeğe göre değişiklik 


östermez? 


A) Ii veli B) ivelli G) ii ve lil 


D) ilve V 


E) Ili ve V 


Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen bölgelerin iklim özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 


A) Yıllık sıcaklık ortalaması 1. bölgede en fazladır. 


B) Ili. bölge ile IV. bölgenin sıcaklıklarının farklı olmasında nemlilik etkilidir. 


G) Il. bölgenin sıcaklığı Ili. bölgeden fazladır. 


D) Il. bölgenin sıcaklık ortalamasının 1. bölgeden düşük olmasının nedeni enlemdir. 


E) IV numaralı bölgede karasal iklim özellikleri görülmektedir. 
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26. Aşağıdaki kıtalar arasında yer alan boğaz veya kanallardan hangisi yanlış verilmiştir? 


A) Afrika — Avrupa — Cebelitarık Boğazı 

B) Avrupa - Asya — İstanbul Boğazı 

C) Afrika - Asya (o — Süveyş Kanalı 

D) Kuzey Amerika — Asya — Bering Boğazı, 


E) Afrika — Asya — Hürmüz Boğazı 


27. Aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisinin meydana gelmesinde arazinin kayaç yapısı en az etki- 
ye sahiptir? 


A) Peribacaları B) Traverten C) Menderes 


D) Mağara E) Obruk 


28. |. Sıcaklığı artmıştır. 
1. Alçalmaktadır. il 
lil. Soğuk hava kütlesi ile karşılaşmıştır. 
IV. Dağ yamacı boyunca yükselmiştir. 


Bağıl nemi azalan bir hava kütlesi için yukarıda verilenlerden hangileri söylenemez? 
A)! veli 


B) I veli GC) il ve lll 


D) Hi ve IV E) Ili ve IV 
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29. Bir ülkenin ürettiği malları başka ülkelere satmasına 
ihracat (dış satım), ihtiyacı olan ürünleri diğer ülkelerden satın almasına ithalat (dış alım) denir. 


Buna göre, aşağıdaki ürünlerden hangisi Türkiye'nin ithalatında önemli bir paya sahip değildir? 


A) Elektronik araçlar 
B) Ulaştırma araçları 
C) Çimento, seramik 
D) Fosil yakıtlar 

E) Tıbbi malzemeler 


30. Aşağıdaki haritada bir yörede ölçülen basınç değerleri 
(milibar) gösterilmiştir. 


Haritadan aşağıdaki bilgilerden hangisi elde edilemez? 


A) Yörede basıncın her yerde aynı olmadığı 
B) Bir yüksek, bir de alçak basınç alanı bulunduğu 
C) Rüzgârın güneybatıdan kuzeydoğuya doğru estiği 
D) Kış mevsiminin yaşandığı 
E) Yörenin güneybatısında basıncın yüksek olduğu 


e 
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31. 
32. 


Yukarıdaki haritada başlangıç boylamı üzerinde 
yer alan numaralanmış merkezlerden hangisi tarih 
değiştirme çizgisine daha yakındır? 


A)I B) Il C) ılı D)V E)V 


Alkol fabrikasında çalışan bir bilim adamının, kişisel 
çıkarlarından dolayı medya kanalıyla alkolün sağlığa 


. zararlı olmadığını vurgulamasına karşılık, araştırma 


<0syAl BİLİMLER 


hastanesinde çalışan bir başka bilim adamının zararlı 
olduğunu vurgulaması bilime ve bilimsel bilgiye olan 
güveni sarsmaktadır. Çünkü; iki farklı bilim adamı, aynı konuda birbirine çelişik iki farklı görüş ortaya atmaktadır. Bu nedenle toplum, hangisine inanacağını 
bilememektedir. 


Parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 


A) Bilim adamlarının öznel davranabildiği 
B) Bilimin yegane yol gösterici olduğu 
C) Bilimin birikimli olarak ilerlediği 

D) Bilimin sonuçlarının nesnel olduğu 

E) Bilim adamlarının objektif olduğu 


177 


33. 


34. 


Suyun kaldırma kuvveti, makara sistemleri, hidrostatik 
gibi eşyanın ve doğariın yasalarını bilmeseydik, vinç yapımını, trigonometriyi bilmeseydik köprüler inşa etmeyi, 
integral bilmeseydik de gökdelenleri yapmayı başaramazdık. 


Bu açıklamalar, bilimin hangi yönünü vurgulamaya 
yöneliktir? 
A) Ahlaki 


B) Teknolojik C) Entelektüel 


D) Hümanistik E) Teorik 


Felsefe eldeki bilgileri sürekli ayıklar, eleştirel bir süzgeçten geçirir. Filozofun içindeki “araştırma oburluğu” 
onu, her türlü dogmatizme ve fanatizme karşı koruyan 
bir siper olmuştur. 


Burada, filozofun hangi özelliği vurgulamaktadır? 


A) Mutlak bilgiye ulaşmaya çalışması 

B) Düşüncelerinin birbiriyle tutarlı olması 

G) Bilinenlerle yetinmeyen bir çaba içinde olması 
D) Varlık alanını tüm yönleriyle incelemesi 

E) Düşüncelerini mantıksal temellerle araştırması 
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35. 


36. 


37. 


Otomobilinizle gece vakti gezintiye çıktınız. Biraz dolaşıp eve döneceksiniz. Gece vakti yolda giderken, bir 
kaza görüyorsunuz. Bir adam, arabasıyla direğe çarpmış, etrafta hiç kimseler yok. Otomobilinizle kaza yerine yaklaşıyorsunuz. Arabanın içindeki adam yaralı ve 
kan kaybediyor. Bir an için durup düşünüyorsunuz. 
Vicdanınız sizi yaralının yardımına koşmaya çağırıyor. 
Ama bir yandan da “Yardım edersem, bir sürü zahmete gireceğim. Polisleri bekleyip ifade vereceğim. Bütün getem mahvolacak." diyorsunuz. Sonra da sanki 
hiçbir şey olmamış gibi, arabanızın gazına basıp olay 
yerinden hızla uzaklaşıyorsunuz. 


Bu parçada anlatılan kişinin eyleminin temelindeki 
ahlaki ilke, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ödev ahlakı 


B) Pragmatizm C) Anarşizm 


D) Egoizm E) Evrensel ahlak yasası 


Bazı filozoflar, insanlarda yapısal farklılıklar bulunduğunu, dolayısıyla onların dünyayı farklı şekillerde algiladıklarını savunurlar. Onlara göre yasaların, gelenek 
ve göreneklerin insanlar üzerindeki etkileri farklıdır. 
Yani aynı şeyler farklı insanlara, farklı şekillerde görünür. Sözgelimi aynı fırtına aynı yerdeki insanlardan birini ürpertirken, diğerine hiçbir etki yapmaz. Hatta aynı su, aynı insanın bir eli için sıcak, diğer eli için ise soğuk gelebilir. O halde, suyun gerçekte sıcak mı, yoksa soğuk mu olduğunu nasıl bilelim? 


Bu parça, aşağıdaki yargılardan hangisine örnek 
oluşturur? 


A) Sezgilerimizle bilgilerin doğru olduğu anlaşılır. 
B) Doğru bilgi, gerçeğe uygun olan bilgidir. 

GC) Doğru bilgi tümdengelime dayanır. 

D) Mutlak bilgi yoktur. 

E) Olgulara dayanan bilgi doğrudur. 


Güzel yüzün görülmezdi 
Bu aşk bende dirilmezdi 
Güle kıymet verilmezdi 
Aşık ve maşuk olmasa 


Aşık Veysel'in bu şiirine göre güzelliğin kaynağı 
nedir? 


A) Güzelliğin somutlaştığı nesne 
B) Estetik nesne ve estetik özne 
GC) Güzelliğin kaynağı olan doğa 
D) Güzele ulaşma tavrı 

E) Güzelliğin yansıdığı eser 


38. 


39. 


40. 


— Sokrates'a göre, erdemli olmak bilgili olmaktır. 
Bilgi ise insan aklında doğuştan vardır. 

— Platon'a göre, asıl bilgi, değişmez varlıkların bulunduğu idealar dünyasına ait bilgilerdir. İdealar 
dünyasının bilgisini insan ancak akılla kavrar. 

— Aristoteles'e göre ise, gerçekten var olan tekil ve 
bireysel olanlardır. Tekil ve bireysel bilgiler tümel 
önermelerden üretilerek akıl yoluyla elde edilir. 


Bu filozofların ortak özelliğinin, aşağıdakilerden 
hangisi olduğu söylenebilir? 


A) Şüpheyi amaç edindikleri 

B) Rasyonalist oldukları 

C) Objektif davrandıkları 

D) Evrensel görüş öne sürdükleri 
E) Bilimsel görüş ileri sürdükleri 


İbn-i Haldun'a göre toplum insanların birbirine muhtaç 
olmasından dolayı ortaya çıkmıştır. Devlet, insanı toplum içindeki diğer insanların saldırı ve zulmünden korumak üzere kurulmuş bir kurumdur. İbn-i Haldun 
“Mukaddime” adlı eserinde insanın toplumsal yönü 
kadar hayvani bir yanının da olduğunu belirtir. İşte üstün bir otoriteye sahip devleti ve onun koyduğu kuralları, insanın sahip olduğu hayvani yönüne karşı insanı 
koruyacak yeni bir oluşum olarak tanımlamaktadır. 


İbn-i Haldun'un bu görüşüne göre, aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir? 


A) Devlet, insanların korunma isteğinden ortaya çıkmıştır. 
B) Toplumlar devlet olmadan da uzun süre yaşayabilir. 
G) Devlet yapıları, toplumsal koşullardan etkilenmiştir. 
D) Devlet, kaynağını insanların ortak iradesinde bulur. 
E) Devlet, insanlar üzerinde otorite kurmak ister. 


Metafizik, ilk sebeplerin ve varlığın ilkelerinin bilgisidir. 
Buna göre; 


I. Varlığın aslı, kökeni nedir? 
li. Evren sonlu mudur, sonsuz mudur? 
Ii. Varlık bir midir, çok mudur? 


sorularından hangileri metafizik alanının ilgi alanına girer? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Ili GC) iveli 


D) li vellil E)i, il ve İli 
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1. Butesite sırasıyla, 
Tarih (1-17) 
Coğraiya (18-31) 
Felsefe (32 — 40) 


ile ilgili 40 soru vardır. 


23 Nisan 1920'de açılan TBMM'ye 24 öğretmen, milletvekili seçilmiştir. Mecliste eğitim konuları görüşülürken genellikle öğretmen milletvekilleri söz almışlar ve 
eğitimle ilgili komisyonlarda da yine öğretmen milletvekilleri görev yapmışlardır. 


Bu durum TBMM'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Üyeleri arasında gruplaşmaların olması 

B) Kendi üstünde hiçbir güç tanımaması 

C) Vatanın kurtuluşuna öncelik vermesi 

D) Güçler birliği ilkesini benimsemesi 

E) Yapacağı işlerde uzmanların görüşüne başvurması 


Mustafa Kemal bir konuşmasında, “Hürriyet olmayan bir 
ülkede ölüm ve yok oluş vardır. Her gelişmenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.” demiştir. 


Mustafa Kemal'in bu sözüyle aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki kurulamaz? 


A) Halkın siyasal yaşama katılımının artırılması 

B) Okullarda laik eğitim programlarının uygulanması 
C) Tek parti yönetiminin sürdürülmesi 

D) Modern hayat tarzının teşvik edilmesi 

E) Bireysel girişimciliğin desteklenmesi 


Atatürk bir konuşmasında, “Kışla bizde sadece bir savaş öğretim yeri değil, aynı zamanda bir kültür ocağı, 
bir sanat okuludur.” demiştir. 


Atatürk'ün bu sözüyle askerlik sırasında aşağıdakilerden hangisinin öğretiminin önemini vurguladığı 
savunulabilir? 


A) Ast-üst ilişkisinin 

B) Meslek edinmenin 

C) Silah teknolojisinin 

D) Vatanseverlik duygusunun 
E) İnkılapların korunmasının 


ek me ala di öm 


2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


de. 


Osmanlı Devleti'nin çeşitli etnik gruplardan oluşması, 
millet olgusunun gelişmesini engellerken, cihat düşüncesi ise ümmetçilik fikrini geliştirmiştir. 


Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nde ümmetçilik anlayışının geçerliliğini yitirdiğine kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Azınlık isyanlarının çıkması 

B) Balkan Savaşları'nın çıkması 

C) 1. Dünya Savaşı'nda Orta Asya'daki Türklere yardım edilmek istenmesi 

D) Arapların bir kısmının |. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle işbirliği yapması 

E) Trablusgarp Savaşı'yla Kuzey Airika'daki son toprak parçasının kaybedilmesi 


Osmanlı Devleti'nde kadılar devletten maaş almaz; 
geçimlerini, yaptıkları işler ve gördükleri davalardan 
aldıkları harçlarla sağlarlardı. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde et- 


kili olduğu savunulabilir? 


A) Davaların uzun sürede sona ermesi 

B) Yargı bağımsızlığının sağlanması 

GC) Kadıların uzun süre aynı bölgede görevde kalması 
D) Hukuk birliğinin sağlanması 

E) Kadıların yöneticileri etki altına alması 


Anadolu Selçuklu Devleti'nde Ahi teşkilatına üye esnaf 
ve zanaatkarlar kazançlarının bir bölümünü “Orta Sandık” adı verilen bir yerde toplamışlardır. 


Yapılan bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Fetih hareketlerini hızlandırmaya 

B) Merkeziyetçi yönetimi güçlendirmeye 

C) İkta askerlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya 

D) Eğitim faaliyetlerini ülke geneline yaymaya 

E) İhtiyacı olan esnaf ve zanaatkarlara kredi sağlamaya 
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CNSVAL BİLİMLER 


Avrupalı devletlerle Osmanlı Devleti arasında imzalanan 1878 Berlin Antlaşması'nda, Ermenilerin bulunduğu yerlerde ıslahat yapılması kararı yer almıştır. 


Bu kararın; 


i. Ermeni Sorunu'nun uluslararası bir soruna dönüş- 


mesi, 

II. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin içişlerine 
karışması, 

li. Avrupalı devletler arasında bloklaşmaların yaşanması 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız ll GC) | veli 


D) ivelll E) ll ve lil 


Atatürk'ün, “Gençler! Cumhuriyeti biz kurduk; onu 
geliştirecek ve yaşatacak olanlar sizlersiniz” sözüne 
bakılarak, Cumhuriyetçilik ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisiyle desteklenmesinin gerekliliğini 
vurguladığı savunulabilir? 

A) İnkılapçılık 


B) Laiklik C) Milliyetçilik 


D) Devletçilik E) Halkçılık 


Sivas Kongresi'nde, “Ulusal bağımsızlığın sağlanması 
amacıyla, ulusça direnilmelidir.” görüşünde birlik sağlanmıştır. 


Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu görüşle ilgili olduğu savunulamaz? 


A) Manda ve himayenin reddedilmesi 

B) Direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi 

C) Temsil Heyeti'nin tüm yurdu temsil eder hale getirilmesi 

D) Ali Fuat Paşa'nın Batı Anadolu Milli Kuvvetler Genel 
Komutanlığı'na atanması 

E) Osmanlı temsilcilerinin Sevr Antlaşması'nı kabul etmesi 


4ÖnN 


10. 


12. 


ZAN 


12 Temmuz 1932'de kurulan Türk Dil Kurumu yaptığı 
çalışmalar sonucu Türk diline uymayan, yerinde kullanılmayan bazı yabancı kelime ve terimleri Türkçeden 
çıkarmıştır. Bunun yanında yazı, konuşma ve bilim dilimizde bulunan ve Türkçeye uygun bazı yabancı kelime ve terimlerin kullanılmasına da izin vermiştir. 


Türk Dil Kurumu'nun bu çalışmalar ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir? 


A) Türk tarihinin araştırılmasını kolaylaştırmak 
B) Eğitim faaliyetlerinde birlikteliği sağlamak 
G) Türk dilini zenginleştirmek 

D) Okuma-yazma oranını artırmak 

E) Etnik ve kültürel farklılıkları sona erdirmek 


Yeni Türk Devleti'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Kurtuluş Savaşı'nın sona erdiğine 
kanıt olarak gösterilemez? 


A) Seferberlik uygulamasının sürdürülmesi 

B) Askerlik süresinin kısaltılması 

GC) Asker sayısının sınırlandırılması 

D) Savunma harcamalarının azaltılması 

E) Ateşkes ve barış antlaşmalarının imzalanması 


Yakınçağ başlarında Avrupa'da ortaya çıkan Sanayi İnkılabı, devletleri sadece ekonomi alanında değil, askeri 
alanda da etkilemiştir. 


Bu duruma Osmanlı Devleti'nde görülen; 


I. anayasacılık hareketlerinin hızlanması, 

Il. savunma harcamalarının artması, 
lil. Avrupa'dan askeri uzmanların getirilmesi 
gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız il G) Yalnız Ili 


D) il ve İli E) 1, il ve ill 
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13. İslam öncesi Türk devletlerinde, seçimle belirlenen boy 


beylerinin katıldığı Kurultay adı mecliste devlet işleri 
görüşülerek karara bağlanırdı. 


Bu durum Kurultayın; 


Ii. demokratik, 
Il. teokratik, 
Ii. monarşik 


yönetim anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu 
gösterir? 


A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız || 


D)iveli E) Il ve ili 


14. Taş devirlerinin ilk dönemlerinde insanlar, mağara du- 


15. 


varlarına resimler yapmaya başlamışlar ve vahşi hayvanlardan korunmak için ateşi kullanmışlardır. 


Buna göre, Taş devri insanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi savunulabilir? 


A) Avcılık ve toplayıcılık faaliyetlerine son verdikleri 
B) Topluluklar halinde yaşadıkları 

C) Bilgi birikimine sahip oldukları 

D) Yerleşik hayata geçtikleri 

E) Kültürel etkileşim içinde oldukları 


Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde alınan Misak-ı Milli 
kararları, 18 Temmuz 1920'de TBMM tarafından da 
onaylanmış ve dış politikada temel ilke olarak kabul 
edilmiştir. 


TBMM'nin bu tutumunun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Padişah ve İstanbul Hükümeti'nin desteğinin kazanılmak istenmesi 

B) Ulusal bağımsızlığın sağlanmasına öncelik verilmesi 

G) Halkın yönetime katılımının artırılmaya çalışılması 

D) Misak-ı Milli kararları içinde ulusal egemenlik ilkesinin gözetilmemesi 

E) Vatanın savaş yapmaksızın diplomatik yollarla kurtarılabileceğine inanılması 


CACVAIL DİLİMM FD 


did 


16. Müslümanlar fethettikleri Suriye ve Mısır'da Bizans, 


17. 


irak ve İran'da ise Sasani paralarını uzun süre kullanmışlardır. Üzeri Arapça yazılı ilk altın ve gümüş paralar 
ise Emevi halifesi Abdülmelik döneminde basılmıştır. 


Bu bilgilere bakılarak; 


1. İslam kültürü değişik uygarlıklardan etkilenmiştir. 
1. İslam Devleti'nin ekonomisi bir süre dış tesirlere 
açık olmuştur. 
NI. İslam Devleti ekonomik bağımsızlığını zamanla kazanmıştır. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) Yalnız Il 


D) ivellll ELivelll 


i. TBMM “Savaş Meclisi”, Il. TBMM “İnkılap Meclisi” 
olarak kabul edilir. 


Buna göre, Yeni Türk Devleti'nde görülen; 


I. Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayımlanması, 
Il. Başkomutanlık Yasası'nın çıkarılması, 
Ii. Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması, 
IV. Komutanların görevi devam ederken milletvekili 
olmalarının yasaklanması 


gelişmeleri 1. TBMM ve Il. TBMM dönemi olarak sınıflandırılırsa, aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 


I. TBMM dönemi II. TBMM dönemi 
A) I veli ili ve IV 
B) I ve İli li ve V 
6) Ii ve V il ve İli 
D) ll ve İV Ii ve İİİ 
E) li ve V Ii veli 
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18. e Akdeniziklim bölgesinde kalkerli araziler üzerinde 
oluşur. 
e Maki ve kızılçam ormanları altında gelişme gösterir. 
e Bünyesinde demiroksit oranı fazla olduğundan 
dolayı rengi kırmızıdır. 


Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi aşağı- 


dakilerden hangisidir? 


A) Laterit B) Çernezyomn C) Terra - rossa 


D) Podzol E) Tundra 


19. Beşeri ve ekonomik özelliklerine göre bölgeler oluşturulurken nüfus, yerleşme, ekonomik faaliyetler ile diğer özellikler göz önünde bulundurulur. 


Buna göre bir maden bölgesinin oluşturulmasında; 


1. maden rezervinin yeterli olması, 
İL. iklim koşullarının elverişli olması, 
IN. maden yataklarının işletmeye elverişli olması, 


özelliklerinden hangileri belirleyici olmaktadır? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l GC) i veli 


D) Ive lll E) Il ve lil 


OAONYAL DİLİMLER 


20. 


21. 


Ekonomik olarak limanı besleyen, limanla etkileşen 
alana “hinterland” adı verilir. Bir limanın art bölgesindeki sanayi tesisleri, ticari fonksiyonları, tarımsal faaliyetler ve enerji kaynakları limanın hinterlandının geniş 
olmasında etkilidir. 


Aşağıdaki limanlardan hangisinin hinterlandı daha 
dardır? 


A) İzmit B) İzmir G) Antalya 


D) İskenderun E) Mersin 


»* Doğu Karadeniz Bölümü'ndeki akarsular rafting 
sporuna elverişlidir. 


* Kıyı Ege Bölümü'nde çöküntü ovalarındaki akarsular menderes oluşturarak akarlar. 


Buna göre, Doğu Karadeniz ve Kıyı Ege bölümlerindeki akarsuların hangi bakımdan farklı olduğu 
söylenebilir? 


A) Akım düzenleri 
B) Yatak eğimleri 

C) Arazi yapıları 

D) Uzunlukları 

E) Havza genişlikleri 
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22. Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkınların nedenleri arasında gösterilemez? 


A) Aniden bastıran sağanak yağışlar 

B) Eğim ve engebenin fazla olması 

C) Kar erimelerinin etkili olması 

D) Akarsu havzasının ağaçlandırılması 

E) Zeminin suyu geçirme özelliğinin az olması 


23. Aşağıdaki izohips haritasında eş yükselti eğrileri 50 
metre aralıklarla çizilmiştir. 


Bu izohips haritası, yükselti basamaklarına göre 
renklendirilirse K noktası hangi renkle gösterilen 
alanda yer alır? 
A) Yeşil 


B) Sarı G) Turuncu 


D) Kahverengi E) Koyu kahverengi 


ARAMAYA TBltiani rm 


dn 
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24. Bir ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımına bakılarak aşağıdakilerden 
hangisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olunur? 


A) Aritmetik nüfus yoğunluğu 

B) Turizm gelirleri 

C) Gelişmişlik düzeyi 

D) Toplam nüfus miktarı 

E) Tarım ürünlerinin dış ticaretteki payı 


25. Buzullar 


70 
İğna yapraklı ormanlar e 


Geniş yapraklı 
ormanlar 
30 
) 50* 
İğne yapraklı ormanlar 


70 


Geniş yapraklı 
orman 


1. Şekil li. Şekil 


Yukarıdaki şekillerde bir dağ yamacı boyunca ve ekvatordan kutuplara doğru bitki örtüsünün oluşturduğu kuşaklar gösterilmiştir. 


Bitki örtüsünün şekillerde gösterildiği gibi kuşaklar 
oluşturmasında hangi faktörler etkili olmuştur? 


A) Karasallık Yağış 

B) Nemlilik Enlem 
C) Bakı Nemlilik 
D) Yükselti Enlem 

E) Enlem Karasallık 
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26. 


27. 


28. 


21 Aralık tarihinde Kuzey Kutbu'na doğru gidildikçe 
gündüz süresi kısalır. 


Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde bu tarihteki gündüz süresi diğer dördünden daha uzundur? 

A) Avustralya 


B) Almanya C) Norveç 


D) İspanya E) ABD 


Dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılan ve taşınan maddelerin çökelmesi ve tortulaşması sonucunda oluşan 
taşlara tortul taşlar denir. 


Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi tortul 
taşlardan değildir? 
A) Kumtaşı 


B) Linyit GC) Kalker 


D) Çakıl taşı E) Mermer 


Aşağıdaki tabloda beş merkezde gün içinde ölçülmüş 
bağıl nem oranları verilmiştir. 


Bağıl nem (94) 


e İM | 
77 


61 


81 


Buna göre, hangi merkezde Il. ölçümün yapıldığı sırada sıcaklığın 1. ölçüme göre daha fazla arttığı söylenebilir? 


AYI B) 1 C) Ili D)N E)V 


ie me ee e e ar 


pi 


29. Kuzey Yarımküre ile Güney Yarımküre'de; 


I. matematik iklim kuşaklarının sınırları 
11. yaz ve kış mevsiminin süreleri 
Iİ. sıcaklık kuşaklarının sınırları 
IV. kara ve denizlerin oranları 


özelliklerinden hangileri farklılık göstermez? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |ll GC) | veli 


D) Il ve İl E) Il ve V 


30. Aşağıda dünya temmuz ayı sıcaklık dağılışı gösteril- 


miştir. 


Aşağıdakilerden hangisi, bu haritadan çıkarılacak 
doğru bir bilgi değildir? 


A) İzoterm eğrileri 10 “C aralıklarla çizilmiştir. 


B) Sıcaklık ortalaması 20 “C nin üstünde olan yerler, Kuzey Yarım Küre'de daha geniş alan kaplamaktadır. 


C) Kuzey Yarım Küre'de Ekvator'dan kuzeye doğru 
gidildikçe sıcaklık düzenli olarak azalmaktadır. 

D) Karasallığın etkisiyle izoterm eğrileri salınım yapmıştır. 


E) En yüksek ve en düşük sıcaklıklar arasındaki fark 
40 “GC den fazladır. 


31. 


32. 


Yukarıdaki tabloda coğrafi koordinatları verilen 
merkezlerle ilgili, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Aralarındaki yerel saat farkının 24 dakika olduğuna 
B) Il. merkezde Güneş'in daha önce doğduğuna 


C) İl. merkezde gece ile gündüz arasındaki zaman 
farkının daha az olduğuna 


D) 1. merkezin, ll. merkezin kuzeybatısında yer aldığına 


E) |. merkezde çizgisel hızın ll. merkezden daha fazla 
“olduğuna 


Filozofça düşünmenin göstergesi, reçete gibi hazırlanmış herhangi bir felsefi derinlikte yüzmekten çok, ısrar- 
li bir şekilde yürümeye devam etmektir. 


Burada, “ısrarlı yürüme" ile aşağıdakilerden hangisi 
vurgulanmaktadır? 
A) Kararlılık 


B) Tutarlılık C) Tarafsızlık 


D) Öznellik E) Kuşkuculuk 


MENİ li SER e, 


33. 


34. 


Platon, Pelepones Savaşları sırasında Atina kültürünün yıkılmasına çok üzüldü. Çöküşü yılgınlıkla izledi. 
Öldürücü kasırgaya karşı bir şey yapılamayışı onu 
“Devlet” adlı ölümsüz bir ütopya eserini yazmaya itti. 
Günümüze kadar gelen, sevilerek okunan “Devlet” 
adlı eseri aynı zamanda siyaset adamları için bir yol 
gösterici oldu. 


Bu parça, ütopya eserlerinin yazılışı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini en iyi destekler? 


A) Toplumsal yıkımlar için etkin bir teselli oluşu 

B) İnsanlara mutlu olma yollarını öğretme isteği 

C) Daha erdemli yurttaşlar yetiştirme önerileri 

D) Başarısızlıklar sonunda tekrar kalkınma önerileri 
E) Toplumsal düzenin sağlanmasına yönelik öneriler 


Felsefi tutum, ortaya atılan bir görüş ya da ileri sürülen bir soru için bir dayanak gösterilmesini gerektirir. 
Kanıtlanmamış yeterince bilgi sahibi olunmayan bir 
konuda yargıda bulunmamak veya onu belirsiz bırakmamak da felsefi tutumun gereğidir. Bu nedenle felsefi düşüncenin, akla ve mantığa uygun gerekçelere dayandırılması gerekir. 


Parçada, felsefi tutumun hangi niteliği anlatılmaktadır? 


A) Evrensel bir düşünce olduğu 

B) Çözümleyici ve kurucu bir düşünce olduğu 
C) Temellendirmeye dayalı bir düşünce olduğu 
D) Eleştirici ve sorgulayıcı bir düşünce olduğu 

E) Refleksif (kendine dönük) bir düşünce olduğu 
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35. 


36. 


37. 


SOSYAL BİLİM! ER 


Tanrı, bütün insanları mutlu olmaları için yaratmıştır. 
Eğer mutsuz oluyorlarsa bu onların kendi davranışları 
yüzündendir. 


Bu düşüncede, insanın hangi yönü vurgulanmıştır? 


A) İyiliği isteme B) Sorumluluk 


C) Mutluluğu arama D) Kaderci olma 


E) Düşünen bir varlık olma 


Bilimin ulaştığı sonuçların sorgulanabildiği bir dünyada yaşıyoruz. Gün geçmiyor ki doğru olduğunu sandığımız bir bilginin yanlışlığı ortaya çıkmasın, “Şu kadar 
sayıda gezegen var.” derken birileri çıkıyor, yüzlerce 
yıldır gezegen dediğimizin aslında uydu olduğunu 
söylüyor. Birçok bilin adamı sözlerine “bana göre” diyerek başlıyor ve bilgilerinin bilimsel olduğunu iddia 
ediyor. Bu durum, olabilecek olanlara dair açıklamalarımızı, bilimi dayandırdığımız temelleri şüpheli hale getiriyor. 


Yukarıdaki parçada bilimin hangi özelliği sorgulanmamıştır? 
A) Evrenselliği B) Öngörülüğü 


C) Genel-geçerliliği D) Kesinliği 


E) Nesnelliği 


İnsanda hem iyiye hem de kötüye yönelme potansiyeli vardır. Bu yönlerden hangisinin daha çok gelişeceği, sürdürülen toplumsal yaşamın niteliği kadar, bireyin bilincini kullanma yetisine de bağlıdır. Bilinçsiz eylem, akıl ile desteklenmediği için tutkuların ürünüdür. 
Genel olarak sıradan insanlar mutluluğu hazda bulurlar. Oysa insanı, değerli kılan, akıl ve duygular yoluyla 
bilgiye ulaşarak erdemli yaşayabilmektir. 


Aristotales'in parçada verilen görüşlerine göre bireyin erdemli olması aşağıdakilerden hangisine 
bağlıdır? 


A) Acıdan kaçarak hazza yönelmesine 

B) Dünya nimetlerinden uzaklaşıp doğaya uygun yaşamasına 

C) Bireyin tutku ve isteklerine uygun bir yaşam sürmesine 

D) Akıl ve duyguyla elde edilen bilgiye uygun davranmasına i 

E) Tüm eylemlerde sezgiyi rehber olarak kullanmasına 


40p 


38. 


39. 


40. 


Bir gün yaşadıysanız, her şeyi görmüş sayılırsınız. Bir 
gün, bütün günlerin eşidir. Başka bir gündüz başka 
bir gece yok ki! Atalarımızın gördüğü, torunlarımızın 
göreceği bu güneş, bu ay, bu yıldızlar ve bu düzendir. 


Bu düşünceye uygun yargı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İnsan aklı doğa olaylarını açıklamakta yetersizdir. 
B) Doğru bilgi duyu organları ile elde edilir. 

C) Evrende değişmez bir düzen vardır. 

D) Her varlık dinamik yapıya sahiptir. 

E) Değişmeyen tek şey değişimdir. 


1. Öznel olma 

il. Yaratıcılık 

ii. Akla dayanma 

W. Gerçeği arama 

V. Dünyayı ve evreni yorumlama 


Yukarıdakilerden hangileri felsefe ve sanat bilgisinin ortak özellikleridir? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1! Givelii 


D) ili ve V E) LilveV 


»* Tanrı, öncesiz (ezeli), sonrasız (ebedi) ve evreni 
içindeki her şeyiyle yaratan, bilen, irade sahibi bir 
güçtür. 

* Tanrıtüm varlıkların şartıdır. Fakat o şartlardan bağımsızdır. / 

* Tanrı, zaman ve mekan dünyasıyla ilişki içindedir. 
Fakat kendisi zaman ve mekanla sınırlandırılamaz. 


Yukarıda Tanrıyla ilgili görüşler din felsefesiyle ilgili hangi yaklaşıma karşılık gelmektedir? 


A) Panteizm (Tüm tanrıcılık) 

B) Teizm (Tanrıcılık) 

C) Agnostisizm (Bilinemezcilik) 
D) Deizm (Yaratancılık) 

E) Ateizm (Tanrı tanımazlık) 
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1. Bu testte sırasıyla, 
Tarih (1-17) 
Coğrafya (18-31) 
Felsefe (32 - 40) 


ile ilgili 40 soru vardır. 


Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki maddelerinden 
hangisi diğerlerinin gerekçesi olarak kabul edilebilir? 


A) Her türlü etki ve denetimden uzak olan Sivas'ta 
milli bir kongre toplanacaktır. 

B) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır. 

G) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. 

D) Milli kongreye katılmak için her ilden üçer delege 
seçilip biran önce yola çıkarılmalıdır. 

E) Askeri kuruluşlar dağıtılmamalı, silahlar teslim edilmemelidir. 


İslamiyet'ten önceki Türkler, yaz aylarını yaylak denilen yüksek plato ve dağlarda, kış aylarını ise alçak yerler olan vadi ve ovalarda geçirmişlerdir. 


Türklerdeki bu hayat tarzının aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir? 


A) Hayvancılıkla uğraşılmasının 

B) Eli silah tutan herkesin asker sayılmasının 
C) Ticarete önem verilmesinin 

D) Güçlü devletler kurulmasının 

E) Töre hukukunun uygulanmasının 


Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ulusçuluk 
hareketlerinin yaygınlaşmasının; 


I. sınırların daralması, 
İl. halkın yönetime katılımının sağlanması, 
IH. yenilik karşıtlarının güçlenmesi 


gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız | GC) ivelli 


D) ivelil E) H ve ili 


CACVAL BİLİMİ ED 


2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 
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Sümerlerde Zigguratlara getirilen tahıl ürünlerinin miktarını ve kim tarafından getirildiğini kaydetme ihtiyacı 
yeni gelişmelere neden olmuştur. 


Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmeler arasında 
gösterilebilir? 


A) Çivi yazısının icat edilmesi 

B) Şehirlerin etrafının surlarla çevrilmesi 

C) Zigguratların rasathane olarak kullanılması 

D) Halkın sınıflara ayrılması 

E) Kralların yönetimde din adamlarından yararlanması 


Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı'nın başlarında Mebuslar Meclisi'ni kapatarak savaşa girmiştir. 


Osmanlı Devleti'nin Mebuslar Meclisi'ni kapatması 
aşağıdaki amaçlardan hangisine dayandırılabilir? 


A) Padişahın yönetimdeki etkinliğini azaltmak 

B) Millet iradesini yönetime egemen kılmak 

C) Devletler arası çıkar çatışmalarından yararlanmak 
D) Azınlıkların devlete bağlılığını artırmak 

E) Hızlı kararlar alınması ve uygulanmasını sağlamak 


Bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle, günümüz ordularının gelişmiş silahlarla donatılmasının; 


1. araştırma ve geliştirme çalışmalarına verilen önemin artması, 
Il. barış zamanında asker sayısının yüksek tutulması, 
IN. savunma harcamalarının artması 


durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız İli 


D)ivelli E) ii vel ili 
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1926'da çıkarılan bir yasayla yabancı okulların Türk 
yasalarına göre Türk müfettişler tarafından denetlenmesi kararlaştırılmıştır. Bazı batılı devletlerin karşı çıkmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti bu karardan 
vazgeçmemiştir. 


Bu durum Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili aşağıdaki- 


lerden hangisinin bir kanıtı olamaz? 


A) Eğitimde ulusallığın sağlanmaya çalışıldığının 

B) Bağımsızlıktan ödün verilmediğinin 

C) Eğitimde ayrıcalıkların kaldırılmak istendiğinin 

D) Yabancı okulların devlet denetimi altına alındığının 
E) Batılılaşma çabalarının sona erdiğinin 


19. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti ile Almanya 
arasında yakınlaşma olmuştur. 


Bu duruma; 


1. İngiltere'nin Osmanlı politikasının değişmesi, 
il Osmanlı Devleti'nin stratejik topraklara sahip olması, 
iii. Osmanlı Devleti'nin uluslararası ilişkilerde denge 
siyaseti izlemesi 


gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız !| G) Yalnız Hi 


D) ivelili E)i,livelil 


Hz. Ebubekir döneminde valiler, yönettikleri vilayetlerde idari, ekonomik, siyasi ve adli işleri yürütmekle görevlendirilmişlerdir. 


Buna göre, Hz. Ebubekir dönemiyle ilgili; 
Ii. Vilayetlerde yönetim tek elde toplanmıştır. 

11. Fethedilen yerlerin kültürlerinden yararlanılmıştır. 
Ili. Yönetim işleri yargı denetimine alınmıştır. 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız il C) Yalnız Ili 


D) ivelll E) li veli 


10. 


11. 


Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşması'yla Podolya ve 
Ukrayna'yı Lehistan'a bırakmasına rağmen, 18. yüzyılda bu devletin toprak bütünlüğünü Rusya'ya karşı korumaya çalışmıştır. i 


Osmanlı Devleti'nin bu politikası aşağıdakilerden 
hangisiyle açıklanabilir? 


A) Rusya'nın güneye inmesini engellemek istemesiyle 

B) Fetih politikasını devam ettirmesiyle 

GC) Askeri ıslahatlara öncelik vermesiyle 

D) Lehistan ile kültürel bağlarını güçlendirmeye çalışmasıyla 

E) Ortodoksların devlete bağlılığını artırmak istemesiyle 


Lozan Konferansı'nda diğer katılımcı devletlerin 
aşağıdaki isteklerinden hangisinin bağımsız devlet 
anlayışı ile bağdaşmadığı gerekçesiyle Türkiye tarafından kabul edilmediği savunulabilir? 


A) Osmanlı borçlarının Osmanlı Devleti'nden ayrılan 
devletler arasında paylaştırılması 

B) Azınlıklara tanınan hakların Anlaşma devletleri tarafından denetlenmesi 

G) Türkiye'deki Rumlarla Yunanistan'daki Türklerin 
karşılıklı yer değiştirmesi 

D) Musul Sorunu'nun İngilizlerle yapılacak ikili görüşmelere bırakılması 

E) Suriye sınırının Ankara Antlaşması ile belirlenen şekilde kalması 


Sivas Kongresi sonucunda oluşturulan Ulusal Temsil 
Heyeti; Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Kuvvetleri Genel 
Komutanlığı'na atamıştır. 


Buna göre, Temsil Heyeti ile ilgili; 


Ii. Hükümet görevini üstlenmiştir. 
Il. Güçler birliği ilkesini uygulamıştır. 
Ili. Teokratik bir yapıya sahiptir. 


yorumlarından hangileri yapılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |! GC) ivell 


D)ivetil E) il veli 
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13. 


14. 


15. 


Cumhuriyet Halk Fırkası üyesi ve Urfa milletvekili Şeyh 
Saffet Efendi ile 53 milletvekili, halifeliğin kaldırılmasını ve Osmanlı hanedanının Türkiye'den çıkarılmasını 
isteyen bir yasa teklifini meclise sundular. 3 Mart 
1924'te TBMM'de görüşülen yasa teklifi, iki milletvekili dışında kabul edilmiştir. 


Yapılan bu değişikliğin aşağıdakilerden hangisine 
yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Misak-i Milli Kararları'nın uygulanmasına 

B) Laik yönetimin güçlendirilmesine 

G) Meclis Hükümeti sisteminin uygulanmasına 
D) Azınlıkların Türk vatandaşı sayılmasına 

E) Çok partili yönetime geçilmesine 


Osmanlı Devleti, zamanın şartlarına göre devlet yönetiminde bir çok değişiklik yapmıştır. 


Bu duruma; 


i. ekber ve erşet sisteminin uygulanması, 
Il. meşrutiyet yönetimine geçilmesi, 
li. gayrimüslimlerin devletin yönetim kadrolarında görevlendirilmesi 


gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız !i GC) Yalnız lll 


D) Il ve ili E)I,ii ve ili 


Birinci TBMM'nin; 


1. hükümette-görev alacak bakanları seçme, 
H. ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli kanunları çıkarma, 
li. İstiklal Mahkemelerinin üyelerini seçme 


yetkilerinin yasama, yürütme ve yargı alanlarıyla 
ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


Yasama Yürütme Yargı 


A | 1 nl 
B) | nl 1 
o li nl | 
DD N İl ul 
gp 1 İ 


ABANA DİLİANI KP 


Anadolu Selçukluları'nda belli bölgelere melik unvaniyla yönetici olarak gönderilen hükümdar çocukları 
sultan unvanını kullanamazlardı. Bulundukları bölgeleri yöneten melikler, yılda bir kere başkeni Konya'ya 
gidip hükümdara itaat ve bağlılıklarını bildirirlerdi. 


Bu bilgilere bakılarak Anadolu Selçuklularıyla ilgili; 


1. Merkezi otorite güçlü tutulmaya çalışılmıştır. 
Ii. Meliklerin yönetim tecrübesi kazanmasına önem 
verilmiştir. 
li. Melikler arasında çatışmalar yaşanmıştır. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lil 


D) iveli E) Lil ve hil 


Atatürk, “Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi, tüccar, 
sanatkar, asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal 
müessesede faal bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir. Devlete bu anlayışla azami faydalı olmak 
ve milletin emniyet ve iradesinin mahalline sarf edebilmek, bizce bizim anladığımız anlamda halk hükümeti 
idaresiyle mümkün olur.” demiştir. 


Atatürk'ün bu sözüyle; 


1. Halkçılık, 
11. Cumhuriyetçilik, 
Ili. Devletçilik 


ilkelerinden hangilerinin önemini vurguladığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız lil 


D) | ve il E) Il ve ill 
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18. 


Okyanusu 


Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen denizyollarından hangisi daha yoğun olarak kullanılmaktadır? 


AYI B) Il o) ul D)V E)V 


19. “Uzun yıllar sonra köyüme gittiğimde herşeyi değişmiş ve bozulmuş buldum. Yollar bakımsızlaşmış, su 
arkları otlarla kaplanmış, yolun iki yanındaki tarlalar 
ekilmemişti. En çok ilkokulumu görünce hüzünlendim. Okuma-yazma öğrendiğim okulun kapısına kilit 
vurulmuştu. Köydeki birkaç çocuğun taşımalı eğitimle 

- başka köylere giderek eğitim aldıklarını öğrendim.” 


Yukarıdaki durumla karşılaşan bir kişinin köyünde 
meydana gelen bu değişimler üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? 


A) Tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesinin 
B) Sağlık hizmetlerinin yetersiz olmasının 

G) Doğum oranlarının düşük olmasının 

D) Köyden şehirlere göçlerin olmasının 

E) İnsanların gelir seviyesinin düşük olmasının 


SOSYAL BİLİMLER 


20. Aşağıda iki yörenin eş yükselti eğrileriyle çizilmiş topoğrafya haritaları verilmiştir. 


SE 


Bu yörelerin her ikisinde de bulunan yer şekli aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Kuru dere yatağı B) Boyun C) Çanak 


D) Kıyı çizgisi E) Delta 


21. 21 Haziran tarihinde K 
merkezinde Güneş bir 
gün süreyle hiç batmazken, L merkezinde gündüz süresi 12 saattir. M 
merkezinde ise gece süresi 24 saatten fazladır. 


Buna göre, K, L, M merkezlerinin yukarıdaki şekil 
üzerinde bulunduğu yerler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 


K E M , 
A) 5 3 2 
B) 1 3 5 
o 5 3 1 
D) 5 4 1 
E 1 5 4 
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22. Bir ülkede, 


i. ortalama yaşam süresinin uzaması 
Il. nüfus artış hızının Yö 10'un altına düşmesi 
HI. doğal afetler sonucunda yaşanan çok sayıdaki 
ölüm 
IV. yurt dışına yapılan göç 


olaylarından hangilerinin nüfus miktarının azalmasında etkili olduğu söylenebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Il ve lll 


D) ilve V 


E) il ve V 


1. Her mevsim yağışlı olup, en fazla yağış sonbahar- 

da, en az yağış ilkbaharda düşer. 

Il. Temmuz ayı sıcaklık ortalamasının en yüksek olduğu yerdir. 

lil. Denizden uzak ve etrafı dağlarla çevrili olduğu için 
step iklimi hakimdir. 

IV. Yıllık yağış miktarı 500-600 mm civarındadır. 

V. Yağışlar daha çok ilkbahar ve yaz aylarında düşer. 


Yukarıdaki haritada işaretli bölgelerin iklim özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? 


A)ivell B) Ii velii Gj)ilveV 


D) ili ve V E)V veV 


SOSYAL BİLİMLER —————— —— 19 


24. “Birbirine komşu alanların gün içerisinde farklı ısınma- | 
sı ve soğumasıyla oluşan basınç farkları, kısa süre 
sonra rüzgârların esmesine neden olur, Bu rüzgârlar 
daha çok denizlerle karalar ve dağlarla vadiler arasında eser." 


Bu parçada aşağıdaki rüzgârlardan hangisinin oluşum nedeni ve esiş ortamından söz edilmiştir? 


A) Meltem B) Fön G) Yıldız 


D) Karayel E) Samyeli 


25. Aşağıdaki grafikte dört merkezin gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı verilmiştir. 


Sıcaklık (*C) 


İLİ Gerçek sıcaklık 
i Deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklık 


Grafikteki bilgilere göre merkezlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Hangi merkezin deniz seviyesine yakın olduğuna 

B) Merkezlerin gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sicaklığı arasındaki farkın kaç *C olduğuna 

C) Merkezlerin fiziki haritalarda hangi renkle gösterildiğine 

D) Merkezlerin birbirine olan uzaklığına 

E) Merkezlerin yükseltilerinin kaç metre olduğuna 


Rİ RR e Ka ek 
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26. Ekvator'un 3996 km kuzeyinde yer alan X noktasının 


yerel saati, başlangıç meridyeninin yerel saatinden 2 
saat ileridir. 


29. Aşağıdakilerden hangisi, rüzgâr aşınım ve birikim 


şekillerinin yaygın olduğu yerlerin özelliklerinden 
biridir? 


A) Akarsu ağının sık olması 

B) Yer şekillerinin engebeli olması 
C) Bitki örtüsünün cılız olması 

D) Alüvyal toprakların yaygın olması 
E) Volkanik faaliyetlerin etkili olması 


Buna göre, X noktasının coğrafi koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 36“ Kuzey - 45” Doğu 
B) 39" Kuzey - 309 Doğu 
C) 36” Kuzey - 309 Doğu 
D) 25* Kuzey - 38* Doğu 
E) 36 Kuzey - 30" Batı 


27. 1 Deprem 
II Heyelan 
li. Kuraklık 
MV. Çığ 


30. 


Yukarıda verilen doğal afetlerden hangilerinin oluşumunda iklim şartları, arazi koşulları ve bitki örtüsünün tahribi birlikte etkili olmaktadır? 


ğ - 
aamiyon |, “/ 


YLONCE i 


A) ivell B) ivelll GC) ii veli 


55 MİLYON 
YIL ONCE “7 
; 


D) il ve IV E) il ve IV 


OKYANUSU 
X.. ZEMİLYOR 
© vL ONCE 


N 
HİNDİSTAN . 


Yukarıdaki şekilde Hindistan levhasının milyonlarca yıl 


28. e» Kişi başinadü illi geli 
$i başına düşen milli gelir fazladır. süren yer değiştirme süreci gösterilmiştir. 


* Kış sporlarına ait merkezler bulunmaktadır. 
* Tahıl üretimi yaygındır. j | 


* Hinterlandı geniş'olan limanlar bulunmaktadır. Bu süre içerisinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmemiştir? | 


Yukarıda bazı özellikleri verilen ülkede, aşağıdaki 
ekonomik faaliyet bölgelerinden hangisinin yaygın 
olduğu söylenemez? 


A) Farklı bitki ve hayvan türleri karşılaşmıştır. 

B) Tortul kütleler sıkışmış ve kıvrılmaya uğramıştır. 
GC) Dünyanın en yüksek sıra dağları oluşmuştur. 
D) Kıyı çizgisinde değişme olmuştur. 

E) Geniş peneplen alanları oluşmuştur. 


A) Sanayi B) Maden G) Turizm 


D) Tarım E) Ticaret 


SOSYAL BİLİMLER 


mlm m a kin dn. ik <0 


25 YGS DENEMESİ 


31. 


32. 


Dağların uzanışı kıyıların şekillenmesinde etkili olan faktörlerden biridir. 


Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde aşağıdaki 
kıyı tiplerinden hangisinin görülme olasılığı daha 
fazladır? 


A) Enine kıyıların 
B) Boyuna kıyıların 
GC) Limanlı kıyıların 
D) Fiyortların 

E) Ria tipi kıyıların 


Bir an bir şey gördüğümü sandığımda gördüğüm ş€- 
yin var olup olmadığından yani görme eyleminin doğruluğundan şüphe ediyorsam yanımda bulunanlara aynı şeyi onların da görüp görmediğini sorarım. Eğer onlar da doğruluyorsa, gördüğüm doğrudur. 


Burada, doğruluğun ölçütü olarak aşağıdakilerden 
hangisi vurgulanmaktadır? 


B) Tutarlılık C) Yarar 


A) Uygunluk 


D) Apaçıklık E) Tümel uzlaşım 


ENCVAL DİL İMA ED 


33. 


34. 


fi 
İf 


Metafizik her şeyden önce varlığın temelinin ne olduğunu, genel olarak var olmanın ne anlama geldiğini 
sorgular. 


Buna göre, aşağıdaki sorulardan hangisi metafiziğe ait değildir? 


A) Evren nasıl var olmuştur? 

B) Varlık bir midir, çok mudur? 

C) Evrende belli bir düzen var mıdır? 

D) Evrenin belli bir varlık amacı var mıdır? 

E) Evrende var olan olaylar nasıl gerçekleşiyor? 


Klasik koşullanma çalışmalarıyla ün yapmış İvan Pavlov üniversite eğitimi ile Rus toplumunda aristokratlar 
ve köylülerin yanında üçüncü bir toplumsal sınıf olan 
aydınlar sınıfına dahil olmuştur. Pavlov geldiği köylü sinıfı için çok zeki ve çok iyi eğitimli fakat asla ulaşamayacağı aristokrat sınıfı için ise sıradan ve çok fakirdi. 
Bu sosyal koşullar Pavlov'u kendini işine adamasını, 
tüm yaşamını kendi varlığını haklı gösteren düşünsel, 
bilimsel uğraşılar etrafında odaklanmasını sağladı. Böylece kendisini bilime, deneysel araştırmalara adayan 
Pavlov toplumda adeta saygın bir konum elde etmek 
için var gücüyle çalıştı. 


Parçada, bilimsel çalışmaların sürdürülmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu vurgulanmak 
tadır? 


A) Merakını gidermenin B) Kuşku duymanın 


C) Statü kazanmanın D) Gerçeğe ulaşmanın 


E) Bağımsız olmanın 
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35. Tarihte her felsefi akımın savunduğu bir takım düşün- 


36. 


37. 


SOSYAL BİLİMLER 


celer olmuştur. Sözgelimi, Sofistler “insan her şeyin ölçüsüdür, mutlak bilgi yoktur" gibi düşünceleri savunmuşlardır. Rasyonalistler de buna karşılık mutlak bilginin var olduğunu dile getirmişlerdir. Fakat bu karşıt 
akımlar sadece birbirlerini eleştirmekle kalmamış savundukları düşüncelerin doğruluğunu sağlayan gerekçeleri de sunmuşlardır. 


Parçada felsefi akımların aşağıdakilerden hangisine önem verdikleri anlatılmaktadır? 


A) Özgür düşünce 

B) Görüşlerini temellendirme 
C) Öndeyide bulunma 

D) Karşıt görüşleri yanlışları .: 
E) Gerçeği açıklama 


Croce'a göre sanat, insanın diğer etkinliklerine benzemeyen özel bir etkinliktir. Sanat etkinliğinde sanatçının hayal gücüyle kendince biçimler üretmesi söz konusudur. Ona göre sanatçı, bir yapıtı bir kez üretir ve 
bu yapıt bir daha tekrarlanamaz niteliktedir. 


Buna göre, sanat nedir? 


A) Yaratmadır. 

B) Oyundur. 

C) Taklittir. 

D) Doğal olanın yansıtılmasıdır. 
E) Nesneldir. 


Schopenhaure'a göre acı, dünyanın en temel ve en 
önemli boyutudur. İrademiz, dış dünyaya ilişkin bilgisi 
oranında iki şeyden birini seçer. Dış dünyayı iyi bilirsek yaşamayı, kötü bilirsek ölmeyi seçeriz. İrademize 
engel olan şeylere elem, ulaştığımız şeylere de haz diyoruz. Haz, her zaman geçicidir. İstekler giderildikten 
sonra biter, yeni bir istek başlar. İnsan arzusu sonsuzdur. Öyleyse yaşamın esası da acıya dayanır. 


Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulasılamaz? 


A) Dış dünyanın bilgisi nasıl elde edilmişse seçimler 
de ona göre yapılır. 

B) İnsanın elde ettikleri haz, elde edemedikleri ise 
elemdir. 

C) İnsanın istekleri sonsuzdur, bu durum acıyı da sonsuzlaştırır. i 

D) İnsan iradesinin amacı gerçeği kavramaktır. 

E) Yaşamın özü acıdır. 


4104 


38. Filozof olmayı sadece düşünmekten ibaret sayanlar 


39. 


40. 


ne kadar büyük hata yaptıklarının farkında değildirler. 
Kendisinde yaratılıştan gelen özel bir düşünme kabiliyeti ve düşündüklerini özgürce söyleyebilme cesareti 
olmayanlar yüzlerce yıl düşünseler de filozof olmaları 
beklenemez. Toplumun inançlarını eleştirdiği için idama mahkum edilen Sokrat'ı, Sokrat yapan işte bu cesareti olmuştur. 


Bu parçadan hareketle, aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir? 


A) Filozof basit bir düşünme etkinliği içinde bulunur. 

B) Filozof olmak, özgün düşünmeyi ve cesaretli olmayı gerektirir. 

C) Olaylar üzerine az çok düşünebilen herkes filozof 
olma yolundadır. 

D) Filozofların tamamı cesaretli olmak zorunda değildir. 

E) Bütün filozoflar hayatı pahasına düşündüklerini söylemişlerdir. 


Yasalar hiç kimsenin erişemeyeceği, kişiler üstü bir nitelik taşıdığından en bilge yönetici bile yasalardan 
vazgeçemez. Hukuk “isteklerin etkisi altında kalmamış 
akıldır”. 


Parçada, devlet yönetimiyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisinin önemi vurgulanmıştır? 


A) Yasaların üstünlüğünün 
B) Bireyin özgürlüğünün 

C) Yöneticilerin kararlılığın 
D) Sınıflar arası eşitsizliğin 
E) Toplumsal bütünlüğün 


En değerli bilgi bilimsel bilgidir diyebilir miyiz? Hayatımızdaki sevgi, nefret, hırs, ahlak gibi değerleri hangi 
bilimle açıklayabiliriz, hangi bilime sığdırabiliriz. Oysa 
bunlar hayatımıza yön veren önemli değerlerimizdir. 


Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

A) Bilimsel bilgi kuşatıcı bir bilgidir. 

B) Ahlaki değerler sahip olunan en önemli unsurdur. 


GC) Bir bilginin bilimsel olmamasından dolayı, değersiz 
olduğunu söyleyemeyiz. 


D) Metafizik, bilimin çözemediği problemlerle ilgilenir. 


E) En değerli bilgi bilimsel bilgidir. * 
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1. Bu testte sırasıyla, 


Tarih (1-17) 
Coğrafya (18-31) 
Felsefe (32 — 40) 


ile ilgili 40 soru vardır. 
2. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 40 dakikadır. 


19. yüzyılın ikinci yarısında Almanya ve İtalya siyasi 
birliklerini tamamlayıp güçlü birer devlet haline gelmişlerdir. 


1. o 19. ve 20. yüzyıllarda coğrafi şartların askeri stra- 4. 
tejiler üzerindeki etkisinin azalmasında; 


I. nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların yapılması, 
Il. profesyonel orduların kurulması, 
Ili. uluslararası barış antlaşmalarının imzalanması 


Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisi üzerinde 
etkili olduğu savunulamaz? 


durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunula- A) Avrupa'da siyasi dengelerin değişmesi 


bilir? B) Osmanlı Devleti'nin Almanya ile yakınlaşması 
C) Hammadde ve pazar rekabetinin hızlanması 
lk Bl alez 1) vlzl D) Devletlerarası bloklaşmaların olması 
D) ivell E) Lil ve ill E) Avrupa'da mezhep savaşlarının başlaması 


5. o Halk desteğine sahip olan yönetimler daha uzun ömürlü olurlar. 


2. Yeni Türk Devleti'nde resmi işlemlerde ve toplumsal hayatta ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amacıyla aşağıdaki yeniliklerden hangisinin hayata geçirildiği savunulabilir? 


Bu yargı aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle 
daha çok ilgilidir? 

A) Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması 

B) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi 

G) Tek eşle evlilik esasının benimsenmesi 

D) Yeni Türk Alfabesi'nin kabul edilmesi 

E) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması 


A) Devletçilik B) İnkılapçılık GC) Laiklik 


D) Milliyetçilik E) Cumhuriyetçilik 


Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına dair kanun 
çıkarılmasına rağmen uygulamada; Osman Gazi, Fatih 
Sultan Mehmet, Mevlana ve Hacı Bektaşı Veli gibi din 
ve devlet büyüklerinin türbelerine dokunulmamıştır. 


3. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında görülen 6. 
aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Türk halkının 
tepkisine neden olduğu savunulamaz? 


A) İtilaf devletlerinin İstanbul'un stratejik yerlerine asker çıkarması 

B) İstanbul'a gelen İtilaf devletleri donanması içinde 
Yunan gemilerinin de bulunması 

C) İngilizlerin baskısı sonucunda hükümetin istifa et- 


Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak 
gösterilebilir? 


A) Laikliğin sadece siyasi alanda uygulandığına 
B) Eski kültürlerin canlandırılmasının hedeflendiğine 


He .. * ei 
D) Türk Harp Suçluları Tahkik Komisyonu'nun kurul- C) Ulusal değerlerin korunmasına önem verildiğine 
ması D) Halkın bazı inkılaplara karşı çıktığına 


E) Siyasi ve ekonomik faaliyetlerin kontrol altına alındığına 


E) Bakü, Kars, Ardahan ve Batum'daki Türk askerlerinin geri çekilmesi 
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Avrupalı tüccarlar, Osmanlı üreticilerinden 18. yüzyıla 
kadar ipek ve yün kumaşlar alırken, bu yüzyıldan sonra 
işlenmemiş ipek ve yapağı satın almaya başlamışlardır. 


Bu duruma Avrupa'da meydana gelen aşağıdaki 
gelişmelerden hangisi neden olmuştur? 


A) Ekonomide ulusçu politikaların izlenmesi 

B) Sanayi İnkılabı'nın gerçekleşmesi 

C) Fransız İhtilali'nin ortaya çıkması 

D) Rönesans hareketlerinin başlaması 

E) İngiltere'nin bazı kolonilerinin bağımsızlığını tanıması 


Türk-İslam devletlerinin yönetiminde Türklerin yanında Arap ve İranlı Müslümanlar da görev almışlardır. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir? 


A) Farklı kültürlerin bir arada yaşamasını 

B) Türk devletlerinin kısa zamanda yıkılmasını 

C) Hukuk sisteminin tamamen Türk geleneklerine dayandırılmasını 

D) İslam kültürünün dış kültürlerden etkilenmesini 

E) Azınlıkların devlete bağlılığının artmasını 


Milli Mücadele döneminde Anadolu'da; genelgelerin 
yayımlanması, kongrelerin toplanması ve TBMM'nin 
açılmasında daha çok subaylar etkili olmuştur. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisinde kolaylık 
sağladığı savunulabilir? 


A) Anadolu'daki askeri birliklerin TBMM'nin emri altına girmesinde 


B) İstanbul Hükümeti'nin TBMM'ye karşı isyanlar çıkarmasında 


C) Azınlıkların desteğinin alınmasında 


D) İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıklarının yaşanmasında ' 


E) Padişah ve halifeye bağlılığın sürdürülmesinde 
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10. M.Ö.7. yüzyılda Batı Anadolu'ya hakim olan Lidya- 


11. 


lıların aşağıdaki uygulamalarından hangisi dış kültürlerden etkilendiklerine kesin kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Sard şehrini bir bilim merkezi haline getirmeleri 

B) Kral Yolu'nu yapmaları 

G) Parayı kullanarak değiş tokuş usulüne son vermeleri 

D) Fenike alfabesini kullanmaları 

E) Ordularını paralı askerlerden oluşturmaları 


Osmanlı Devleti, 18. yüzyılda yaptığı birçok savaşı kaybetmiştir. 


Bu durumun aşağıdaki gelişmelerin hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? i 


A) Sancağa çıkma sisteminin kaldırılması 

B) Tımarlı sipahi sayısının artırılması 

C) Avrupa tarzı ıslahatların yapılması 

D) Kapıkulu ordusunun yönetimdeki etkinliğinin artması 

E) Ayanların halk üzerindeki yaptırım gücünün azalması 


Ortaçağ Avrupası'nda görülen; 


. eğitim ve öğretimin rahiplerin denetimindeki manastırlarda yapılması, i 
il. Endülüs ve Sicilya'daki İslam medreselerinde Avrupalı öğrencilerin öğrenim görmesi, 
1. bilim adamları ve sanatçıların kilisenin savunduğu 
doğruları kanıtlamaya çalışması 


durumlarından hangilerinin dinin halk üzerindeki 
etkisini artırdığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |l C) Yalnız ili 


D) i velil E) ii vellli 


13. 


14. 


15. 


Emevilerin kurucusu olan Muaviye, kendisinden sonra halifelik makamına oğlu Yezit'in geçmesini sağlamıştır. 


Muaviye'nin bu tutumunun; 


1. farklı toplumların İslamiyet'e girişinin hızlanması, 
Il. bir kısım Müslümanların Emevilere tepki göstermesi, 
Ili, yönetimde monarşik yapının benimsenmesi 


durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |! C) Yalnız lll 


D) ivelli E) il ve Ili 


Osmanlı Devleti'nde, dirlik topraklarının işlenmemesi durumunda, devlet tarafından geri alınması 
aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? 


A) Devletin gelirlerinin fazla olduğunun 

B) Toprağın mülkiyetinin devlete ait olduğunun 

G) Kapıkulu ordusunun maaşlarının ödenmesine 
önem verildiğinin 

D) Toprakların memurların rütbelerine göre dağıtıldığının 

E) Konar göçer halkın yerleşik yaşama geçirildiğinin 


ı. Dünya Savaşı sonunda İtilaf devletlerinin Osmanlı Devleti ile yapacakları barış antlaşmasını geciktirmelerinde; 


. azınlıkların Anadolu'da devlet kurmak için isyan etmesi, 

. Osmanlı topraklarının paylaşımında İtilaf devletleri 
arasında anlaşmazlık çıkması, 

. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'da işgallerin başlaması 


durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız 1ll 


D) ivelli E) hil veli 
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Sivas Kongresi'nden sonra Anadolu'da gücünü artıran Temsil Kurulu'nun faaliyetleri sonucunda, İstanbul'da Damat Ferit Paşa Hükümeti istifa etmek zorunda kalmış, yerine Ali Rıza Paşa Hükümeti kurulmuştur. 
Yeni kurulan hükümetle birlikte Osmanlı basınında, 
Temsil Kurulu'nun çalışmaları ile ilgili haberlere ve övgülere rastlanmaya başlanmıştır. 


Bu bilgilere bakılarak, İstanbul'da kurulan yeni hükümetle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) İtilaf devletleri ile işbirliği içinde olduğuna 

B) Milli Mücadele yanlısı girişimleri engellemediğine 
GC) Sivas Kongresi kararlarını kabul ettiğine 

D) Padişah ile görüş ayrılığı içinde olduğuna 

E) Üyeleri arasında gruplaşmaların görüldüğüne 


Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin aldığı Misak-ı Milli 
kararları, Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlarla benzerlik göstermektedir. 


Buna göre, 


1, Misak-ı Milli kararlarından sonra Mebuslar Meclisi 
bir daha toplanamamıştır. 
il. Mebuslar Meclisi, Padişah'a ve saltanata karşı bir 
tutum içerisinde olmuştur. 
ill. Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar 
yasal dayanak kazanmıştır. 


yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız ll C) Yalnız Ili 


D)iveli E)ilve ili 
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18. Küre Dağları'nın alt kesiminde geniş yapraklı ormanlar 
yer alırken, Erciyes Dağı'nın alt kesiminde bozkırlar 
yer almaktadır. 


Bu durum, iki dağın alt kesimlerinde aşağıdakilerden hangisinin farklılık göstermesinin bir sonucudur? 


A) Arazi yapısının 
B) Kış sıcaklıklarının 
C) Yüksettilerinin 
D) Nem oranlarının 
E) Toprak türlerinin 


19. Çöl bölgelerinde atmosferde görülen (—) yetersizliği 


günlük sıcaklık farkının artmasına, bu da —) çözülmenin fazla olmasına neden olmuştur. Bu durum çöllerde (—) oluşumunu geciktirmiştir. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere, anlatımın akışına 


göre, sırasıyla aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilmelidir? 


A)nem - toprak o— kimyasal 
B) bitki oO— mekanik — göl 
C) nem o— mekanik — toprak 


D) toprak — kimyasal — mekanik 
E) toprak — nem 


İl 


kimyasal 


Gn rm Bl A nn e İÖ 


f 


20. 


21. 


i. Lagün: Denize dik uzanan dağlar arasındaki vadileri deniz sularının doldurması ile oluşur. 


il. Tombolo: Bir adanın kıyı okları ile karaya bağlanması sonucu oluşur. 


lil. Falez: Kıyıda altları oyulan kayaların üst kısımlarının zamanla çökmesiyle oluşur. 


Dalgaların oluşturduğu yukarıdaki yerşekillerinden 
hangilerinin oluşumu yanlış verilmiştir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1l G) Yalnız lll 


D) | veli E) Ive lll 


İ. Aydınlanma çemberinin kutup dairelerine teğet 
geçmesi 
i. Ekvator'dan kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresinin uzaması 
Ni. Güneş ışınlarının Ekvator'a dik açıyla düşmesi 
IV. Oğlak Dönencesi'nde cisimlerin gölge boyunun 
sıfır olması 


Yukarıdaki durumlardan hangileri, hem 21 Haziran 
hem de 21 Aralık tarihlerinde gerçekleşir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il CO)ivelli 


D) Ii ve lil E) Ili ve IV 


amana 


25 YGS DENEMESİ 


22. 


1. Ham madde dış alımı fazladır. 

Ii. Kişi başına düşen milli gelir fazladır. 
ili. Dış ticaret hacmi küçüktür. 
WV. Tarımda çalışanların oranı yüksektir. 


Yukarıdakilerden hangileri ekonomik yönden gelişmiş ülkelerin özelliklerindendir? 


G) ii velil 


A) ivelll B) ivelili 


D) Il ve IV E) Ili ve IV 


24. 


23. Babamın görevi nedeniyle yedi yıldır Z şehrinde oturu- 


CNovVAl DU İASI ED 


yoruz. Buranın iklimi çok sıcak ve bunaltıcıdır. Yaz tatilimizin büyük bir kısmını Y şehrinde yaşayan babaannemin ve dedemin yanında geçiriyoruz. Y'nin iklimi 
Z'ye hiç benzemez. Y'de hava genelde kapalı ve yağışlı iken Z'de yazın hemen hemen hiç yağış olmaz. Z'deki sıcaklıklar yazın 35-409C'ye kadar çıkarken Y'de sicaklıklar bu kadar yükselmez. 


Bu parçadaki Y ve Z şehirleri aşağıdaki kent çiftlerinden hangisi olabilir? 


Y EE 
A) Şanlıurfa Ankara 
B) Giresun Antalya 
C) İstanbul Erzurum 
D) İzmir Rize 
E) Malatya Muğla 


25. 


1. Beyin göçleri 

Ii. Mübadele göçleri 

111. Doğal afetlerin neden olduğu göçler 
IV. İşçi göçleri 


Yukarıdaki göçlerden hangilerinde, ülke değişikliği 
söz konusu olmayabilir? 
A) iveli 


B) | veli G) ll ve lil 


D) il ve V E) Hi ve IV 


864202468 864202468 


1. Şeki 1, Şekil 

Bir ülkenin nüfus primadinin 1. şekilden Il, şekle dönüşebilmesi için bu ülkede aşağıdaki değişikliklerden hangisinin olması gerekir? 


A) Nüfusun ülke içinde düzenli dağılması 

B) Çalışan nüfusun yaş ortalamasının azalması 
C) Doğum oranının azalması 

D) Dış göç alması 

E) Ortalama yaşam süresinin kısalması 
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26. Japonya, İzlanda ve Türkiye'nin jeotermal enerji bakımından zengin olmasında bu ülkelerin aşağıdaki 
özelliklerinden hangisinin benzerlik göstermesi etkili olmuştur? 


A) Ortalama yüksettilerinin 

B) Ada ve yarımada olmalarının 
G) Jeolojik yapılarının 

D) Doğal bitki örtülerinin 

E) Yeraltı su seviyelerinin 


27. Ülkemizde aşağıdaki yerşekillerinin hangisinden turizm faaliyetlerinde yararlanılmamaktadır? 


A) Peribacaları 

B) Çağlayan ve şelaleler 
G) Obruklar 

D) Kanyonlar 

E) Taban seviyesi ovaları 


28. (1) Ay yüzeyinden bakıldığında, gökyüzü simsiyah görünür. (11) Ay'da bulut, sis, yağmur, kar, rüzgâr gibi hava olayları oluşmaz. (111) Güneş'ten gelen mor ötesi (ultraviyole) ışınlar hiçbir tutulmaya uğramadan Ay yüzeyine kadar ulaşır. (IV) Ay'da sıcaklık gündüz 130*C 
iken gece -173“C'ye kadar düşer. Bu büyük sıcaklık 
farkından dolayı taşlar parçalanmış ve Ay yüzeyi kumlarla kaplanmıştır. (V) Ay'da volkanik olaylar görülmez. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindeki 
durumun görülmesinde, Ay'da atmosfer olmaması- 
nın etkili olduğu söylenemez? 


AYI B) Il oy ll D) V E)V 
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29. |. Çarpık kentleşme 
li. Küresel ısınma 
II. Erozyon 
IV. Ozon seyrelmesi 


Yukarıda çevre sorunlarına neden olan olaylardan 
hangileri ile iklim değişiklikleri arasında bir bağlantı vardır? 
A) | veli 


B) i ve İll C) il vel ili 


D) Ii ve IV E) İli ve IV 


30. Aşağıdaki şekillerde X ve Y merkezlerinde aynı anda 
Güneş'in ufuktaki konumu gösterilmiştir. 


Batı X Doğu Bat . Y Doğu 
Buna göre, X ve Y merkezleri ile ilgili; 


I. Y merkezinin daha batıda yer aldığı, 


Il. X merkezinin başlangıç boylamının doğusunda olduğu, 


Ii. X merkezinde yerel saatin daha ileri olduğu, 
IV. merkezlerin farklı yarımkürelerde bulundukları 


bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? 


A) iveli B) | ve ill GC) li vellil 


D) Il ve IV E) ili ve İV 
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31. Aşağıda bir yörenin izohips yöntemiyle çizilmiş topoğrafya haritası verilmiştir. 


Eğimin az olduğu geniş vadilerin baraj yapımına 
elverişli olmadığı bilindiğine göre, haritada işaretli 
olan alanlardan hangisinin baraj yapımına elverişli 
olduğu söylenemez? 


A)! B) il o) lil D) İV EV 


32. Felsefi inanma, felsefi ve bilimsel bilmenin temelidir. 
Ancak duyu verileri ve zihin kavramlarına dayalı bilme 
daima sınırlıdır, başı ve sonu vardır. Duyu organlarımızla ve zihin kurallarımızla çevrilidir. Bunun dışındakilerini bilemez, düşünemez. Halbuki zihin kurallarımızla çatışan var oluşlarla karşılaşmaktayız. Bunları Zihin kurallarına sığdırmak için yapılan gayretlere rağmen yine de sığdırılamayan bir yön kalır. Zihin kurallarımız ideal olarak doğrudur, ancak gerçeğe uygulayınca sarsılabilir. 


Bu görüşleri savunan düşünürün, aşağıdakilerden 
hangisiyle ters düşmesi beklenir? 


A) Zihin kurallarıyla çatışan var oluşlar vardır. 

B) Felsefi inanmanın temelinde duyu verileri ve akıl 
vardır. 

C) Zihin ve duyu verileri insanı sınırlandırır. 

D) Zihindeki düşünceleri gerçeğe uyguladığımızda Sikıntılar yaşanabilmektedir. 

E) Bilimsel bilme çabası felsefi inanmadan bağımsız 
olmamalıdır. 
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33. Holbach'a göre ruh, beynin bir niteliğidir. Bu niteliği 
canlı varlıklara özgü bir düzenlemeyle elde etmiştir. 
Düşünme bir moleküler harekettir. Ruhu, maddi nedenler etkilemektedir. Maddeyi soyut nedenlerle açıklamaya çalışmak bilgisizliktir. 


Holbach bu görüşüyle, felsefe tarihinde hangi görüşün temsilcisi olduğunu göstermektedir? 
B) Sezgicilik 


A) Kuşkuculuk G) Akılcılık 


D) Materyalizm E) Dogmatizm 


34. Hüzünlü, derili bir insanı; bir ressam portresini çizerek, heykeltraş heykelini yaparak, şair ise şiirinde onu 
tasvir ederek anlatır. 


Burada, temel olarak aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır? 


A) Her sanatçının hayal gücü birbirinden farklıdır. 

B) Sanatçıların duygularını ifade etmelerinde benzerlikler vardır. 

C) Sanatçılar çevresindeki nesneleri kendince yorumlar. 

D) Nesnelerin nasıl algılanacağı sanatçıya göre farklılaşır. 

E) Sanatçı yöneldiği nesneyi farklı araçlarla ifade eder. 
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35. Felsefe, önceden kazanılmış bilgiler üzerine bir bilgi- 


36. 


37. 


dir. Yani insan zihni elde etmiş olduğu bilgiler üzerine 
yeniden dönerek, onları bir eleştiri ve değerlendirme 
süzgecinden geçirir. Belki bu eylemden yeni bir şey 
öğrenilmemekte fakat hazır olan bilgiler evren, insan 
ve değer bütünlükleri içerisinde yeniden ele alınmaktadır. 


Parçada, felsefenin hangi özelliği anlatılmaktadır? 


“A) Öznel oluşu 

B) Evrenselliği 

C) Refleksif oluşu 

D) Çözümleyici oluşu 

E) Temellendirmeye dayanması 


Pyrrhon'a göre: Bir şey ne doğrudur ne de yanlıştır. 
Tıpkı herhangi bir cismin su içinde kırık görünmesi nedeniyle cismin özelliğiyle ilgili bir bilgiye ulaşılamayacağı gibi. Ona göre nesnelerin ne olduğunu bilemeyiz. Her yargı ve her yargının karşıtı için aynı güçte 
savlar olabilir. 


Pyrrhon'un bu görüşüne dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? 


A) Yargıdan kaçınılmalıdır. 

B) Bilginin doğruluğundan kuşku duyulmamalıdır. 
GC) Bilginin kaynağı ancak akıl olabilir. 

D) Doğru bilgiye kuşkuyla ulaşılabilir. 

E) Deneyime dayanan bilgi doğrudur. 


“Niyetim bilgi çemberini dolaşmak, işlenmemiş bölümleri ve insan elinin uzanmadığı ekilmemiş tarlaları 
açığa çıkarmak..Böylece ıssız yolların bir haritasını çizmek. İlerlemeleri için, tüzel ve gerçek kişilerin, güçlerini bu yönde kullanmalarını sağlamaktır.” 


Bacon'un bu düşüncelerinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Bilim adamı yeniliklere açık olmalıdır. 

B) Bilimin ilerlemesi için bilim insanı öncü olmalıdır. 

G) Bilim bilinmeyeni bilmeye yönelmelidir. 

D) Bilimde yeni keşif ve icatlarda bulunmak hedeflenmelidir. 

E) Bilimi günlük yaşamın etkisinden kurtarmak gerekir. 
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38. 


39. 


40. 


Ne varlığa övünürüm 
Ne yokluğa yerinirim 
Aşkın ile avunurum 

Bana seni gerek seni 


Yunus Emre, Tanrı'ya söylediği bu dizelerde aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? 


A) Dünyaya gereğince değer vermek gerektiğini 
B) Tanrı'nın bir ve ebedi olduğunu 

C) Bütün insanları sevmek gerektiğini 

D) Tanrı aşkının her şeyin üstünde olduğu 

E) Yaratılanların insan için yeterli olduğunu 


Alman filozofu Kant, felsefe tarihinde yalnızca bilgi ve 
varlık konusundaki görüşleriyle değil, ahlak anlayışıyla 
da ün kazanmış bir filozoftur. O, ahlak felsefesine “Ahlaki bir eylem nedir ve ne olmalıdır?” sorusunu sorar. 
Kant'a göre bir eylem, ödev duygusundan dolayı gerçekleştirilmişse ahlaki bir eylem olabilir. 


Kant'a göre, aşağıdaki eylemlerden hangisi ahlaki 
eylem sayılmaktadır? 


A) Caddede yürüyen birinin acıma hissinden dolayı 
dilenciye para vermesi 

B) Arkadaşları arasındaki itibarını arttıracağını düşünerek fakir bir insana yardım edilmesi 

C) Denizde boğulmak üzere olan çocuğun bir beklentiye girilmeden kurtarılması 

D) Huysuz bir delikanlının misafirlerin yanında ağır 
başlı olması 

E) Bir öğrencinin hiç konuşmadığı sınıf arkadaşıyla, 
sınavının yaklaşmasıyla konuşmaya başlaması. 


İbn-i Haldun'un hareket noktası bir devletin hayatı ile 
herhangi bir bireyin veya canlının hayatı arasında bir 
benzerliğin olduğu düşüncesidir. Canlılar gibi devletler de doğarlar, büyürler ve ölürler; Yine onlar gibi 
devletlerin de gelişmeleri bazı kurallara bağlıdır. 


İbn-i Haldun'un devlet anlayışından aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 


A) Devletin doğal bir kurum olduğu 

B) Devletin adalete dayanması gerektiği 

C) Devletin olmaması gerektiği 

D) Devletin, bireye baskı uyguladığı 

E) Devletin bireysel özgürlüğün garantisi olduğu 


—— 
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